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KENE İMPARATORLUĞU - I o 
EZOTERİKLER ve GOYİMLER 


Bu kitap yetim ve sahipsiz bırakılan Osmanlı 


çocuklarının diriliş bildirgesidir. 


Bu kitabın hazırlanmasında maddi manevi katkısı olan tüm dostlarımı şükran ve minnetle 


anıyorum. 


Yazen Hoca 
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DBB TERMİNOLOJİSİDİR 


Yahudi: Yahova, Yahve, Mytra, Cosmos ve Befometi Tanrı kabul Eden, Gizli Kabala Kitabına inanan. Şeytan Tanrısıdır. Tüm entrika ve desiseleri kutsal hak kabul eder. 


Musevi: Salt Musa ve Tevrata iman Eeden. Rahmanidir. Şeytan ve desiselere karşıdır. 


İbrani;Ortadoğu kökenli ırk. Yalın; geleneksiz 


Eşkanaz: Türk kökenli Yahova ve Kabalaya iman eden Yahudiler. 


Nostik Veya Gnostik: Yeni moda, medyaya pompalanan anlamı; “Dinler Arası Diyalog”. Gerçek anlamı; kendini Tanrı diğerlerini Kul kabul eden, Yahovaya inanan Pagan Yahudilerin diğer dinler hakkındaki Gizli Öğretisi; “İslamı ve Hristiyanlığı biz ihdas ettik. Kullarımız ve hayvanlarımız için. İncil ve Kuran Hahamların yazdığı eser olduğu için, Tanrı kelamıdır. Kutsaldır.” Gnostik doktirindir. Bu inanç dünyayı yöneten Gizli Doktirindir. Satanist kiliselere, Yahova Şahitleri ve Türkiyedeki Mason güdümlü gizli Müslüman cemaatler bu doktirinin eseridir. 


Satanist: Şeytan ve İblisin Tanrının yer yüzünde temsilcisi oldugu, Yahudilerin Şeytanın oğlu İblis ve Lilith'ten türedikleri için şeytanın öğretilerinin uygulamalarının hak olduğuna inanan. 


Tapınakçılar: Şeytan befometi Tanrı kabul eden Yahudi tarikatçılar. Kabalist tarikatçılar. 


Kabala Sembolleri; Kabala metinleri ayet ve surelerinin sembolleridir. Bir tür ayetlerdir. Metin yerine sembol kullanırlar. 
Metinler gizlidir. 
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İÇİNDEKİLER 


BÖLÜM 1 
EZOTERİZM DOKTİRİN VE TARİHİ 


Ezoterizm nedir? 

Babilin Fahişesi. 

Tapınakçı Tarikatın doğuşu. 

Ezoterik olmayan pagan Moğollar. 

Nusayriler, pakraduniler, Kürt Yahudiler, dünya Yahudileri Goyimlerle ezoterikler arasındaki farklar. 


Tapınakçı Fransız ihtilali. 


BÖLÜM 2 
EZOTERİK MASONLUK BİR YAHUDİ TARİKATIDIR. 


İdeoloji, ezoterik din, soykırım imanı ve sistemleri. 
Mason tarikatı doktirin ve ayinleri.. 

Kabalanın sır öğretileri. 

Kabala felsefesi 

Sebatay tarikatı. 
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BÖLÜM 3 
19. YÜZYIL EZOTERİKLERİN OSMANLI TARİHİ. 


Osmanlı sosyal ve devlet yapısını çökertme faaliyetleri. 
1876 Yahudi darbesi ve Sultan Abdullaziz'in öldürülmesi. 


BÖLÜM 4 
GOYİMLER VE GOYİM KÜLTÜRÜ 


Goyim nedir? 
Osmanlı rahmani değerler sistemi. 
Goyimler ve hukuk. 


Musevi goyimler. 


BÖLÜM 5 
EZOTERİK BEYİN KONTROLÜ 


Ezoterikler goyim beyinlerini nasıl kontrol eder ve imha eder Yahudi papalar, ezoterik Hıristiyan din adamları. 


Ezoterik din adamlarımız 
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BÖLÜM 6 
EZOTERİK SIRLARIN DEŞİFRESİNE GİRİŞ. 


Kutsal Roma Germen imparatorluğu. 

Sibirya. 

Sibirya'da pagan Türk tanrıları. 

Birobidcan Yahudi devleti ve uzak doğuda ezoterik Yahudiler. 
Sibiryanın şifreleri. 

Dünya tarihinin en büyük sırrı, ezoterik ve goim Türkler. 


Ezoterik Yahudilerin Musevi Türk katletmesi. 


BÖLÜM 7 
EZOTERİK SİSTEMLER VE GOYİMLERİN SOSYAL YAPISI 


Giriş 

Gelenek ve devlet. 

Sosyalleşen demokrasi. 

Ezoterik sosyal yapılarda goyimlerin sosyalleşme alanları. 
Ezoteriklerin sosyalleşme alanları. 

Geleneksel rahmani sosyal yapılarda sosyalleşme alanları. 
Doğrudan geleneksel demokrasinin kuralları. 


Ezoterik temsili sahte demokrasinin kuralları 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Ezoterik temsili sahte demokrasinin kuralları. 

Sosyalleşen demokrasinin sonuları. 

Sevgi ve gelenek. 

Sosyalleşen kültür. 

Aile geleneği. 

Özgürlük. 

İletişim. 

Akıl ve din. 


Eozeriklerde disiplin. 


BÖLÜM 8 
DEVLET VE EZOTERİZM. 


Devlet. 

Ezoterik yalın devletin karakterleri. 

Ezoterik yalın devletlerin unsurları. 

Ezoterik devletlerde goyimlerin ve ezoteriklerin statüsü. 
Ezoterik halkçılık. 

Ezoterik milliyetçilik. 

Laiklik nedir, ne değildir? 
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BÖLÜM 9 
EZOTERİKLER GOYİMLERİ NASIL TERBİYE EDERLER. 


Anadoluda Müslüman kırım hazırlıkları. 

Bakü nargin adasında Türk esirler. 

Galiçyada Türk ordusu. 

Türkleri ermeni maskeli ezoterik pakraduni Yahudi taşnaklar ve Yahudi ittihatçılar katlettiler. 
Ermenileri, ermeni maskeli pakraduni eozterik taşnak Yahudileri ve Yahudi ittihaçılar katlettiler. 
(bu kısa bir örnektir) 


BÖLÜM 10 
İKİNCİ KİTABA HAZIRLIK. GİRİŞ. 


Amerikanın soykırım tecrübe ve hazırlığı. 
Almanya'da soykırım hazırlığı. 
İngiltere'de soykırım hazırlığı, 

Rusyada soykırım hazırlığı. 


Goyimler ve ezoteriklerden görüntüler. 
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ÖNSÖZ 


Günümüzde tüm dünyaya dayatılan sosyal yapının doktiriner temeli ve düzeni vardır. Bu yapıyı egemen kılmak için dünya devletlerinin tek elden yönetildiği bir dünya politikası vardır. Savaş, terör ve benzeri operasyonlar masa başında planlanır ve uygulanır. 


Masa başında oturanların inançları ve doktirinleri ezoteriktir. 
Operasyonların hammaddesi goyimler yani onların literatüründe Yahudi olmayan herkestir. 


Günümüz sosyal yapısının mimarları, KABALA gizli kutsal kitabına inanan pagan Yahudilerdir. 


Kitabımız ağırlıklı olarak sosyolojik veriler ve aklın disiplinleri baz alınarak yazılmıştır. Gizli sır ve bilgilerin deşifresi uzun ve detaylı dökümanların birikimidir. Bu detay ve belgelerin yayınlanması uzun soluklu bir kadro çalışması gerektirir. Günümüzde sayıları mi-Iyonları bulan akademisyen ve elit kesimin büyük bir kısmı, dünyaya dayatılan doktirin ve sırların maaşlı kadrolarıdır. Kitap iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm bilgi ve sentez içerikli ikinci bölüm ise daha çok tarafların sosyolojik ve siyasi yapısının, somut aklın disiplinleri ile yazılımıdır. 


Günümüzde akletmek, analatik düşünmek, sentez yapmak güdümlü ve baskı altındadır. Ezoteriklerin istemediği bir yönde ve içerikte araştırma yapmaya izin verilmez. Ezoterik paganların politika ve imanları doğrultusunda yapılan çalışmalar DOÇ., PROF. etiketleri ile taltif edilir. Ezoterik paganlar kendi inanç ve politikalarını şeytani yalanlarını, entrikalarını kulları olarak kabul ettikleri goyimlere bilim diye dayatmışlardır. Bu kitabın amacı bu dayatma ve yalanların yıkılmasıdır. 
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BÖLÜM 1 


EZOTERİZM DOKTİRİNİ VE TARİHİ 
EZOTERİZM NEDİR 


Ezoterizm; Bir inancın ve ritüelin, gizli sır olarak ve gizem katarak bir zümrede yaşanması ve yaşatılmasıdır. Dünya tarihinde ezoterizm ve ezoterikler tek vücut ve bütünlük içinde doğmuş ve gelişmiş oldukları için bu gizli inanç ve sırları, ezoterizmi olarak kabul ediyoruz. Yani ezoterizm günümüzde bir kutsal kitap öğreti ve tarikatlarını içerdiği için, bu sırlar ve inançların anlamında kullanmamız mümkündür. 

Bu bağlamda; Ezoterizm, kökleri tarihin ilk çağlarına dayanan kadim bir dindir. Ezoterik din gizli olduğu için somut bir adıda yoktur. Pagandır. Çok tanrılıdır. Kutsal kitabı gizli KABBALA (KAVALA)dır. Tüm öğretileri bu kitapta metin olarak yazılıdır. Bu kitabın Sümerler döneminde yazıldığı iddia edilir. 

Diğer adı da SÜMER TABLETLERİDİR. Ezoterik adı ile anılmasının nedeni gizli ve gizem üzerine kurulu olmasından kaynaklanır. Sihir büyü ve bio enerjiyi kullanma öğretileri vardır. Metafizik dediğimiz insan kapasitesini aşan konuları akılla yorumlama iddiası vardır. Matematiğin ölçü ve birimlerini öğretilerinde kullanır. Hayal ürünü olan bir çok varsayımları bilim olarak kabul eder. Gizemli ve ezoterik olmasının en önemli yönlerinden biriside ayetlerinin sembollerle ifade edilmesidir. Mesela Müslümanlar kapı girişlerine ayetel kürsü veya Fatiha surelerini asarlar. 

Benzer Kabbala surelerinin sembollerini asarlar. Üçgen, daire, horosun gözü Davut yıldız ve benzeri. 


„Їй 
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Bu semboller aynı zamanda birbirlerini tanımaları için şifre çözücüdür. Ezoteriklerin sadece inanç esasları, din kitapları gizli değildir, adetleri kimlikleri de gizlidir. İki kimlikli bazen üç kimliklidirler. 

Gizli olmaları, her din ırk ve mezhebe rahatlıkla girme intisap olma özgürlüğünü sağlar. Ama giydikleri her din ve ırk elbisesi sahtedir. Evlerine veya mabetlerine girince dışarıdaki giydiklerini çıkarırlar. 


Süleyman tapınağındaki “Kutsal Kase “yi, günümüzde müslüman mezarlığında görüyoruz. 


332- 
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Tarih bir milletin veya milletlerin kökleri ve hazineleridir. Yakınçağda ezoterik pagan istilacılar bu hazineyi yağmaladılar. Orasına burasına prosfesör damgası vurdukları adamlarına uydurulmuş, saptırılmış ve saklanmış tarihi yazdırdılar. 
Üç yalanı yaşatmak için, bir veya iki doğruyu söyleme zorunluluğu vardır. İki doğrunun birleşmesi bizi doğruya götürmeye yeterlidir. Buna sır niteliğindeki bilgilerin eklenmesi ile milletler doğru tarihe ve hazinelerine kavuşacaklardır. Ezoteriklerin tarihi, Mısır firavun dönemi ve ondan öncesi Sümerlere dayanmaktadır. Kitap ve kült olarak Mezopotamya ve Mısırda bir yoğunluk olsada, ezoterik imanın on bin yıl öncesine dayandığını biliyoruz. 


Artemis Tapınağı; Kabbala sembolleri. 
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İzmir Selçuk ilçesinde bulunan Artemis tapınağından kabala ayetleri çıkarıldı. Mermer tabakalar üzerine kabartmalarla yapılmış kabala ayetleri bulundu. Selçuk müzesi bahçesinde görmemiz mümkün. Artemis tapınağı ve bu kabartmalar 
2600 yıl önce yani Mısır ve Mezopotomya uygarlığından sonra 
M.Ö. 6. Yüzyılda yapıldığını biliyoruz. Akdeniz çevresi, vahalardan yani Nil ve Mezopotomya?”dan sonra, uygarlığın ikinci merkezidir. Günümüzde, bazı ezoterikleri Artemis tapınağının temelinde, kalıntı yuvarlak taşlarla yükseltilmiş bir sütunun önünde gizli şekilde dua ettiklerini görülebiliriz. 

Arkeologların bulgularına göre Artemis Anadolu tanrıçası M.Ö. 7 bin yıl önce yaşamıştır. Anadoluda efsaneleşmiş, öldükten sonra onun tanrıdan gelen izleri olduğu, tanrıyı sembolize ettiğine inanılarak muhteşem heykeli yapılmıştır. Bu çaba ve emek tanrıya ulaşma çabasının ürünüdür. 9 bin yıl önce yaşadığı varsayılan Artemisin tapınağında, kabala ayetleri varsa, ezoterik kabalanın dokuz bin yıl önce yaşandığı anlaşılır. 

Anadolu tanrıçası Artemisin diğer adı Kibele (Sibel) Avrupa”daki adın Dianadır. Ezoterik kabala imanının Sümer?'de daha masum ve dengeli olduğunu görürüz. Ezoterik kabala yorumu ve imanı 13. Yüzyılda tapınakçı tarikatın doğuşu ve Fransız ihtilali ile canavar ve hoyrat kimliğini kazandı. Soykırımın hak olduğu iddiası ve imanı ile teçhiz oldular. 

Ezoterik Yahudiler ırkçıdır. Ezoterik Yahudiler Türk Musevileri Ikinci Dünya Savaşında soykırımla katlettiler. Yaһеу”е inanan Türk ezoterik Yahudiler ayrıştırılarak dünyaya dağıtıldılar. 

Dünyaya yayılan Yahudilerin metod ve yöntemleri hep aynı oldu; bir Yahudi kadın bir ülkeye gidince bir yabancı ile evlenmez. Yahudi ile evlenir. Ancak bu kadın evlendiği Yahudi 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kocasından hamile kalmaz. Tanımadığı, gittiği ülkenin erkeği ile çifleşir ve çocuk yapar. Yahudi baba bu çocuğu kabul eder. 
Büyütür eğitir. Çocuk ölene kadar bu adamı babası bilir. Çocuk Yahudi annenin çocuğudur ve yahudidir. Ancak yerli ırka benzer. Çocuğu büyüten babaya Şam babası denir. Şam Yahudilerde kutsal isimdir. Yahudiler bu damızlamayı her yerde her zaman yaparlar. 

Babası belli olmayan çocuk kutsaldır. Hiramdır. Dul kadının çocuğudur. Son iki yüzyılda dünyada yönetici olanların genel olarak babaları belli değildir. Roma imparatorluğu yasalarında baba çocuğun velayetini kabul etme veya etmeme özgürlüğüne sahiptir. Soy anneden geçer. Yahudilerde sebataylarda ve ezoteriklerde karanlıkta toplu seksin amacı budur. Yani çocuğun babasının belli olmaması, bilinmemesi kutsaldır. Onun tanrıdan geldiği inancı vardır. 

21. Yüz yılın başlarında ülkelerine özellikle Ukrayna'nın geri dönüş yapıyorlar. Ukrayna-Rusya savaşı, Ukrayna”da, Avrupa'nın en geniş tarım topraklarına sahip bu ülkenin Yahudilerce parsellenip tapulanmasına fırsat doğurmuştur. 

Anadolu Galata ırkı ve kuzey Asya Türkleri Yahudileştiler. Kendilerini Yahudi ırkına ve pagan imanına müntesip hissetmeye başladılar. Bu konuyu kaşıyan ve anlatan araştırmacılar acımasızca infaz edilmektedirler. Bunların en önemlisi profesör Arthur Koslerdir. Kosler ve eşi İngiltere'de ölü bulundu. Kosler Musevi Türk tarihini anlatan «13. Kabile» kitabını yazdı. Bu kitabı, kendini üstün ırk-tanrı gören ırkçı ibraniyet doktirinini temelinden dinamitledi. Diğer bir örnek profesör Necip Hablemitoğlu’ dur. 

Musevi ve Yahudi Türkleri araştırırken bomba ile öldürüldü. Türkiye’nin sosyal ve siyasi yapısını doğru analiz etmek için ezoterizmin doktrin ve tarihini bilmek zorundayız. Çünkü 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Türkiye Cumhuriyetini ezoterikler kurmuştur. Kurucularının hepsi de Yahudi mason tarikatı üyesidirler. 

Ezoteriklerin imanı doktirini nedir bu iman tarih boyu nasıl bir süreç geçirmiştir. Nerelerde filizlenmiştir. Dünya tarihini nasıl etkilemiş, günümüzde ne konumdadır? Kitabımızın ana temasıdır. Bir ağacın köklerine inerseniz o ağacın kimliği- ne ulaşırsınız. Bir ağacın gövdesini keserseniz boğumlarında- ki iksiri, salgıladığı sıvıyı, içtiği suyu görürsünüz. Bir ağacın köklerine müdahale ederseniz su ve gübre verirseniz o ağaca müdahale şansınız güçlenir. Bu nedenle ezoterizmin tarihini bilmemiz gerekir. Sümer tabletleri yani КАВАТА тп ilk merkezi Babil ve Sümer ülkesi, ikinci büyük merkezi Mısır'dır. 
Mısır'da ezoterizm, firavun dini halini alır. Kabala'ya göre Firavunlar ve tebası pagan Yahudiler tanrı yahev'in yansıması dünyadaki uzantılarıdırlar. Firavunlar Lilith ve iblisin çocukları oldukları için tanrıdırlar. Firavunların soyu da tanrıdır. Bu nedenle firavunun erkeklik organını yani Obelisk dikilitaşı tanrının yaratma gücü ve mabedi olarak kabul ederler. 

Günümüzde dünyanın bir çok yerinde obilisk bir mabet olarak yerini alır. İstanbulda 15 semtte ezoterik kripto paganların mabedi olan obilisk (dikilitaş) vardır. Ancak şehrin bir çok yerinde ezoterik heykeller ve semboller de bu mabedin değişik bir versiyonudur. 

Beyaz saraydan Vatikana kadar tüm dünyada obilisk mabedi yani firavunun erkeklik organı vardır. İzmirde fuar alanında üzerinde kabala ayetleri ile yenisi yapıldı. 

Ezoterizmin ve tarikatlarının başta masonluğun en önde gelen ritüeli (güneş dini) MYTHRA'dır. Dünyayı yöneten ve egemen olan ritüel budur. Муіћ+Ва, Ra'nın dini demektir. Ra güneş tanrısının adıdır. Firavun dininin adı MYTRA'dır. Bu ritüel tüm mason mabetlerinde kutsaldır. Ancak internet ortamında veya kitap ortamında mytranın detaylarını bulamazsınız. 
Sır ve gizlidir. Ezoteriklerde isim ve kutsal kelimeler vardır. 
Mythra İran'dan Londraya kadar etkili olmuştur. Mythradate yani mytranınoğlu kelimesi bize İrandan geldiği söylenir. Doğru olabilir ama aslı Mısır”dan türemedir. 

Antik çağda Mytra geleneğine biat edenler, günümüz felsefe biliminde kutsandı. Bunun en tipik örneği Eflatundur. 
Eflatun tanrıyı ide olarak tanımlar ve bu tanrının yansıması olarak kainatı tarif eder. Bu bir kabala tarifi ve yorumudur. 
Tanrının yani İde nin eşyaya ve özellikle yahudiye nüfuz etmesi kabalanın temel doktirinidir. 

Hahamların filozof diye lanse edilmesi Fransız ihtilalinden sonra ezoterikler tarafından kararlaştırıldı. Kesile Mordahay yani Karl Marks ve sülalesi hahamdır. Charles Darwin, amcası ve babası kabalist hahamdır. Ezoterik kabalanın goyimler ve tanrılar için üretilmiş bilgilerini yazdılar. 

Museviliğin doğuşu ve yayılması ile, Mısır'da ve Babilde MYTRA dini çöküş yaşadı. MYTRA nın yani firavunun гаhipleri MEGİ”ler toplu halde iç Anadoluya göç ettiler, yerleştiler ve burada pagan dinine mensup Hitit, Frigya ve Lidyalıların çocuk larını eğittiler. Bu bölgenin adı GALATA’ dır. Diğer bir adı ise İSAVRA'dır. 

Mısır Filistin ve Babilde çöken Firavun dini orta anadoluda Galatada hayat buldu güçlendi. Burada ezoterik imana intisap edenler zamanla kendilerini Yahudi hissetmeye başladılar. Oysa hiçbirisi İbrani yani beni İsrail semitik kökenli değildir. 

Galata’ya yerleşen firavun rahipleri MEGÌ’ler Mısırda yerleşen Museviliği, pagan kabala doğrultusunda yorumlayarak tahrif ettiler. Yüz yıllardır rahmani Museviliği kendi eserleri imiş gibi kalkan olarak kullandılar. 
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BABİLİN FAHİŞESİ - THE WHORE OF THE BABILON 


Ezoterik Yahudilerin kutsal kitabı kabalaya göre insan oğlunun yaratılış doktirini farklıdır. Bu inanışa göre ilk insan Lilith?dir. Tanrı yahev ademi yaratır. 

Lilith bir kadındır. Ademi eş olarak kabul etmez. Gider şeytanın oğlu iblisle çifleşir. İblis ve Lilithten doğan çocuklar Yahudi ırkını oluşturur. İblis tanrı şeytanın oğlu olduğu için İblisin soyundan gelen Yahudiler tanrıdır. Adem yalnız kalır. 
Tanrı yahev Ademin eğe kemiğinden Havva'yı yaratır. Ve ona eş olur. 

Adem ve Havva'dan doğan çocuklar GOYİMLERİ (kulları) oluşturur. (Bu kabalanın yaratılış doktirinidir.) 

Kabalanın bir çok versiyonunda ve İncil'de Lilith kutsal fahişe olarak geçer. Lilthin diğer adı BABİLİN FAHİŞESİ-DİR. 


LİLİTH лм + 
ТАЕП АКААМ 


>" 


e. aa?” 


Gezi olayları sırasında açılan bir pankart. 
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“Babil'in fahişesi” bu ifadeyi duyunca aklınıza argo, küfür içeren bir mana gelebilir. Dünyayı yöneten masonlar ve ırkı için bu kelime bir tanrı adıdır. Kabalada adı geçen bir tanrıdır. Bunu kabul edip gururla anar ve anlatırlar. 

Babil tarihin ilk dönemlerinde Bağdat yakınında bir şehre ve bölgesine verilen addır. Dört bin yıl önceki Bağdat diyebiliriz. Babilon'daki komün hayatı ve cinsel ilkellik, günümüz dünyasını formatlayan doktirindir. 

Günümüzde dünyaya egemen olan KABALA Yahudi kutsal din kitabı ilk defa Mezepotamya'da yazıldı. Kabalacılar bu nedenle gizli kitapları kabala'yı “Sümer Tabletleri” olarak tanımlarlar. Sümer tabletlerine inananlar, Türkiye'de ve dünyada satanist tarikatlardan, dernek, vakıf ve Müslüman tarikatlara kadar etkilidirler. Dünyanın her tarafına yayılmış durumda gizli kabala tarikatları, doktirin ve öğretileri, farklıymış gibi karşımıza çıkarlar. Gerçekte hepsi bu pagan öğretilerin değişik renkleridir. Satanist gizli tarikatlara veya DAEŞ, PKK gibi terör örgütlerinden tutun, insan hakları, hayvan hakları ya da Dünya Kardeşliği Derneklerine kadar, gizli kabala öğreti ve kontrolünü görmemiz mümkündür. 

Mezapotamya'da ilk pagan kültürünün izlerini görebiliriz. Şehir merkezlerinde tapınaklar vardı. Sümerologlar Ziggurat adı verilen tapınaklardan bahsederler. Bu tapınaklarda çalışan rahibeler ayin ve dualar yaptıkları kadar, bedensel ihtiyaçlara da hizmet ederlerdi. Rahibeler tapınakta fuhuş yaparlardı. 

Sümerologlar bu bulgularını Hamurrabi yasaları dedikleri yazıtlardan çıkardıklarını söylerler. Bu yazılardan bize ulaşan bilgilere göre tapınaklarda çalışan rahibeler mabetlerde fuhuştan kazandıkları para veya takasın hepsini tapınağa ba-Sışlarlardı. 
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Tapınakların Mezepotamya'da, (bugünkü ırak ve Suriye) Mısır'da, sonra oluşan Hellenistik ve Roma dönemine kadar şehrin bankası durumunda olduğunu görürüz. Tapınağa bağışlanan veya ödenen değerler kamu için kullanılırdı. Bankalarda toplanan para, kamuya ait ortak hizmetlerin karşılanmasında kullanılırdı. Tapınak Rahib ve rahibeler toplumun dizaynında birince dereceden aktif unsurlardı. 

Sümerler, Babilliler, Asurlular ve Mısırlılarda, daha sonra Akdeniz uygarlığında Hellenistik ve Roma döneminde genelevleri geleneksel, yasal ve hatta ruhsal idi. Toplumun ruhsal geleneksel değerlerinden kopuk değildi. Yani fahişelik geleneksel ruhsal kıyafeti ile korunmuş ve meşruiyet kazanmıştı. 


TRIERO, 


OIT Matas GE "а палаш 
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Bir kadının vücudunu para karşılığı satması aklın disiplinlerinde veya ilahi dinlerde etik, doğru ve hak değildir. Böyle bir uygulama etik ve hak olmasa da, antik ve ortaçağda toplumun ruhsal geleneksel ve sosyal değerleri ile tolere edilmiş, teçhiz edilmiş ve toplumda yıkımdan çok yapıcı özelliğe kavuşması sağlanmıştır. Cinnet içerikli, çirkin ve saldırgan cinsel suçların azalmasında etkili olmuştur. 

Efes genelevinde çalışan fahişelerin içinde “Porneon of Artemis” adında Artemis tapınağı için çalışan bir fahişeler grubu vardı. Bunlar tamamen tapınağa çalışan bir guruptu. Porno kelimesi buradan gelmektedir. Antik çağda ve ortaçağda fahişeliğin geleneksel yasal ve ruhsal olması aile geleneğinin zayıflık göstergesi değildir. 

Aile geleneği de günümüzden oldukça güçlü ve sağlam olduğunu görürüz. Bunu bir örnekle açıklayabiliriz. Yazının icat edildiği Hamurabi yasalarına göre bir adam bir genç kızı öldürünce, adamı serbest bırakır hiçbir ceza vermezlerdi. Ceza olarak adamın kızını öldürürlerdi. Adam bir hanımı öldürse adamın anne veya eşini öldürürlerdi. Şahsın ailesinden birinin öldürülmesinin kendisini öldürmekten daha acı geldiğinin düşünülmüştür. Bu da bize ailenin güçlü olduğunu gösterir. 

Fahişelik kadınlar için çok zor bir yaşam tarzıdır. Çünkü Kadınlar yüzde bir veya iki oranda çok eşli, yüzde doksan sekiz doksan dokuz oranında tek eşlidir. Erkekler tam ters orantılıdır. Yüzde doksan sekiz çok eşli yüzde iki tek eşlidir. Diğer bir ifade ile kadının çok eşliliğe tahammülü yüzde ikidir. Erkeklerde bu tahammül yüzde 98 e çıkar. Bu durumda fahişelik yapabilecek kadın sayısının oranı çok düşüktür. 

Tarihin ilk büyük uygarlığı mısır ve Mezopotamyada yani vahalarda doğmuştur. Vaha çöl ortasında su demektir. 
Dünyanın en büyük vahası Nil vahasıdır. 
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Vahalarda yaşayan insanların önlerinde taşan ve sürekli kendilerini tehdit eden nehir, arkalarında kavurucu kuraklık çöl vardır. Bu iki canavara karşı mücadelede insanlar kollektif çalışmak zorunda kalmışlardır. Kollektif çalışma ortak akıl ve iradeyi üretmiş sonuçta ilk uygarlığın Mısır ve Mezapotamya'da gelişmesini sağlamıştır. İlk alfabe, ilk matematik, ilk mimarlık burada gelişmiş. İlk ünversiteler burada kurulmuş; Mezopotamya da Ninova kütüpanesi, Mısırda İskenderiye kütüphanesi örnekleridir. 

Dünya tarihinin ikinci büyük uygarlığı Akdeniz'de kurulmuştur. Tarihçi, aynı zamanda bir seyyah olan Herodot.. 
“Dünyanın en iyi iklimi Akdeniz bölgesindedir” der. Bu gün de Akdeniz ülkeleri çok çeşitli ürünleri ve ılıman iklimi ile Herodot'u doğrulamaktadır. 

Antik çağda Akdeniz uygarlığının, Mezapotam'ya ve Mısır uygarlığının etkisinde kaldığını görürüz. Akdeniz uygarlığının merkezi ve en zengin olduğu yer Anadolu'dur. Bir çok kült gibi genelevi kültü de Babil'den Akdenize taşındı. 
En bariz şeklini Efes metropolünde görürüz. Efes'te genelevi, Efes kütüphanesinin tam karşısında şehrin tam merkezindedir. 
Garip karşılansa da o günlerde genel evi bir fiziksel terbiye (enstitü) karakteri olduğu için kütüphane yani o zamanın üniversitesiyle karşı karşıya yapılmıştır. 

Efes kütüphanesinin içindeki içme su kuyusundan çıkarılan bir heykelin yazılımında, burada fahişelerin kazançlarının yarısını mabede verdiklerini, yarısını kendileri aldıkları yazılır. 
Oysa Babil”de kazançlarının hepsini mabede bırakıyorlardı. 

Antik çağda fahişeler sarı giyinir veya sarı flar takarlardı. 
Toplumda öğretmen veya terbiye edici gurur ve onuru ile dolaşırlardı. Köleler beyaz giyerlerdi. Aristokratların farklı giyim şekilleri vardı. Köleler günümüzün işçi sınıfından daha fazla 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onore edilirdi. Kabalacı şeytanilerin filmlerdeki gösterdiği gibi boynunda zincir takılarak satılmazdı. Kölelerin kendi sınıfları (kastı) içerisinde sosyal ve ekonomik güvence ve sigortaları vardı. Antik çağın kabalist pagan yaşam tarzı günümüzdeki ka bala yorumunun öğreti ve ilkelerinden çok daha ehven ve sağlıklı idi. Günümüzde soykırım, terör, değerlerinden soyutlama ve egemen olma ilkeleri toplumları varlık içinde mutsuz ve kahredici hayat tarzı sunmaktadır. Efes antik şehrinde Artemis tapınağı vardır. Kabala da Artemis tanrıça olarak geçer. Yirminci yüzyılın ilk yıllarında dünyanın yedi harikasından biri olarak Artemis tapınağı seçildi. Oysa tapınak dedikleri; boş bir arazide tapınak izleri idi. 


гЬ. { 
Antik çağ Lillith heykelleri. 


2282 


KENE İMPARATORLUĞU - I Ezoterikler ve Goyimler 


Burada yedi sekiz tane yuvarlak kaide şeklindeki taşlar üst üste konularak mabet adına bir sütun oluşturuldu ve bu sütun ne komik ki dünyanın yedi harikasından biri kabul edildi. 
Bu kabul edişte Yahudi kabalistlerin tapınaklara tanıdıkları ayrıcalık vardır. 

Günümüzde Tapınağın yanı başındaki Selçuk ilçesinde üç tane hristiyan kilise maskeli, Artemis pagan Yahudi mabedi resmen işlev görmektedir. İlk olarak Artemis tapınağının taşları ile hemen yanı başındaki aziz john kilisesi inşa edilmiştir. 
Efesin boşalması ile ve depremle çöken kilisenin taşları ile bugünkü İsa bey cami inşa edilmiştir. İzmir'in Selçuk ilçesinde Artemis tapınağının kazılarından çıkan mermer üzerine işlenmiş kabala ayetleri vardır. Selçuk müzesinde koruma altındadır. 

Yahudi pagan ezoterizminde dünyada sürekli yedi kişilik bir tanrılar konseyi vardır. Bu konsey gerek gördüğü zamanlarda gizli kabala kitaplarını yorumlama, ekleme ve çıkarma yapma yetkisine sahiptirler. 13. Yüzyılda ve Fransız ihtilali ile yapılan yorumlarda ezoterik pagan doktirini Kabala çok daha acımasız batıl ve satanist kimlik kazanmıştır. 

Birinci ve ikinci dünya savaşı denilen soykırım operasyonları, soğuk savaş ve günümüzdeki terör örgütleri bu doktirinlerin yansımasıdır. Tapınakçılarla beraber ezoteriklerin kadına bakış açısı değişti; Tapınakçı kabala imanı Firavun imanından daha katı ve gelişmiştir. 12. Yüzyılda doğdu. Günümüzde tüm dünyaya hükmetmektedirler. 

Kabala konseyi hahamları tanrı kabul edilir ve sözleri ilahi kelamdır. İçlerinden biri ölürse seçimle bir üye alırlar. Bu yedi kişi her devirde, Kabalaya Tapınakçı yorum ve kurallar, hatta doktirin esasları ekleyebilirler. Yeni yorum, Kabalanın bir önceki ruhuna aykırı olmamakla beraber, ifrata kaçan bir yol çizdi. Buna göre kadın ticareti, enses ilişkiler, goyim çocukların istismarı ve itlafı kutsal hak olarak kabul edildi. Tapınakçıların doğuş yüzyılında efsane liderleri MOLEY eşcinsel tapınak şovalyesi idi. Tapınakçıların Hayfa limanında Akka kale ve otelinde zengin olmaları, hacıları taşımak için gemiler almaları, haşhaşilerden öğrendikleri haşhaş ve bankacılıkla kendilerine yeni bir yol ve doktirin belirlediler. 
Bu hayatın nüvesi, Anadolu'da Türk çocuklarını ve yetişkinlerini kaçırıp haçlılara yediren, Türk kadınlarını kaçırıp Avrupa'da satan kabalist Galata'lı Yahudi çetelerin haleti ruhiyesi ile doğdu ve gelişti. Bu gelişmeye hahamlar meşruiyet ve kutsallık kazandırdılar. 

Fransız ihtilali ile tüm hahamlar filozof damgası yediler. 
Milletlere bu süfli yaratıkların bilgi ve yorumları bilim diye ezberletildi. Sürekli Allaha ve dine küfreden Vol-ter filozof ilan edildi heykelleri dikildi. En kötü ve acımasız olanı da, sulalesi ve kendisi kabalist haham olan Charles Darwin denilen adamın evrim teorisi oldu. Evrim teorisine göre insanlar maymunların evrim geçirmesi sonucu oluşmuştur. “Maymunlarda, maymun ırkının farklı diğer maymun ırkını topyekun imha etme istidadı var. Bu nedenle milletlerin bir diğer milleti topyekun imha etme eğilimi ve hakkı vardır. Evrimini tamamlamış ırklar, evrimini tamamlamamış ırkları itlaf etme hakkı vardır” der. Burada kabalanın soykırım öğretisinin sözde bilimsel ispatı yapılmış olur. 

Bunun bilimselliğine dünya Yahudiliği inanır ve resmi leştirir. Bu tarz anlatım dindaşlarına anlatılır. Evrim teorisini Goyimlere böyle anlatmazlar. “İnsanlar eğitilmeli, evrimleri tamamlamalı” derler. Bu eğitimin gerçek amacı beyin ve ruh kontrolünün sağlanmasıdır. Evrim teorisi Kapitalizm, komunizm ve faşizm gibi ideolojilerin temel doktirinini oluşturur. 
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Bu sistemlerin uygulaması ile milletler soykırıma tabi tutulmuştur. Şovalyelerin ticaret gemilerinde ve şatolarında gizli pazarlarında Fransız ihtilaline kadar kadın çocuk istismarı devam etti ve uygulandı. Bu uygulamaya 13. Yüzyılda kilise, daha sonra Osmanlı imparatorluğu engel oldular. Bu engeli kaldırmak için Osmanlı imparatorluğunu ve diğer dünya hanedanlıklarını yıktılar veya kendilerine bağladılar. 

İslam'da, Hristiyanlık'ta ve Musevilerde fuhuş yasak ve günahtır. Pagan Kabalada kutsaldır, haktır. Günümüzde TW'lerde ve okullarda pagan ahlakı enjekte edilmektedir. “Babilin Fahişesi” kültürü, Goyimlerin ahlakını dizayn eden, formatlayan doktirindir. 

Muharref İncil'in vahiy kitabında Whore of Babilon (Babilin fahişesi) şöyle anlatılır: “(17) yedi tası taşıyan yedi melekten biri gelip bana şöyle dedi: “gel, bol sular üzerinde oturan büyük fahişeye verilen hükmü sana göstere-yim. 
(2) dünyanın kralları onunla fuhuş yaptı ve yeryüzünde yaşayanlar onun fuhuş şarabıyla sarhoş edildiler.” “Sonra beni alıp ruhun etkisiyle bir çöle götürdü. yedi başı, on boynuzu olan, küfürlü isimlerle kaplı kızıl bir canavarın üzerine oturmuş bir kadın gördüm. (4) kadın, erguvani ve kırmızı giysiler içindeydi. altın, değerli taşlar ve incilerle süslenmişti; elinde, yaptığı fuhşun iğrençlikleri ve pislikleriyle dolu altın bir kâse vardı. (5) alnının üzerinde sır dolu bir isim yazılıydı: “büyük babil, fahişelerin ve dünyadaki iğrençliklerin anası.” 
(6) kadının, kutsal kişilerin kanıyla ve isa”ya şahitlik edenlerin kanıyla sarhoş olduğunu gördüm” (15) melek bana şöyle dedi: “fahişenin üzerinde oturduğunu gördüğün sular; halklar, topluluklar, milletler ve dillerdir. (16) gördüğün on boynuz ve canavar, fahişeden nefret edecek, onu çıplak bırakıp perişan edecekler. etlerini yiyecekler, onu yakıp kül edecekler. (17) çünkü tanrı'nın yüreklerinde uyandırdığı arzuyla, kendi düşüncelerini gerçekleştirmek üzere, tanrının sözü yerine gelene dek krallıklarını canavara verecekler; böylece tanrı'nın düşüncesini gerçekleştirecekler. (18) gördüğün kadın dünyanın kralları üzerinde krallığı olan büyük şehir dir.” 

Ezoterikler, Goyimleri taassupla terbiye ederken, aynı anda cinsel açlık veya ahlaksızlıkla da güdümlü hale getirirler. 


KENE İMPARATORLUĞU - I Ezoterikler ve Goyimler TAPINAKÇILARIN DOĞUŞU 


GALATA VE EZOTERİZM; Türkiye'de Galata Galatasaray. Galata kulesi denir, nedir bu Galata diye hiç kimse bir bilgi üretmez. Galata iç Anadolu ve geniş çevresinin antik çağdaki adıdır. Galatalı Yahudi ezoteriklerin dünyaya dağılması tapınakçıların doğuşu ile başlamıştır. Bugün dünyanın en ücra köşesindeki Galatalı ezoterik Yahudiler ayrıldıkları şehirleri kutsamakta bazen ziyaret etmektedirler. 

Galatalı Yahudilerin için de dünyada ünlü olan çok insan vardır. İstanbul Suud büyükelçiliğinde öldürülen Cemal Kaşıkçı ve amcası Adnan Kaşıkçı Galata yani Kayseri kökenli ve ezoterik yahudidir. İçlerinde dönenler kabalist yaşam ve politikalardan uzak laşanlar vardır. Bunlardan biride Cemal Kaşıkçı'dır. Galatalıların göçü ve dünyaya yayılmasının tapınakçıları doğuşu ve büyümesi ile eşzamanlıdır. 

Galata'da önemli Yahudi şehirleri LARANDA (KARA-MAN), LYSTRA, DERBE, ,(incilde geçer) SİLLE, (KONYA) ANTİOCHE PİSİDİA (YALVAÇ), Kayseri, Philadelphia (Alaşehir) Çorum, (kutsal buzağı başı bulundu) Yozgat, Ankara (bak Ankaralı Yahudiler. Bahar Beki) Tytira, (Akhisar) Davgana, İbrada, Manisa (Türk ismi Saruhan, Menteşe yöresi.) Bu antik ve güncel şehirlerin olduğu yerler GALATA’ dır. 

Galatalı ezoterikler yüzyıllarca tapınakçı korsan ve gemicilerin insan kaynaklarınğı oldular. Tapınakçıların doğuş yeri ve soyları Galata'dır. Diğer iki kaynağı, kuzey Asya Yahudi bölgesi ve Babil, Filistin ve Mısırda yaşayan İbrani Yahudileridir. 

1071 Malazgirt savaşı tarihin kırılma noktasıdır. Uyuyan devi, pagan firavun imanını uyandırmıştır. Alparslan'ın Anadoluya girmesi Galata”da büyük infial uyandırdı. 
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Orta Anadolu'da yani GALATA da yaşayan Yahudi nüfusu korku ve panik içinde müdahale yollarını arar. O zamanlar Galata dünyada Yahudilerin çoğunlukta yaşadığı tek bölgedir. 

Türkler Anadolu'ya geldiklerinde doğuda Ermeniler ve Kürtler, orta Anadolu'da çoğunlukta pagan Yahudiler yaşıyorlardı. 

Hiçbirini yerinden yurdundan etmediler. Toprak sorunu yoktur. Türkler, zaten ziraatla uğraşmazlar. Hayvancılık ile geçinirler. Atlı göçebe kültürünün öncüleridirler. 

Dünya tarihinin en büyük ve uzun ömürlü iki imparatorluğundan biri olan Osmanlı imparatorluğunu dahi çadırda kurmuşlardır. 20. yüzyıla kadar Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler; Türklerin yönetiminde ve beraber yaşamışlar zen-gin olmuşlardır. 

Galatalı ezoterik Yahudileri, Avrupa uzantılarını Haçlı seferleri için teşvik ve tahrik ettiler. Doğunun zenginliklerinden bahsederler. Gerçekten de o yıllar doğu batıdan çok zengin ve mutludur. Avrupalı hristiyanları örgütler ve haçlı seferlerini başlatırlar. 

BUNDAN, DOKUZYÜZ YIL ÖNCE 1101 yılında yüzbin kişilik birinci Haçlı ordusu Galata'ya yani iç Anadolu'ya girer. 
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Mediterranean 
Sea 
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Ankarada kocapınar çeşmesi. Galata Yahudilerin eseri. Davut yıldızı. 


Yüz bin insanı aynı anda doyurmak kolay değildir. Lo-Jistik imkânlarını kaybederler. Atlarının çoğunu kesip yemişlerdi. 

Konaklamak için genelde tepeleri veya kaleleri su boylarını tercih ediyorlardı. Açlık ve kıtlık baş gösterir. Galatalı pagan Yahudiler bu durumu fırsat bilirler. Rehberlik yaparlar. 
Haçlı dostlarının karnını doyurmak ve bundan para kazanmak için toplama timleri kurarlar. 

Bu timler çevrede hayvan yiyecek ne bulurlarsa baskın ve kapkaçla toplarlar. Öyle ki satacak hayvan bulamaz olurlar, Anadolu'da sivil Türkleri öldürüp iç organlarını boşalttıktan sonra küçük çocukları şiş kebap, yetişkinleri kazanlarda haşlayarak on binlerce haçlı sürüsünün karnını doyurdular. 

Bu vahşet onlarda, para kazandırdığı kadar alışkanlık ta kazandırır. Katliam ve soykırım alışkanlığı kazanırlar. Zaten kitapları Kabala, soykırımı Yahudi ırkına hak olarak vaaz eder. 

Bu timlerin yani tapınakçı Yahudi tarikatının doğuş efsa nesinin sembolü, ALFA ROMEO armasında görülür. Orda çocuğu yutan yılan bu efsane ve doğuşun sembolüdür. Yılanın yuttuğu çocuk kaçırılan Yörük Türk çocuklarını temsil eder. 
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Haçlı ordusu Suriye ve Filistin'e geldiğinde, bölgedeki Yahudi Nusayrilerden rehberlik ve lojistik yardım görürler. 

Nusayriler 8. Yüzyılda Abdullah ibni Nusayrinin tarikatında kabalist imanlarını ve ritüellerini pekiştirirler. Abdullah ibni Nusayri kabalist ezoteriktir. İsrailin resmi kutsal kitabı ve dini kabala ve öğretileri Nusayrilerin iman ve ritüellerinin aynısıdır. Nusayriler İbranilerin 12 kabilesinden biridir. BEŞER ESED israilin Suriye valisidir. İsrail ile Suriye arasında bir ihtimal savaşın çıkması her iki devlet ve sahiplerini mutlu ve bahtiyar edecektir. İsrailin elinde öldürülmesi, kurban edilmesi hak olan rahmani Museviler, Esedin elinde milyonları bulan öldürülmesi kutsal hak olan Sünni Müslümanlar vardır. 

“Tapınak şövalyeleri Kudüs'e girince 70 bin Müslüтап” katlettiler. Avrupa'ya yazdıkları mektupta dizlerimize kadar Müslüman kanına gömüldük bizimle gurur duyabilirsiniz” dediler. Tapınak şövalyeleri Müslümanlara gözdağı vermek için Akka kalesine sığınan Akka'lı Müslüman kadın ve çocukların kafalarını kale burçlarından uzatarak baltayla kestiler. 
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Kudüs'te egemen oldukları sürede Haşhaşiler (İsmaililer Hasan Sabbah tarikatı) ile iyi ilişkiler içine girdiler. Haşhaşiler?den esrarı öğrendiler. Avrupa'ya uyuşturucu ticaretini başlattılar. Akka kalesinde hacılardan elde ettikleri servetle zengin oldular. Galata'da oluşan vurgun ve talan timleri Kudüs'te bir tarikat halini aldı. Süleyman tapınağının askerleri yani “Tapınak Şovalyeleri” adını aldılar. Kazandıkları paralarla yeni tekneler aldılar. Uyuşturucu ticareti, vurgun ve çocuk kadın ticareti ile zengin oldular. 

13. yüzyılın sonuna doğru Avrupa'da, sermaye ve gayrimenkul imparatorluğu kurdular. Kralları borçlandırarak egemenliklerine ortak oldular. Tüm Akdeniz'i haraca bağladılar. Böylece feodal kapitalizmi kurdular. Egemenlikleri ve servetleri uğruna hiçbir ahlaki kayıt tanımadılar. 
Sadık kaldıkları tek kural tarikat üyeleri arasında sır ve gizliliği korumak, üyeler arasında bankacılık ilişkilerinde dürüst olmaktır. Günümüzde mafyada bu sadakatın izlerini görürüz. 
kendi dışındakiler için bu kural geçerli değildir. 

Tapınak şövalyeleri “Hıristiyanlığı Müslüman Türklere karşı kahramanca savunan gizemli esrarengiz kahramanlar birliği olarak propaganda yapıldı.” Oysa kollektif çete ruhu, gizlilik, hiçbir ahlakı kayıt tanımamak, kendile-rini ayrıcalıklı varlık görmeleri tarikatın gücünü oluşturdu. 

Tapınak şovalyeleri 1101 de Akka ve kudüste oluştuktan sonra, Akdenize ve dünyaya açılma sürecinde insan ve beyin avı yaptılar; Kendi gemici korsan ve çetelerinin insan kaynağını Galata, Babil ve kuzey asya Yahudi Türk topluluklarından devşirdiler. Zamanla Sibirya Türk kabalist paganları tapınakçı hareketin omurgasını oluşturdular. 

Tapınakçı sermaye Avrupa ülkeleri ekonomilerini teslim almış, insanların korkulu rüyası haline gelmişti. 1307 de 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Fransa kralı Philip, Papa'nın da isteği doğrultusunda Tapınakçılara Fransa'da davet vererek onları tuzağa düşürmeyi planladı. Fransa'nın tüm şehirlerinde aynı anda Tapınak şövalyeleri tutuklandı. Tapınakçıların bir kısmı bugünkü Almanya ve İsviçre'ye kaçmayı başardı. Oradan zamanla İskoçya kralının onayını alarak İskoçya ve İngiltere'ye geçtiler. Burada yeniden örgütlendiler. Tapınakçılar hazinesini isviçrede sakladılar. 
O gün bu gün İsviçre tapınakçı sermayenin kasasıdır. 

Fransa'da tutuklanan tapınakçılar mahkemeye çıkartıldı. Mahkeme sonuçlandığında birçok tapınakçı tarikat üyesi suçlu bulunup idam edildi. Gizleseler de, şeytana taptıkları biliniyordu. Tapınak şövalyelerinin efsanevi lideri Moley mahkemenin kararına itiraz etti. Tekrar yargılanan Moley suçlu bulundu. Büyük bir ateşte törenle yakıldı. Aşağıdaki suçlardan yargılandılar ve ceza aldılar. Mahkeme zabıtlarına geçen suç gerekçelerinden bazı maddeler şunlardır. 
a— “Befomet' adı verilen kedi kafası şeklinde üç yüzlü bir şeytana tapmak. 
b— Her yolu kullanarak tarikata gelir ve mülk sağlamak с — Erkek erkeğe ilişkiye girmek. Kadın kaçırmak ve satmak. 
d — Tapınakçıların birbirlerini dudaktan göbekten, kalçadan, kuyruk sokumundan ve penisten öpmesi...vs. 

Mahkeme kayıtlarında üç başlı kediden bahsediyor. 
Oysa zamanımızda bu tek başlı keçidir. Kedi de satanist tapınakçılarda önemlidir. Satanist tapınakçılar kedi kanında eksi elektronların yüklü olduğunu iddia ederler. İnsanlarda ise artı elektronların olduğunu söylerler. Bu nedenle kedi kanı içince eksi ve artı elektronların birleşeceği ve insanın güçleneceğine inanırlar. Bazı Whatch Tower kabalist tarikat üyeleri bu ritüeli uygular. Ayinlerinde kediyi kanatarak kanını içme seansları uygularlar. Kedinin iç organlarını boşaltırlar. Kabalistler kedi 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kanı içme Seansa başlamadan önce Müslümanların abdestine benzer bir abdest almayı ihmal etmezler. Şeytanın sembolünün kediden keçiye dönüşmesi muhtemelen kabalanın yeni tanrıları hahamların yorumu sonucudur. (kabalanın 7 kişilik tanrılar konseyinin belli zamanlarda kabalayı yorumlama, eklemeler yapma hakkı vardır.) 

“Fransa kralının tutuklama buyruğunda tapınak şövalyeleri şöyle tanımlandı. “Düşünülemeyecek kadar tiksindirici, duyulmadık kadar korkunç. Nefret verici bir eylem, iğrenç bir ayıp. İnsanlıktan ayrı.” (Masonluğun Saklı Tarihi. S. 73) 

Masonluğun 32. derecesinin adı “tapınak şövalyeleri'dir. Sembolü Tapınak şövalyelerinin sembollerinden çapraz kemiktir. 30. derecesinin adı “Kadoş şövalyeleri'dir. Kadoş şövalyelerinin Tapınakçı tarikatındaki görevi intikam tugayıdır. 
Sembolü kuru kafadır. 

Akka kalesini otel olarak 80 sene kullanırlar. Edindikleri tecrübe ile otelcilik ve lojistik kültürünü öğrenirler. Bu gün dünyada otelcilik tapınakçıların kırmızı çizgisidir. Yahudi ve mason olmayanların otel sahibi olmasına bir türlü katlanamazlar. Otelcilik sektöründe tekellerine rakip olunmasına izin vermezler. Dünyanın hangi beş yıldızlı oteline giderseniz baştan aşağı kabala ayetleri ile bezendiğini, sahiplerinin hemen hepsinin kripto Yahudi mason olduğunu görürsünüz. 

Tapınakçıların doğuşu ile kabalaya yeni eklemeler yorumlar girer. Bu eklemeler kendini tanrı kabul eden ezoterik Yahudilerde haktır. Kabala'nın yeni yorumuna BANKACI-LIK, UYUŞTURUCU VE TANRI ŞEYTAN YANİ BEFO- 
MET girer. 

Kazandıkları paralarla gemiler imal ederek Akdeniz?de ticareti ele geçirirler. Para ve ticarete hükmederler. Ticaret ve egemenliklerinde hiçbir ahlaki kural tanımazlar. 
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Doğudan kaçırdıkları çocuk ve kadınları batıya götürüp satarlar. Uyuşturucu, soygun, vurgun ve faiz en büyük silahlarıdır. Tapınakçıları Filistin ve Babil'den topladıkları tapınakçı gemicilere Levanten denir. Levanten kelimesi LE AVANTA dan doğar. “Avanta” kelimesi Arapçadır. Başına Fransızca Le belirlilik takısı alır, LE AVANTA olur. “Levanten” avanta yiyen anlamındadır. Bizdeki levent (denizci) kelimesi de buradan türemiştir. 

Tapınakçıların en önemli diğer insan kaynağı Sibirya Yahudi Türk paganlardır. Buradan devşirilen tapınakçılara, kendi aralarında “aşkanazi” derler. 

Aşka uzak doğuda bir kasabanın adıdır. Aşkaabad şehri de adını buradan alır. Nazi Almanca kelimedir. (Bu konudaki detaylı bilgiyi kutsal Roma Germen imparatorluğu konusunda bulabilirsiniz.) 

İstanbul Harbiyedeki Dame De Sion Fransız Yahudi mektebinde BEFOMET günleri düzenlenir. “Befomet” kabalanın tapınakçı yorumunda keçi ile insan arasında bir varlık tır ve tanrıdır. 

Keçi, cinsel ilişkilerde sınır tanımaz. Bu nedenle tapınakçılar için bir idol ve tanrı kabul edilmiştir. Tapınakçıların efsanevi lideri MOLEY eşcinseldir. Levanten ve Eşkanaz tapınak şovalyeleri tüm Avrupalı krallarını, düklerini ve prenslerini faiz borç ve kadınla, kendilerine bağımlı hale getirdiler. 

Orta çağ karanlığı diye karaladıkları feodal yapıyı (derebeylikleri) kendileri oluşturdular. Evleri kale tarzında tepelere, su boylarına kuruldu. Özel timler korumalar beslediler. 

Tüm dünyada son iki yüzyılda derebeylik yani Feodal yapı düşmanlığı yapanlar bizzat feodal yapıyı kuranlardır. Sürgünden sonra tapınakçılar kendilerine yurt ararlar. Aranan yurt 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bulunur. Yurt Almanya ve iskoçyadır. Tam dört yüz yıl bu ülkeler tapınakçıların üssü olarak kullanılır. 

Mason localarının İSKOÇ RİTİ burada gelişti. İskoçya ya üslenen tapınakçılar 18. yüzyılda İngiltere üzerinden Fransa'ya sarktılar. Almanya ve ABD li baronların desteği ile, 1789 
Fransız ihtilalını yaparak beş yüz yıl sonra düştükleri yerden kalktılar. 1789 Fransız ihtilaline kadar tapınakçılar İskoçya'da boş durmadılar. Özellikle Osmanlıların hakim oldukları limanlarda ticaretlerini geliştirdiler. Cenova ve Venedik limanlarını merkez alarak tüm limanlarda ticaretlerine devam ettiler. Kimlikleri gizlidir. 

Türkiye'de tapınakçılar okullarda “VENEDİK CENE-VİZ ŞÖVALYELERİ” diye ezberletilir. 

Venedik ve Ceneviz şövalyeleri olarak Osmanlı topraklarında daha ılımlı daha bir tüccar havasındadırlar. Osmanlı limanlarında uyuşturucu çocuk ve kadın ticaretini rahat yapamazlar. 

Günümüzde de özel çeteler terör örgütleri, çocuk kaçırmak ve suistimali dünyada süper güç denilen ezoterik devletlerin olmazsa olmazıdır. 

Dünyanın birçok yerinde üssü olan ABD buraları silah ve güvenceden çok terör çeteleri yerel tapınakçılarla irtibat, çocuk kaçırma ve istihbarat amaçlı kullanırlar. Üsler arası CİA nın özel uçakları sorgusuz kontrolsüz, bu amaçlar için mekik dokurlar. 

Tapınkaçı Yahudiler haçlı seferleri sonucu oluşan ortamda, yorumladıkları Kabalaya göre dünyaya yayılırlar. 
Endülüste Müslümanların arasında gizli kalarak tecrübe edindikleri, gizlenme köstebek sistemi ve geleneği (kriptoluk, dönmelik) ile dünyaya egemen olabileceklerine inanırlar ve tüm dünyaya yayılırlar. 
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Venedik ve cenviz tapınakçı yahudileri yüzyıllarca Osmanlılara kin ve intikam beslediler. Nedeni Osmanlı yönetiminde kadın, uyuşturucu ticareti yapamıyorlar, faizi kullanamıyorlardı. Osmanlının son zamanında bu özgürlüğe kavuştular. 

Birinci dünya soykırım operasyonunda, egemen oldukları tapınakçı limanlara kümelenen Yahudiler, karalara yayılarak toprakları ve şehir merkezlerini üzerlerine tapuladılar. 
Ülkelere ve dünyaya hakim oldular. Gazetelerin cenaze taziye ilanları incelendiğinde, ilan verenlerin çoğunluğunun köken olarak liman şehirlerinden geldiklerini görürsünüz. Mesela kavala eşrafından preveze eşrafından gibi. Tapınakçı kökenli olduklarını görürüz. 

Türkiyenin zengin ailelerini irdelerseniz hepside Girit Kastal, Rodos, Selanik, Kavala, Preveze, İstanbul Karaköy, Amasra, Odesa, Midilli, Sivastopol limanları tapınakçı kökenlidirler. 

1099 da Kudüsü işgal eden Yahudi tapınakçılar bölgede 
88 yıl egemenlik sürerler. Kabalanın öğretisi bu dönemde olgunlaşır hayata geçer. Tapınakçılar uyuşturucuyu ve bankacılığı Haşhaşilerden yani İsmaililerden öğrenirler. Gün geçtikçe de dünyanın başına bela olurlar. 

Mısırda sultan olan SELAHATTİN EYYUBİ 1187 de HITTİN savaşı ile haçlı ordusunu mağlup eder ve Kudüs'ü alır. 
Kudüs'te Hıristiyan hacıları affeder. Haçlı tapınakçıların yaptığı soykırımı yapmaz. 

Tapınakçılarla beraber uyuşturucu, eşcinsellik, enses ilişkiler, şeytan BEFOMET, paranın gücü ve faiz, kabalist yorumun yeni ve gelişmiş ayet ve öğretileri olarak görüldü. 

710 yılında İspanyaya geçen Müslümanlar, Endülüs medeniyetini kurdular. Endülüs Müslüman bilim ve uygarlığı avrupayı besleyen damar oldu. Yahudiler burada islamın hoşgörü 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ve toleransından yararlanarak oldukça rahat yaşadılar, zengin oldular. İspanyadaki özgür ve zenginliklerini örnek alarak tüm dünyaya yayıldılar. İspanyada edindikleri tecrübelerle gittikleri yerler de milletlere hükmetmeye başladılar. 

1492 de İspanya da son Müslüman devleti BENİ AH- 
MER devletinin yıkıldığı yıl, bu göç zirve yaptı. İspanyadan dünyaya yayılan Yahudilere safarat denir. Göçü organize eden efsane liderlerinin adı HALAÇ 'tır. 

Şeytani kabalist Yahudiler, tüm tarihi saptırdıkları gibi dünyaya yayılmalarını da istismar edip, ispanyadan baskı gördükleri ve bu nedenle göç ettikleri yalanı ile masumiyet kazanmayı başardılar. 

Ezoterik tapınakçı yahudiilerin Üçüncü yayılma operasyonu; birinci ve ikinci dünya soykırım operasyonları ile yapıldı. 

Bu operasyonlarla dünyanın demografisini değiştirdiler. 1941 de soykırımdan muaf tutulan kabalist Yahudiler Almanya ve Ukraynadan doğu Sibirya'da ki birobidcana sürülerek burada BİROBİDCAN Yahudi devleti kuruldu. 1948 
de İsrail devleti kuruldu. Bölgelerine hakim oldular. Birobidcan devleti uzak doğuda Çin Japonya ve Koreyi kontrol ederken, İsrail ile İslam ülkeleri ve Arap coğrafyasını kontrol ettiler. 
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Sene 1262 Pagan putperest Cengiz hanın hükümdarlarından HULAGU han Mısır MEMLUK SULTANINA mektup yazar, tehdit eder; “Biz muazzam yerler ele geçir-dik, tüm insanlarını kırıp geçirdik. Ordumuzun dehşetinden kaçamazsın. 
Nereye kaçabilirsin? Elimizden kurtulmak için hangi yolu deneyeceksin? Atlarımız çevik ve süratlidir, oklarımız keskindir, kılıçlarımız şimşek gibidir, kalplerimiz dağlar kadar serttir, askerimiz kum gibi sayısızdır. Ne kaleleriniz bizi alıkoyacak, ne de ordularınız bizi durduracaktır. Allah'a ettiğiniz dualar bize karşı fayda sağlamayacaktır. Biz ne ağlayanlara hareket ederiz ne de feryat edenlere dokunuruz. Sadece bize dilenerek himayemize girip güvende olacaksınız. Savaşın ateşi sizi tutuşturmadan aceleyle cevabınızı veriniz. Eğer direnirseniz en dehşetli yıkımla ızdırap çekeceksiniz. Camileriniz darmadağın olacak ve tanrınızın güçsüzlüğü ortaya çıkacak ve ondan sonra yaşlılarınızla birlikte çocuklarınızı ortadan kaldıracağız. Halen üzerinize gelmek zorunda olan bir düşmanınızım.” 

Moğol orduları Memluk devleti yani Mısır ve Filistin üzerine sefere çıkarlar. AYNCALUTA ulaştıklarında karşılarında SULTANBAYBARSveordusunubulurlar. Moğolordusukendindenemin kalabalık bir yığınlar halinde Cehennem vadisine girer. 
MEMLUKLU komutan Sultan BAYBARS”ın öncü kuvvetlerinin ok atışlarıyla karşılanırlar. 

Moğol ordusu Kendilerinden emin ilerlemeye devam ederler. Baybars'ın okçuları geri döner kaçmaya başlarlar. 
Kendilerini kovalayan Moğol sürülerini cehennem vadisine çekerler. Vadinin bitiminde geri döner muharebeye başlarlar. 

Vadinin her iki yanına tepelere gizlenmiş BAYBARS birlikleri, vadiye giren Moğol ordusunu yanlardan ve arkadan 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kuşatır. Kaçan öncü birliklerinin karşı taarruzu ile Moğol ordusu tamamen çembere alınır. Gün boyu devam eden muharebe- de Moğol askerleri birbirini çiğner. 

İzdiham ve hareketsizlik ordunun mahvına neden olur. 
Akşam olmadan tüm Moğol ordusu kılıçtan geçirilir. Komutanları YALVAŞ VE NOYAN canlı yakalanır. Sultan BAY-BARS her ikisini de orada idam eder. 

Moğol ordusunun Ayncalut'ta cehennem vadisinde mağlubiyeti tüm dünyayı sevince boğar. Savunmasız sivilleri katletmekle ün yapan ordu tamamen kılıçtan geçirilmiştir. 
Sultan Baybars Dünya tarihinin en büyük ve geniş pagan imparatorluğunun ordularını ilk defa mağlup eden kişidir. 

Pagan soykırımcı Moğol istilasını kabalist tarihçiler kahramanlık örneği olarak anlatırlar. Cengiz hanı Türk olduğunu iddia ederler. Günümüzde Türkiye'de gizli Yahudi nüfusu Moğol ordularının komutanları NOYAN ve YALVAŞ çocuklarına isim ve soy isim olarak verirler. 

Moğol imparatorluğu büyümesini 42 yıl sürdürür. Pagan soykırım ilkesine dayandığı için ömrü kısa olur. Çöküşe geçtiğinde Cengiz hanın oğulları Kubilay, ilhan, Çağatay ve Batu han arasında imparatorluk paylaşırlar. Zaman içe-risinde Müslüman Türkler içinde asimile olur kaybolurlar. 

Mesela, Osmaniye Kadirli ilçesi Tatarlı köyü ahalisi Moğol istilasına katılan Moğol askerlerinden, Anadolu'ya yerleşenlerin torunlarıdır. Müslüman olmuş Türkleşmişlerdir. 
Moğol paganların kitap ve sistemleri yoktu. Günümüz dünya Siyon imparatorluğunun gelişmiş sistem ve yöntemleri var. 

Kutsal kitapları Kabala var. Bu kitap ve öğretileri gizlemek için her yıl milyarlarca para harcamaktadırlar. Günümüzde her ne kadar terör ve savaş maskeli soykırım operasyonları olsa da, gerçek soykırımı beyin ve ruh kontrolü ile sağlamaktadırlar. Moğollar aleni soykırımcıdırlar. Kabalistler tamamen gizli, sinsi ve şeytani soykırımcılardır. Günümüz Kabalist masonları Moğol soykırımcılara büyük hayranlık duyarlar. Vefa duygusu beslerler. 

AYN CALUT kasabası bugün İsrail”dedir. Bu kasabanın olduğu bölge ARMEGEDON olarak tanrı hahamlar tarafından kutsanmıştır. Antik çağda da burası kutsanmıştı. Armegedon'da CALUT VE TALUTun orduları arasında savaşlar olur. 
Calut ve Talut KURAN 'da da bahsi geçer. TALUT, CALUTU MAĞLUP 
EDER. Calutun bir gözü okla kör edilir. Kafası kesilir. 

Ayncalut, CALUTUN GÖZÜ demektir. CALUT Kabalada adı geçen kahramandır. CALUT Yahudi olduğu için soykırıma hak kazanmış kutsal güçlü savaşçı liderdir. Çok sayıda insanın kafasını keserek öldürmüştür. (Cellat kelimesi bu pagan kabalist Yahudi kahramanın adından türer.) 1967 Arap İsrail savaşında İsrailli general MOŞE DAYAN CALUT'A olan saygısı ve ilahi ritüeli gereği bir gözünü kapamıştır. Hala bazı Yahudiler kutsal bayram ve günlerinde CALUT”a saygılarından dolayı bir gözlerini kapatırlar. Veya dünyayı kuşatan çizgi film karakterlerinde tek gözlü kahraman veya diğer KABALA ayet ve sembollerini görmemiz mümkündür 

Üçüncü dünya savaşı dedikleri ve İsrail'in kutsal topraklarda yapacağı savaşın (soykırımın) adını ARMEGEDON SAVAŞI koydular. 

Yani AYN CALUT kasabasının yer aldığı bölgenin adını verdiler. Ayncalut”ta ki Moğol ordusuna mezar olan vadinin adına da cehennem vadisi demelerinin nedeni, ezoteriklerin pagan kültürüne saygısı nedeni iledir. Birinci dünya savaşı denilen soykırım operasyonunda Mehmet Efendi adlı İbrani kökenli bir Osmanlı vatandaşı İngiliz kabalistlerle ittihatçı kabalist cemal paşa arasında istihbarat görevi üslenir. Durumu fark eden Osmanlı Müslüman zabitler bu adamın ajan kimliği- ne karar verirler, cehennem vadisine götürürler, idam ederler. 
Oraya gömerler. Adam aslında ajan değildir. İttihatçı Yahudi kabalistlerle İngiliz Yahudi kabalist subaylar arasındaki irtibatı sağlamaktadır. 

İsrail devleti kurulunca, Yahudiler Mehmet efendinin anıt mezarını yaparlar. 1909 da Osmanlı devletini ele geçiren ittihatçılar, 1923 de Türkiye'de egemenliklerini perçinleştirirler. Müslüman Anadolu halkını zihinsel ruhsal ve fiziksel köleleştirirler. Yahudiler Türkçülük adı altında Türkiye'nin sahibi ve efendisi olurlar. Mehmet efendinin torunu dünyaya gelir. 
Adını Mehmet koyarlar. Mehmet büyüyünce harp okuluna giтег. Bu doğal bir süreçtir. İki yüz yıldır gizli Yahudi olmayanların harp okullarına girmeleri tesadüflere bağlıdır. Mehmet zamanla Türkiye'nin kara kuvvetleri komutanı olur. Tam adı Mehmet Yaşar Büyükanıt'tır. 

Doksanlı yıllarda İsrail'e yaptığı resmi ziyarette cehennem vadisindeki dedesinin mezarını ziyaret eder. Hahamlar eşliğinde anıtmezarın başında KABALA ayini yapılır. ezoterik Mehmet Yaşar Büyükanıt'ın dedesinin, cehennem vadisinde toprağa gömülen on binlerce Moğol askerinin bağrında yatması ilginç bir tesadüftür. Büyük anıt soyadını dedesinin anıt mezarından mı aldı bilemeyiz. 

Osmanlı devletinin yıkılarak, parçalarına Yahudilerin egemen olmasını sağlayan MONDROS deklarasyonu ARME-GEDON zırhlısında imzalanması ayrı bir garabettir. 
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NUSAYRİLER, PAKRADUNİLER, | 
KÜRT YAHUDİLER VE DÜNYA YAHUDİLERİ 


Ezoterik Kürt Yahudi hareketine Türkiye'de PKK suriye'de ŞABBİHA (PYD-YPG) Irak'ta Barzani adı verilir. 

Dünyadaki tüm terör örgütlerini kuran besleyen kullanan ve yöneten ABD merkezli batılı ezoterik devletlerdir. 

İngiltere Fransa Almanya İtalya Avusturya İsviçre Rusya terörün baş aktörleridirler. 

NATO dünya tarihinde kurulmuş en büyük uluslar arası soykırım ve terör platformudur. 

1960 yılından önce goyim Müslümanlar arasında milliyetçilik komunistlik sağ sol yoktu. Ezoterik Yahudiler bu ideolojileri goyimlere hükmetmek için ürettiler. 

PKK nın ilk kuruluşu işçi partisi emekçi parti sosyalist komunist parti idi. PKK yı MİT'in şahin kanadı İsrailci elemanlar kurdu. Komunist PKK. Gün geldi 2000 li yıllarda ne oldu da, PKK Kürt milliyetçisi parti oldu. her iki ideolojide terör temelinde kabalada birleşirler. 

Goyimler, birbirine düşman sandıkları bu ideolojilerin gerçekte pagan haham uydurması olduğunu göremediler. Ve sapkın ideolojiler için bir birlerini boğazladılar. 

Burada önemli olan beyni iğdiş edilmiş goyimleri ezoteriklerin kullanmasıdır. İşçi partisi veya Kürt milliyetçisi diye Müslüman kürtlere dayatılan PKK nın tarihi kökleri;1933 de cumhuriyet halk partisi NİĞDE milletvekili AVRAM GA-LANTİ “BİR ERMENİ YAHUDİ TARİKATI PAKRUDİNİ- 
LER adlı kitabını Fransızca olarak yayınladı. 

Avram Galantinin bu kaynak kitabına destek yine bir Ermeni yahudisi yazar Levon Panos Dabağyan kitaplarından geldi. Pakrudin oluşumunu yazdı. 
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İbraniler MÖ. 7. yüzyılda izlerine rastladığımız JUDA devletini kurarlar. Salt Tevrat'a ve Musa'ya inanan ibrani ırkı juda da yaşayan Yahudilerin kendileri olduğunu, rahmani olduklarını iddia ederler. Juda devlet ve topluluğunun yüzde kaçı salt tevrata inanır yüzde kaçı kabalist pagandır bilinmez. Ama rahmani olduklarını söyleyen, Kabala paganizmine karşı olan Museviler jada dönemine sahip çıkarak kendilerini judaik diye tanımlarlar. Kendi doktirinlerini de judaizm diye tanımlarlar. 
Bugün dünyadaki sayıları 300 milyon civarındaki Yahudilerin çok cüzi bir kısmı judaik musevidirler. İkinci dünya savaşı denilen operasyonda judaikler yani Musevi Türkler soykırımla katledildiler. Yahudi ırkı kabalanın öğretisi doğrultusunda arileştirildi. 

Kabalaya göre Evrimini tamamlamış kabalist ilah Yahudiler yollarına devam ettiler. Günümüzde kabalist pagan Yahudiler, judaik Yahudileri ve judaizmi de gerektiği zaman maske olarak kullanmaktadırlar. 

Türkiye'de her gün medyada çeşitli ekol grup cemaat ve parti görünümünde TV önüne çıkan Yahudiler kabalist pagan diğer bir ifade ile laik Yahudilerdir. 3000 yıl önce Mısırlı ve Filistinli ibraniler Ermenilerin ve Kürtlerin yaşadığı Fıratın doğusuna göç eder ve yerleşirler; Mısırdan sürgün yiyen Yahudiler Filistin özellikle PETRA (MAAN) şehrinde kuraklık ve kıtlık çekerler. Fıratın doğusu, o zamanlar, hayvancılığın zenginlik olduğunu düşünürsek oldukça zengindir. İklimin de etkisi ile bölgeye bol miktarda İbrani Yahudi göçü olur. 

Bu konuya AVRAM GALANTİ VE DABAĞYAN kitaplarında geniş yer verirler. 

AVRAM GALANTİ VE DABAĞYAN yakın çağın tapınakçı yazılım kural ve politikasına uyarlar. 
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Yakın çağda Yahudi tarihini yazan Yahudi yazarların, Yahudilerin mağduriyetini ve menfaatlerine göre yazma 20- runluluğu vardır. Bu tür tarihin adı BİLİMSEL TARİHdir. AV-RAM VE DABAĞYAN bu zorunluluğa uyar. Ve Yahudilerin Fıratın doğusuna zorla, esir edilerek götürüldüklerini yazarlar. 
Soykırımcı Yahudilerin mağduriyetini yazmak, ezberlemek ve anlatmak kabalanın ilahi emridir. 

Ermeni ve Kürtlerde kölelik sisteminin olmadığını bu sistemin Mısırda geliştiğini biliyoruz. Bu tarz tarih anlatımını bilimsel denilen tüm yalan senaryolarda görmemiz mümkündür. Yahudilerin İspanyadan zorla çıkarıldıklarıda büyük bir yalan ve tezgahtır. İspanyadan maksatlı ve planlı çıktılar ve dünyaya yayıldılar. Yahudi ırkı ve imanının dünyanın her yerine yayılması ve ulaşmasında en büyük etken Yahudi tapınak şovalyeleridir. 

Varsayalım ki Yahudiler Filistin ve Mısırdan esir alındılar. Ermenistan ve Kürdistana göç etmeleri sağlandı. Biz Yahudi tarihini Yahudilerden aldığımız şekli ile anlatalım; Yahudilerin Fıratın ötesine doğu Anadoluya göçleri üç safhada oluşur. “Birincisinde МО. 730 yılında ermeni kıralı SANNA-SAR FİLİSTİNE yaptığı seferde on Yahudi kabilesini esir alır. 
Kıralları OZİ’yi öldürür. 

Esir Yahudileri Fıratın doğusuna Van gölünün güneyine yerleştirir.”“İkinci Yahudiakımı700yılında olur. Babil kralı NE-BUKEDNEZAR kabalistfiravunkültürününhakimolduğuYahudilere savaş ilan eder. Mısır ve Filistin seferine çıkar. On bin yahudiyi esir alır. Seferde kendisine yardımcı olan Ermeni kralı Hıraçya'ya on bin esirin beş binini verir. HIRAÇYA aynı şekilde grubun SASON ve çevresine yerleşmesini sağlar. (Sason kelimesi Yahudilerde kutsaldır. Dünyada çok sayıda yahudinin adı veya soyadı SASON dur.) 
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MÖ. 150 yılından sonra PAKRAD adlı Yahudi asıllı bir vatandaş Ermeni kral VAGARŞAK»'ın takdirini kazanır ve devlette önemli bir mevki kazanır. On bin kişilik bir ermeni ordusuna komuta eder. Bölgede ve devletin içinde önemli bir yer tutan Yahudiler kendilerini PAKRUDİN yani Pakrad Pampa'nın müritleri olarak tanımlar. 

Van gölünün batısına ve kuzeyine yerleşen Yahudiler Ermeniceyi güneyine yerleşen Yahudiler Kürtçeyi öğrenir kendi dillerini unuturlar. Ancak ritüellerini ve inançlarını unutmazlar. Gün gelecek pakrudin Ermenileri yani Ermenice konuşan Yahudiler Bizansın baskısına karşı 1071 de sultan Alpaslan gazinin safında Bizansa karşı savaşacaklar. 

Türklerle yakın ilişkilere girdiler. Müslüman görüntüsü- ne girerek alevi olduklarını beyan ettiler. Bin yıldır Sivas Kars arasına yerleşen Pakrudin Ermeniler Türkçeyi öğrenip Türk alevi kimliğini kazandılar. Böylece önce ermeni pakrudin daha sonra alevi Türkler olarak grup oluşturdular. Bu alevi köylerinden İsraile göç edenler oldu. Türklerle pakrudin yani ermeni Yahudiler arasında Malazgirtte başlayan samimiyet sonucu pakrudinlerin çocuklarına Türkçe isimler verdiklerini görürüz. 
Kim KARDAŞYAN ve benzeri yüzlerce isim. 

Ermeni Yahudilerin çocuklarına verdikleri isimlerdendir. Türk kimliği alan alevi diye isimlenen Yahudilere en iyi örnek kanadaya gittiği gün Yahudi din adamı olan Tuncay Güney’i gösterebiliriz. Bu bölgedeki alevi Yahudiler bazı isimleri dünya yahudi litaratürüne taşıdılar. 

Fransız mareşali Horace sebastiani, Türkiye ermenileriyle ilgili 1814 tarihli raporunda Ermenileri normal Ermeniler ve “rafiziyyun/rafiziler” olarak ikiye ayırır. Dabağyan “Osmanlı imparatorluğunda şer akımlar” kitabında bu raporu değerlendirirken:“Selçuklular devrinde, Alparslan'ın saflarına 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geçerek, bizans”a karşı savaşan ve sonradan islam dinini kabul eden Ermenilerin büyük bir kısmı, bilâhere “alevi mezhebi'ne geçmiş ve öyle kalmışlardır. 

Pakrad'dan sonra Ermeni kralı büyük Dikran Filistine üçüncü seferi yapar. GALANTİYE GÖRE Bu seferde de filistinde yahudi esirler aldılar İsrail oğulları Yahudileri Fıratın doğusuna yerleştirir. Bu üç göç dalgasında bölgeye yerleşen Yahudiler Ermenice ve Kürtçe öğrenirler. 

Bölgeye yerleşen Ermeni pakrudinler günümüzde üç 

bölüme ayrılırlar Türklerle bütünleşip Türkçe öğrenip alevi kimliği kazanan pakrudin Yahudiler. Kürtçe öğrenip yine alevi kimliği alan ama gerçekte Nusayri yahudisi olan Yahudiler. 
Nusayrilik bir kabala Yahudi tarikatıdır. Nusayriler Yahudilerin on iki kabilesinden biridir. Tunceli de alevi kürt olarak bilinen vatandaşlar nusayriliğin HAYDARİ kolundandırlar. Üç bin yıllık etnik kimliklerini unutmuş olsalar da kabalist ritüellerini kaybetmemişlerdir. Özellikle Osmanlı döneminde asimile oldular alevi kimliği oluşturdular. 
Kabalacı masonların 1938 den sonra bölgede giriştikleri kırım operasyonundan sonra önemli oranda asıllarına döndüler bir bakıma katillerine biat ettiler. Bölgede günlük ayinlerinde kabalist tanrılarının fotoğrafına secde ederek üç bin yıl aradan sonra kendi ritüel ve inançlarına döndüklerini görürüz. 
1915 de Dersim nüfusunun % 90 ermeni idi. Bu Ermeniler 
hristiyan Ermeniler idi. pakrudin değillerdi. Pakrudinlerin öncülüğünde kurulan Taşnak soykırım çeteleri balkanlardan gelen ittihatçı kabalist Yahudiler ile birleşerek Dersimde hristiyan Ermenilere soykırım yaptılar. Soykırım sonrası boşalan Tunceliye Sason bölgesinden Kürtçe öğrenen Yahudiler yerleştirildi.. bölgede ağalık sistemini kuran balkan kırım yahudileri 1950 li yıllarda bölgeyi önemli oranda terk ettiler. 
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1915 de Kürt ve balkan Yahudileri hrisitiyan Ermeni ahaliyi ellerinden birbirine bağladılar. Peri suyunda savan kabin kurup sırası geleni elini çözüp masaya yatırıp baltayla gövdesini vücudunda ayırdılar. Peri suyuna attılar. Fıratın yüzü aylarca cesetlerle kaplı aktı. 

PKK nın siyasi uzantısı HDP nin elit tabakası bölgede kabalist Yahudi Kürt nüfusundan oluşmaktadır. Kendilerini her ne kadar ateist ve alevi olarak niteleselerde yaşam ve ritüel olarak kabalisttirler. 

PKK nın yaptığı terör ve kırımlar kabalanın ilahi emri ve öğretisidir. Kendini tanrı diğerlerini kul kabul eden kabala kitabı, Yahudi ırkına kullarını infaz hakkı tanır 

Dünyada soykırım, terör ve savaşla milletleri terbiye etme, güdümlü hale getirme öğretisi sadece ve sadece pagan kabala Yahudi kitabında vardır. 

Yüz yıl önce Anadoluda tüm aile ve ırklara gizli tehçir ugulandı. Bu tehçir insanların acı ve kayıplarını unutturmak gittikleri yerde ırgat olmak için öngörüldü ve uygulandı. 

İsrailli kabalist Yahudiler, bölgedeki Kürtleri baba bir kardeş olarak kabul etmiş durumdalar. Bunun ötesinde Kürtlerle kan ve dna araştırması yapıp bunu belgelediklerini söylemektedirler. Bu nedenle İsrail KABALİST ABD ve AB bu bölgeye ayrı bir önem vermektedirler. PKK nın sürekliliği içden ve dıştan dünya devletlerinin desteğini alması sonucudur. 
Nusayri kabalacı hahamlar 20. yüzyılın başında Hz. Aliye ulu-Шуе atfettiler. 

Sivas Erzincan Tunceli üçgeninde bölgeden çok sayıda alevi bilinen gerçekte Yahudi olan Türk vatandaşı israile göç etti. Fransız tapınakçı Yahudiler Suriye'den çekilirken Suriye'nin tapusunu şehir merkezlerini ve devletini Nusayri Yahudilere teslim ettiler. 
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Gider ayak bu Yahudilere bir de ALEVİ damgası vurdular. Böylece Müslüman görünüp Müslümanlara hükmetmenin yolunu açtılar. PKK yı Diyarbakır hapishanesinde dizayn eden Ahmet Kenan Evren ve o zamanki MİT deki “Berianın Çocukları” pkk ve günümüzdeki HDP nin militan ve propaganda ekibini önemli oranda Kürt Yahudilerden temin ederler. 

Araştırmacı-yazar Dr. Gad Nassi, Pakradunilerin 20. 
yüzyılın ilk yarısına kadar özel gelenekleriyle Sivas/Divri- ği ile Erzincan/Eğin (Yeni adı Kemaliye) arasındaki bölgede varlıklarını sürdürdüklerini belirtiyor. Nassi?ye göre cemaatin yayılımı, Arapkir, Kapadokya ve Kilikya/Çukurova'ya kadar uzanıyor. Nassi, Pakraduni soyundan gelenlerin fiziki görünüşlerinin Ermenilerden farklı olduğunu, kafa yapısı olarak Yahudiler gibi Dolikosefal olduklarını kaydediyor. 


Kabala doktirinine göre tanrı yahve yahudiye nüfuz etmiştir. Beşar Esada secde bu nedenledir. 
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Bir Yahudi-Ermeni'nin evinde vefat gerçekleştiğinde, evin içini tamamen değiştirdiklerini, evde asla su kullanmadıklarını, çünkü ölüm meleğinin kılıcındaki kanı bu suyla temizlediğine inandıklarını belirtiyor. 7 gün iş yapmayıp Yahudilerde olduğu gibi yas tuttuklarını da kaydediyor. Nassi, Pakradunilerin asla domuz eti yemediklerini, cumartesi günü çalışma yasağına uyduklarını, genelde cemaat içinden evlendiklerini ve soyadlarının da Yahudi kökenlerini anlatacak şekilde olduğunu ifade ediyor. Bunun da Ermeniler arasında “Yahudiliğin bir uzantısı” olarak değerlendirildiğini söylüyor. 

Levon Panos Dabağyan, Ermeni meselesinin can damarını teşkil eden “1. Zeytun İsyanı'nın” arkasında Fransa ve Vatikan'ın bulunduğunu, isyanın düzenleyicilerinin Pakraduniler olduğunu ileri sürüyor. Dabağyan, Zeytunluların kökeniyle ilgili olarak şöyle diyor: “Ani Beldesinin Bizanslılara geçmesinden ve Bizanslıların Ermeni katliamından sonra, Anadolu'nun muhtelif bölgelerine dağılan “Pakraduni Hanedanı? mensupları Haçin ve Zeytun havâlisine yerleşmişlerdi. Dolayısıyla (Fransa'nın gönderdiği Katolik Ermeni) maceracı Leon, Ermenileri isyana teşvik için gerçekten en münasip bölgeleri seçmiş demekti. Zira, Pakraduni Hanedanı, zaten birtakım entrikalara müsait ve gayri Ermeni bir unsur idi.” Çocukken birine kızdığımızda, “Pakradunisin ulan sen!? derdik.” PKK terörünün liderlerinden DU-RAN KALKAN Haçinlidir. (Saimbeyli- Adana'nın ilçesi) yine israilin Türkiye'de vergi ve gelirlerini toplayan malum şahıs Haçin’lidir. demekki kilit isimler kilit kasabalardan çıkıyor. 
Fransıların yüz otuz yıl önce Haçin’e niçin mektep kurdukları anlaşılıyor. O günler haçine patika yoldan hayvan sırtında gidiliyordu. hocaları Fransız ajanlardı. burdaki pakrudini Yahudileri eğittikleri anlaşılıyor. 
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Nusayri dedeleri. Yahudi sebtegram ve hiramın pergeli altında. 
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Zeytuna yolu düşen ler mutlaka zeytunun girişideki tarihi köprü ve pınarı ziyaret etsinler. Burada ermeni isimli ve maskeli ittihatçı Yahudiler Ermenileri katlettikten sonra kasabanın girişine en az on beş tane kabala ayetini kazımışlardır. 
Mermerin üzerine kazılı olan bu anıtda, hayat ağacından Davut yıldızına tanrı güneş den şeytanın sembolüne kadar hepsini bulmanız mümkün. Bir ara bu kasaba girişi sürekli kulübe ve evde silahlı korucu tarafından koruma altında idi. Zeytunda Ermenileri isyan ettiren pakrudinler, Ermenileri katleden balkan kökenli kırımcılarda Yahudi kökenlidir. Zeytun ilçesi şu an köy statüsünde. Bu kabalist grupların yaptıkları kırımlarda Müslümanların en ufak bir dahli yoktur. 

“Kuzey Irak'ın Kürd bölgesinde 1160 — ? yıllarında yaşayan Kabalist ve Talmudist, David Alroy, Selçuklu sultanına karşı isyan başlatarak, mesihliğini ilan etti. Alroy, İsrail mabedi (Süleyman Tapınağını) yeniden inşa edeceğini, Yahudileri sürgün den bir arada toplayacağını ve İsrail'i yeniden kuracağını ilan ediyordu.” 

“David Alroy siyasi Siyonizm fikrini, Sabetay Sevi'den 5, Teodor Herlz”den 10 asır önce ortaya atmıştı. Sevi?- den önceki ilk Siyonist David Alroy idi. Alroy'un ortaya attığı fikirler, taraftarlarının din değiştirmelerine gizlenmelerine zemin hazırladı. Bundan sonraki süreçte, David Alroy taraftarı Kürt Yahudiler tarih sahnesinden bir anda kayboldular. Birço-Şu dinlerini değiştirmiş ve müslüman Kürtlerin arasına karışmışlardı. Tarih artık onları müslüman Kürtler olarak hatırlama- ya başlayacaktı. 

David Alroy'un mesihlik hadisesi Yahudi tarihinde Sabetay Sevi kadar önemli bir hadisedir. İkisi de aynı yolun kapılarını açmışlardı. “Gizlenme ve Takiyye” Alroy, Yahudilere gizlenmelerini ve takiyye yapmalarını buyurarak, ileride 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bulundukları toplumun ve devletin önemli noktalarına hakim olmanın önünü açmıştır. David alroy Yahudilere bir tür grup köstebek felsefesini vaaz ediyorudu. Bunu son bin yılda tüm dünyada çok iyi uyguladılar. Her yüz kişilik gurupta organize olmuş on kişilik gizli ancak ortak hareket eden grup. Veya her yüz milyon nüfusta on milyon gizli nüfus”. 


EE ашы Р A Zi S 


Sima Levy, Suriye / Kamışlida yaşıyor. Kürtçe konuşuyor ama bir yahudi. 


David Alroy hakkındaki geniş bilgi seyyah Benjamin Tu dela tarafından verilmiştir. Daha sonra 1862 yılında kendisi de Yahudi olan İngiltere Başbakanı, Benjamin Disraeli tarafından kaleme alınmıştır. Benjamin Disraeli, “Alroy” isimli eserinde, Alroy'u İsrail tarihinin ve İsrail ulusunun en önemli isimleri arasında saymaktadır. 

İngiltere Başbakanı'nın, David Alroy'u detaylıca kaleme alması Alroy hadisesinin ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Alroy'un başlatmış olduğu hareket siyonist bir hareketti. Mesihlik iddasında bulunması, Yahudilere gizlenmeleri için bir kapı aralamıştı. 

Gizlenmeleri onlarca asır, etkin kimliklerini de inançlarını da değiştirmedi. Dışarda müslüman Kürt, kendi içlerinde Yahudiliklerini yaşadılar. Soylarını korudular ve inançlarını 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daha çok kripto (gizli) yaşadılar. Bu mesihsel süreçte, ortadan kaybolan Kürdistanlı diye tabir edilen Yahudiler, asırlar sonra tarih sahnesine yeniden döndüler. İsrail kurulduktan sonra yüz binlercesi tekrar dinlerine ve kimliklerine dönmüş, ve büyük bir operasyonla İsrail'e göç etmişlerdi. (Encyclopedia Judaica, David Alroy, Vol.2. Keter: Jerusalem 1972, p.5) (İsrail Büyükelçiliği Basın Bürosu, İsrail'in Tarihi, B.İsrail Yayınları, Ankara, 1976, 5.6). “Osmanlı?da, Kürt İsyanlarını başlatan, bugünün bürok rasisine egemen olan, bu kripto Yahudilerin nesilleriydi. Rant teorisine göre iş ve sanayi dünyasındaki rantları, akraba evlilikleri, sabetayist camia ile evlilikler, devlet ve siyaset dünyasında bulundukları önemli mevkiler, İsim ve soyisimleri bu kriptoları deşifre edebileceğimiz en önemli ipuçlarımızdır. Sabetayist sosyetenin, zengin Kürt işadamları, sanatçıları ile evliliklerini artık şimdi daha iyi anlıyoruz.” 

“Kuzey Irak'ın Süleymaniye bölgesinde bulunan Baban Aşireti, Osmanlı devletine karşı Kürt İsyanlarından birini gerçekleştiren köklü bir aşiretti. Baban aşireti, Osmanlya karşı 1806-1808 Babanzade Abdurrahman Paşa İsyanı, 1812'de Babanzade Ahmet Paşa isyanlarıdır. Aşiret bundan sonraki Kürt isyanlarına da destek vermişti. Babanlar veya Babanzâdeler olarak bilinen aile 17. yüzyılın ikinci yarısın- da Baba Süleyman ile başlayan, geniş bir Kürt Yahudi ailesidir. Birinci Dünya Savaşından sonra Wilson ilkelerinin ilanı- nın hemen ardından Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti tekrar aktif hale getirilerek Aralık 1918 tarihinde Kürt aydın ve uleması Kürdistan Teali Cemiyeti'ni kurdular.” (Robert, Olsen, The Kurdish Question and Turkish-Iranian Relations From World War І to 1998, USA: Mazda Publishers, р. 5-6.) 

Kürt milliyetçiliği yapan Babani Kürt Yahudi aşiretinin ittihatçılar içinde Türk milliyetçiliği yaptıklarını da görürüz. 
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İsrail, ben Gurion Havaalanı. 
Bir Kürt yahudisi üç bin yıl önce katır sırtında gittiği fıratın doğusundan İsrail'e uçakla indi. 


Dün Türk milliyetçliği yapan Yahudi Kürtler,bölgeyi laik Yahudi dinine adapte etmek ve dünya Yahudi egemenliğini sağlamlaştırmak için PKK şemsiyesi altında Kürt milliyetçiliği yapmaktadırlar. İttihatçıların Kürt kökenli dedikleri gerçekde kürt yahudisi Babanzadelerden olan Babanzade İsmail hakkı Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapmış bir Türkçüdür. 
Kendisi Kürt kimliği ile tanınsa da İsmail Hakkı Türkçülük akımının öncülerindendi. 

Milli Mücadele'ye ve Misakı Milli'nin sınırlarına karşı olan Hüseyin Şükrü Baban, Cumhuriyet kurulduktan sonra, Cumhuriyetin en önemli üniversitesinde, Ord. Profesörlüğe 


-56- 


KENE İMPARATORLUĞU -1 Ezoterikler ve Goyimler 


yükseltilmiş ve İstanbul Üniversitesi”nin İktisat Fakültesi Dekanlığına getirilmişti. 

BARZANİ berzhanlı eşkanaz türk yahudisidir. Berz, Sibirya Türkçesinde iki yer veya kaya arası anlamındadır. Berz+- han. İki han arası demektir. Berzhan ukraynada bir kasabanın adıdır. 


İsrailde kürt Yahudiler. Üçhin yıl önce fratın doğusuna göç eden Yahudilerin çocukları. Yöresel kürt kıyafetleri ile. Görüntüleri, babaları, folklorları kürt ama imanları Yahudidir 
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Berzhani ler bu kasabadan göç etmişlerdir. Geldikleri kuzey Iraktaki yerleşim bölgesine atayurtlarının adını vermişlerdir. Barzan Erbil-Musul çevresinde bir bölgenin adı olmuştur. 

Mesut Barazani'nin nenesinin adı ASENA dır. Ron Ru- bin Barazani New York'un ünlü psikologlarındandır. Susannah Barazani Yale Üniversitesi'nde psikoloji hocasıdır. 

Yeshayahu Оогеп Barazani Ünlu Israelli tarihçi, Avner Barazani Israel ordusunda generaldir. Asenath Barazani 17. 
yüzyılda yaşamış ünlü bir din kadınıdır. Kabbala ilgili yazıları vardır. Mesut barazaninin nenesidir. 

Barazani Aharon Israelli ünlü yazardır. Nahum Barazani Israelli ünlü işadamıdır. Yehuda Barazani Israelli ünlü sanatçıdır. Barzani ailesi hakkında en önemli detaylı bilgileri Yahudi Ansiklopedisi — Judaica vermekte ve şöyle açıklamaktadır : “Musul şehrinde yaşamış olan Haham Ben Nethanel Barzani Halevi hakkındaki bilgiler sınırlıdır. Nethanel Barzani Musul”a yerleşmiş ve bu bölgedeki Talmud eserlerini ve İbrani diline ait eserleri geniş bir kütüphanede toplamıştır. Bu eserler ve yazma kitaplar, yine haham olan oğlu Samuel Barzani”ye miras bırakmıştır. 

1560 — 1630 yılları arasında yaşayan oğul, Kürdistanlı Kabalist Haham Samuel Barzani Ben Nathanel döneminin ünlü Kabalistlerindendir. Bu aile Barzani ismini ise yaşadığı bölgenin adından almıştır. 

Barzani ailesi Barazan bölgesinde ve Musulda yeşiva okulunu kurdu. Barazani ailesinin diğer Kabalist hahamları Musulda ve diğer Kürt şehirlerinde yaşamışlardı. Kürdistan bölgesinin en seçkin ve hahamlar yetiştiren ailelerindendi. Samuel Barzani Kabalistti, ve Kabala ya dair pek çok kitap yazmıştı. 
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İsrail'de yahudi Kürtler ! 
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Bu kitapların bilinenleri ise Avnei Zikkaron, Sefer Ha-Iyyun, Sefer Derashot, ve Sefer Haruzot isimli eserleriydi.” 

“Samuel Barzaninin kızı olan Asenath Barzani ise Tora, Talmud ve Kabala bilgisi sayesinde ün kazandı ve Yeşiva”da öğretmenlik yapan kocasının ölümüyle Tora konusunda başöğretmen ilan edildi. Asenath, kadınlar için söylenen “Talmud bilgini” anlamına gelen ( tanna'it ) ilk kadın haham ünvanını aldı. Таппа”іє Asenath Barzani ayrıca yazdığı şiirleri ve İbrani dili üzerine yaptığı yorumlarıyla da bilinmektedir. 

Asenath'ın şiirleri kadın eliyle yazılmış ilk modem İbranice eserlerin ender örneklerindendir. (Encyclopedia Judaica, Barzani Families, Vol.3. Keter: Jerusalem 1972, p.138 Bibliyografi bkz.). 


P7 RANO суг 


А АГА А АГА А ААА Д.А. АА. А 


ТҮ 


BARAZANI 
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GOYİMLERLE EZOTERİKLER ARASINDAKİ 
FARKLAR 


* Ezoterikler organizedir, Goyimler kitledir. 

* Ezoteriker varlıkları ve egmenlikleri uğruna hiçbir ahlaki sınır tanımazlar. 

* Goyimlerde, ahlak temel düsturdur. 

* Ezoterikler için aile, egemenliklerini güçlendirmek içindir. 

* Goyimler için aile; geleneksel ahlaki değerdir. 

* Ezoteriklerde ensest ilişkiler hak ve kutsaldır, Goyimlerde ahlaki değildir 

* Ezoteriklerin kitabı Kabala egemenlik için öldürmeyi öğretir, * Goyimlerin kitabı Kur'an, Tevrat ve İncil insani değerler için ölmeyi öğretir. 

* Ezoteriklerde goyileri öldürmek kutsal haktır, Goyimlerde günahtır suçtur. 

* Ezoterikler para ve güc sahibidir. Goyimler, ezoterikler ne verirse ona şükrederler. 

* Şükretmeyenler asidir, açlık, korku, savaş ve enflasyon ile terbiye edilirler. 

Yaşadığımız son yüzyılda, goyimlerin beyni ve duyguları ifsat edilmektedir; Uzun yıllar medya çıplak kadın resimleri ile insanları kendi içinde çatışmaya sürüklerken, TV ler insanları yalın ve hoyrat düşünmeye sevketmektedir. Evlenme programları ve zavallı goyimlerin sorunlarını istismar eden programlarla planlı ahlak ve beyin İFSADI yapılmaktadır. 
Rant ve kazançları bu ifsadın yanında zerre miskaldır. İnsanları yalın akıl ve çaresizlikle terbiye etmektedirler. Tapınakçı sistemlerde nezaket, kibarlık, ruh-sal ve duygusal zenginliğin yerine, hoyrat kaba mekanik saygısız ve şeytani beyin yerleştirilir. Ezoteriklerin özelliklerinden biri, tüm dünyaya yayılmış 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olmalarıdır. Yayılma noktaları nerelerdir? Birinci üsleri Sibirya, kuzey Karadeniz limanları, ikinci bölge GALATA bölgesi, üçüncü bölge Babil Filistin ve Mısır'dır. 

Bu toplanmalar, Tapınak şovalyeleri ile tüm Akdeniz”e ardından dünya limanlarına oldu. Ancak Endülüs'ün son kalesi Beni Ahmer devleti yıkıldıktan sonra, İspanya'ya kümelenen Yahudiler, burada İslami tolerans ve hoşgörüsün- de öğrentikleri, köstebek organize tekniğini dünyaya yayılarak uyguladılar. Diğer bir yayılma stratejileri ise, Fransız ihtilali ve keşiflerle oldu. 

İlerliyen dönemlerde birinci dünya savaşı ve ikinci dünya savaşı bu hicret ve dağılmanın son halkası oldu. 

Ezoterik Yahudiler niçin dünyaya yayılır, niçin bir arada yaşayamaz? Gittikleri yerde nasıl yaşar ne yaparlar? 

Yahudileri dünya ülkelerine dağılmalarının temel avantajı gizli ve organize olmalarıdır. Dünyanın her yerinde bireysel yaşamaz, organize olurlar. Organize, gizli ve hiçbir ahlaki sınır tanımamaları en büyük güçleridir. Bir Yahudi emeğini, kanını ve parasını hortumlayacağı yabancı kitle goyimlerin olmadığı yerde yaşayamaz. 

Bu nedenle İsrail devleti çok zor kuruldu. İkinci dünya savaşında Filistine zorla getirilen Yahudiler ile İsrail kuruldu. 

Dünyaya yayılan Ezoterik Yahudiler sürekli mağdur yalanı ve edebiyatı yaptılar. İspanya'da ve Almanya'da baskı gördükleri yalanı ile mağdur edebiyatı yaptılar. oysa bu ülkeler en güçlü ve rahat oldukları yerlerdi. Halada çok güçlüler. 

Yahudiler bir ülkeye gidince, asla yabancı ile evlenmez. Yahudi ile evlenir. Yahudi kadın ilk gittiği bir ülkede evlendiği Yahudi kocasından hamile kalmaz. Gittiği ülkedeki yabancı bir erkekle çifleşir ve çocuk yapar. Yahudi baba bu çocuğu kabul eder. Büyütür eğitir. 
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Hintli yahudiler. 
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т, mel. or3 


Çin'li yahudiler. 
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Mısır yahudileri. 


Çocuk ölene kadar bu adamı babası bilir. Çocuk Yahudi annenin çocuğudur ve yahudidir. Ancak yerli ırka benzer. Böylece gizlenmiş olurlar. Çocuğu büyüten babaya Şam babası denir. Şam Yahudilerde kutsal isimdir. 

Babası belli olmayan çocuk kutsaldır. Hiramdır. Dul kadının çocuğudur. Son iki yüzyılda dünyada yönetici olanlar genel olarak babaları belli değildir. 

Roma imparatorluğunda baba çocuğun velayetini kabul etme veya etmeme özgürlüğüne sahiptir. Soy anneden geçer. 
Yahudi Sebataylarda ve ezoteriklerde, karanlıkta toplu seksin amacı budur. Yani çocuğun babasının belli olmaması, bilinmemesi kutsaldır. Onun tanrıdan geldiği inancı vardır. 

Bu uygulamanın diğer bir versiyonu ABD de uygulanmaktadır. Son kabalist yorumlarla birlikte, Yahudi olmayanlarla evlenerek melez Yahudi imal etmektedirler. Kendini Yahudi hisseden nesillerle nüfuslarını artırmaktadırlar. 

ABD HIZLA Yahudileşmektedir. Sayıları söylendiği- nin tam tersi beş milyonun çok üstündedir. Ülkede iki mil-yon masonun varlığı, yüz milyon yahudinin varlığına tekabül eder. 

Almanya'da Naziler, Yahudi ırkını Almanlara benzetmek için, “insan haraları” kurdular. Bu haralarda Yahudi kadınlar, seçme Alman erkeklerle çiftleştirildi. Günümüzde Alman ırkına benzeyen çok sayıda Alman Yahudisi vardır. 

Ezoterik Yahudiler çok eşlidirler. Cinsel ilişkilerde sınır tanımazlar. Bu nedenle keçi, tanrı befometin sembolü olmuştur. 

Rael, ra el yani tanrı güneş ve ilk insan tanrı lilith isimlerini taşıyan bu tarikat toplu seks doktirini üzerine kuruludur. 
Uluslar arası boyutta müritleri vardır. Diğer ezoterik Yahudi tarikatlarda da Rael'e yakın ritüeller vardır. 
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TAPINAKÇI FRANSIZ İHTİLALİ 


Tapınakçıklar düştükleri yerden kalktılar. 1307 de yagılanıp idama, sürgüne mahkum oldukları Fransa'da, beş yüz yıl sonra 1789 da darbe yaptılar. Yahudi tapınakçılar ve mason tarikatı jakobenler gibi iç içe geçmiş örgütler, Fransada komplo ve saldırı ile egemen oldular; 1789 ihtilalinden önce, tapınakçılar tahıl, diğer besin mamullerinde ve bazı sektörlerde stokçuluk yaptılar. Piyasadan malı çektiler ve kıtlık başlattılar. 
Suni olarak oluşturdukları açlık ve sefaleti istismar edip ayaklanma çıkardılar. Ülkede suni bir kıtlık oluşturuldu. Ekmek ekmek diye bağıran figüranlara karşı kraliçe Marie Antionnette “ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” diye cevap verdi. Her şey komplo, tezgah ve entrika idi. Amaç tapınakçı ırkın ve kabala firavun dininin egemenliğini sağlamak idi. 

BASTİLLE hapishanesini bastılar. Slogan buradaki 
hapishanede haksız yatanları kurtarmaktı. Baskında ancak 7 
mahpus kaçtı. Gerçekte amaçları hapishanedeki silah deposunu yağmalamaktı. Ve yağmaladılar. Ülkedeki tüm kripto tapınakçı Yahudileri silahlandırdılar. Galeyana getirdikleri, coşturdukları kitlelerin arasına silahlı adamları yerleşmişti. Sinsi katliamlar, organize edilen ve yönetilen ateşi daha da körükledi. Gelecekte tüm dünyayı saracak terör Paris sokaklarını sardı. Saraya yürüdüler. Kral ve kraliçeyi tutukladılar. Ne olduysa ondan sonra oldu. yani kral ve kraliçe tutuklanınca Adalet eşitlik ekmek diye bağıranlar birden kasap oldular. Ellerinde gizli silahlarla kullandıkları insanları katletmeye başladılar. 

Çobanı öldürülmüş, silahları teslim alınmış kuzuların itlafı başlamıştı. Hrisityan din adamlarını peyderpey katlettiler. 
Kendilerine muhalefet edebilecek, güçlü ve akıllı insanları katlettiler. Ardından cenaze töreni yapıp devrim şehidi ilan ettiler. 
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Kral 16. LOUİS GİYOTİNDE can verdi. İlk hedef papa, hıristiyan din adamları ve dindarlar oldu. Fransa'da sinsi gizli bir çete gurubu din adamlarını infaz ediyor, bunu da kralın ajanlarına mal ediyordu. Masonlar her yerde “kurtuluş akılda” diye propaganda yaparak kilise ve hristiyanlığı aşağıladı saf dışı bıraktılar. Bu saf dışı bırakma ve imha operasyonunun adı çok önceden hazırdı; “LAİKLİK”. 

Her yerde bayramlar ilan edildi. “AKIL BAYRAMLA-RI”. Ayaklanan gruplar bir şekilde beslenerek festivaller yapıldı. Fahişeler tanrılaştırıldı itibar kazandı. Zaman içerisinde fansızlardan uyananlar oldu. Derin ve çok yönlü tezgahı görenler oldu. Devrim halk için değil tapınakçı masonlar için yapılmıştı. Bu uyanışında da çaresini buldular; “NAPOLYON”. 

Napolyon modern tarihin ilk ve en büyük balonu ve şarlatanıdır. Tapınaçı ezoterik şeytaniler mason mahzenlerinde planlarını kutsal kitaplarına göre yaptılar. Fransızlara bu katliam ve soykırımı unutturmak istediler. Bu amaçla goyimleri gazla doldurmaları gerekiyordu. Bu gazın adı milliyetçilik, aleti ise NAPOLYON oldu. 

Napolyon adlı bir idol ileri sürdüler. Yahudi ve mason olan Napolyon, Fransız ordularını alarak Moskovaya ve Mısıra kadar ilerledi. Önüne gelen her yerde düşman ordularını sihirli bir el varımış gibi mağlup ediyordu. Önceden tezgahlanmış ordular ve komutanlara karşı savaştığı için mağlup etmek zor olmuyordu. Milliyetçilik kahramanlık duyguları ile coşan Fransızlar katillerini efendi sahip ve kurtarıcı görmeye başladılar. 
Fransada uygulanan bu strateji zamanla her yerde uygulandı. 
En acımasız ve katı olanı da Osmanlıda uygulandı. Beş milyon müslümanı savaş bahanesi ile katlettiler. Katledenler ve kurtaranlar aynı kişilerdi (Bu konuyu detayları ve belgeleri ile ikinci kitabımızda yazacağız). 


-68- 


KENE İMPARATORLUĞU - I Ezoterikler ve Goyimler 


Kimdi bu Fransız ihtilalini yapanlar...? Fransızlar mı...? Asla, hiçbiri Fransız değildi. Hepsi dışarıdan gelenlerdi. 
Kimler? 

Akdenize korsan, tüccar, baron olarak yayılan Galata yani iç Anadolu ve çevresinden gelen Firavunun rahipleri ME-Gilerin eğittiği galatalı Yahudi tapınakçılar, Filistin ve mısırdan gelen Levanten İbrani Yahudiler ve Sibiryadan devşirilen Yahudi veya Musevi Türklerdi. Özellikle eşkanaz Türkler bu ve benzeri tüm faaliyetlerde beyin ve lider görevini yaptılar. 

Pekala bu tapınakçı ırklar ve dincileri nasıl oldu da Fransız ihtilalinin benzerlerini domino etkisi ile tüm dünyaya yaydılar? Safaratlar ve tapınakçılarla dünyaya yayılan ezoterik Yahudiler Fransız ihtilalinin benzerlerinin tüm dünyaya hızla yayılmasına neden oldu; 1307 yılındaki bozgun ve sürgünde Almanya уе İskoya”ya kaçan saklanan tapınakçılar burada boş durmadılar. Bu ülkelerde etkili oldular. 

İspanyada Endülüs İslam devletinde bir tecrübe kazandılar. Bir toplumda o toplumun hoş görü ve rahmani yapısı kullanılarak nasıl köstebek çalışılır zengin olunur ve o ülke nasıl yönetilir öğrendiler. 1492 de İspanya”da son İslam devleti Beni Ahmer çökünce burada kazandıkları tecrübeyi uygulamak üzere tüm dünyaya yayıldılar. Osmanlı bu açıdan ideal bir ülke idi. Osmanlıda tam anlamı ile bir tolerans hoş görü misafirperverlik vardı. Osmanlıya sığındıklarını söy-ledi-ler, aslında bir çok ülkeye dağıldılar. Bu da tarih boyu söyledikleri “Yahudi mağduriyeti” yalanının bir halkası oldu. 

Fransa İngiltere ABD ezoterik devletler kurulduktan sonra bu devletlerin misyoner okulları tüm dünyaya yayıldı. YARDIM misyonu ve yalanı ile girdiler. Girdikleri ülkelerde dindaşları kandaşları hazır bekliyordu. Osmanlının son zamanlarında devletin tüm ücra köşelerine yayılmış olan özellikle “universal alliance İsrail” (Osmanlı coğrafyasının elli noktasında bu okullar açılmıştı) okulları Yahudi hatta bir kısmı Musevi çocuklarını kabala ve ezoterik iman doğrultusunda eğitti. Bu arada Franzız Alman Amerikan mektepleri Saint josef Galatasaray Robert kolej Tarsus Amerikan koleji, Harput Amerikan koleji, Turhal Amerikan koleji gibi Yahudi tapınakçı pagan okullar ekstrası oldu. 

Bu okullar Müslüman ve hristiyan kırımında lojistik merkezler oldu. Harput ve Tarsus Amerikan okulları, bölgede pakrudini yani Katolik olduğu söylenen ermeni görünümlü yahudileri eğitti. Bölgede ermeni ve Müslüman operasyonu tamamlanınca kripto pakrudinilerin izini kaybetmek için Harput'ta ki devasa okullar yıkıldı. 

Tapınakçılar Franda ihtilali yapıp soykırımla Fransızları boyunduruk altına alırken, aynı zamanda Amerikada da soykırım yaparak ABD yi kurdular. Günümüze kadar gelen dünya Yahudi egemenliğini ve devletini oluşturdular. Her gittikleri ülkede terör soykırım ayaklanma açlık ile kontrol politikasını uyguladılar. 

Tarih boyu mason pagan ezoterik Yahudilerin öncelikli işi, Musa'nın dinini ve kitabını tahrif etmek, bozmak ve kullanmak olmuştur. 

Museviler yani salt Musa ve Tevrata inananlar, şeytani pagan Yahovacılara karşıdırlar. Bu nedenle Museviler, ikinci dünya savaşı denilen soykırımda, ezoterik Yahudiler tarafından toplu halde imha edilmeye çalışılmıştır. 

George Washington masondu. Amerika iç savaşı, İngiliz mason generallerle, Amerikalı Yahudi banker ve iş adamları arasında planlı ve danışıklı yapıldı. Bu savaşta ezoteriklerin egemenliğine gölge düşürecek tüm şahıs ve birliktelikler imha edildi. Benzer Strateji 1. dünya savaşı adı verilen soykırım operasyonunda Müslüman Türklere, özellikle Anadolu insanlarına uygulandı. Son iki yüzyıldaki kırımların, savaşların, sömürgelerde ki katliamların ve terörün tek amacı vardır; tek dünya devleti hükümranlığı, goyimleri terbiye etme ve kul statüsüne getirmektir. 

Fransız ihtilaliyle beraber tapınakçılar kutsal kitapları KABBAL Aya yeni yorumlar eklediler, gizlendiler, daha da profesyonelleştiler. Fransada hristiyan din eğitimini yasakladılar. Oysa Müslümanlara haçlı seferlerinde olduğu gibi hristiyan maskesi giyerek saldırdılar. Günümüzde de yahova şahitleri adı altında hristiyanlığı ve Hıristiyanları kullanmaktadırlar. 

1917 bolşevik yani komunist ihtilali ve rejimi ezoterik 
Yahudilerin eseridir ve Fransız ihtilalinin tekamül etmiş şeklidir. Komunist rejimlerde milletlerin zeki, kabiliyetli, dengeli, boyun eğmeyen tipleri Sibirya sürgününde veya savaşta imha edildiler. Araziye götürülüp kafasına sıktılar. 

Ezoterikler dünya egemenliğine koşarken en büyük nesnel silahları pozitivizm ve teknoloji oldu. Bu yolla akıl dışı ilke ve doktrinlerini akıl ve bilimle eşdeğer saydılar. 

Bilimsel çalışmaların sonuçlarını kendileri ile paylaşmayan, satmayan veya kendi kontrollerine girmeyen herkesi acımasızca katlettiler. Tapınakçı masonlar Fransa'da 25 milyon nüfusu 16 milyona indirmek için önce kimsesiz çocuklardan ve yoksullardan başladılar. Bir gecede 500 çocuk bir mezbahanede imha edilir. Güçlerini artırdıkça dini ve geleneksel yönden güçlü Fransızları imhaya başladılar. 

Sonuç, iki yüz yıl sonunda üç büyük soykırım geçiren Fransa'nın % 40'ı kabalayı ve öğretilerini benimsedi. Yahudi masonların gönüllü askerleri haline geldiler. Bugün insan hakları ve demokrasi şovu yapan Fransa'da kabala pagan dini ve mason tarikatının mutlak egemenlikleri vardır. 
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EZOTERİK MASONLUK BİR YAHUDİ TARİKATIDIR 


İDEOLOJİ; EZOTERİK DİN, SOSYKIRIM İMANI 
VE SİSTEMLERİ 

İDE kabalada tanrı demektir. İdeoloji sözde ide bilimidir. Gerçekte idenin dinidir. İde dininin ilk mimarı eflatun denen bir kabala rahibidir. Eflatun kitabında ideyi şöyle anlatır. 
Kainatta mutlak bir varlık vardır. Dünya, bizler ve kainat bu varlığın yansımasıdır. Bu varlığın adı İDE’ dir.” der. Bu anlatım bire bir kabalanın temel doktirinidir. Kabalada “kainat tanrının yansımasıdır. Tanrı уаһеу yahudiye nüfuz etmiştir. Dolayısı ile Yahudi tanrıdır” der, Eflatun yahev için İDE adını kullanır. Zaten kabbala’da 72 pagan tanrı vardır. 

Eflatunun ide diye tanmıladığı kabala doktirinin anlamak ve bilmek için uzağa gitmemize gerek yoktur. Eskinin tüm lise felsefe ders kitaplarını bulursanız okuyabilirsiniz. Orada kainatın ide diye bir varlığın yansıması olduğunu anlatmaya çalışır. 

Sonuçta Eflatun denen haham, kabalanın bu temel doktirinini yorumladığı için adama filozof damgası vurdular. Eflatunun diğer meslektaşlarından ayrıcalığı günümüzde uygulanan komunist sistemin devletçi doktirinini yorumlayan DEVLET kitabıdır. ; 

Hahamlar uydurdukları tarikat ve sistemlere ideoloji adını verdiler. İdeolojiye bilim ve aklın ürünü, mutlak doğru dediler. Oysa bu ideolojilerin yorumlarını yapanların hepsi de Kabala”ya iman eden hahamlardır. 

Kendilerinin mutlak doğru dedikleri kapitalizm, komunizm, milliyetçilik akla dayanıyor. Ama hahamların aklına 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dayanıyor. Bu aklın kaynağı satanist kabala kitabıdır. Kabala ve öğretileri aklın disiplinlerine ve vicdana aykırıdır. Sadece satanist imana ve dine uyumludur. İdeoloji dedikleri gerçek tarikatlar, kökende aynı olmasına rağmen, birbirleri arasında ki kavgada milyonlarca insanı öldürdüler. 

Kapitalist ABD, komunist Vietnam'da, vietnamlıları komunistlikten kurtarmak için! yüzbinlercesini ağır bombardıman uçakları ile bombalayarak katletti. 

Yıllar sonra Komunistler kapitalist, kapitalisler komunist oldular. Dünyanın en kanlı adamı Adolf Hitler hem komunist hem milliyetçi oldu. Nasyonel sosyalist yani milliyetçi komunist partiyi kurdu. 


Stalin yahudi/mason selam duruşunda. 
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İslam tevhid akidesine dayanır, hristiyanlık teslis akidesine yani baba oğul ruhul kudüse dayanır, İdeoleojiler İDE ye dayanır. İdenin kutsal kitabı Kabala”dır. Tevhidin kutsal kitabı Kur'an. Teslisin kutsal kitabı İncildir. 

“Yahudisiz hiçbir mason locası yoktur. Yahudi havralarında hiçbir mezhep mevcut değildir. Orada, masonlarda olduğu gibi, yalnız semboller vardır. İşte bundan dolayıdır ki, israel mabedi bizim tabii bir müttefıkimizdir. Ve bu sebepledir ki, masonlar arasında büyük miktarda Yahudiler bulunmaktadır” “Mason, eğer doğuştan bir Yahudi değilse muhakkak ki, sun'i birYahudidir” demiştir. “Acacia,1908, No. 62. 

(Holzinger) isminde Viyanalı bir mahkeme reisi ise bu fikri müstehziyane bir surette şöyle te ‘Кіа ediyor: “Viyanada yüz mason arasında muhakkak yüziki Yahudi vardır.” (Archiva İsraelite — No. 2904). 

Özdemir Erdogan, “tepki çekmesinin nedenini, noter huzurunda masonluktan istifa etmesine bagladi. Zeki Müren ve Tarkan'la ilgili açiklamalarindan sonra ağır elestirilere maruz kalan Erdogan, bu tepkilerin, mason kimliğinden rahatsız olarak gidip noter huzurunda verdigi istifadan kaynaklandigini belirtiyor. 

Erdogan, “Eşimin ailesi Sabataist olduğu için evimize girip çikan masonlarla tanıştım. Beni tarikatlarına davet ettiler. 
Kayinvalidem de “çevre ейіпігѕіп’ diye teşvik etti. Tepsi içinde sundukları şöhreti reddedince karalama kampanyası başlattılar” diyor. 

Masonları akbabalara benzeten Erdoğan, “Biri filizlenmeye başlayınca onu göz hapsine alır ve beklemeye koyulurlar. Sivrilen isimleri incelemeye alırlar. Kumar, kadin, söhret, para... Ne istiyorsa tespit edilir ve ona göre irtibata geçilir. 
Kendilerine katılmaları için teklif yapılır ve eğer kabul edilirse önündeki yol açılır, kabul etmezse de bana yapıldığı gibi o isimle ilgili karalama kampanyasına başlanır. O dönemde ne medya ile ne de müzik şirketleriyle hiçbir problemim olmadı” 

“Ülkemizde dünden bugüne üç sanatçı, verecekleri mesajdan dolayı özellikle desteklenmiştir. Özel hayatları ve cinsel kimliklerinden dolayı kitleleri yönlendirmek adına Zeki Müren, Bülent Ersoy ve Tarkan'a yapılan yatırım, tanıtım ve promosyon hiçbir sanatçıya nasip olmamıştır. Yapılan parçalarla gençlerin cinsel duyguları tahrik ediliyor ve böylece toplum zivanadan çıkarılmaya çalışılıyor.” 

“Masonluğun gayesi, Yahudiliğin göbeğinden doğmuştur. Bunun Müessisi Kral Salomondur. O, İsraelin refahına en büyük şahiddir. Masonların adetlerinin ekserisi, Mabedi Süleymandan alınmıştır. Kelimeler ve işaretlerinin ekserisi de Yahudi dilinden alınmıştır” (Küstav Karpeles — Beneberit — 1902). 

“Dünyada hiç bir şeyden korkmayan ve mağlup olmasına imkan olmayan bir emperyalizm varsa o da bizim saltanatımızdır. Adım adım, sağlam hatvelerle ve hiçbir muhalefete maruz kalmadan kendi hedefimize ilerliyoruz.” (Beneberit)e mensup Masadok locası azasından 

Özeleştiri yapan ünlü Yahudi profesör Bernand Lewis, şöyle diyor: “Masonluk; bütün yeryüzüne her yönden hâkim olmak ve şeytani saltanatlarını oluşturmak isteyen ezoterik Yahudilerin; başka kavim ve dinlere mensup insanları, kendi amaçları doğrultusunda kullanmak üzere kurdukları gizli ve tehlikeli bir tarikatdır”. 

Masonlar Almanya'da Cermen ve Protestan, Britanya'da İngiliz ve Anglikan, Roma'da İtalyan ve Hıristiyan, Türkiye'de milliyetçi ve Müslüman görünen; ama gerçekte, Siyonizm'in sinsi emellerine hizmet etmek üzere, çok özel yöntemlerle seçilip görevlendirilen kimselerdir.” 
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“Rotary kulüpleri bu şeytan şebekesinin ilköğretim mektepleri, Lions'lar liseleri, masonluk üniversiteleri gibidir.” 

“Masonluğun gizli olması, onun temel esaslarından biridir. Zira gizlilik terk edildiği an masonluk da yok olmaya mahkümdur.” 

“Sadece Yahudilerden oluşan bir diğer loca da Roma’dadır.” Yüksek İhtilâl Konseyi” olan bu loca, dünya localarını sevk ve idare eder” 

“Bunun neticesi olarak ABD'de özel okullarda verilen dini eğitimin kaldırılmasını ısrarla talep etmiş olan mason kuruluşları, çocukları devlet okullarına gitmeye mecbur bırakmıştır.” 

“Fransız Büyük Şark Locasının resmi bülten ve kasam kayıtlarından anlaşıldığına göre, Fransız Parlâmentosunun almış olduğu din aleyhtarı kanun ve kararların tamamı adı geçen locada, önceden, kararlaştırılmıştır.” 

“En iğrenç, en sefil ve en ahlaksız kimseleri saflarına çekmiştir. Halleri itibariyle hiçbir meziyete sahip olmadıkları kendilerine bildirilen bu şahısların sefil yaşantılarına göz yummak, locanın işine gelmiştir. 

İlk önce terk edilen ibadetlerdir. Dini merasim ve ayinlerdir. Çünkü “Nuru” bulmak için, bu gibi karanlıklardan uzaklaşmaları gerektiği öğütlenir...” 
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MASON TARİKATI DOKTİRİN VE AYİNLERİ 


Mason adayın masonluğa kabul töreni iki kısımdır. Birincisi Yahudi aile ve ırktan gelenekler için yapılan diğeri goyimler için yapılanıdır. Goyimlerin locadaki sayıları sınırlıdır. 
3. Dereceyi geçemezler. Sırlara vakıf değillerdir. Ezberledikleri herkesin bildiği şeylerdir. Özgürlük, insan hakları, hümanizm gibi. Goyimler genelde maskarıklar yaptırılır yemin ettirilir ve locaya kabul edilir. Yahudi aileden gelenler daha komplike bir tören ve ritüel sürecinden geçerler. Yüz yıl öncesine kadar Yahudi olmayanların masonluğa kabulü çok zordu. Son elli yıldır bayanlar arasında da loca oluşturuldu. 

Ezoterik Yahudi aileden gelen masonların kabul töreni bir heykelin önünde soyunmayla başlar. Heykelin önünde ayin yapılır. Aday ardından tabuta girer. Bir süre burada kalır. Kabala ayetleri okunur. Tabuttan çıkarılır. Elbisesi giydirilir, bir paçası sıvanır, gözleri kapatılır. Boynuna bir idam ipi geçirilir. 
Bu safhada masonluğun temel ilkelerini giriş yeminini tekrarlar. Daha sonra mason önlüğü ve giysisi giydirilerek üstad masonların önüde yatarak biat eder. 

Masonluk 3. Dereceden sonra dönüşü olmayan bir yolculuktur. Biat ve itaat temel ilkesidir. Boynuna geçen idam ipi ömür boyu hazırdır. İhanet ve geri dönüşte bu ip çekilir. Genelde infazla sonuçlanır. Masonluğun her derecesinde değişik bir yemin ve ritüel uygulanır. 

3. Derecedeki mason, masonluktan çıkmak isterse, servetini, statüsünü ve güvencesini kaybeder. Bunun dışında daha üst derecelerden sonra dönenlerin akibeti ölümdür. Masonluğun bu ritüellerinin hayatlarında değişik anlamları vardır. 
Masonluğun her kademesinde, boyna geçen ipin ayrı bir bedeli vardır. Her mason kamuda veya özelde rüşvet, usulsüzlük 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veya infaz işine karışır. Onun için paranın, bankaların, kadın ve uyuşturu kullanımının önü açılır. Mason masonluğa girerken yediği rüşvetin yada infaz ettiği cinayetin tutanağı saklanır. İhanet teşebbüsünde bulunursa, ilk olarak dosyası şantaj amaçlı önüne konur. Ardından diğer uygulamalar başlar. Eğer bir hakim veya savcı mabedden gelen telefonla, katili masum yada masumu katil göstermek için sabahlara kadar projeler geliştirmiyorsa ikinci gün ipi çekilir. Mason her kademsinde zengiliğin kapısını açarken bir usulsüzlük yapmak zorundadır. Bu onun boynundaki ip ve dosyasının olmazsa olmazıdır. 

Mason tarikatının ritüelleri sadece kabul ve giriş ayininden ibaret değildir. Sürekli haftanın ve yılın belli zamanlarında yaptıkları ayinleri vardır. Masonların en yaygın ritüelleri FRANSIZ RİTİ VE İSKOÇ RİTİDİR. Bunların dışında, sayıları yüzleri bulan tarikatları da, masonik ezoterik doktirinin uzantılarıdır. Mason mabetlerinde tüm ritüeller kabala öğretilerine göre yapılır. 

Tapınakçıların doğuşunda ve Fransız ihtilalinde revize edilen kabala yorumunu günümüz uygulamalarında görmemiz mümkündür; Kadın ve para tüm ritüellerde vardır. 20. yüzyılda Dünyada masonlar “Ilımlılar ve Neocanlar” diye iki guruba ayrıldılar. Bu ayrışma ritüellere de sirayet etti. Mesela Neocon (new conservative) masonlar ABD İSRAİL VE BATI AVRU-PA devletlerinin başının çektiği localardır. Bu localarda her iki senede yapılan özel bir ayin vardır. Bu bilgi üst düzey bir masonun itirafıdır. Bir goyim kızına yüklü para verirler. Mabedin ortasında üyelerin huzurunda bir masada bu genç kız bir mason tarafından tecavüze uğrar. Kız bekaretini kaybeder. Bunu para karşılığı kendi rızası ile yapar. Ancak ılımlı masonlarda bu ritüel terk edildi. Bu sadece bir örnek ayin türüdür. Bunun dışında, masonik ezoterik tarikatların kendilerine özgü ayinleri 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vardır. Bunların hepsini kendi aralarında hak ve doğru kabul ederler. 

Ezoterik tarikatların ayinleri çok geniş bir yelpazede uygulanır. Kuzu bayramı ve Tamara geleneğinde bahsettiğim gibi toplu seks ve dul kadının çocuğu ayininde uygulanan temel adetlerden biri de maskeli balolardır. Maskeli balolar bu ayine girişin başlangıcıdır. “Kutsal Bakire? ve “Tapınak Bekçisi”, törene katılacak kadını daha önceden hazırlar. Ayine katılacaklar, “Kutsal Bakire? ve “Tapınak Bekçisi? tarafından daha önceden çırılçıplak soyar, banyo yaptırır, özel kokularla yıkar. 
Daha sonra kırmızı bir boyayla alınlarına bir daire, onun da içine bir artı işareti ve kalplerinin üstüne de bir pentagram (yıldız işareti) çizer. Sağ ve sol meme ile genital organları birleştiren çizgiler ters bir üçgen oluşturur. Daha sonra bu ‘Bakire’, piramit biçiminde camdan yapılmış bir küçük kutunun içine sokulur ve burada uzunca bir süre bekletilir. 

Ritüelin sırasına göre bakirenin gözleri siyah bantlarla hiç bir şeyi görmeyecek şekilde bağlanır. Kolları ise arkadan eller karşı kolun dirseklerine ulaşacak biçimde bağlanıp, bu bağ boyundan dolaştırılarak tekrar arkadan aşağıya iner. “Bu şekilde tapınağın kapısına Kutsal Bakire ve Tapınak Bekçisi tarafından getirilen genç kadın, kapıda da uzunca bir süre beklemek zorundaydı. 

Daha sonra bu yeni katılımcı kız sorgulanır ve uygun bir ritüelle tapınağa alınırdı. Burada uzun bir ayinden geçen kız, ritücle uygun olarak gurubun bazı fertleriyle birlikte olmaya zorlanır. Bu cinsellik onun guruba katılma ritüelinin de bir sınavıydı. Benzer törenler İngiltere'de çok yoğun olan diğer Wicca gruplarında da rastlanır” (67 Tanet ve Stewart Farrar. A Witches Bible: Complete Witches Handbook, Custer/Washin- gton: Phoenix Publishing. 
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Fotoğrafin üst tarafında Yahudi ırkından gelenler ve üst derecelere yükselme hak ve kanına sahip olanların masonluğa giriş ritüeli, alttaki resimlerde ise Yahudi ırkından olmayan goyimlerin masonluğa giriş ritüeli görülüyor. 
Goyimlere aşağılayıcı, onur kırıcı ritüeller yaptırılarak köleleştiriliyor ve şantaj aracı olarak kullanılıyor. 


-80- 


KENE İMPARATORLUĞU - I Ezoterikler ve Goyimler 


Yine bir masonluğa kabul töreninden bir anektot; 

“ERKEK — Tüm bedenin ve ruhunla bizimle birlikte olmaya, Tanrılara ve doğaya ibadet etmeye ve bizim gizli güçlerle ilgili sırlarımızı kimseye vermemeye hazır mısın? Verdiğin sözü tutmazsan şimdi elimdeki bu hançer nasıl kalbine doğrultulmuşsa, o zaman da öyle kalbini delecektir. Her aşamaya ve eğitime katlanmaya hazır mısın? Bize itaat edecek misin? 

ADAY — Evet hazırım. Beni alabilirsiniz. 

ERKEK — Seni en eski dinin yeni bir üyesi ilan ediyorum. 
Büyü geleneklerine uymadığın zaman başına geleceklere her zaman hazırlıklı ol. Adayın gözler ni açıp, ona beklemekte olduğu gerçekleri gösteriniz. Daha önce cinsel birliktelik te bulunmamış adayın göz-leri açıldıktan sonra, kutsal şarap, ekmek ve tuz ile takdis edildi ve özel bir yemin yapması istendi. Daha sonra da cinselliği törensel olarak yaşaması sağlandı. Dünyayı Yöneten Gizli Gücler Doçent Dr. Ümit Sayın S.150. 

Çağdaş masonlar goyimler için her türlü ruhsal dinamikleri inkâr eder yok sayar. Kâinattaki muazzam disiplini tesadüfle açıklarlar. Bu nedenle akıl dışıdırlar. Ahlaki değer tanımazlar, geliştirmezler. 

Günümüz ezoterik kabalist masonlar egemenlik esaslı politika üretirler. Masonluk, egemenliği için her türlü uygulamayı mubah görürler. Tarihte ve son iki yüzyılda milletler savaştılar. Tek amaçları vardı. Komutanları ve siyasi mason sahiplerine boyun eğecek kıvama gelmek, onların dikta ve zenginliğine, egemenliğine katkıda bulunmaktır. 

Yüzyılımızda soykırımların hepsi, laik mason egemenliği uğruna yapıldı. Bu nedenle Çanakkale'den Balkanlara, Sarıkamış'tan Yemen'e, Sina”dan Galiçya'ya kadar savaş diye anlatılan katliamlarda her iki tarafında komutanları Yahudi ve masondurlar. Soykırımın Türk, Emeni, Kürt yada rahmani dinlerin inancında ve kültüründe yeri yoktur. Ermeni soykırımını ermeni kimliği ile SER MASON LOCASI üyesi Taşnak partisi Ermeni çeteleri, Türk soykırımını Türk kimliği ile Rizorty locası masonları ittihatçı Yahudiler icra etmişlerdir. 
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KABALANIN SIR ÖĞRETİLERİ 


EVRİM TEORİSİ; Bu teorinin iki anlam ve önemi vardır. Birincisi goyimlerin bilmesi gereken yönü, diğeri ezoteriklerin bilmesi gereken yönüdür. Goyimlere göre evrim teorisi demek; insanlar zaman içerisinde tekamül geçirirler. Tekamül etmemiş insanlar, evrimini tamamlamamış hayvanlardır. Bu nedenle hayvan statüsündeki varlıkları bilmemiz gerekir. Mianmarda, Suriye'de Müslüman çocukları bombalarla öldürülür veya eli kolu bağlanır su göletine atılır, öldürülür. Böylece goyim olan yani Müslüman olan evrimini tamamlamamış hayvanlar gelişmeleri için terbiye edilirler. Ezoteriklerin yoğun olduğu Kadıköy, kordon, Beşiktaş semtine giderseniz bu olaylar karşısında kokanaların kılı kıpırdamaz. Soğuk da kalmış bir kedi veya köpek için sokağa çıkar hayvan hakları diye feryat ederler. Bu durum kabalist evrim teorosi ve imanının eseridir. 
“Goyim çocukların kitle imha silahları ile imhası kutsal kabal öğretisi evrim gereğidir ve haktır. Son iki yüz yılda savaş ve terör olayları, evrimini tamamlamamış hayvanların evrimini tamamlamak için yapılan operasyonlardır” 

Evrim teorisi imanı, insanların tesadüfen oluştuğu, önce maymunlaşıp sonra insana dönüştüğünü iddia eder. Goyimlere anlatılan budur. 

“Goyimlere anlatılan Evrim teorsini” her alanında görebiliriz. milletler kabala kitabına uyumları oranında evrimleşmiştir. Mesela Almanya ve İngiltere'de yaşayanlar kabalaya uyum sağlamış, bu nedenle sınırlıda olsa özgürlük tanınmıştır. Türkiye?de gelenekleri dini milli ve harsi değerleri içinde yaşayanlar kabalaya uyum sağlamayan geri, evrimini tamamlayamamış kullardır. Bu nedenle doğuda başlayan PKK hareketinin gerçek amacı toplumu evrimleştirmek amacındadır. 
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Terörün amacı birey ve toplumun ruhsal duygusal geleneksel dünyasıdan soyutlayıp ezoterik imana adapte etmektir. Hiçbir millet ezoteriklerin güdümünde terör ve savaşla ulusal değerlerini, karakterini kazanmamıştır. Tam tersi değerlerinden soyutlanmıştır. 

Evrim teorisi, goyimlere öğretilen ve ezberletilen tüm kitaplara yansımıştır. Tarih kitapları buna göre yazılıdır. Meselaevrim teorisine göre “İnsanlar doğada doğal olarak yaşarken, yerleşim birimleri yok iken din yoktu. İnsanlar köy ve şehirlere yerleşince din doğdu”. Bu evrim teorisi cümlesi tüm kitaplara rengini verir. Bu iddianın sahibi haham Yahudiler goyimlere bunu bilim diye ezberlettiler. Evrim teorisinin kaleme alanlar hahamdır. Charles Darwin amcası babası sulalesi kabalist hahamdır. Evrim teorisi KABALA nın yorumudur. Evrim teorisinin bu iddiaları bir çok mekan ve yerde çürümüştür. Dünya ezoterikleri evrim teorisine bir din kadar sadık ve bağlıdırlar. 

“Evrim Teorisi” ezoterik din ve ırkta ne anlama geliyor;- Yahudiler yani Lilith ve şeytanın oğlu iblisin çocukları tanrıdır. 
Diğerleri yani adem ve havanın çocukları goyimler hayvandan da aşağı kullar olarak Yahudilerin hizmetinde evrimini tamamlamamışlardır. Tanrı şeytanın neslinden gelen Yahudi paganlar, Goyimleri topluca öldürme yani soykırım yapma hakkına sahiptirler. 

Evrim teorisini yazan Charles Darwin kitabında insanların maymundan geldiğini, Maymun türlerinde, bir türün diger türü topyekun imha istidadı olduğunu, maymunun varisleri olarak evrimleşen insanların evrimini tamamlamamış olanlara topyekün imhasının hak olduğunu iddia etti. Böylece evrim teorisinin temel doktirin ve misyonu ortaya çıkmış oldu; evrim teorisi soykırımın bilimsel alt yapısı olarak ezoteriklere öğretildi. Soykırımın kabala öğretisi üst düzey masonlarda ve 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illimünatide mahfuz tutuldu. Tüm soykırım ve operasyonların- da milletlerin güçlenmesi amaçlanmaz. Tam tersi zeki ve kabiliyetli olanlar toplanır toplu halde imha edilir. Çanakkale'de Galiçya'da, diğer dokuz cephede öncelikle, sağlıklı ve zeki Müslüman goyimler götürülüp katledildiler. Fransız ve İngiliz ezoterik Yahudiler Sömürdükleri ülkelerde, daha rahat ve uzun egemenlik sağlamak için yüz binlerce genci Çanakkale'ye getirip öldürdüler. 

Urfa'ya 20 kilometre ötede bir çoban küçük bir heykel bulur. Heykeli Urfa müzesine getirir. Heykelin bulunduğu yer kazılınca 12 bin yıllık bir mabedin kalıntıları bulunur. Bu kazı bölgesine GÖBEKLİ TEPE adı verilir. Evrim teorisinde iddia edilen “Yerleşik bölgelerden önce din yoktu” kavramına, göbekli tepe, öldürücü darbe olmuştur. Göbekli tepe 12 bin yıl öncesinde bir mabettir ve bu mabedin çevresinde yerleşim birimleri bulundu. 

“Arkeologlara göre burası insanlığın en eski tapınaklarından biridir. Göbeklitepe, yerleşik hayattan ve tarımsal üretimden yoksun olan avcı-toplayıcı toplulukların dinsel inanışları hakkında çok önemli bilgiler sunar. 

Bu tapınak, arkaik insanların dinden ve inançtan yoksun ilkel bir hayat sürmediklerini, aksine bir inanca sahip olduklarını, inançlarını yaşamak için tapınak inşa ettiklerini ve zengin bir dini sembol kullandıklarını göstermektedir. 

Göbeklitepe, insanların yerleşik hayata geçip kendisi için konut yapmadan, hayvanları evcilleştirmeden ve tarımsal üretime başlamadan önce dini ihtiyaçlarını karşılamak için tapınak yaptığının bir göstergesidir” Ali Osman Kurt Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Dini İlimler Fakültesi, Dinler Tarihi Anabilim. makale “Anadolu'da İlk Tapınak: Göbeklitepe-2017”. 
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Urfa - Göbeklitepe Arkeolojik Kazı Alanı. (M.Ö. 10.000). 


Bu bize insanların yerleşik düzene geçmeden önce dine inandıklarını mabet yaptıktan sonra mabedin çevresine yerleştiklerini belgeledi. Böylece evrim teorisinin ezoteriklerin yalanı olduğu belgelendi. Ezoterik tarih yazılımı çöktü. 

Aşağıda Talmutist ve Kabalist yorum ve ayetler, evrim teorisi ve günümüzde enjekte edilen ilkeleri anlamamız açısından önemlidir. 

“Din aleyhinde mücadele, dini devletten ayırdıktan ve hususi bir idare şekli doğurduktan sonra halledilecektir.” Acacia, Mason Mecmuası, 1903, sh. 860... 

“Hiçbir dini, siyasi ve harsi kanun yoktur ki, Mason konvenleri tarafından tanzim edilmiş olmasın...” Nansi Halk Üniversitesi Bülteni, 1903, sh. 92... 

“Çocuklar devlet tarafından tavsiye edilen bir program mucibince tahsil ettirilmelidir. Çocuklarını evlerinde tahsil ettirmek arzu edenler dahi, hükumet tarafından tavsiye edilen 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muallimleri kullanmalıdır.” JO. Şimali Afrika Locaları Kongresi 1903, sh.36... 

“Yaratılışın kanununa göre hak, kuvvette yatar. Siyasetin ahlakla bağı yoktur, ahlaklı hükümdar tahtında duramaz. 
Bu gibi vasıflar, Yahudi olmayanların krallıklarına ait olmalıdır. Biz bu vasıflara göre hareket etmemeliyiz.” 

“Gayemiz uğruna, rüşvetçilik, düzenbazlık ve hıyanetten çekinmemeliyiz. “Hürriyet, eşitlik, kardeşlik gibi kelimeleri biz bağırdık, “buda la papağanlar? bu oltamıza takıldı. Gerçekte eşitlik yoktur. Bu gibi sloganlar, goyimlerin hükümetlerini “mahvedici kurtçuklar? oldular. Bu sayede goyimlerin aristokrasisini mahvetme imkanına kavuştuk.” 

“Gayelerimize ulaşabilmek için savaşların mümkün olduğu kadar, arazi kazançları ile neticelendirilmemesi zorunludur. Böylece savaşlar ekonomik alana kaydırılacaktır. Halkın içinden kölece itaatlerine göre, titizlikle seçeceğimiz yöneticiler, yönetim sanatında eğitim görmemiş kimselerden olacak ve kendilerinin müşaviri, uzmanı olan ve bütün dünya işlerini yönetmek amacıyla çocukluğundan beri özel olarak yetiştirdiğimiz zeki ve bilgili kişilerin elinde oyunumuzun piyonları haline geleceklerdir. Yahudilerin tertip ettikleri Darwinizm, Marksizm, Nietzcheism'in başarılarını ve bu direktiflerin, goyimlerin fikirleri üzerinde nasıl bir bölücü etki yaptığını görmek herhalde zor olmayacaktır” 

“Bütün halk, yoksulluk nedeniyle, ölesiye çalışma zorunluluğuyla zincirlenmiştir.” 

“Bütün dünyaya hükmedecek olan hükümdarlarımızın taç giyme zamanı geldiğinde, ona engel olmak isteyen her şey, yine aynı eller tarafından ortadan kaldırılacaktır.” “Bilimin bu günkü durumu ve bizim yönlendirdiğimiz gelişimi sayesinde, insanlar basılı şeylere körü körüne inanıyorlar.” 
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“Fransız İhtilali?'ne “Büyük? sıfatını biz verdik. Onun hazırlanışındaki sırları gayet iyi biliyoruz. Zira o tamamıyla bizim eserimizdir. O vakitten beri daima, dünya için hazırladığımız Siyon Kanı'nın despot Kralı için çalışıyoruz.” 

“Krallığımızı kurduğumuz zaman, “Özgürlük” kelimesini lügatten silmiş olacağız. Görünmeyen bir gücü kim yıkabilir? Bu sayede gücümüzün hareket planı ve hedefi, tüm halk için bilinmeyen bir sırdır.” 

“Yahudi olmayanlara düşünme ve anlama fırsatı vermemek için, ilgilerini ticaret ve sanayiye çevirmeliyiz. Böylece bütün milletler, kazanç peşinde birbirleriyle yarışırken, düşmanlarının farkına varamayacaklar ve tamamen yutulmuş olacaklar.” 

“Bütün dünyayı yönetmek için Tanrı'nın kendisi tarafından bizzat seçildiğimiz, peygamberler tarafından söylendi. Biz çok güçlüyüz ve gücümüzden kaçmanın yolu yoktur. 
Toplumun tüm güçlerini ele geçirmek ve elimizde tutmak için, güçlü bir merkezi hükümet kuracağız. Yeni kanunlar vasıtasıyla, siyasi hayattaki tüm faaliyetleri düzenleyeceğiz ve krallığımız bir anda her yerde muhteşem bir şekilde ortaya çıkacak. 
Milletler, bizim gizli elimizin olmadığı önemsiz özel anlaşma dahi yapamazlar.” 

“Goyimlerin servetlerinin dayanamayacağı, büyük servet havzaları haline gelecek tekeller kurmaya başlayacağız.” 
“Yahudi olmayanların sanayisini tamamen çökertmek için spekülasyonu yoğun bir biçimde destekleyecek ve lüksü artıracaız. Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını artıracak ve bunun sebebinin tarım ve hayvancılıkta gerileme olduğunu iddia edeceğiz.” 

“Tüm Avrupa kıtasında ve Avrupa ile ilişkisi olan diğer kıtalarda, anlaşmazlıklar ve düşmanlıklar yaratmalı, böylece 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tüm ülkeleri kontrol altında tutmalıyız. Devletlerin kabinelerinde entrikalar, ekonomik anlaşmalar ve borç yükümlülükleriyle bütün bağları bozmalıyız.” 

“Hükümetlerde sorumlu mevkilere, Yahudi kardeşlerimizi getirmemizde her hangi bir sakınca kalmadığı zamana kadar, geçmişi ve şöhreti halk arasında kötü olan kişilere teslim edeceğiz. Bu kişilerin etrafını, siyaset yazarları, hukuk uygulayıcıları, diplomatlar ve özel okullarımızda süper eğitim sistemimiz çerçevesinde eğitilmiş kişiler ile kuşatacağız. Eğer bu kişiler emirlerimize karşı gelmeye yeltenirlerse cezai yaptırımlar ve ortadan kaybolmalarla karşılaşacaklar. Amacımız, bu kişilerin son nefeslerine kadar çıkarlarımızı korumalarının sağlanmasıdır.” 

“Bütün terör hareketleri bizimle baş göstermiştir. Monarşiyi geri getirmek isteyenler, sosyalistler, komünistler ve ideolojik hareketler bizim hizmetimizdedir.” 

“Eğitim ve öğretime el attık; yanlış olduğunu bildiğimiz teori ve prensiplerle goyim gençleri aldattık, şaşırttık ve bitirdik.” “Hükümet darbemizi gerçekleştirdiğimiz zaman tüm halklara: “Herşey korkunç bir biçimde kötü gidiyordu, herkes çektiği acılardan dolayı tükenmişti. Biz; milliyetler, sınırlar ve para birimlerinin farklılığı gibi size acı veren her şeyi ortadan kaldırıyoruz.” diyeceğiz. O zaman halk bize tabi olacak.” 

“Bütün ülkelerde, insanlığı tamamen tüketecek derecede kavgalar, kin, mücadele, fesatlık hatta işkence, açlık, hastalıklar aşılamak ve yokluk gibi yöntemler kullanarak halkların hükümetler ile olan ilişkilerini onarılamaz derecede sarsmalıyız ki goyimler, her türlü konuda bizden başka sığınakları olmadığı bilincine varsınlar.” 

“Yahudi olmayanlar koyun sürüsüdür ve biz de kurtlar. 
Koyun sürüsüne kurtlar daldığı zaman ne olur? Tanrı bize, biz 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seçilmiş ırka dağılmayı uygun gördü. Diğerlerine bizim zayıflığımızmış gibi görünen bu durum, seçilmiş ırk olan bize layık görüldü. Bu dağılma, bütün dünyanın hükümdarı olmaya çok yaklaştıran gücümüzün ortaya çıkmasını sağladı. Atmış olduğumuz temel üzerine kuracağımız: bina için fazla bir yolumuz kalmadı.” 

“Kanunlar tamamen bizim isteklerimiz doğrultusunda kaldırılıp, yine bizim isteklerimiz doğrultusunda yapılacağından, özgürlük tamamen bizim elimizdedir. Bizim kontrolümüzden geçmeden tek bir tebliğ dahi halka ulaşmayacaktır. 
Tüm haberlerin, dünyanın dört bir yanından bürolarına haber yağan birkaç ajans kanalıyla yayınlanması, bu amaca yaklaştığımızı göstermektedir. Bu ajanslar, sonuçta tamamen bizim olacak ve sadece bizim onlara emrettiğimiz doğrultuda yayın yapacaklar.” 

“Günlük geçim ihtiyacı goyimleri sessiz kalmaya mecbur eder ve onları aciz hizmetkarlarımız haline getirir.” 
“Siyasi meseleler, asırlardan beri onları yaratan ve yönetenlerin dışındaki kimselerin anlayamayacakları biçimde şekillendirilmektedir.” 

“Halk kitlelerine, ne durumda olduklarını anlamasınlar ve bizlerle mücadele etmeyi düşünemesinler diye, onların akıllarını oyunlar, zevkler, eğlenceler, spor, tutkular ve halka açık eğlence yerleri vasıtasıyla çeleceğiz.” 

“İlerleme, Tanrı'nın seçtiği kavim olan biz Yahudilerden başkası bilmesin diye, gerçeği gizlemeye hizmet eden yanıltıcı bir kavramdır.” “Filozoflarımız, Yahudi olmayanların değişik inançlarının hatalı yönlerini tartışacaklardır. Fakat bizim inancımız, bizden başka kimse tarafından öğrenilemeyeceği ve sırlarımızın açığa vurmaya cesaret edilemeyeceği için, inancımızın bakış açısı asla tartışma konusu yapılamayacaktır.” 


-90- 


KENE İMPARATORLUĞU - I Ezoterikler ve Goyimler 


“Her türlü eğitim özgürlüğünü kaldıracağız. Düşünceleri dizginleme sistemi olan “görerek öğrenme? yöntemini uygulayacağız. Tefekkürü yok edeceğiz” 

“Basın yoluyla, nutuklarla ve zekice derlenmiş tarih dersi kitaplarıyla, isyankarları toplum yararı için savaşan kişiler olarak gösterdik. Böylece, liberal grupların çoğalmasını sağladık ve binlerce goyim sığırı sürümüze kattık.” 

“Yahudi olmayanlar için yarattığımız ekonomik krizlerin nedeni, tedavüldeki parayı çekmemizden başka bir şey değildir. Devletlerdeki parayı çekmekle, devletler sürekli borç almak durumunda kaldılar. Bu borçlar faiz ödemeleri ile birleşerek devlet bütçelerinin üzerine çullandı ve onları bu sermayeye muhtaç köleler haline getirdi.” 

“Biliyorsunuz ki, altının ölçü birimi olması para ihtiyacına cevap vermediği için, onu ölçü birimi olarak kabul eden devletlerin çöküşüne neden olmuştur. Bu ihtiyacı karşılayamaması için mümkün olduğu kadar altını tedavülden kaldırmaktayız.” 

“Davut soyunun belirlenmiş mensuplarını, krallarını ve onların veliahtlarını, babadan oğla geçen miras hakkıyla değil, üstün yeteneklerine göre seçerek, siyasetin en gizli sırlarını, yönetim planlarını, yüzlerce yıllık tecrübelerin ışığında uygulamalarını sağlayacağız.” 

“İktidarın dizginlerini yalnızca, kayıtsız şartsız sert ve hatta zalim bir biçimde hükmetme yeteneğine sahip olanlar alabileceklerdir.” 

“Devlet; ister kendi gerginlikleri içinde yıpransın, ister iç kavgalar yüzünden dış düşmanların keyfine boyun eğsin, o artık çaresiz yok olmuş demektir. Tamamiyle elimizde bulunan sermaye, ona, batmamak için ister istemez sarılacağı bir kurtuluş teknesi gibi görünür. » 
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«Adaletle beraber sarsılmaz bir şiddet, bir devletin en büyük kuvvetidir. Bundan ötürü zafere kavuşmak için şiddet ve пуа programına sadık kalmamız sadece menfaatimiz değil, vazifemizdir. » 

Hizmette liyakat derecesine göre, umum arasından seçeceğimiz idareciler, memleket idaresine hazırlanmış kimseler olmayacaktır. 

Bu efendiler, çocukluklarından beri bütün cihan işlerini idare noktasında yetiştirilmiş, zeki müşavirlerimizin ve uzmanlarımızın ellerinde oyuncak haline geleceklerdir. Uzmanlarımız, idare bakımından gerekli bilgileri siyasi planımızdan, tarihin tecrübelerinden, dikkate değer bütün olayların incelenmesiyle çıkarmışlardır.” 

(Büyük) adını verdiğimiz Fransız İhtilatini hatırlayınız. 
Onun hazırlanmasındaki sırlar bize meçhul değildir, çünkü o baştan aşağı bizim eserimizdir. 

(Hürriyet) sözü, insan cemiyetlerini her kudrete, her kuvvete hatta Allaha ve tabiata karşı mücadeleye kışkırtır. İşte bunun içindir ki, biz, iş başına gelince, goyimleri yabani hayvanlar haline getiren bu sözü lugatlardan çıkarıp atacağız.“ 

Görünmiyen bir kuvveti kim devirebilir? İşte bizim kuvvetimiz böyle bir kuvvettir.“ 

Kavimler, tıpkı fertler gibi, sözü iş zannederler; çünkü onlar eşyanın yalnız görünüşüne bakarlar ve içtimai hayata temas eden vaadler gerçekleştiği takdirde, inceleme zahmetine nadiren katlanırlar. 

Başlıca bankalar, bütün dünyanın borsaları, bütün hükümetlerin kredileri bugün elimizde bulunuyor. 

Büyük kuvvetlerden biri de basındır. Basın, istenilen herhangi bir fikri tekrar ede ede nihayet doğru imiş gibi kabul ettirir. (Acacia-Mason Mecmuası 1903 — Cilı 2, sh. 186...) 
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“Hiçbir münevver insan, hatta tabiat ilmini azıcık anlayan bir kimse, ne mucizelere, ne de ilahi kudrete inanabilir. 
Hürriyet, akıl, terakki; hakiki insanlığa yegane yol, imansızlıktır. “ Mason Büchner’ in, Der Gol Begrif kitabından... 

“O zaman rab yahova bütün bu milletleri önünüzden kovacak ve sizden büyük ve kuvvetli milletlerin mülkünü alacaksınız. Ayak tabanınızın basacağı her yer sizin olacaktır.” 
(Tensiye Bab: 11 Ayet: 23-4 s. 139) 

“Siz rabbin oğullarısınız. Çünkü rabbe mukadder bir kavimsin. Ve rab yer üzerinden olan bütün kavimlerden üstün oarak kendisine has bir kavim olmak üzere seni seçti.” (tensiye Bab: 14 ayet: 12 8.191) 

Çünkü Rabbin sana vaad etmiş olduğu gibi seni mubarek kılacaktır. Çok milletlere ödünç vereceksin. Fakat sen ödünç almayacaksın. Ve çok milletlere saltanat edeceksin fakat onlar sana saltanat etmeyecekler (Tasniye Bab: 15 Ayet 6 sayfa 
192). 

“Ve ecnebiler senin duvarlarını yapacaklar ve kıralları sana hizmet edeceker ve kapıların daima açık duracak. Milletlerin servetini ve sürgün getirilen kralları sana getirsinler diye gece gündüz kapanmayacaklar. Çünkü sana kulluk etmeyen millet harap olacak. Ve seni sıkıştıranların oğulları sana eğilerek gelecekler. Ve seni hor görenlerin hepsi senin ayaklarının tabanında yere kapanacaklar. Ve sana rabbin şehri İsrail Kudüsünün sionu diyecekler. Ve milletlerin sütünü emeceksin ve kralların memelerini emeceksin” (işaya Bab: 60 Ayet 10-16 S. 
719). 

“Yabancıya faizle ödünç verebilirsin fakat kardeşini ödünç vermiyeceksin. Taki mülk olarak almak üzere gitmek- de olduğun diyarda elini atacağın her şeyde Rab seni mübarek kılsın.” (tasniye Bab: 23 Ayet. 20 5.200) 
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“Ey sen dünyada oturan adam dehşet, çukur ve tuzak senin üzerine vaki olacak ki, dehşet velvelesinden kaçan çukura düşeceksin. Ve çukurun içinden çıkan tuzağa tutulacak.” 
(İşaya: Bab:24 Ayet:17-18 S.690) 

“Hahama küstah davranan öldürülecek. Ona emrettiğin her şeyde senin emrine isyan eder, ve senin sözlerini dinlemezse öldürülecektir. (Тепѕіуе Bab: 17 Ayet:12 S. 194) 

“Günah işlemeye müsaade vardır, yeterki gizli olarak işlensin.” 

“Yahudi maksat ve ve gayeleri uğruna işlenen bütün günahlar gizli olmak şartıyla mubahtır.” 

“Yalnız Yahudi olanlara insan gözüyle bakılır. Yahudilerden gerisi sadece birer hayvandır.” 

“Siz Yahudi olamayanlardan birini öldürmek suçu ile mahkemelerde bunu yeminle açıkça inkar edebilirsiniz. Çünkü öldürülen bir hayvandır.” 

“Baratonda deniliyorki: Yahudi olmayanların tohumu hayvan tohumudur. Yahudi olmayanların çocukları, Yahudi asıllı aptallardan daha kötüdür. Yahudi olmayanların arasındaki evlenmeler damızlık aygırlarla kısrakların çiftleşmesinden farksızdır.” Yahudi olmayanların mülkiyeti terk edilmiş bir nesneneye benzer: onun asıl sahibi, ilk el koyacak olan yahudidir.” 

“Yahudi olmayanın kanını akıtmak, Rab (tanrıya) kurban sunmaktır.” 

“Bir Yahudi, sulh halinde bulunduğu bir Yahudi olmayanı bizzat öldürmek zorunda değildir. Bununla beraber Yahudi olmayan birini ölümden kurtarması yasaktır. 

Yahudi olmayan suya düşmüş ve kurtarılması için bütün servetini de teklif etmiş olsa, şiddetli yasak değişmez. Parası ile de olsa, bir Yahudi doktor bir goyim hastayı iyileştirmez. 
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Haham Maimonides şöyle diyor: “İsrailde ki hainleri İsa ve ona inanan gibilerini öldürüp çukurlara atmak doğru şeydir. 
Mesihin gelişinden önce hristiyan dinsizliği bütün dünyaya yayılacak ve böylece insanlar köpekten farksız hale düşeceklerdir.” 

“Bütün milletlerin hazineleri Yahudilerin ellerine geçecek böylece zenginlikleri ölçüsüz bir hale gelecektir.” 

Haham Eliezer diyor ki: “ziraatten daha sefil bir iş yoktur. Haham ilave ediyor bir yahudinin ticaret yapmak için 100 
lirası varsa her gün et yeyip şarap içebilir sarayda oturabilir. 
Ama ziraatte bin lirada koysa sebze yiyecek bir kulübede otuтасак ve toprak üstünde uyuyacaktrır.” 
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“Yer yüzünde tanrı yahudinin yüz hatlarında kendini aşikar kılar.” Yahudi yaşayan şahıslaşmış tanrıdır.” “O dünyevileşmiş uluhiyet (tanrı) dır.” “Diğer insanlar tamamıyla dünyevi aşağı ırktandır. Onlar sadece Yahudilere hizmet etmek için yaşamaktadırlar. Onlar küçük hayvanlardır.” 

“Hahamların sözlerini hor görenler ölüme mustahaktırlar” “hahamların sözleri canlı tanrının sözleridir.” “Dünya yüzünde hahamların verdiği her karar rab için bir kanundur.” 

“Haham George Hanan diyor ki: “Hahamların hepside Tanrı olacak ve onlara yehova denecektir.” “Haham Abbuhu diyor ki: hahamlar Tanrının hükümranlığına sahiptirler: Tanrı onların isteklerini yerine getirmeye mecburdur.” 

“Ve rabbiniz ve tanrınız düşmanlarınızı önünüze çıkardığı zaman, Onları mahvedin, tamamen yok edin onlarla anlaşma yapmayın ve onlara hiç acımayın. Efendiniz tanrınızın size gönderdiği bütün insanları öldürün. Sakın merhamet etmeyin.... Rabbiniz tanrınızın size miras olarak verdiği... Şehirlerde nefes alan hiç bir şey bırakmayın onların hepsini yok edin. Bu tanrının emrettiği savaştı”. 

Masonluğun anası, Hıristiyanlıkla hiç ilgisi olmayan, şeytana tapan tapınakçıların Kudüs”te yaptıkları: 

“Hiç bir ayırt etmeden önlerine çıkan bütün düşmanları yere serdiler. Her yerde dehşetli bir katliam vardı her yerde kesik kafa yığınlarıyla doluydu öyle ki çok geçmeden öldürülenlerin bedenlerin üzerinden atlamadan bir yerden bire yere atlamak veya gitmek imkânsızdı... Dehşete düşmeden bu kadar çok ölüye bakmak mümkün değildi. Her yerde insan vücudu parçaları vardı ve yer kanla kaplı idi. Herkeste dehşet uyandıran tek şey başsız bedenlerin ve her yere dağılmış kol 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ve bacakların görüntüsü değildi. Bundan daha korkunç olan üzerlerinden kan damlayan galip askerlere bakmaktı. Bu karşılarına çıkan herkesi dehşete düşüren meşum bir görüntü idi. 
Sadece mabedin duvarları dâhilinde on bin Müslüman'ın can verdiği nakledilmektedir.”(komplolar... a.g.e.) 

Laik Fransız devrimci mason üstadı Marat: ‘500 veya 
600 kafa sizin dinginliğinizi, özgürlüğünüzü ve mutluluğunuzu sağlayacak. Şimdi 10 000 kelleye ihtiyaç var. Belki gelecek sene 100 000 kelle koparılması gerekli olacak.”(masonların saklı tarihi. (Komplolar S.155) 

Ezoterikler işkenceyi, pedofiliyi , ızdırap içinde öldürmeyi Şeytan'a ibadet olarak inanırlar. Ancak dışarıda dindar ve politik liderler, aktörler, müzisyenler, aydınlar yada hayırsever işadamları olarak poz verirler. 

Ezoteriklerde goyimleri aldatmak hile yapmak kutsal haktır. Yahudi dünyanın her yerinde faizi soygun ve hile aracı olarak kullanır. Ancak israilde faiz yaskatır. Yahudi yahudiye faiz vermez. 

Kabalist Yahudi söyledikleri ve yaptıklarının mutlaka bir art niyeti vardır. İnsan hakları diyorsa insalık suçu işlemiştir. Birinci dünya savaşında soykırımcıların liderliğini yapan ABD başkanı WİLSON, operasyonun sonunda “insan hakları evrensel beyannamesini yayınladı. Türkiyede goyimleri anarşi ve teöre süren kripto Yahudiler sokağa çıkıp “kahrolsun Amerikan emperyalizmi” diye slogan attıklarını unttular, Amerikanın güdümünde ve himayesinde patron oldular. Kadın hakları diye çığlık atanlar ellerindeki hudutsuz serveti, hamile kadınların karnını eşerek çocuğun cinsiyeti üzerine bahis oynayanların varisleri olduklarını unuttular, Veya gizlediler. 

Ezoterikler sadece kedi kanı içmezler. Goyim bebeklerinde kanını içerler. Bu nedenle CİA ya ait özel uçaklar dünyada 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mekik dokuyarak kaçırılan çocukaların amerikaya sevkiyatını yaparlar. Bebek kanının ömrü uzattığını iddia ederler. Bebek kanı içerek beyindeki MELATONİN bezinin aktive edildiğine inanırlar. Tarikat ayinlerinin önemli bir kısmı bu bezin salgısını artımaya yöneliktir. 

Eskiden yaşayan insanların günümüzdeki insanlara göre olayları çok daha farklı bir bakış açısı ile değerlendirdiği söylenmektedir. Bunu epifiz bezinin kullanarak yaptıkları ve bu sayede olayları çok daha iyi değerlendirdikleri ve yorumladıkları anlatılmaktadır. Günümüz insanlarında epifiz bezinin ufak olmasının sebebi olarak ise zamanla sulara katılan sodyum florür ve diş macunlarına katılan flor gösterilmektedir. Buna ek olarak ise zamanla epifiz bezinin kullanılmasının unutulduğu ve dolayısıyla köreldiği anlatılmaktadır. 

Daha önce yapılan araştırmalarda epifiz bezinin tıpkı bir mıknatısın demiri çektiği gibi floru çekerek, kemikleştiği ve işlevini kaybettiği görülmüştür. Göze benzeyen bu organ ile antik çağlarda insanların şuan göremediği şeyleri görebildiğiпе inanılmaktaydı. İç yapısı retina ile benzerlik arz etmektedir. 
Bu nedenle epifiz bezine “her şeyi gören göz” adını verdiler ve bunu 1 Amerikan Dolarr’ nın üstünde resmettiler, Aynı göz resmini mason amblemlerinde, Antik Mısır'ın duvar resimlerinde ve Horos'un kafasının resimlerinde de görebiliriz 

Epifiz bezinin yaşamımız süresince en çok aktif olduğu zaman, gece 3 olarak nitelendirilir. 

Ancak ilginç bir şekilde; insanlarda epifiz bezinin doğum ve ölüm anında inanılmaz derecede yüksek bir aktivasyonundan bahsedilmektedir. Bu bahsi geçen doğum ve ölüm anlarında epifiz bezi, DMT (dimetiltriptamin) diğer bir değişle Ruh Molekülü sentezlemekle meşgul olur. Epifiz bezi işkence acı ve korkuyla aktive edildiğinde normalden 100 kat daha 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fazla psikoaktif bileşik DMT”ye benzer bir kimyasal salgı üretmektedir ve bu salgı kanda bulunur. 

Bu salgı, Satanistler tarafından “yaşamın iksiri” veya “ölümsüzlük iksiri” olarak adlandırılır. ve içicinin ebedi yaşamını ve ebedi olanı verdiğine inanılır; Bu alıcıya doğum ve ölüm döngüsünden kurtulmuş, dolayısıyla “kurtarılmış” olduğu inancını verir. 

“İksir? vücut tarafından maruz kaldığı en büyük acı ve korku noktasında salgılanan kimyasaldır. 

Bu nedenle ritüel işkencenin uzatılması gereklidir. Bu korku durumunda, beyin travma temelli zihin kontrol tekniklerine ve kişilik bölünmesine en açık olanıdır. Çoklu Kişilik Bozukluğu yaygın olarak yoğun travmanın sonucudur; beynin kendisini anlaşılmaz gerçeklikten koruma çabasıdır. CIA'nın MK Ultra zihin kontrol programının gösterdiği gibi, bu tür bir travma kolayca idare edilebilecek ve mağdurun zorunlu olarak farkında bile olmayan kalıcı kişilik “bölmeleri” yaratabilir. 

Bu bilgiler ışığında Osmanlı döneminde de resmi mahkeme kayıtlarına girmiş olan İĞNELİ FIÇI hadiselerini daha iyi kavrayabiliriz. 

Allah, Kuran-ı Kerim?de bu zihniyete sahip insanlardan şöyle söz etmektedir: 

“Görmüyor musunuz ki, şüphesiz Allah, göklerde ve yerde olanları emrinize amade kılmış, açık ve gizli sizin üzerinizdeki nimetlerini genişletip-tamamlamıştır. İnsanlardan öyleleri vardır ki, hiçbir ilme dayanmadan, bir yol gösterici ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında mücadele edip durur. Onlara; “Allah'ın indirdiklerine uyun” denildiğinde, derler ki; “Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız.” Şayet şeytan, onları çılgınca yanan ateşin azabına ça-Şırmışsa da mı (buna uyacaklar)? (Lokman Suresi, 20-21). 
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İspanyadan, kuzey Asyadan ve Galata bölgesinden gelen Yahudiler İzmir'de önemli bir Yahudi nüfusunu oluşturdular. Bu Yahudilerin bir kısmı Yahovacı paganlardan çok Museviliğe yakındılar. 

17. Yüzyılda Sebatay Sevi İzmir?de mehdiliğini ilan eder. 

Bu durumdan Musevi İzmirliler şikayetçi olurlar. Mahkemeye çıkarılır. Yargılanır. Kendisine iki seçenek sunulur. Ya Müslümanlığı kabul edecek veya kellesi gidecektir. 

Sevi Müslümanlığı kabul eder. Adı Aziz Mehmet Efendi olur. Midilliye ordan Arnavutluğa sürgün edilmesi uygun görülür. 

Sebatay Sevi Arnavutlukta mutlu ve huzurludur. Gizlenmeyi bir tarikat şekline sokar. Gizlenmek zaten yahovacı ezoterik Yahudilerde kutsaldır. Bu kutsallık sebatayla beraber kutsandı ve gelenekselleşti. 

Sebatay Sevi Arnavutluk'ta Berat şehrinde bir süre kaldı. Bu şehirde ikiyüz Musevi aileyi tarikatına katarak ilk tarikat cemaatini oluşturdu. Bu nedenle tarikatta Berat şehri kutsaldır. 
Kodladığı tarikatı gerçekte kabalanın yorumundan öte değildi. 

Sebatay tarikatı tüm Balkanlarda ve batı anadoluda etkili oldu. Serebrenika da katliam yapan sözde sırp generaller Karaziç ve miloseviç sebatayist tarikatı mensubudurlar. MİL-Lİ+SEVİ=MİLOSEVİ(Ç). Milli kelimesi Yahudilerde kutsaldır. 

KARAZİÇ-KARA-ZWYAÇ. Kara Yahudi dilinde kutsaldır. 

Tarikatın en önemli temel doktirini, sokakta Türk, Sırp, Bulgar, Yunan görünen evde koyu Yahudi olmalarıdır. 

İstanbulu işgal eden ve müslüman bürokrasisi ve ulemasını katleden hareket ordusunun kırım çeteleri Türk, Bulgar, Yunan ve Sırp kimlikli Yahudi sebatayistlerdi. 

Kurtuluş savaşı senaryo ve sendromunda yunanlı siyasiler ve komutanlar sebatayist Yahudi idiler. Başbakan VENİ-ZELO, yunan dış işleri bakanı BALTACI, Yunan genelkurmay başkanı HACI Anesty sebatay yahudidir. 

Cumhuriyetten önce Osmanlının her il ve ilçesinde açılan yabancı okulları, alliance İsrail okulları her ilde yaşayan kabala karşıtı museviyi eğitti. Kabalist yaptı. ve kripto nüfusu oluşturdular. Bu Musevilikten pagan Yahudilere geçipte gizlenenlere KRİPTO diyoruz. Türkiyede kriptoların sayısı sebatayların beş katına ulaştı. 

Aşağıdaki tasvir ve açıklama pratikde sebatay yahudileri anlamamızı sağlar 


” Ülkenin rantlarının aslan payını gizli dayanışma ile paylaşmak 
* Gizli dayanışma yöntemi ile politika ve sivil toplum ör- 


gütleri seçimlerine etki yapmak 
Ы Gizli kimlik ile seçmeni aldatmak 


* Siyaset, yargı, eğitim, basın, ticaret, istihbarat gibi alanlarda üst düzey yönetimleri elinde bulundurmak ы Ehil ve lâyık olmadıkları halde köşebaşlarına, önemli 


mevkilere hep kendilerinden olanları atamak ы Medyada tekel ve kartel kurmak 


Ы Basın yoluyla toplumun ahlak değerlerini değiştirmeye çalışmak 
Ы Zâhiren Müslüman görünmelerine rağmen saldırgan şe- 


kilde İslâm dinine ve dindar Müslümanlara düşmanlık etmek 

> Devlet arşivlerindeki Sabataycılarla ilgili bilgi, belge ve dosyaların sinsice imha ve yok etme. * Tüm partilerin üst düzey yönetimini ele geçirerek çok partili sistemi işlemez hale 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getirmek 
> Müslüman görünüp hem de din ve dindarlara düşmanlık (Gershom Scholem. Sebatay Sevi kitabı.) 

Sebatayistler özellikle 21 martı 22 marta bağlayan gece mutlaka mum söndü geleneğini uygularlar. Bu gün kutsal bayram ve atalarından kalan miras olarak kabul ederler. Çocuklarının bu günde ana karnına düşmesine özen gösterirler. Bu yönde “Nevruz Sultan Ruzi hazir” mum söndü derneklerini kurmayı ihmal etmemişlerdir. Galatalı tapınakçı Yahudiler mum söndü geleneğini, Hasan Sabbah grubu İsmaili tarikatından öğrenseler de bu konudaki icazatlarını “Tanah”dan alırlar. 
Tanah?da anlatılan bir hikayede David evli bir kadınla ilişkiye girer. İlişki sonunda bir çocuğu olur. Tanrı bu hareketinden dolayı Davidi cezalandırmaz. 

Sebataycı mason Yahudilerin yaşam tarzlarına baktığımız zaman mum söndü geleneğinin etkilerini çok iyi görürüz. 
Siyasi skandallar kasetler kumpaslar bu gizli yapının dışa vurumudur. 
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19, YÜZYIL EZOTERİKLERİN OSMANLI TARİHİ 


20 yüzyılda ezoterikler milletleri köklerinden kopardılar. Atalarından kalan mirasları özlü sözleri unutturdular. Tarihte ulemanın bir sözü vardır. “en iyi devlet adamı tarihi en iyi bilen devlet adamıdır” der. 

Ezoterik devletlerde, en iyi devlet adamları tarihi hiç bilmeyenler veya resmi yani yalan tarihi ezberleyenlerdir. Tarihi iyi bilen devlet adamı en kötü devlet adamıdır. 

Tarihi iyi bilirse bir devlet adamı yaptıklarının ne gibi sonuçlar doğuracağını bilir anlar. Bir devlet adamı için görmek anlmak mudahil olmak en son yapılacak iştir. En iyi devlet adamı derinlerden gelen efendilerinin ürettiği sorun ve talanların tamiri ile uğraşanlardır. Komplolar goyimleri aldatma üzerine kuruludur. Siyasiler bu aldatma için tatlı birer aracıdırlar. 

Ezoterik devlet adamları her ne kadar ezoterik Yahudi kanından gelseler de, genelde figürandırlar. Verilen direktiflerin sonucunu tahmin edemeyecek kadar cahildirler. Böylece meydanlarda mavra ve şovlarını büyük bir aşk iman ve istekle yaparlar. En iyi siyasi figüran, resmi yalan tarihi en iyi ezberleyenlerden seçilir. 

Ezoterikler, goyimlerin tarihini tuvalet çukuru olarak kullanırlar; bu uygulamanın adresi tarih ders kitaplarıdır. 

Analatik olarak Roma tarihi, Osmanlı tarihi veya Türk tarihi diye bir kitap yazamazsınız. Yazdıysanız bilim değil dikte yapmışınız demektir. Osmanlı tarihi, Roma tarihi, Türk tarihi veya Çin tarihi hakkında kitaplar yazabilirsiniz. Bu isimde tek tarih kitabı yazılması analatik değildir. Bu şuna benzer, gölden bir kova su getirebilirsiniz. Bu bir kova su 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bu gölden alındı diyebilirsiniz. Ama bir kova su getirip “bakın ben gölü size getirdim” demeye hakkınız yoktur. Bu bağlamda tüm milletlerin tarihi kutsaldır. Bir kovaya sığmayacak kadar zengin ve değerlidir. Ezoterikler tarihlerini göklere çıkarır her yerde ve her yere nakşederler. Goyimlerin tarihinin içini boşaltır bir kovaya dodururlar. 

19. yüzyılın ilk yarısı. Avrupa devletleri dış işleri bakanları toplantısı var. Bu arada “Osmanlı bir Avrupa ülkesi olmaya çalışıyor, Avrupa ülkesi olmak için şu bedeli ödedi” diye tarih üreten ezoteriklere değinirken bu örneği vermek istiyorum. 
Avrupa dış işleri bakanları toplantısına Osmanlı dış işleri bakanı Keçecizade Ali paşa katılır. Bu da ezaterik sebataylardandır. 
Avrupa dışı işleri bakanları bir masanın çevresinde toplanırlar. 

Bakanlardan biri bir soru ortaya atar. “Avrupa'nın en güçlü devleti hangi devletdir” diye sorar. Herkes birbirine bakar. Hiç kimse cevap vermeye cesaret edemez. Sonunda Ali paşa cevap verir. “Avrupanın en güçlü devlet Osmanlı devletidir” der. Erkan aptalca biribine bakar. Nasıl olur Ali paşa derler. Ali paşa cevap verir. “Siz dışarıdan biz içerden yıkmaya çalışıyoruz. Yıkamıyoruz. Daha nasıl güçlü olsun” der. Evet Osmanlı'yı yıkım operasyonu, bir intikam furyası ile 2. Mahmut'la başlar. Tam yüz yılda tüm Avrupalı ezoteriklerin saldırısı ile anca yıkılır. 

Osmanlının yıkılış savaşı, ezoterikler ile goyimler arasında oldu. Bu iki savaşanlar arasında pratikte kimler vardı. 
Taraflar kendi aralarında kümelenmeler oluşturdular. Birinci tarafın içinde, özellikle 2. Mahmut döneminde saray, Müslüman ulema, Ermeni hristiyanlar, Nakşibendiler vardı. Karşısındaki gurup ise yeniçeriler ve arkasındaki şeytani pagan Yahudiler, bankerler, tefeciler ve Bektaşi maskeli masonlar yer alıyorlardı. 
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2. Mahmud'un yeniçerileri dağıtması Yahudi cephesinde büyük yıkıma neden oldu. Yeniçeri zorbaları Yahudi sarraf ve tefecilerce kiralanıyor, satın alınıyorlardı. Yeniçerilerin tüm güç ve yetkileri sıfırlandı. Yahudiler tüm güvencelerini kaybettiler. Ardından 2. Mahmut darphanenin anahtarını, (yakın geçmişte öldürülen) Üzeyir garihin dedesi Hayim Farhi’nin elinden alıp Ermenilere verdi. Darphane önemliydi, Darphane'nin kimin kontrolünde olacağı piyasada kimin güçlü olacağı anlamına geliyordu. 

Bu operasyonla gizli kripto Yahudi ve masonların Osmanlı devleti ülkesini ele geçirme projeleri önemli darbe almış oldu. Ama batı ülkeleri dedikleri ezoterik devletlerin gizli desteği bu ekolü tekrar ümitlendirdi. 

Kısaca hatırlayalım: Üzeyir Garih'in atası Hayim Farhi'nin intikamının alınması için devreye giren İstanbul Musevi cemaati lideri Behor Karmona, Yeniçeri Ocağı'nın en büyük sarrafıydı. Bu gücünü kullanarak padişahın haberi olmadan şeyhülislamda fetva alıp Akka Valisi Abdullah Paşa'nın idam edilmesini sağlamıştı. Akka kalesi ve şehrinde Yahudilerin mekan satın almalarına izin vermeyen Abdullah paşa sahte fetva ile öldürüldü. Böylece İsrailin kurulması yolunda ilk şehit verildi. 

Sultan 2. Mahmud kendisinden habersiz şeyhülislamdan fetva alınarak Akka Valisi Abdullah Paşa'nın idam edilmesine büyük tepki gösterdi. Sultan 2. Mahmud artık bu “ikili iktidar”a son vermek istiyordu. Yeniçeriler ve onların arkasındaki Yahudi sarraflar Behor Karmona, Yeşeye Aciman, Yeheskel Сабау” gözden çıkardı. 

Osmanlı Akdeniz ve dünyanın bir çok yerinde ticaret kaçakçılık gasp yapan tapınakçıların korkulu kabusu idi. Kadın ve çocuk ticareti, uyuşturucu ve alkol ticaretinde, zorluk ve 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korku yaşıyorlardı. Tüm bu zorluklara rağmen tüm limanlarda güç kazandılar. 

Osmanlı topraklarına hakim olunca limanlardan içerlere ilerleyerek tüm arazi ve gelir vaad eden şehir merkezlerini, siyasi yapıları ele geçirdiler. Osmanlı Müslüman ve hristiyan düşmanı kriptoların intikam hırsı ile yıkıldı ve egemen oldular. 

Osmanlıyı tapınakçı Yahudiler yıktılar ve topraklarına egemen oldular. Önceleri İstanbul, Karaköy Amasra Midilli İzmir Kavala Selanik Sivastopol Batum Rodos Atina Girit Kastal Beyrut İskenderiye Venedik Preveze Cenova Malta Marsilya Antalya İskenderuna kümelenen bu pagan Yahudi korsanlar tüm il ve ilçelere egemen oldular. 

Osmanlılar dünya tarihinin en büyük, en komplike, en zengin yönetim ve sosyal yapısını kurmuştur. 

Osmanlı yönetimi farklı ırk ve dinlerin zenginliğe dönüştüğü sosyal yapıdır. Osmanlı geleneğinde ırklar zengin oldular. Her din kendi medeni hukukunu uygulama alanı buldu. 

Osmanlı sosyal yapısı; atlı göçebe Müslüman Türk, Kürt, Arap kültürünün Hıristiyan, Ermeni, Rum kültürünün harmanlaması ile oluşmuş bir medeniyettir. Birinci dünya savaşı ile ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve içimizdeki uzantısı Yahudi kabalist partisi İttihat Terakki ve uzantıları tarafından bu zenginlik imha edildi. Yerine şeytani tapınakçı yönetim ve sosyal yapı dayatıldı. Eskinin unutturulması için tüm kurum ve kuruluşlar, ruhsal değerler yasaklandı. Toplu katliamlar, idamlar yaşandı. Müslümanlar ve Hıristiyanlar tehcir edildi. Goyimlerin gelişmesi ve uyanması darbelerle önlendi. 

Türklerin atlı-göçebe kültüründe, hoşgörü tolerans ve misafirperverlik gibi değer ve gelenekler Osmanlı sarayında sürekli var oldu; Mohaç savaşında Macaristanı ele geçiren Kanuni Sultan Süleyman, Macar doğrusu HUN ülkesi kralı YA-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NOŞa kral tacını kendi giydirdi. Kanuniye kanuni ve büyük Süleyman ünvanını Avrupalı hrisityanlar verdi. 

Osmanlının hoşgörüsü bazı şeytanilerin işine yaradı; Bu hoşgörünün sonucu Rusya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan gelen herkes köküne kömecine bakmadan oradaki unvanlarını Osmanlı devletinde devam ettirdiler. Özellikle Sebatay kripto Yahudi çocukları harp okullarının ve enderunun mudavimi oldular. Enderuna giren gizli yahudi çocuklarının dönmesi ve toleransı Osmanlı?da ki yıkımı geciktirdi. 

Sebatayist ezoterik Yahudiler 1839 Da Tanzimat fermanı ile Osmanlıya ilk darbeyi indirdiler. Bu fermanın gerçek maddeleri gizli tutulsa da, özü azınlıklara ayrıcalık tanımaktadır. Oysa Osmanlıda azınlıklar oldukça özgür ve zengindiler. 
Rumlar Ermeniler kendi medeni mahkemeleri ibadethaneleri ve malları ile lale dönemi yaşadılar. 

1839 Tanzimat Fermanının gerçek amacı azınlıklara 
hak tanımak değil azınlıkların içindeki gizli kripto yahudilerin önünü açmaktır. Bu proje tamamen Avrupalı mason devletlerin projesidir. Bu projede öne çıkan isim İngiliz mason localarına bağlı kripto Yahudi Mustafa Reşit paşadır. 

Türkiye'de Çerkez ve Ermeni maskesi takmış çok sayıda mason yahudi vardır. Sebatay veya devşirme Yahudiler Müslüman ve Türk kimliği ile yaşasalarda, diğer azınlıkların içinde de kümelenmişlerdir. Azınlıkların içinde yaşayan kriptolar, ezoterik Türk kriptolara desteğini hiç eksik etmedi. Bu desteğin en yoğun örneği 31 mart 1909 darbesinde yaşandı; Bu darbede İstanbul'a gelip Müslüman ırkı üzerine soykırım yapan hareket ordusunun içinde Bulgar, Sırp, Karadağlı kripto Yahudiler vardı. azınlık kriptoların komutanı yahudi SAN-DANSKY idi. 

Osmanlıda ilk darbe 1683 Viyana muhasarasında başlar. 1683 de Osmanlı imparatorluğu halen Avrupa'nın en güçlü ve zengin devletidir. Osmanlı ordusu Viyana'yı kuşatır. Viyana'nın düşmesi an meselesidir. Dünyanın en güçlü ve zeki пkını meydanlarda yenemiyen Avurpalı, bunu içerden ajanlarıyla başardılar. Osmanlıya sızan ilk önemli ajanlardan birincisi 
1683 viyana muhasarasında atalet gösteren Yahudi Merzifonlu 
Kara Mustafa paşadır. Merzifonlu bozgun dönüşü daha İstanbula varmadan idama mahkum olmuş ve kıyma yapılmıştı. 
Yıllar sonra merzifona Amerikalı Yahudiler Amerikan koleji inşa ederek merzifonun gizli Yahudilerini eğittiler. Merzifonlu Kara Mustafa paşanın intikamını aldılar. Merzifon Galatalı Yahudilerin yerleşim birimlerinden biridir. 

Günümüzde Viyana meydanında Polonya atlılarını temsilen atlı heykel vardır. Atın ayakları altında çiğnenen sarıklı Türk heykeli vardır. Muhtemelen, bu heykelin önünden geçen Türk işçileri heykelde atın ayakları altında çiğnenen sarıklı insanın Türkleri temsil ettiğinin farkında ve bilgisinde değildir. 
Kara Yahudilerde kutsal isimdir. İttihat terakkinin ruhani lideri Kara su dur. Serebrenikada soykırım yapan Karaziç in karası, yunanistanın otuz yıllık başbakanları Karamanlis?in Karası galata Yahudilerinin kutsal ismidir. 

Osmanlı tarihini ezoterikler yazdılar. Devleti içerden çökerten Yahudiler ünvanları kendileri verdiler. Tüm Avrupa ile işbirliği yapıp Müslümanları arkadan vuranlara, yenilik yanlısı, kahraman, koca ve büyük diye tanıttılar. Koca Mustafa paşa, özgürlük kahramanı Mithat paşa, Son yüzyılda buna eşsiz, ulu, kahraman, gazi, yaratıcı, çağdaş gibi unvanlar eklenmiştir. Müslümanlar ise sürekli deli, kızıl, eş cinsel, kadınlar haremi gibi unvanlar ile anılmıştır. 

Osmanlıda gizli entrikalar çeviren, devleti Yahudilere tapulamaya çalışan sadrazamlardan biri de Halil Hamit paşadır. Yıl 1785 HALİL HAMİT PAŞA sabaha karşı sadrazamlıktan (başbakanlıktan) azledilir. Cidde'ye vali olarak atanacağı söylenir. Gün doğmadan Bozca adaya yola çıkar. Bozca adaya ulaşınca kafası kesilir kafası bal tulumunda İstanbul'a saraya getirilir. Kafası İstanbul'da karaca Ahmet mezarlığında, gövdesi bozca adada defnedilir. Adamın iki mezarı vardır. 
İhanetini böyle öder. Yahudi tarihçiler. Bu adamın “yenilikçi idi geri kafalılar hazmedemedi ve öldürdüler” diye yazar. Bu adam sebatayist Yahudi KEMAL DERVİŞin büyük dedesidir. 
Torunları Türklere uyguladıkları kırım ve sindirme operasyonları ile ülkeye hakim olurlar. Torunlarından biri hala yaşıyor. 
Adı Destina. Destina Kabala'da bir tanrı ismidir. 

2000 yılında Türkiye'yi soyan Mossadın kokanaları Ke mal Dervişi Türkiye'yi kurtarmak için Amerika'dan getirir ekonomi bakanı yaptılar. Başbakanlığı kıl payı kaybeder. 

Kemal Derviş Türkiye'yi iliklerine kadar soyan mossadın projesidir. Kısmen başarılı olur. Ama ABD ve CİA bu başarıyla yetinmez daha derin darbeler indirmek için yeni projeler üretir... 

Kemal Dervişin babasının dedesi Halil halim paşadır. 
Anne tarafı Yanyalı yahudi Derviş ailesinden gelir. 

Derviş paşa Tanzimattan sonra 1865 de uygulanan TAPU DARBESİNİ uygulayanlardandır. 

Yahudi Tepedelenli Ali paşa Yahudilerin yoğun olduğu memleketi YANYA'ya vali atanır. 1788. 1809 da Tepedelenli Ali paşa Avrupa ülkeleriyle bağımsız ilişkilere girer. Osmanlı devleti Tepedelenliyi görevden alır. Tepedelenli buna uymaz isyan eder. 

İstanbul'dan gönderilen kuvvetlere yenilir ve Tepedelenli Ali paşa kurşuna dizilir. Bu olay Tepedelenli sonradan 


-109- 


KENE İMPARATORLUĞU - I Ezoterikler ve Goyimler 


derviş olan Yahudi aşiretinin içinde bir intikam ateşinin yanmasına neden olur. O gün bu gün sebetay Yahudiler olarak çocuklarını Türklere karşı kin ve intikam duygusuyla yetiştirirler. 
Gün gelecek Türkiye'nin siyasi ekonomi ve askeri gücünü ele geçireceklerdir. 

DERVİŞ ismi Yahudilerde kutsaldır. İstanbul'a gelerek imparatorluğun yıkılış felsefesini Türkçülüğün esaslarını belirleyen Macar yahudisi HERMAN ARMİNUS VAMBERİ Derviş Reşit paşa adını alır. Yahudi Mehmet Sadık Rıfat paşanın konağında 4 yıl misafir edildi. Nazım hikmetin dedesi Polonya yahudisi BORZEÇKİ ile birlikte ezoterik Türk milliyetçiliğinin temellerini attılar. 

Yanyalı Tepedelenli ailensin damadı DERVİŞ PAŞA koyu bir yahudi ırkçısı olmanın ötesinde Türklere ve Müslümanlara kaşı intikam duygusuyla yetişmiş biridir. 

1865'de tapu yasası çıktıktan sonra Anadolu'yu adım adım dolaşır. Yörük Türklerine gizlice katliam, soykırım uygular. Şehir merkezlerinde, ilçelerde önceden tesbit edilmiş Yahudilere han hamam ve arazi tapuları verir 

Her ne kadar pakrudin yahudisi Emin Oktayın kitabında Tepedelenli Ali paşa ballandırılarak anlatılsa da, Ali paşa Osmanlı tarihinde kötü bir iz bırakır, Aile ünvanını DERVİŞ olarak değiştirir. Derviş paşa lofça'dan gelip Yanya’da Tepedelenli ailesine damat olur. LOFÇALI İBRAHİM DERVİŞ PAŞA Anadolu'da 

Yahudi egemenliği için ilk defa soykırım operasyonlarına girişir. 1865 tarihinde Anadolu'yu özellikle Çukurova'yı adım adım gezerek Yörük Türk aşiretlerine kırım ve katliam yapar. Yahudi azınlıkların mülk ve siyasi güç sahibi olmaları için atamalar yapar, icazetler verir. Şehir merkezleri ilk defa bu adam zamanında Yahudi istilasına uğrar. Devlet mekanları Yahudilerin üzerine tapulanır. Tapu Avrupa'dan Türkiye'ye getirilmiş bir melanettir. 

“Herkes mustafa Reşit paşa'nın sadrazamlığını bilir... 
gerçekten de Mustafa Reşit paşa 6 defa sadrazam olmuştur. 
Ancak karıştırdığı haltlar aslında onun hariciye nazırı olduğu dönemlere aittir. Birinci defa hariciye nazırı olduğunda Türk-İngiliz ticaret anlaşmasını 2. Mahmud'a imzalatmış, (1838) ikinci defa hariciye nazırı olduğunda da 16 yaşındaki tıfıl padişah abdülmecid”i hırka-yı saadet odasında sıkıştırarak, ümüğüne basıp tanzimat fermanı'nı imzalatmıştır! (1839)” 

“Bundan şu sonucu çıkarmak mümkündür: batılılara uydukça ülkede masonik faaliyetler artar... ülkede masonik faaliyetler arttıkça hep batı'nın istediği yönde adımlar atılır. O adımlar da bizi gittikçe uçuruma yaklaştırır!” 

İşte türkiyeyde eğitim ve yayın kurumlarında, medyada dönen dümen budur!.. Türkiyenin hayatı meseleleri ile ilgili hiç bir anlaşmayı, hiç bir sözleşmeyi, hatta hiç bir kanunu doğru dürüst bilmemiz istenmez!.. 

Bu tavır sadece osmanlı tarihi ile ilgili değildir!.. Günümüzde dahi sürüp gitmektedir. Menderesin ABD ile imzaladığı ikili anlaşmalar ne o tarihte, ne de şimdi tam olarak bilinmemekte, hiç bir yerde yazılmamakta, okutulmamaktadır. 

Bırakın sokaktaki vatandaşı, okuldaki profesörü, ordunun en üst düzeyindeki komutanlar dahi bunları bilmezler! 
Milletvekilleri, bakanlar, hatta başbakan dahi tam olarak bilgi sahibi değildir! 

Lozan'a giderken, osmanlı devleti”nin borçlarını bilmiyorduk! 

İşte bu ta tanzimattan beri ülkemizde hakim olan mason zihniyetinin bir ürünüdür. En hayati konuları araştırma-inceleme kapsamından çıkarmak, insanları futbol, yarışma ve eğlence programları ile meşgul etmek!.. Biz tanzimat fermanı'nın nemenem bir ihanet belgesi olduğunu açıklıyacağız. Onu imzalatan Mustafa Reşit paşa'yı da lanetle anacağız. 

Siz biliyor musunuz, Ankara?'da Refah Partisi döneminde “Çankaya'ya cami yapılıyor” diye kıyamet koptuğu günlerde (1997) Oran sitesine koskoca bir katolik-süryani kilisesi kondurulmuştu bile!.. Hem de o semtte on tane bile hıristiyan yokken!.. Niye ingiltere'de hazırlanıp ta Türkiye'de uygulanan, ve Fatih'in kurduğu nizamı kökünden değiştiren tanzimat fermanı ile, padişahın hükümranlık hakları kısılmıştır?.. Neden padişahın müsadere hakkı kaldırılmıştır?.. 

“Nizip bozgununu fırsat bilen Mustafa Reşit haininin ülke ekonomisini 1838 ticaret anlaşmasıyla nasıl ipotek ettiğini, Paris anlaşması'yla avrupalı sayılmanın bedeli olarak ilân edilen 1856 ıslahat fermanı'nın nasıl gayrımüslim hegemonyası yarattığını, kaatil Hüseyin Avni Paşa'nın 1875'de ingiltere'ye gidip, talimat aldıktan sonra Kayserili Ahmet ve Mithat Paşaların desteği ile Abdülaziz'i nasıl şehit ettiğini, Bilmemiz gerekir” (Musa Hiram), 

“Tanzimat'a kadar bütün osmanlı mülkü, yani o muazzam arazinin tümü padişah?ın, yani devletindi... tapu diye bir şey bilinmezdi. Sonradan bazı kimseler padişah fermanı ile bazı arazilerin kullanma hakkını uzun süreler için elde etmişse de, padişah istediği zaman bunları çekip ellerinden alabilirdi. 

Ama yine batılı devletlerin baskısı ile osmanlı devleti'nde toprağın tapu ile kişilere temelli devri istendi... Tanzimattan kısa bir süre sonra çıkarılan tapu kanunu ile bu sağlandı. 

Şimdi düşünün!... Türkiye'de şahısların toprak sahibi olması veya olamaması, avrupalı devletleri, avrupalı insanı ne ilgilendirir??? 
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Biz kalkıp ta, İngiltere'de, Holanda”da, Almanya'da insanlara arsa tapusu veriliyor mu, merak ediyormuyuz?.. Onlara “şöyle tapu vereceksin, böyle yapacaksın” diyor muyuz? 

Peki, batılı niye kalkıp ta bize demiş?.. Çünkü mülk devletin elinde ise, onu almak zordur. Başka bir devlet ancak savaşla onu elde edebilir. Ama devlet mülkü, ülke toprağı şahısların elinde ise, Kemal Tahir'in deyimi ile «tapunun ölümsüzlüğü» tescil edilmiş ise, parası olan gelir alır!.. Savaşa, can kaybına gerek kalmaz!.. 

İşte Tanzimatın bize ikinci kötü mirası şu elimizdeki «tapu» dediğimiz kâğıt parçalarıdır. Ve bizdeki geçmişi sadece 
150 yıldır!.. 

Ondan önce toprak, sahiller, ormanlar, madenler, göller, nehirler ve bütün önemli binalar devlete aitti. Üretim yapanlara geçici süreler ile tahsis edilir, bunun karşılığında vergi alınırdı. 

Toprak kapatarak zengin olmak mümkün olmadığı gibi, arsa iş gali ve spekülasyonu da mümkün değildi!.. Sahiller, ormanlar, dağlar, göller, nehirler, ırmaklar, dereler çevre halkın hizmetinde idi. Zaman zaman dere-beyi denen bileği güçlüler çıkıp halktan kullanım karşılığı haraç almaya niyetlenirdi ama, devlet bir punduna getirip bunların canına okurdu!.. 

Ne var ki, “tapu” ülkemize edeceğini etmiştir!.. Mason ismet paşa zamanında çıkarılan “20 yıl kullanana tapu” kanunu ile, menderes’in orman işgallerine göz yuman “orman affı kanunları”, ve nihayet özal'ın çıkarttığı “gecekondulara af” ve “yabancılara toprak satışı” kanunları, tanzimat'ın getirdiği “tapu” kargaşasının üzerine tüy dikmiştir. 

Ülkemizin en güzide mahalleri, en verimli toprakları, sahiller, ormanlar önce işgalcilerin eline geçmiş, sonra parsel parsel yabancılara satılmaya başlamıştır. 
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Halbuki bize böyle “tapu ver” baskısı yapan İngiltere'de bu problem yoktur. Hiç bir avrupa ülkesinde şehir arsaları tapuyla dağıtılmaz... Hepsi devlet'in veya belediyenin mülkiyetindedir. 

Hep dedik, tekrar edelim: mülk şahsın elinde olursa, zengin olan gelir alır!.. Batılı da daima bizden zengindir!.. O alır!.. 

“Osmanlı'nın gözünde devlet, oğuldan da kardeşten de yücedir. Hiç bakmaz, devlet'e zarar vereceğini sezdi mi kopaтїт kellesini!.. Bu osmanlı'nın devlet uğruna ailesini bile feda ettiğini göstermez mi?.. Bu ne yüce bir devlet tutkusudur!..” 
Halbuki kemal tahir'in açıklaması, osmanlı devleti ’nin bu iki soruya çok sağlam cevap verdiğini ortaya koymaktadır. Mülkiyetin temelini teşkil eden toprak ve bütün taşınmazlar devlet adına padişahındır. Yani aslında tüm milletindir.... Toprak şahıslara ancak belirli süreler ve kendi kullanımları için verilir. 
Öyle köyde toprağa sahip çıkıp ta şehirde oturmak, veya başkasını çalıştırıp karını kendi yemek yoktur!.. (Musa Hiram) 

Keçecizade Fuat paşa 1860, 1866 yılları arasında bir çok kez dış işleri bakanı ve başbakanlık yapmış yahudi asıllı Osmanlı devlet adamıdır. Tapuyu Türkiye'ye getiren bu adamdır. 

Fuat Paşa'nın yanlış siyaseti neticesinde birçok toprak kaybedilmiş ve hayli Müslüman kanı dökülmüştür. Bunların yanında pek çok yolsuzlukları da olmuştur. Nitekim Ali Paşa'nın onu emin biri hüviyetiyle gönderdiği Suriye’de aldığı rüşvetler hariç, yaklaşık sekiz yüz bin kese para gasp ederek uhdesine geçirmesi, yaptıklarının sadece bilinen bir kısmıdır. 
Fuat Paşa'nın iki oğlunun birden ölmesi ve iki konağının da arka arkaya yanması, yaptığı yolsuzlukların ve döktüğü müslüman kanlarının bedeli olduğu İstanbul'da halk arasında konuşulan günün mevzülarından olmuştur. Fransa'nın Nice şehrinde öldü. O, son nefesinin yaklaştığını hissedemeden Fransızca birtakım şeyler geveleyerek ölmüş ve yanında ehl-i İslâm'dan hiçbir fert bulunmamıştır. 

“Fuat Paşa Nice'e giderken Roma'ya uğrayıp Papa ile görüşmüş ve alışıldığı üzere onun duasını almıştı. Bunun için vefatında, Nice kilisesi, onun katolik ayini üzere defnolunması hakkında teşebbüslerde bulundu. Osmanlı elçisi buna lüzum olmadığını beyan ettiyse de kilise ısrarını sürdürdü. Nihayet Hıristiyan prensiplerine göre gömüldü. Daha sonra mezarı açıldı kemikleri İstanbul'a getirildi.” 

Ahmet Cevdet Paşa tarihinde: “Fuat Paşa'nın cenazesi İstanbul'a getirilip türbesine götürülürken, sanki bir alafranga alay gibiydi. Bunu seyreden herkes, bir burukluk ve istihza halindeydi.” diyerek onun ölümü ile Müslümanların sürur ve memnuniyetlerini ifade eder. 

Yıllar sonra Osmanlı imparatorluğuna öldürücü darbeyi vuran ve beş milyon müslümanı katleden kripto yahudi partisi ittihat terakkinin beyni, serez haham okulu mezunu KEMA-LİZM KİTABININ yazarı TEKİN ALP ( MOİZ KOHEN) de NİCE kentinde ağırlanır. Ölünce yahudi mezarlığına gömülür. 

Tapu darbesini indirenlerden biri olan yahudi mason Ke çecizade Fuat paşanın annesi, Osmanlıya içerden ilk darbeyi indiren viyana kuşatması komutanı Merzifonlu Kara Mustafa paşanın torunudur. 

Gelecek kitaplarımızdan bir kesin sunmak istiyorum; Tarihde Osmanlı devleti ve milletlerine darbe indiren ihanet eden SAİD HALİM paşanın ve TÜRK DÜŞMANI YAHUDİ DERVİŞ PAŞANIN TORUNU KEMAL DERVİŞİN serüveni; Kemal Dervişin babası RIZA DERVİŞ Cumhuriyet döneminde Alman elçisi sekreteri Gerthi Jaetke ile evlenir ve Kemal 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Derviş doğar. Kemal Derviş geçte olsa 1997 de ABD de Polonya asıllı Yahudi Cathrin Stachniack ile evlenir. Stachniak ABD de kongre kütüphanesinde çalışmaktadır. Bu kütüphane CİA ajanlarını kümelendiği yerdir. Kemal Derviş eşi Cathrin ile birlikte2001 yılında Türkiye'yi kurtarmak için getirilir. Türklere ümit verilir, avutulur. İnen darbelerin hiddet ve gazı alınır. 

İki binli yıllara gelindiğinde Türkiye dar boğazdadır. 
1963 den bu yana İsrail merkezli darbe üstüne darbe; enflasyon develiasyon vurgun ve soygunlarla köle Müslümanların ve devletin dermanı kalmaz. 2001 yılına gelindiğinde dünyanın en zengin ülkesi harabeye dönmüş, bütçe boşalmış, Müslümanların bir kısmı ekonomik zorluk çaresizlikle cinnet toplumuna doğru koşmakta idi. bir çok baba cinnete yenik düştü. 
Besleyemediği akşama evine ekmek götüremediği çocuklarını ailesini katledip, intihar ettiler. 

Müslümanların ülkede darbe yeme ve hortumlanma dermanı kalmamıştı. Mossad soygun ve vurgunda sınır tanımıyordu. Mossad Türkiye?de iş adamı kılıklı piton yılanlarından 
topladığı hasılat ve vergiden sekiz milyar dolar kaybetmişti. 8 
milyarın karşılığını intikam alırcasına hortumladı. İçimizdeki Cem Uzan gibi trolleri, ajanlarını kullanarak bankaların içini boşalttı. Gariban goyimlerin tasarruflarını İsraile aktardılar. İsrail, Türkiye'den topladığı vergilerin ve gelirlerin şefi NESİM MALKİ'yi infaz etti. Yerine N. К. Getirildi... 

Bu hikayeyi iki yüz yıl önce başlayan köstebek ve ihanetin sürekliliğinden bir tas su ikram etmek için yazdım. 
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1876 YAHUDİ DARBESİ VE | 
SULTAN ABDULAZİZ'İN ÖLDÜRÜLMESİ 


Sutan Abdulaziz 1862 den 1876 ya kadar Osmanlı padişahıdır. Sultan Abdulaziz kripto yahudi paşalar ve tetikçileri tarafından kuşatılmıştı. Savunma bakanı (serasker) Hüseyin Avni paşa ve sadrazam Mitat paşa kuşatmanın başında olanlardı. 

Avrupalı masonlar ve içimizdeki uzantıları imparatorluğu yıkmak için, sarayı ve kraliyeti ele geçirmek istediler. 
5. Muratı masonlaştırmak için eğittiler. 5. Murat'ın üzerinde uyguladıkları beyin yıkama operasyonu tutmadı. geri tepti. 5. 
Murat akli dengesini tamamen kaybetti. Avrupa'da şehir şehir gezdirip tedavisi için çalıştılar. Düzelmedi. Deli hali ile padişah yapmak istediler. Sultan Abdulaziz'i öldürdüler. Yerine 5. 
Muratı geçirdiler. 5. Muratı beş ay padişah olarak tutabildiler. 
Ve kullandılar. Sultan 2. Abdulhamidi tahta geçmesini kabul etmek zorunda kaldılar. 2. Abdulhamid meşrutiyetin yani parlamento sistemini ilan edeceğini söz verdi. Ve tahta geçmesini engellemediler. Tahta geçince bir seneye kalmadı meclisi fesh etti. Çünkü meclis paravan idi. Tamamı çeşitli milletlerin kimlik ve ismini kullanan Yahudilerden oluşuyordu. 

1876 da tahta geçen 2. Abdulhamit YILDIZ istihbarat 
teşklatını kurdu. Bu teşkilat imparatorluğu ve 2. Abdulhamidi 
33 yıl ayakta tuttu imparatorluğun yıkılışını 33 yıl geciktirdi. 

Sultan Abdulaziz, Osmanlı devletine dünyanın üçüncü büyük donanmasını kazandırdı. İlk zırhlı savaş gemisini yaptırdı. Avrupa seyahatine çıktı. Kendi iradesi doğrultusunda politikalar geliştirdi. Hukuk kodlaması MECELLE ye katkıda bulundu. Kız öğretmen okulu ve sanayi mekteplerini kurdu. 
Osmanlı tebası hala çok zengindi. Ülkenin parası altındı. Henüz tapınakçı masonların soygun süreci başlamamıştı. Sultan Abdulaziz 30 Mayıs 1876 darbesi ile tahttan indirildi. Gözaltında bulundurulduğu Feriye sarayında 4 Haziran 1876 tarihinde bilekleri kesilmiş olarak ölü bulundu. 

Sultan Abdulaziz, sarayın yahudi hizmetçileri tarafından katledildi. Bilekleri kesildi. Kan kaybından öldü... 

32.Padişah Sultan Abdülaziz Nasıl Öldürüldü? 4 Haziran 1876 günüydü... Saat dokuzu gösteriyordu... Padişah, Kur'an okuyordu... Yusuf Suresi'ne gelmişti... Katiller sessizce Sultan Abdülaziz'in kapısına sokuldular... 

Reyhan ve Rakım Ağa'ları kapıda nöbetçi kaldı... Eski Padişahın ikinci mabeyincisi Fahri Bey, izin alıp odaya girdi. 
Sultan Abdülaziz Feriye Sarayı'na getirildiğinden beri Fahri Bey özel hizmetine bakıyor, daha doğrusu Hüseyin Avni Paşa'ya dakika dakika Padişah'ın yaptıklarını rapor etmek üzere yakınında bulunuyordu. 

Önce hal hatır sordu. “Hamd olsun Yüce Rabbime” diye cevap verdi Padişah, “Beterin beteri vardır.” Gözleri kapıya kayınca Cezayirli Mustafa Pehlivan”la Yozgatlı Peh-livan Mustafa Çavuş'u fark etti... Durumu kavradı... Rengi attı... Fakat bir şey söylemesine fırsat kalmadan, üçü bir anda atılıp bastırdılar. 

O sırada Boyabatlı ve diğerleri de odaya girdiler. Boyabatlı ile Cezayirli, Padişahı dizlerine oturtup çırpınmasını önlemeye çalıştılar... Fakat Padişah çok güçlüydü... 

Zapt edemediler... Göğsünden hançerlediler... Fahri Bey, Sultan Abdülaziz'in kollarını arkadan tuttu... Yozgatlı Mustafa Pehlivan ise, keskin bir hançerle Padişahın bileklerini kesmeye başladı... Olaya intihar süsü vereceklerdi... Ama hiçbir intihar- da iki bilek birden kesilemezdi. 

Bilekleri kesilen eski Padişah, ikinci mabeyinci Fahri Beye son kez bakıp mırıldandı: “Şu kestirmeye kıydığın el- 


-118- 


KENE İMPARATORLUĞU -1 Ezoterikler ve Goyimler 


ler, iki gün önce sana kıymetli bir sedef tesbih hediye etmemiş miydi?” 

Kaderin hükmüne bakınız ki; baş katili Fahri Bey'i kahveci çıraklığından almış, ikinci mabeyincilik gibi sarayın en yüksek görevlerinden birine kadar yükseltmişti. Padişah dayanamadı... Acıyla inledi: “Aman Allahım!” Canı, kanıyla birlikte oluk oluk damarlarından akıp gitti... Katiller pencereden bahçeye çıktılar... Kaçtılar... Kapıya bırakılan nöbetçiler de işin bittiğini anlayınca ordan ayrıldılar... Neçe sonra saray hizmetkârlarından Arzıniyaz Kalfa, odadan hırıltılar geldiğini duydu... Kapıyı zorladı, ama içerden sürgülenmişti. 

“Yetişiin!” diye bağırdı, “Efendimize bir haller oldu.? 
Koşup gelenler, kapıyı kırarak odaya girdiler... Sultan Abdülâziz’in kanlar içinde vücuduyla karşılaştılar. Henüz ölmemişti. 
Fakat Hüseyin Avni Paşanın kesin talimatını önceden almış olan bazı subaylar, son çırpınışlarla titreyen vücudunu, kanları aka aka ve âdeta sürükleye sürükleye saray karakolunun kahve ocağına taşıdılar... Bir sedire uzattılar... Hâlâ sağ olan eski Padişah'ı kurtarmak için kıllarını bile kıpırdatmadılar... 

Bir süre sonra Serasker (Savunma Bakanı) Hüseyin Avni Paşa çıkageldi... Eski bir pencere perdesini koparıp Padişahın üstüne örttü. Doktorlar çağırıldı... rapor düzenlendi ve ilân edildi... Buna göre; eski Padişah'ın sinirleri bozulmuştu... 
damarlarını kesip intihar etmişti. Yahudi mason Hüseyin Avni Paşa, Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa ve Mithat Paşa gibi diktatörler olayı örtbas ettiler...Resmi tarih, Mithat Paşa'yı “büyük bir devlet adamı” sayıyordu... 

Sadrazam Mitat paşa kimdir? Gerçek adı Ahmet Şefik olan Mithat paşa için Hikmet Tanyu,1889 yılında yayınlanmış olan Edvaro Drumont'un “La France Juwe” adlı kitabının birinci cildinin 113 sayfasını kaynak göstererek Yahudi olduğu- 


-119- 


KENE İMPARATORLUĞU - I Ezoterikler ve Goyimler 


nu yazar. (Prof. Tanyu, a.g.e.c.I,s. 259) 

3 Aralık 1979 Türkiye Siyonizm”le Mücadele Derneği 
başkanı Kemal Fedai Coşkuner bir suikastla öldürüldü. Eski millet vekili Kemal Fedai Coşkuner, Mithat paşanın Macaristanlı bir hahamın oğlu olduğunu, kendisi gibi bir Yahudi olan, Simon Deutch'un talimatıyla hareket ettiğini yazmaktadır.(Kemal Fedai Coşkuner, Yakın tarihimiz ve Siyonizm,Orta doğu 
10 ocak 1979) 

Mithat paşa yargılanacağını anlayınca Fransız elçiliğine sığınır. Müzakerelerden sonra Fransızlar mithat paşayı teslim ederler. Mahkeme idama mahkum eder. Ancak Padişah 2. Abdulhamit affederek sürgün ve hapse dönüştürdü. Taif”e sürüldü. 
Hapiste bir yıl sonra boğularak öldürüldü. İhanetinin bedelini ödedi. Mithat paşa Türkiye'de yaşayan egemen yahudi kanının kutsalıdır, ruhani kahramanı ve devlet adamıdır. Mithat paşa stadyumu, Mithatpaşa mahallesi, Mithatpaşa caddesi. 

1877 darbesinin liderlerinden Hüseyin Avni Paşa, bir 
kabine toplantısı sırasında Sultan Abdülaziz'in kayınbiraderi Çerkes Hasan Bey tarafından öldürüldü. 16 Haziran 1876 
günü Mithat Paşa'nın konağındaki kabine toplantısını basan Çerkes Hasan Bey, önce revolverle bir el ateş ederek yaraladığı Serasker Hüseyin Avni Paşa'nın ölmediğini ve yerinden kalkarak sofaya kadar gelip yere düştüğünü görünce ikinci kez üzerine saldırarak vücudunu delik deşik etti ve kama ile ağzını kulaklarına kadar açtı. Hüseyin AVNİ PAŞA nın torunlarının aile mezarı Adanada dır. Mezarında yahudi mezarlarında yaygın bir ritüel olan mermer kabala kitabı vardır. 

1877 de Sultan Abdulaziz'in azledilmesi ve öldürülmesi, yerine 5. Murat'ın getirilmesi bir darbedir. Bu darbenin tek amacı vardır. Bu amaç Osmanlı devletini bir yahudi devlet haline getirmektir. Bu operasyon kısmen başarılı oldu, sonu gelmedi. Beşinci Murat'ın yerine 2. Abdulhamit geldi. 

Oysa mason Yahudilerin hedefi sarayı ele geçirmekti. 
Mithat paşa ve avaneleri Şinasi ve Namık kemal içki masasında buluşurlar. Mitat paşa “Osmanlı imparatorluğu oluyor da niçin Mitatlı imparatorluğu olmasın.” Aynı lafı yıllar önce Selaniğin kavala ilçesinden gelen ve bir Fransız yahudi yetiştirmesi olan Kavalalı Mehmet Ali paşa söylemişti. “Osmanlı imparatorluğu oluyorda niçin kavalalı imparatorluğu olmasın” demişti. Bu hevesle de ordusu ile Mısırdan Kütahya'ya kadar gelmişti. Başarısız olmuştu. 

Darbe ve Sultan Abdullaziz'in katlinin ardından 5. Muratın düşmesi, yerine 2. Abdulhamitin geçmesi darbeci yahudi paşaları ve batıdaki ezoterik devletleri çılgına çevirdi. 

Bu çılgınlık Osmanlının 93 harbine girmesine neden oldu. (hicri 1293) bu savaş tam bir intikam, facia, soykırım ve sürgün oldu. bu katliam ve soykırımın içerdeki mimarları Mithat paşa, Hüseyin Avni paşa, İbrahim Etem paşadır. 

Osmanlı devletinin yahudi egemenliğine girmemesi, sarayın tamamen ele geçmemesi yeni bir taarruza neden oldu. Bu taarruz dış kaynaklı oldu. Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya ve Rusya mason devletleri taarruzu organize ettiler ve uyguladılar. İçerde başlayan 1877 yıkım darbesi dışarıda devam etti. 

93 harbi Mithat paşa ve arkadaşlarının intikam savaşıdır. Bu savaş içimizdeki Mithat paşanın Hüseyin Avni paşanın tüm yahudi paşaların intikam savaşı olmanın ötesine geçti; imha soykırım sürgün savaşına dönüştü. 

Sadrazam Mithat paşa ve kripto arkadaşları sürekli Fransa İngiltere ve Almanya'ya bağımlı çalıştılar. 5. Murat'ın hüsranı 2. Abdulhamid'in tahta geçmesi ile yeni bir hamle ve operasyona başladılar. Balkanlardaki mason tetikçi katilleri ayaklandılar. Türklere suikast ve katliamlara başladılar. 
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Dünyaya ve kamuoyuna ve hatta saraya Sırplar Karadağlılar Bulgarlar ayaklandı imajı verdiler. Oysa ayaklanan sadrazam (başbakan) Mithat paşanın bağlı olduğu mason mabetlerin teröristleri idi. bu ayaklanmaları bahane eden Rus çarlık oligarkları (azınlık yahudi devlet adamları) Türkiye’ye operasyona hazırlandı. 

İngiliz ve Fransızlar bu Osmanlı — Rus gerginliğini önlemek şovuna soyuldular. Rusya'nın Osmanlı devletine saldırması ve darbenin intikamının alınması, darbe ile elde edilemeyen amaca ulaşılmasını istiyorlardı. Bu nedenle tavşana kaç tazıya tut politikası güttüler. 

Görünürde ve yalan resmi tarihlerde ise Rus askerleri milliyetçilikle doldurulmuş ve harekete geçmişti. Ama Rus yahudi oligarklar devlet adamlarının amacı beşinci Murat darbesinin intikamı ve sonucunu almak istiyorlardı. Rusya 1877 
Nisan ayında Osmanlı devletine savaş ilan etti. Osmanlı hala güçlü ve zengindi. Rusya'nın Karadenizde donanma bulundurma hakkı yoktu. Donanması da yoktu. Sultan Abdulaziz dünyanın en büyük üçüncü donanmasını yaptırmıştı. 

Osmanlı ordusunun komutası mason yahudi paşaların eline geçmişti. Padişah savaşa karşı idi. Rus Çarı hala masonik kuşatmanın dışında idi. Çarda savaş istemiyordu. 

Osmanlıyı yıkmak yerine yahudi mason devletini kurmak için Osmanlı yahudi paşaları savaş için can atıyor, Rusya'nın Osmanlıyı yıkması yerine kendilerini mutlak egemen olmalarını bekliyorlardı. Bu nedenle Mithat paşa yüksek medrese öğrencilerini ve avanelerini sokağa döktü. Savaş savaş diye çığlık atmaya başladılar. Çarın kişisel barış teklifini mason İbrahim Etem paşa reddetti. 

Sonuçta Rusya Osmanlı topraklarına saldırdı. Savaşta amaç Osmanlı tebaasını imhası, katli ve sürgündü. Osmanlı 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devletinin, Mitat paşa ve arkadaşlarının eline geçmesi sağlanacaktı. 

Ruslar balkanlara saldırdılar. Hızla Tuna nehri önlerine geldiler. İstanbul'da ki yahudi oligarklar ordunun başındaki tecrübeli ve dirayetli Abdulkadir Nadir paşayı görevden aldılar. Hiç kimsenin tanımadığı genç Mehmet Ali paşayı ordu komutanı atadılar. Böylece Osmanlının Rus ordusu karşısında yenilmesinin temeli atıldı. Ruslar Osmanlı devletine iki koldan saldırdılar. Balkanlar ve Kafkaslar üzerinden. Kafkaslarda ordu komutanı 

Ahmet Muhtar paşa idi. Ahmet muhtar paşa da masondu. Kafkaslarda Rus ordu komutanı MELİKOF (melik) sebatay yahudi idi. mason resmi tarihçilere göre bu savaşta Osmanlı ordusu zaferden zafere koştular. Rus ordusunu tarumar ettiler. 
Hepside kahramanlık destanı yazdılar. Ordu mason paşaların elinde, yenilgiye hazırlanmıştı. Adına da zafer diyeceklerdi.. 
Osman paşa diye bir masonu Plevnede balon gibi şişirdiler. 
Adam sadece Plevne de değil üç beş cephede zaferden zafere koşmuştu. 

Mason komutan ve siyasilerin yönettiği Osmanlı ordusu darmadağın oldu. müslüman ahali canını kurtamak için sonu ve yönü belli olmayan göçe başlamıştı. Rus ve balkan kabalist soykırım çeteleri Müslümanların balkanlar ve Kafkasyadan sürülmesi için zulüm, işkence ve katliam yaptılar. 

Bu katliam ve ihanet yıllarca “Osman paşa Plevneden çıkmam diyor” şarkıları ile unutturuldu. Bu sürgün katliam ve mağduriyetin kahramanları içimizdeki darbecilerdi. 

Sadece plevne kahramanı Osman ağa değil, alkolik yahudi Namık Kemalde bu ihanete destanlar yazdılar. 93 haribine tarih kitaplarında yer vermeyen resmi tarihçiler senaryo ve yalanların uyduranlar Namık kemalin Vatan veya Silistre, 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Plevne kahramanı Osman paşa gibi kahramanlık türküleri ile ihanetlerini perdelediler. 

Sonuç olarak Rus ordusu Yeşilköy'e İstanbul'a kadar geldi. Osmanlı kayıtsız şartsız barışı kabul etti. Ardından Berlin anlaşması imzalandı. 

93 harbi bir savaş olmanın ötesinde soykırımdır. Balkanlarda Türk nüfusu çoğunlukta iken azınlığa düştü. Bölgeyi Selanik merkez olmak üzere yahudi soykırımcı mason tetikçileri üs olarak kullandılar. Topraklarımızın önemli bir kısmın kaybettik. 

İstanbul yahudi oligarşisi, BERLİN ANLAŞMASINA Osmanlıyı temsilen bir yahudi paşayı gönderdi. Kimdi bu paşa; Müşir Mehmet Ali Paşa: (jülien Dietrich) Magdeburelu. 
Alman kökenli Yahudi. Fransada yetişti. Osmanlıda Yahudi lobisi onu paşa yaptı. Sebatay Yahudi tarikatına girerek kendisini gizledi. 1878 tarihinde Almanya Berlin'de anlaşma yapıldı. 

Anlaşmada Mehmet Ali paşanın Osmanlı topraklarını peşkeş çektiği anlaşıldı. Yurda dönüşte linç edildi. Öyleki cesedini dahi paramparça yaptıkları rivayet edilir. Jülien dietrich paşa gariban Türklere şair ve kahraman diye yutturulan NA-ZIM HİKMET'İN büyük dedesidir. Jülien paşa yani Mehmet Ali paşa Berlin anlaşmasında batılı devletlere neler vermişti. 
13 Haziran Osmanlı İmparatorluğu'nu temsilen Nafia Nazırı 
Karatodori Paşa, Müşir Mehmet Ali. JÜLİEN DİETRİCH) Paşanın yardımcısı olarak katıldı. Karadotori de kripto idi. 

Toprak kayıpları; 

Osmanlı İmparatorluğu kendisine tabi olan Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve Karadağ'ın kendi başlarına birer prenslik olmalarını kabul etmiştir. Doğu Rumeli vilayeti kurulmuş ve Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı ancak çeşitli imtiyazlara sahip olmuşlardır. Toprak paylaşımı ise aşağıdaki gibidir; 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. Bosna-Hersek imtiyazlı vilayet haline geldi. 
e Doğu Rumeli imtiyazlı vilayet haline geldi. 
. Bulgaristan Prensliği kuruldu. 

e Kıbrıs Sancağı İngiltere’ye kiralandı. 


° Niş Sancağı Sırbistan’a bırakıldı. 
. Teselya Sancağı Yunanistan'a (1881) bırakıldı. 


. Kars, Batum, Artvin ve Ardahan sancakları Rusya'ya bırakıldı. 

. Dobruca Sancağı Romanya'ya bırakıldı. 

. Bunların dışında birkaç kaza Karadağ'a bırakıldı. 

. Van'ın doğusundaki Kotur yöresi İran'a verildi. 


Ayrıca kongre döneminde Fransa'nın yaptığı kulis çalışmaları sonucunda, antlaşma maddelerinde olmadığı halde 3 
yıl sonra Tunus Prensliği Fransızlarca işgal edilmiş ve gerekçe olarak Berlin Antlaşması gösterilmiştir. Berlin Antlaşması'ndan sonra İngiltere, Fransa ve Rusya Osmanlıları baskı altına alma politikasına devam etti. 

Antlaşmada görülen toprak kayıpları Antlaşmadan sonra da devam etti. 1881'de Fransa Tunus'u, 1882'de İngiltere Mısır ve Sudan'ı, 1885'te Bulgaristan Doğu Rumeli'yi; aynı yıl İtalya da Habeş Eyaleti”ni işgal etti. 

Bu anlaşmayı imzalayan ve ardından hemen linç edilen Jülien Mehmet Alinin beş kızı vardı. Kızları bu lincin intikamı için yemin ettiler. Geleceği belirleyen kilit isimlerle evlendiler. 
Sırayla görelim: 

Büyük kızı Hayriye: hareket ordusu komutanı Yahudi Hüseyin Hüsnü paşayla evlendi. Hüseyin Hüsnü paşa 31 mart- ta Türk aydınlarını kafalarına kurşun sıkarak katleden soykırım çetelerinin komutanıdır. 

İkinci kızı Leyla: Enver paşayla, yani nazım hikmetin dedesiyle evleniyor. Enver paşa ezoterik Türk milliyetçiliğinin kurucularından. 3. kızı Zekiye hanım: Ali Fuat Cebesoyun babası İsmail Fazıl paşayla evleniyor. Anadolu'da Türklerin imhası çalışmalarında büyük katkısı oldu. Sadrazamlık (başbakanlık yaptı) Sivas'ta, General Harburtun getirdiği Türklerin Anadolu'da topyekün imhası projesini, bu proje tutmayınca, Suriye valisi PİCOT un getirdiği B planını görüşüp karara bağlayan heyette yer aldı. 

Bu planda Türklerin köle, kul ve hayvan olduğu yahudinin tanrı ve sahip olduğu bir yönetim ve devletin kurulması ve operasyonun uygulaması planı idi. bu plan uygulaması günümüze kadar geldi. 4. kızı Rabia Adeviye. Miralay Selahaddin Tevfik ile evlendi. 5. kızı, Saniye hanım. Sabahaddin Alinin baba annesi. 

Türkiye'de kripto Yahudiler bir birleriyle evlenirler. Birinci dünya soykırımından önce, kabalacı Yahudilerin liderliğini sebatay yahudi tarikat üyeleri yaptılar. Cumhuriyetle beraber, sayıları sebataylardan beş kat fazla olan kripto yani tarikat ilkeleri olmayan, gizli kabalacı Yahudiler liderliği ve etkinliği ellerine aldılar. 
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GOYİMLER VE GOYİM KÜLTÜRÜ 
GOYİM NEDİR 


Ezoterik Kabala kitabına göre Yahudi olmayana goyim denir. Goyimler Adem ile Havva'nın çocuklarıdırlar. Kuldurlar. Yahudiler lilith ve şeytanın oğlu İblisin çocuklarıdırlar. 
Şeytandan geldikleri için tanrıdırlar. Kabalada şeytan tanrıdır. 

Şeytan yani tanrı yahudiye duhul etmiştir. Firavun ve ümmeti tanrıdır. “tüm peygamberler firavun, tüm firavunlar peygamberdir. Piramitleri peygamberler yani firavun tanrılar yapmıştır”. Kabala'nın ve yahovacı hristiyan geçinen Yahudilerin temel yaradılış doktirini budur. 

Birey veya toplumun geçmişi, geleceğini hazırlar. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Geçmişi unutturulan bir millet gelecekte ezoterik yahudilere boyun eğmeye mahkumdur. 

Bir ağacın dallarını budarsanız daha taze ve gür olarak büyür. Bir ağacın köklerini budarsanız kurutur yok edersiniz. 
Bir milleti boyunduruk altına alıp kullanmanın en önemli yolu, geçmişte biriktirdiği geleneksel, dini ve milli birikimlerden koparmakla olur. Yozlaşan, hayat damarları kopan milletler kolaylıkla ezoteriklere teslim olur, yaşamak için birbirini bo-Şazlarlar. 

Bir milletin goyim, yani beyni yıkanmış kul ve hayvan sürüsü olabilmesi için o milleti ayakta tutan tüm kurumları yasaklamanız gerekir. Bu yasaklama ve budamayı en iyi şekilde Osmanlıyı yıkan İtthat Terakkici ezoterikler yaptılar. Anadolu'da belkide dünyada eşine az raslanan milli karakterlerin ve ahlaki değerlerin imhası operasyonuna rastlarız. 

Anadolu milletlerinin kurumları, Halifelik, Tekkeler, 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Zaviyeler, Manastırlar yasaklandı. Ruhani liderler uydurulan bahanelerle idam edildi. Öldürülen din adamlarının yerine geçen çakma ezoterik Yahudi din adamları dini yaşamı ifsat ettiler. Müslümanları dinden diyanetten soğuttular. Sonuçta kuvvet ve egemenlikle, onların temsilcisi siyasi şarlatanlarla akıl, ruh ve duygu dışı bir soysal yapı oluşturdular. 

Ezoterikler, Türkiye'de Müslümanlara, zulüm, işkence, katliam uygulamalarında özel bir ihtimam gösterdiler. Bunun nedeni, Türkiye'nin dünyanın merkezinde her türlü zenginliğe sahip bir ülke olmasıdır; Türkiye, kara hava ve deniz yollarının kavşağıdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye gibi, beş iklim türü ve bitki topluluğunu bir arada, bir ülkede göremezsiniz. 

Müslümanları köklerinden sökmek, imha etmek için alfabeleri kitapları yasaklandı. Geçmişlerini anlamaları engellendi. Atalarına küfreden, hakaret eden, hiç tanımayan, Müslüman Türk nesli yetiştirmeyi başardılar. Hala bazı medya ve devlet kurumları bu yönde çalışmaktadır. Ezoteriklerin kurdukları sistem bunu beslemekterdir. Müslüman çocukları devlet eli ile geçmişlerine küfredecek kıvamda yetiştirilmektedirler. 
Zihinsel, ruhsal askeri ekonomik darbelerin asıl hedefi Müslümanlardır. Ezoterik ideolojiler adına, dini ve milli değerlerden soyutlanan kitleler hızla cinnet toplumuna koşmaktadırlar. 

Dünyanın en güçlü, en sağlıklı rahmani sosyal yapısı olan Osmanlı medeniyetini, “ganimetler, savaşlar” tarihi diye ezberlettiler. Osmanlının binlerce yıllık kitaplarını yaktılar. 

1865 de Osmanlı devletine sızan kripto ezoterikler Osmanlı medreselerinden fen bilimlerini kaldırdılar, yasakladılar. 
O tarihten günümüze kadar, Müslümanları cahil bırakmayı devletin resmi politikası ve anayasası haline getirdiler. Bu politika günümüzde mevcut eğitim sistemi ile devam etmektedir. 

“İsrailin zaferi için, Tanrı Goyimleri insan suretinde 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yarattı. Ancak goyimler (Yahudi olmayanlar) sadece Yahudiler tarafından gün ve gece yönetilmek için yaratılmışlardır ve onlar bu hizmetlerinden kurtulamazlar. Onlar hayvan ve insan suretlerinde Yahudi Kralınca güdülmek üzere yaratılmışlardır. 
Öyle ki; aslında O bir canlı olarak insan bile değildir. Yahudi olmayan, bir diğer adıyla, yani goyimler;Tanrı tarafından insan görünümünde yaratılmış hilkat garibesi-mendebur ucubelerdir.” 

“Dünyanın yegane sahibi ve tek üstün ırk olan Yahudilerin emirlerine amade, ilelebet el pençe bekleyen kürek mahkumu hizmetçileridir goyimler. Gerçek bir Yahudi'nin gözünde goyim denilen kişilik; sözüm ona canlı bir yaratık olsa da, gerçek anlamda bir hiç bile değildir.” (Midrasch Talpioth.225) 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OSMANLI RAHMANİ DEĞERLER SİSTEMİ 


KEFALET SİSTEMİ; Osmanlıda sosyal yapısında, bireylerin sigortası para ile belirlenmedi. İnsanın sigortası çevresi ve devletti. İnsanlar bir diğerine kefil olurlardı. Kefili olmayan insanların güvenlik oranları düşüktü. 

Ezoterik sistemlerde insanlar hayatlarını güvence ve garanti altına almaları için maddi birikim yapar. Para mal mülk altın hisse senedi biriktirirler. Günümüzde beynemilel sermaye tröstlerinin en büyük soygun araçlarından biri de beynelmilel sigorta şirketleridir. 

Ezoterik tapınakçı sistemlerde insanlar sitorta ve güvenlikleri için para, siyasi güç, mülk toplar. Goyimlerin sistminde insanlar, itibar ve güven toplarlar. 

Osmanlıda bir şahıs suç işledi mi şahsın sogulamasından önce kefili çağrılır ve sorulurdu. Bu şekilde insanlar birbirlerine karşı sorumlu olurlardı. Kefili olmayan insanlar kefili olan insanlara oranla daha güvenilir olarak görülür. Bu nedenle insanlar kendilerini güvence ve sigortaya almak için, birbirilerinin güven ve sevgisini kazanmayı birikim olarak görürlerdi. 

Osmanlı goyim yönetiminde, insanlar, bir operasyon bir teşebbüste bulunurken öncelikle Allaha karşı sorumluluk ve hukuku düşünürler. Diğer bağlayıcı unsur ise kefili ailesi ve cemaatidir. 

Ezoterik yaşamda olumlu veya olumsuz teşebbüslerde bireyin korkusu polis veya atıl adalet sistemidir. Bu atalet ezoteriklerin hukuku kendi tarafalarına kullanmaları için fırsat olur. Ezoterik şeytaniler “gecikmiş adalet adalet değildir” kuralını iyi bilir ve kullanırlar. Hakim ve savcılar mason mabetlerinin süzgecinden ve ipinden geçmiş en güzide atanmışlardandır. 
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Polisin her mekan ve yerde gözü yoktur. Savcının her yerde gözü kulağı yoktur. Bu suç işliyecekler için en büyük güvencedir. Oysa Osmanlı rahmani sistem ve sosyal yapılarında Allahı'n gözü her yerdedir. Ahlak ve vicdan en ücra köşelere kadar girer. 

Kuvvet ve egemenliğin temel değer olduğu ezoteriklerde vurgun talan ve soygun yapanlar için sosyal değerler kaldırılır. Keyfilik her yanı kuşatır. Adaletin içeriği soyguna göre düzenlenince ezoterik vurgunculara alan açılır. 

Ezoterizmi içine sindirmiş bir pagan oligark bu işleyişi çok iyi bildiği için istismar etmekte de zorlanmaz. Gecikmiş adalet adalet değildir. Goyimler çeşitli hak edişler elde edebilirler. Bu hak edişler polise havale edilir. Polis savcılığa teslim eder. Savcılık ayları bulan işleyişe havale eder. Hak edenin hakkı çürür çıkmaza girer. Hukuk adı altında hukuk çiğnenir. 

Ezoterik sistemlerde hukuku besleyen koruyan din, iman, ahlak, kefil gibi unsurlar yok edildiği için, hukuk keyfi egemenlerin kontrolünde kalır. Bu tıkanma cinnet ve cinayetlere yol açar. Ezoterik hukuk sistemi, oligarkları egemen kılmak için dizayn edilmiştir. 

Osmanlı sosyal yapısının olmazsa olmazlarından biri de VAKIF sistemleridir. Vakıf sistemi günümüzde ezoterik sistemlerde tamamen egemenlere hizmet etmek kara para aklamak için dizayn edilmiştir. Osmanlıda vakıflar tamamen soysal sigorta sosyal uzlaşma sosyal güvence amacı ile kurulmuştur. 

Osmanlıda vakıf zengilerin mallarının belli bir kısmını fakirlere ve kamu yararına aktarılırdı. Mesela hanların yani otellerin giderleri bu hayır kurumlarından karşılanırdı. Oysa günümüzde misafir, ziyaret gibi sosyal yaşam, tamamen para kazanç vurgun içeriği kazanmıştır. 

Osmanlıda hanlar bedava idi. Üç gün misafirlik bedava 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üç gün sonra paralı idi. Oysa günümüzde oteller goyimlerin yolunduğu mekanlardır. Ezoterikler, soygun musluklarına sahip oldukları için otellerdeki fahiş fiyatlar onlar için sorun değildir. 

Osmanlıda vakıf sistemi, zekat inancı, paylaşma ve dayanışma sistemi kurumlaştı. İMARETLER açıldı. İMARET ülkede güvence ve sigorta merkezi olmuştur. İmaret Osmanlıda her il ve ilçede var olan aş evleri paylaşma ve dayanışma nokta ve kurumları idi. 

Ezoterik sistemlerde çaresizlik; cinnet ve cinayet nedeni olmuştur. İşsiz kalan parası olmayan baba akşam çocuklarına ekmek götüremez. Bu durumda gideceği tek kapı polistir. Polis çare üretemez. İmaretler zaviyeler manastırlar yoktur. Tek çare cinnet ve cinayettir. Bu sonuç ezoterik tanrıların en büyük mutluluk ve huzur kaynağıdır. Goyimlerin cinnet toplumuna evrilmesi onların ultra lüks yaşamına güç ve şevk katar. 

Değerleriyle yaşayan toplumlar demokratik ve özgür toplumlardır. Kuvvet ve egemenlikle yaşayan toplumlar anti demokratik köle toplumlardır. Türkiye toplumu 110 yıldır de-Şerlerinden soyutlanmış kuvvet ve egemenlikle yaşamaya zorlanan köle toplumdur. 

Sosyal, geleneksel ve ruhsal değerleriyle yaşayan toplumlar için farklı ırk ve değerler bir çeşit ve zenginliktir. “biz sizi farklı ırklarla yarattık bu sizin iyiliğiniz içindir” (bakara suresi) buyrulur. Oysa kabalist laik toplumlarda farklı ırkı egemenlik ve kuvvet üretme, bu yolda komşularını ve diğer ırkları boğazlamak için bir kaynak ve enstrümandır. Bu nedenle dünyanın her yerinde milletleri ezoterik milliyetçilikle güdenler kabalist mason Yahudiler olmuşlardır. 

Osmanlı toplumu 1909 yılına kadar tüm bu kabalist entrika ve baskıdan ari yaşadı. İmparatorluk soykırımcı kabalacı 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ittihatçıların elinde geçtiği güne kadar karnı tok sırtı pek evinde küplerle altın parası ile yaşadı. 1909 da kuzuların çobanları tamamen imha edildi ve yönetim soykırımcı masonları eline geçti. 

Fatih Sultan Mehmet Han devrinde bir Müslümanın günlerce dolaşıp yıllık zekatını verebileceği fakir birini araур bulamadığını Cağaloğlu”'ndaki bir ağaca asıp, üzerine de: “Müslüman kardeşim, bütün aramalarıma rağmen memleketimizde zekatımı verecek kimse bulamadım. Eğer muhtaç isen hiç tereddüt etmeden bunu al” diye yazdığını.. Ve bu kesenin üç ay kadar o ağaçta asılı kaldığını bir çok kaynakta rivayet edilir. 

16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin direnmiş ve Türk orduları ile savaşa tutuşmuş olmasından dolayı Katolik Avrupa tarafından kendisine “Hıristiyanlığın şövalyesi” ünvanı verilen Boğdan Beyi Büyük Stefan'ın ölüm döşeğin de, evlatlarına gayet ibretli bir şekilde: 

“Belki de yakında himayeye muhtaç olacaksınız Asla Rus'a yanaşmayın. Haindir, sizi yok eder. Fakat kendinizi Türklere emanet edin. Adil ve merhametlidirler” diyerek nasihat etmiştir. Budapeşte”den gelen bir yazarımıza bir Boşnakın”. 
“Madem ki İstanbul'a gidiyorsun Allah aşkına o şehrin toprağını benim için öp. Allah benim canımı İstanbul'u görmeden almasın!” dediğini, Trablusgarp'daki ihtiyar Cezayirlilerin, boyunlarına muska diye Osmanlı parası taktıklarını biliyoruz. 

Osmanlı Devleti'nin yıkılmasından sonra, son derece üzgün ihtiyar bir Ürdünlünün, elindeki yeni Ürdün pasaportuyla İsviçre sefaretine giderek: “Herkes bu pasaportla alay ediyor Eskiden Osmanlı pasaportum varken selam dururlardı. 
Ben Osmanlı teb'asıyım ne olur bunu değiştirin” diye sefaret yetkililerine yalvardığını... 
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İstanbul'daki timarhanelere giren Mongeri Pereonin: «Burası Avrupanın asırlar sonra tahayyül edeceği bir hayal müessesidir demiştir. Osmanlı'nın son döneminde (1850) İstanbul'da uzun yıllar kalmış bir batılı tarihçi olan М A Ubicini'nin şehirde yaşayan değişik milletlerin karakter yapılarını öğrendikten sonra, hatıralarında: 

“Bir kaide olarak, Ermeni ye istediği paranın yarısını, Ruma üçte birini, Yahudi ye dörtte birini veriniz. Fakat bir Müslümanla alışveriş ettiğiniz zaman istediği fiyattan emin olunuz ve istediğini veriniz” diye yazdığı rivayetlerle sabittir. 

Bir asil, halktan birisini öldürse kimse ona hesap soramazdı. Osmanlı ise padişahını yargılıyor ve kadı, padişahı mahkum edebiliyordu. 

Kapalıçarşı'da bir dükkan sahibi, namazdan sonra bir ihtiyacını almak üzere gelen müşterisine istediğini vermiyor ve “Şu karşıdaki dükkanda istediğin şeyden var , ondan al” diyor, adam sebebini sorduğunda ise “Ben, sabah siftahımı yaptım ama o kardeşim yapmadı” diyor ve adam gidip istediğini oradan alıyor. Yabancı olan bu kişi Osmanlı'nın bu adaletine şaşırıp kalıyordu. Ezoterik sistemde ise. Rakibim iflas etsin malını ben satın alayım. Adam kapımda çalışsın zihniyeti vardır. 

Türklerde Ahilik diye bir meslek kuruluşu var. Aşağıdaki ahilik şartnamesi Türk kültürünün zanaat ve meslek kuruluşlarının yasası ve yönetmeliğidir: 


AHİLİK ŞARTNAMESİ 


1-İyi huylu güzel Ahlaklı ve herkes için sevgi dolu olmak 
2 – kini, hasedi, düşmanlığı ve dedikoduyu hayatından 
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çıkarmak. 

3-Ahdinde, sözünde ve sevgisinde vefalı olmak; gözü, gönlü ve kalbi tok olmak 

4-Şevkatli, merhametli, adaletli, faziletli, iffetli dürüst ve kerem sahibi olmak. 

5-Büyüklere sevgi ve saygı göstermek 

6-Başkalarının ayıp ve kusurunu örtmek, gizlemek ve affetmek, hataları yüze vurmamak. 

7-Tatlı dilli güler yüzlü, samimi ve güvenilir olmak 

8-Gelmeyene gitmek, dost ve akrabayı ziyaret etmek. 

9- Herkese iyilik yapmak, iyiliklerini istemek ve yapılan iyiliği asla başa kalkmamak. 

10- o İnsanların işlerini gönülden ve güler yüzle yapmak. 

11-Daima iyi komşu olmak, cahil komşuların verdiği 51- kıntıya katlanmak. 

12-İnsanlar arasında din, dil, mezhep ırk, renk farkı gözetmemek. 

13-Hata ve kusuru daima kendi nefsinde aramak. İyilerle dost olup kötülerden uzak durmak. 

14-Fakirlerle dostluktan, oturup kalkmaktan çekinmemek. 

15-Zenginlere zenginliğinden dolayı itibardan kaçınmak, Allah için sevmek. 

16-Hak için hakkı söylemek ve hakkı söylemekten korkmamak. 15-Emri altındakileri ve hizmetindekileri korumak ve gözetmek. 

17 — Açıkta ve gizlide Allahın emir ve yasaklarına uymak; İçi dışı, özü, sözü bir olmak. 

18-Kötü söz ve hareketlerden sakınmak, hakkı korumak, hakka riayetle haksızlığı önlemek. 
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19- Kötülük ve kendini bilmezliğe iyilikle karşılık vermek. 

20- Bela ve kötülüklere karşı sabretmek. 

21- o Düşmana, düşmanın silahıyla karşılık vermek. 

22- İnanç уе ibadetlerinde samimi olmak ve fani dünyada kalacak şeylerle övünmemek. 

23- Yapılan iyilik ve hayırda Allah'ın rızasından başka amaç gözetmemek.0 

24- — Âlimlerle dost olup onlara danışmak ve sır saklamak. 

25- Нег zaman ve her yerde yalnız Allah'a güvenmek; Doğru örf, adet ve törelere uymak. 

26- Aza kanaat, çoğa şükrederek dağıtmak. 

27 —Feragat ve fedakârlığı daima kendi nefsinden yapmak. 

“Meclisi Mebusan üyesi Rum (Yunanlı) Yorgiyadis efendi mecliste hüngür hüngür ağlayarak Sultan Abdulhamid için “Masumdur. Hal edilmesi (tahtan indirilmesi) günahtır, haуг netice doğurmayacaktır.”demiştir (Şer Odakları ve Sultan Abdulhamit — Levon Panos Dabağyan). 

Atlı göçebe Türk Kürt Fars ve Arap kültürlerinde hoşgörü tolerans ve misafirperverlik çok güçlüdür. Evliya çelebi Seyahatnamesinde gönüllü Türkmen civanlarının sosyal güvenliğin garantileri olduklarını yazar. Birçok bölgede kervanların bir handan diğerine aktarılmasında eskortluk yaptıklarını yazar. 

Osmanlılar misafiri “tanrı misafiri? diye kutsar. Tanıdıklarının ziyaretlerini misafir kabul etmezler. Onlar zaten bizden derler. Misafir hiç tanımadığı insanların ziyaretidir. Misafiri tanımadıkları için tanrı nın gönderdiğini kabul ederler. 

Osmanlı kervansaraylarında (otellerinde) 3 gün konaklama ve yiyecek bedavadır. 3 günden sonra sembolik bir ücret alınır. Osmanlı Türkleri gerçek çevreci idiler. Osmanlılar saçak altlarına kuşların yuva yapması için yer yaparlardı. Göçmen kuşların konaklaması için barınak yerleri yaptılar. 

Avrupalı seyyahların çoğu İstanbul'da her yıl 5 veya 6 
suç işlendiğinden, Türklerin nazik kibar ve dürüst olduğundan hırsızlığın ne olduğunu bilmediklerini yazarlar. 

Ancak 1909 mason devletinin dikte ettiği masonik kültürün bugün bizi ne hale getirdiğini görmemiz kolaydır. Türklerin dini ve geleneksel hayatı vardır. Ezoteriklerin egemen olduğu sosyal yapılarda sevgi, saygı sonuçta asalet duyguları çöker. 

Ahlaki ve sosyal değerlerin çöküşü egemenlik ve diktayı besler. İnsanların birbirlerini idare etmelerinin yerini kıskançlık, çıkar hırsı alır. Osmanlı terminolojisi insani ve rahmani idi; Bey, ağa, hanım, sultan, paşa, zati ali, efendi, bu terimlerin kullanılması cumhuriyet döneminde yasaklandı. TRT de asla kullanılmadı. Moruk, sayın, üstad (genelde masonlar kullandıбл için yasaklanmadı) kodoş, masonluğun 32. derecesinden gelir. kıro, banal, yobaz, gerici, irtica, çağdaş, uygar, bidon kafa, soğan kafa, sıkma baş kanka, yoldaş, devrimci, faşist, sağcı, solcu ilerici ve daha bir çok terminoloji cumhuriyet döneminde doğdu ve gelişti. Bu terminolojinin hemen hepsi kabala putperest kitabın öğretileriyle üretildi. Fransız gezgin ve yazar A. 
Brayer, Türk çocukları hakkında şöyle der: “Çocuklar arasında küfürleşme ve yumruklaşma görülmez. Bunlar islam terbiyesiyle ıslah edildikleri için sakin sakin oynayıp eğlenirler.” (Biz Osmanlıyız. Sayfa:56) 

Türklerde ve Müslümanlarda sosyal sınıf yoktur. Fatih zamanında aşçı çırağı okuyup Gedik Ahmet paşa oldu. 
Masonlar dünya imparatorluğu uğruna Türklere soy kırım uygularken Çanakkale'den Mehmetçiğin Anne babasına yazdığı mektupta Türk geleneği ve kültürünün ailedeki yerini görürüz. 

“Sevgili Anneciğim ve Babacığım, 

Gözbebeğim olan zevcem münevver ve oğlum nezihciбіті önce cenabı hakkın sonra sizin himayenize bırakıyorum onlar hakkında ne mümkünse lütfen yapmaya çalışınız. Servetimizin olmadığı malumdur. Mümkün olandan fazla bir şey istemem. İstesem de boşunadır, Bilirim. Eşime hitaben yazdığım kapalı mektubu lütfen kendi eline veriniz. Fakat çok üzülecektir. Onu teselli ediniz. Allahu Tealanın takdiri böyle imiş. 
İsteklerim ve borçlarım hakkında eşimin mektubuna koyduğum deftere önem veriniz. Eşim münevverin hafızasında olan ve kendi defterinde yazılı olan borçlarda doğrudur. Münevvere yazdığım mektubum daha geniştir. Kendisinden bilgi alınız. 

Sevgili babacığım ve anneciğim, 

Belki bilmeyerek size karşı bir kusurda bulunmuşumdur. Beni affediniz. Hakkınızı helal ediniz. Ruhumu şad ediniz. 
İşlerimizin düzelmesinde eşim münevvere yardımcı olunuz. 
(Bir Avuç Кап, Bir Avuç Toprak Çanakkale.-5237 — Yaşar Aksan 

“TI. Abdulhamitin gerek Osmanlı imparatorluğu içinde ki ve gerek imparatorluğa göçen Musevilere kötü davrandığı söylenemezdi. Nitekim Museviler eski padişaha olan minnet duygularını dile getirirken * gerçekten de Museviler Abdulhamid'in onlara göstermiş olduğu iyi niyet örneklerini daima hatırlayacaklardır. Özellikle Museviler onun birkaç yıl önce Yafada Musevilere bir saldırı olduğu zaman nasıl mücadele ettiğini Rusyadaki mezalimden kaçan dindaşlarımıza cömertlikle yardım ettiğini ve bunun gibi pek çok iyiliğini unutmayacaklardır.” (Filistin sorunu S. 106. prof. Dr. M. Kemal Öke ) 

Sultan Abdulhamit”e günümüz tarihçiler kızıl sultan 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dediler. Sultan Abdulhamid gerçekte iradesi olan son Osmanlı padişahıdır. Ülkesine milletine hizmet etmekten satanist katillere karşı Müslümanları savunmaktan başka bir işi olmayan adamdır. Yüz yıl Müslüman çocuklarına kızıl sultan diye ezberletildi. Aşağıda kızıl sultan dedikleri adamın şeyhine yazdığı mektubu okuyalım. 

“Ya Hu! Bismillahirrahmanirrahim. O'ndan yardım dilerim. Hamd, alemlerin Rabbi olan ALLAH”a; salatların en efdali ve selamların en tamamı Efendimiz, Alemlerin Rabbinin Elçisi Muhammed'e, aline ve bütün ashabına, ta Din Günü'ne kadar.. 

Tarikat-ı aliye-i Şazeliyye şeyhi, ruha ve hayata feyiz veren, asrın üstadı Şeyh Ebu'ş-Şamat Mahmud Efendi'ye arizamdır. Salih dualarınızı umarak mübarek ellerinizden öperim. 

Takdim-i ihtiramdan sonra arz edeyim ki, 22 Mayıs tarihli mektubunuzu aldım. Sıhhat ve selamette olmanızdan dolayı Mevla'ya hamd ve şükrettim. 

Efendim! ALLAH Teala'nın tevfikiyle, Evrad-ı Şazeliyye'nin kıraatine gece-gündüz devam ediyorum. Daimi surette kalbi dualarınıza muhtaç olduğumu arz ederim. 

Bu girişten sonra, zat-ı alinize ve emsaliniz ehl-i semahata ve akl-ı selim sahiplerine, tarihin zimmetindeki bir emanet olarak aşağıdaki mühim meseleyi arz ederim: 

Ben, Hilafet — i İslamiyye”yi, başka herhangi bir sebep dolayısıyla değil, ‘Jön Türkler * adıyla bilinen İttihat Cemiyeti ‘nin baskı ve tehdidiyle bıraktım; Hilafeti terke zorlandım, mecbur bırakıldım. Bu İttihatçılar, mukaddes toprak Filistin'de Yahudiler için milli bir devlet kurulmasına muvafakat etmem konusunda ısrar ettiler. (Ancak) bütün ısrarlarına rağmen, bu teklifi kat'i surette kabul etmedim. Nihayet 150 milyon İngiliz altını vaat et tiler. Bu teklifi de kat'i surette reddettim ve kendilerine şu kesin cevabı verdim: 

150 milyon İngiliz altını değil, dünya dolusu altın verseniz, bu teklifinizi asla kabul etmeyeceğim. Ben Millet-i İslamiyye'ye ve Ümmeti Muhammed'e otuz seneden fazla hizmet ettim. Müslüman atalarımın ve dedelerimin, Osmanlı halifelerinin yüzünü kara çıkarmadım. Bu sebeple teklifinizi kesinlikle kabul etmeyeceğim.” 

Bu kat'i cevabımdan sonra hal'im (tahttan indirilmem) konusunda görüş birliği ettiler ve beni Selanik'e göndereceklerini bildirdiler. Bu son teklifi kabul ettim. Mevla'ya hamd ettim ve ediyorum ki, mukaddes toprak Filistin'de bir Yahudi devleti kurulması teklifinden kaynaklanan ebedi ayıbın lekesini Osmanlı Devleti'ne ve Alem-i İslam'a sürmeyi kabul etmedim. (Bunun üzerine) olan oldu. Ben bu sebeple tekrar tekrar ALLAH Teala'ya hamd-ü sena ediyorum. Ve inanıyorum ki, arz ettiğim hususlar, bu önemli mesele(nin iç yüzünün bilinmesi) hususunda yeterlidir. Bununla mektubumu bitiriyorum. 

Mübarek ellerinizden öper, ihtiramımın ve bütün dost ve kardeşlere selamımın kabulünü rica ve istirham ederim. 

Üstad-ı muazzamım! Sözü uzattım. Ama zat-ı alinizi teferruatlı bilgi sahibi kılma ve sizin de cemaatinizi malumat sahibi kılmanız düşüncesi beni buna itti. 

ALLAH “ın selamı, rahmeti ve bereketleri üzerinize olsun. 22 Eylül 1329 (1913). Hadimü “I-Müslimin Abdülhamid b. Abdülmecid-1I 

Dr. Seyyid b. Hüseyin el-Affani'nin Zehru”l-Besatin min Mevakıfi'l-Ulema ve'r-Rabbaniyye. 

Osmanlı gelenektir, ailedir, asalettir. Paylaşmadır dayanışmadır. 

Osmanlı sorumluluktur, onurdur. Ruhsal duygusal zenginliktir. 
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Osmanlı yunusdur, mevlanadır, süleyman çelebidir, 

Osmanlı cinnet değildir. Put değildir. Firavun osirisin anıt mezarı değildir, mafya değildir, terör değildir. 

Osmanlı kozmik bilgiler, aletli işkence haneler değildir. 

Osmanlı müslüman kimliği taşıyıp müslüman kanı içmek değildir, ırkları birbirine düşman etmek değildir. 

Osmanlı faiz, alkol, uyuşturucu, kumar değildir, paranın şeytanları değildir. Köstebek değildir, beyin kontrolü değildir. 

Cumhuriyetçiler Iranda çarşaf, çinde katliamdır, zulümdür. 

Cumhuriyetçiler Sovyetlerde otuz milyon masum insanı öldürenlerdir. 

Cumhuriyetçiler Fransada tapınakçı soykırımcılardır. 
Cumhuriyetçiler Suriyede kabalist yahudi eseddir, Mısırda yahudi Sisi dir. 

Cumhuriyetçiler Amerikalı terör örgütleri daeş tir pkk dır. 

Osmanlı enderun mektebinin duvarında “burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanamaz” yazıyor. Yani öğrenciler kabiliyetine göre eğitilir anlamındadır. Günümüzde akademik kariyer yapma yeteneği olmayan çocuklarda ortaokul ve lisede, olmayan bir akademik eğitime yani boşluk ve mankafalığa zorlanmaktadırlar. Bu bir kıyımdır. 

Dünya Yahudi egemenliği Türkiye ve Müslüman ülkekelere özel bir baskı ve sistem uyguları. Batılı rüştünü tamamlamış boyunduruğa adapte olmuş ülkelerde daha adil sistem uygulamayı yeğler; “Bu konuda bütün batı avrupa ülkelerinde uygulanan sistemi dile getiren hiç yok!.. Kimse çıkıp ta, “Almanya'da bütün şehirlerde toprak belediyeye aittir; nereye mesken, nereye fabrika yapılacağı, neresinin park, neresinin okul, hastane, pasta ne, postane, hapishane olacağı bellidir. 
Kimse şehir içinde arsa spekülasyonu yapamaz!.. Binaların 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proje esasları dahi bellidir. Jeolojik etütleri tamamlanmış, alt yapı hizmetleri getirilmiştir. Arsa kişilere, firmalara kiralanır, sadece bina tapusu verilir,” demiyor!.. Bu yalnızca almanya'da değil, ingiltere, isviçre, italya, bütün batı avrupa ülkelerinde böyle!. 

Ya ingiltere?.. İki adadan oluşan bu ülkenin tüm sahillerinin %80°1 kraliçenin... yani devletin!.. En meşhur limanları, londra'nın en meşhur iş merkezlerinin bulunduğu sokakların tümü kraliçenin malı!.. Yani devletin!.. Dolayısiyle bütün milletin!.. Doğmuş, doğmamış her İngiliz?in hakkı var orada! Holanda gibi küçük ülkelerde ise durum daha da vahim(!).. Herifler adeta rusya’ da yıktıkları komünizmi, 200 yıl önceden kendi ülkelerinde kurmuşlar(!).. Holanda'da da sadece şehir toprağı değil, bütün topraklar уе de binalar devlet”e ait!... tümü kiraya veriliyor!.. Gördünüz mü densizleri??? Bizi kandırıp ta karılarımızı dahi genelleştirip, pardon özelleştirip “kalkındırma” ya çalışırken, kendileri üretimin en temel unsuru toprağı nasıl da devletleştirmişler!.. Bu yazdıklarımıza inanmadığınızı biliyoruz!.. 

Ama hepinizin almanya'da, Holanda”da, İngiltere'de, Fransa'da bir akrabası, bir tanıdığı vardır... yazın, sorun!.. 
Orada bir bina alsa, eline nasıl bir belge veriliyor?.. Mason demirele sorarsanız “mülkiyet hakkı kutsaldır, dokunulmaz!.. 
Servet beyanı şeytanın işidir!... insan haklarına aykırıdır!..” 
bu “kara para” masalı nedir, biliyor musunuz?. 

Türkiye'de hep bir “kara para”dan bahsedilir!.. Yahu, Türkiye”de ak para bile denetim altında değil ki, karası olsun!.. Halbuki batı Avrupa”da, Amerika'da herkesin serveti ve kazancı, kazancının kaynağı devletin tam denetimi altındadır... Eğer birisi çıkar da esrar satmaktan, kadın pazarlamaktan, kumardan para kazanırsa, bunu kaydettirecek yer bulamaz!.. Kanunsuz 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olan kaynağını gösteremez... Kaynağını gösteremediği parayı harcama kalkınca da, servet beyanı, vergi beyannamesi karşısında bu masraf sırıtır... Adamı hemen sıgaya çekerler, “sen bu parayı nereden buldun?” diye!.. İşte kara para budur!.. Onun için kaynağı karanlık para kazananlar, bunu paravan şirketler kurarak, kendi şirketleri arasında bazı malları ucuz almış yüksek satmış gibi göstererek, bu parayı aklarlar. Bazen hayali ihracat ta yaparlar... sunta ihraç edip mobilya fiyatına satmış gösterirler... ата bu, mason demirel”in namussuz yeğeni yah- ya gibi vergi iadesi almak için değildir... karanlık yoldan gelen parayı temiz yoldan gelmiş gibi gösterip deftere kaydederek, vergisini ödeyerek “aklamak” içindir!.. 

Osmanlı devleti'nde mülk padişahın (yani devletin, dolayısiyle milletin) mal ise halkın idi... Yani insanların atı, eşeği, otomobili, televizyonu, radyosu, halısı, kilimi, buzdolabı, çamaşır makinesi olabilirdi ama; toprağı, fabrikası, binası, camii olamazdı!!.. Sadece şahısların değil; kurumların da, mesela bakanlıkların da olamazdı!.. Hepsi devletin malı idi!.. Toprak ve binalar kişilerin kullanımına tahsis edilir; fabrikalar ise bulunduğu mahallin yerel kurumları tarafından devlet adına işletilirdi... Hanlar, hamamlar, imarethaneler, baruthaneler, tersaneler hep böyleydi. 

İşte bu sistem pek çok batı ülkesi tarafından örnek alınmış ve kullanılmaya başlamıştır!.. Ne zaman?... biz onlara «tüh kaka!» deyip terkettiğimiz zaman!..” (Musa Hiram). 
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Hukuk, insana Allahın bahşettiği, bünyesinin ihtiyaç ve disiplinine uygun maddi ve manevi yarar ve nimetlerdir. Yemek içmek, evlenmek, güven, huzur gibi. 

Tarihte yazılmış hukukun üç kitabı vardır. Yani hukuk kodlaması vardır. Birincisi 6. Yüzyılda Doğu Romada yani Bizansta kral Jüstinyanın karısı TEODORA'nın yaptırdığı kodlamadır. Bu kodlamanın bütün olarak metni yoktur. 

İkinci kodlama yani hukukun yazılım tarihi 19. Yüzyıldır. bu kodlamayı Fransız ihtilalini yapan tapınak şovalyeleri yapmışlardır. Bir çok ülkede Almanya Fransa ve İngiltere'de mason mabetlerinde KABALA gizli pagan din kitabı referans alınarak yapılmış hukuk kitabı yani hukuk kodlamasıdır. 82 yıl sürdü. Tamamlanamadı. Napolyon denen şarlatana ithaf edildi. 
Oysa Napolyon'un hukuku belirleyecek bu alanda çalışacak bir kültür ve beyni yoktu. 

Kodlamayı hahamlar yaptılar. Bu hukuk kodlama yani kitabının temel ilke ve kuralları; egemenlik, tekel, devlet, alkol, faiz, kumardır. Kabalada şeytan tanrı olduğu için şeytani içeriği vardır. Dünya devletleri ve Türkiye'nin hukuku bu hukuktur. Tüm anayasa yasalar ve siyasi sistemler bu hukuk kodlamasına bağlıdır. 

Dünya üzerinde üçüncü ve son hukuk kodlamasını Osmanlı Türkleri yaptılar. 19. Yüzyılda bu kitap ve hukuk doktirinin adına MECELLE adını verdiler. Rahmanidir. Şeytani ilkelere karşıdır. İslam dininin kutsal kitabı KURAN refarans alınarak yapıldı. Sekiz sene sürdü. 

Dünyada sadece İsrail'de uygulanır. İsrail'de faiz yasaktır. İsrail 1948 de kurulduğundan bu yana Mecelle hukuk kodlamasını resmen kabul etmiştir. Ancak tüm dünyada, kabalacı kodlamanın dayatılmasına destek vermektedir. 

Türkiye'de Mecelle hukuk kodlaması için “şereiat, gericilik, kol ve ayak kesmek el kesmek” olarak ezberletildi, öğretildi. 

Oysa mecellede veya Kur'an'da bu anlam ve kural yoktur. Yapay bir düşmanlık ve korku oluşturuldu. Türklerin yaptıбт bu hukuk sistemini benimsemek veya istemek büyük suçtur. 
12 yıl hapis istemi ile başlar. Mecelle hukuk sistemini kodlayarak yazan ulema heyetinin başında Ahmet Cevdet paşa vardır. Aşağıdaki maddeler “öcü, banal, gerici” diye ezberletilen Osmanlı Türk hukuk kodlamasından örneklerdir. Bu kitabın bulundurulması okunması uzun süre yasak ve suç idi. 

Mecelleden Seçme Maddeler; 
1-Şüphe ile kesin bilgi yok olmaz. 
2-Bir kimsenin suçsuz olması esasdır. 
3-İddia eden delili getirir. İnkar eden yemin eder. 
4-Açıkça yanlış olan zanna itibar edilmez. 
5-Sözde asıl olan, hakiki manadır. 
6-Darlık vaktinde kolaylık göstermek gerekir. 
7-Zorunlu ihtiyaçlar yasakları kaldırır. 
8-Zarara zararla karşılık verilmez. 
9-Zarar giderilmelidir. 
10-Genel bir zararı gidermek için küçük zarar tercih edilir. 
11-Zararın giderilmesi yarar elde edilmesinden önceliklidir. 
12-Alınması yasak olanın verilmeside yasaktır. 
13-Zararın değişmesi ile hükümler değişebilir. 
14-Nas'ın olduğu yerde içtihadın önemi yoktur. 
15-Bir şeyin devam ettirilmesi ilk yapılmasından kolaydır. 
16-Susana söz isnad edilmez. Ama ihtiyac durumunda susmak kabuldür. 
17-Yazmak, konuşmak gibidir. 
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18-Borçlu olmamak asıldır. Borç ileri süren, ispatla mükelleftır, 

19-Zararın defi, faydanın celbinden evladır. 

20-Zaman değişince hükümler de değişir. 

21-Sözleşmenin amaç ve anlamı göz önüne alınır, söz ve yazılışı değil. 

22-Kuşku, kesin bilgiyi gidermez. 

23-Eskiden varolanın (yeni bir etken ortaya çıkmamışsa) aynen devam ettiği varsayılır. 

24 — İçtihat içtihatla bozulmaz. 

25-Özel zarar, genel zarara tercih edilir. 

26— Alması hukuka aykırı olanın vermesi de hukuka aykırıdır. 
27-Ticari örf ve adetler ticari sözleşmelerin şartı gibidir. 
28-Söze bir anlam vermek, yok saymaktan iyidir. 

29 — Kanıt herkesi, ikrar ise sadece ikrar edeni bağlar 

“Mülkiyet ilk işgal edenin hakkı, yani kuvvetin hakkı olur ki buda bir hak sayılmaz” Benjamin Constant. 

Ezoterik Yasalar egemenliğin duvarlarıdır. Mantıklı ve tutarlı yasalar olabilir. Ancak hukuka uygun olmayan yasalar oligark azınlığa alan açar. 

Siyasi kuvvet sahipleri hukuku kuvvete gömerek insan irade ve doğasındaki disiplini yani hukuku sömürürler. Yasa hukuk demek değildir. Yasalar hukuka uygun olabilir veya olmayabilir. Oysa zamanımızda yasa ile hukuk aynı anlamda ezberletilmiştir. 

Bu yanlış ezber ve dayatmalar insan beynindeki hukuk ve muhakemeyi kısırlaştırdı; milyonlarca insanın ölümüne neden olan savaşlara yasalarla meşruiyet kazandırıldı. 

İnsanların kanını dökmek yasaların hakkı olabilir, huku kun hakkı değildir. Hiç tarlası olmayan on çocuk sahibi baba ve annenin yeni doğan çocukları, on bin dönüm tarlası olan iki 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çocuklu anne ve babanın yeni doğan çocuğu yasa önünde eşittir. Ama hukuk önünde eşit değildir. Birini zenginlik, kuvvet, hükmetmek, sömürmek beklerken, diğerini dengesizlik açlık, yetersiz beslenme, sevgisizlik, mutsuzluk, daha bebek yaşta kırılan umutlar beklemektedir. Bu durum hukuk önünde eşitlik olamaz ama yasalar önünde olur. Çünkü yasalar keyfiliğin ve kuvvetin tekelinde teminatı olabilmektedir. 

Hukukun en fazla çiğnendiği yer yasaların en yoğun olduğu, yasalara en fazla ihtiyaç duyulan yerlerdir. Yasa, insan hukukunu tekelinde, egemenliğinde ve ipoteğinde tutan kuvvetin silahlı korunaklarıdır. Dünyanın hangi yasağı insanlar arası sosyal, ruhsal duygusal ve ekonomik hukuku yani dengeyi sağlamıştır. 

Yasa hukuk, hukuk da yasa değildir. Yasalar kuvvet kökenli olduğu için zorlayıcı ve keyfilik şansı her an ve alanda vardır. Bir ülkenin yasalarının kahraman ilan ettiği bir şahsı, hemen üç yüz metre ilerdeki topraklardaki ülkenin yasaları vatan haini ilan edip idam ettiği vakıadır. Ezoterik pagan Yahudiler yasalara hukuk derler. Hatta devletler arası gasp ve teröre, bazen devletler hukuku diyebilmektedirler. 

Geleneksel demokrasilerde azınlıkta kalanlar kendi kararlarını uygulama alanları ve özgürlüğünü bulabilirler. İletişim ilişki ve değerler üretiminde toplumun yaşam alanı genişler. Bu geniş alanda azınlık ve bireylerin kendi kararlarını alma ve uygulama şansı doğar. Ezoterik oligarkların tekelinde yasalarla daraltılan alanlar birey ve gurupların hareket alanlarını daraltır. 

Birey ve toplumun irade ve aklı doğrultusunda geliştireceği sosyal disiplin, Allah'ın eşya ve yaşama koymuş olduğu disipline uymaktan öteye başka bir şey değildir. İnsan doğasındaki disiplinler beslenme, sevgi, sosyalleşme, dayanışma ve 


-147- 


KENE İMPARATORLUĞU -1 Ezoterikler ve Goyimler 


benzerleridir. Doğal disiplin ve haklara uymanın dinamizm kazanmasıyla iyi değerler oluşur. Ezoteriklerin, goyimlere zorla giydirmeye ça lıştığı, yasalar adı verilen demir elbise ile insan ve aklının üretkenliği ortadan kalkar. 

Bireysel irade ve karakterleriyle ayakları üzerinde duramayan insanlar yasalar aracılığıyla dar kalıplara zorlanırlar. 
Bu zorlamada en fazla etkilenen insan doğası ve değerleridir. 
Yasalar ezoterik egemenliğin yazılı teminatıdır. Yasalarına, güdümlü mahkemelerle meşruiyet ararlar. 

“İnsanın kendi koyduğu yasalara uyması özgürlüktür.” 
(J.J. Russo Toplumsal Sözleşme). Gerçekte, Russo'nun söylediği bireyin kendi özgür iradesiyle geliştirdiği değerlerin prensipleridir. Egemen oligarkların koyduğu kurallar hukuk olamaz. Şato ve tekellerini korumak için koydukları silahlı bariyerler olur. 

Birey, hafızasında tutmayacağı, beyin ve iradesine sınır ve tekel koyan binlerce ciltlik kurallarla özgürlüğünü teminat altına alamaz. Ezoterik Yasacılar, on yıl bir ülkede başbakanlık yapmış bir şahsı işkencelerle idam edip, ve o günü ulusal özgürlük ve hukuk bayramı ilan ederken, otuz yıl sonra ulasal kahraman ilan edebilecek kadar tutarsız ve keyfi olabilirler. 
(Adnan Menderes ve 27 mayıs anayasa ve hukuk bayramı). 

Sokakta kimsesiz, aç ve masum insanın yaptığı hırsızlık, cinsel taciz yasa tarafından şiddetle cezalandırılır. Medyada kullanılır. Ülkeyi faiz, ihracat ithalat, rant, ihale, tapu, mafya örgüt aracılığı ile talan edenlere kurtarıcı madalyası takılır. 
Adına da hukuk cumhuriyet ve demokrasi denilir. Çok darda kalınca da “hukuk ve hukukun üstünlüğü denilir.” 

“Eşitlik, Mülkiyet ve yasaların ortaya çıkmasıyla sürekli ve meşru olur. İnsanlar arası eşitsizlik doğal hukuka aykırıdır. Bir avuç insanın bolluk içinde yüzerken çoğunluğun 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gerekli ihtiyaç maddelerinden yoksun yaşaması doğal yasaya aykırıdır.” Rousseau İstanbul 1968 (İnsanlar arası eşitsizliğin kaynağı) Çeviren. E. Başar. 

Gizli güçler ve egemenler sadece açlığı ve çaresizliği kul lanıp kendilerini koruma altına almazlar. Dini, sosyal, kültürel, ruhsal kaynakları da kullanırlar. Bu kullanım için yasalar en kolay yoldur. 

Toplum ve insan doğanın bir parçasıdır. Doğası gereği kendi özgürlüğünü sağlayacak irade ve akla doğuştan sahiptir. 
Birey, yasaların sınırlayıcı, kısırlaştırıcı ve kuvveti besleyen baskısından kurtulmak için, kendisinin doğal denge ve gücünü gasp eden siyasiler ve ortaklarının yasa ve mülkiyet egemenliğini yenmek zorundadır. Kural ve prensipler bireyin somut irade ve aklına, ihtiyaçlarına, toplumun kollektif değerler birikimi ve iyi geleneklerine, milli ve dini değerlerine dayandığı oranda yapıcıdır. 

Yasaların çoğaldığı oranda devletler büyümüştür. İnsanlar en ufak ayrıntılarını kararlarını ve zevklerini dar kalıplar, duvarlar arasına sıkıştırmıştır. İlişkileri sınırlanan insanların doğaları yani irade ve duyguları da gasp edilerek kısırlaştırılır. 

Türkiye'de 1980 darbesini yapan Philadelphia?lı (Manisa Alaşehir) Yahudi Ahmet Kenan Evren, öğretmenlere getirdiši kanunla, onların giyeceği pantolon etek veya dudak boyasını belirlemiştir. Görevi, irade ve akıl dayatmak olan öğretmenler nasıl olurda saçını kıyafetini veya makyajını belirleyemeyecek kadar iradesi yok olur. Bu varlık nasıl olurda yetişen gençlere irade ve akıl dağıtır? 

Dünyanın hiçbir yasa ve silahı, insanları sevgi ve paylaşma yönünde motive etmemiştir. 

Bireysel olarak hukuk elde edilemez. Çünkü hukuk bireyin toplumla ilişki ve iletişiminde haklı yeridir. 
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Yasalar, hantal ve zorlayıcıdır. Bu yönü ile de hukuktan ayrılır. Günümüzde hukukun pazarı ve borsası vardır. Güçlü bir devletiniz, paranız, düşünmeye ve proje üretmeye zamanınız varsa, avukatınız varsa, yasaları yapanlar veya uygulayanlar, boynunda yular takılı hakim ve savcınız varsa, aşkla resmi ideolojiyi çocuklarınıza ezberleten mürebbiyeniz vara borsada yeriniz var demektir; goyimleri öldürebilirsiniz, alın teri ve parasını hortumlayabilirsiniz, sizden hak ediş iddia edip patron hevesinde olan goyime kapılarınızı kapayabilirsiniz. Seçim meydanlarında kükreyip aziz milleti kurtarabilir, üç beş şak şak çı bulabilirsiniz. Aslınızı ve asaletinizi belgeleyecek tarih öğretmenleri yetiştirebilirsiniz. 

20. yüzyılda milliyetçi ve marksist savaşçı ve ihtilalcilerin döktükleri kan, yasaların verimliliği hukukun katlini gösterir, İnsanlar yanlış tabu ve ideolojilere bağımlılık ve kölelik yaparak hukuku yok ettiler. Beyninden, ruhundan, duygularından tabularla sınırlı, dış çevresi sermaye ve egemenlikle çevrili insanın hukuku yasalara mahkumdur. Bu insanlar milyonların yaşadığı metropollerde hukuk devleti, bireysel özgürlük edebiyatı ile kolayca kandırılır. Kandırılan zavallılar örgütlere yem yapılarak, devletlerin yasak, mahkeme, polis kurumlarının ço-Şalması, şişmesi, büyümesiyle sonuçlanır. 

İnsanın özgürlüğünü elinden alan güçlerin sezilmemesi insanların sezgi ve görme melekelerine engellenmesiyle olur. 
Halkın iradesini tekelinde bulunduran kabalistler kendilerine piyonluk yapacak, bağnaz aydınlar yetiştirmeyi ihmal etmezler. 


Yasacı ve totaliter parlamentoların çoğu üyeleri yasaların bilgi ve bilincinden yoksundur. Hukuk insanların akıl, ruh ve iradeleri yönünde canlı ve dinamik prensip ve disiplinler halini almalıdır. Eğer bir ülkede irade ve özgürlük, dürüstlük, 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sevgi ve paylaşma, erdem alışkanlık halini almışsa, hukukun temeli oluşmuştur. 

Totaliter sermayenin egemen olduğu, paranın temel deerlerden biri olduğu günümüz toplumlarında birey haklarının alınıp satılması ve bunların yasalarla organizesi kaçınılmaz olur. Yasa yapma kurulu üyeleri veya diğer otoritelerin yasaları keyfi ve ekonomik güç doğrultusunda değiştirebildiklerini görürüz. Yasaları yapanlar, para, kuvvet, resmi ideoloji ezoterizme bağımlıdırlar. Büyük suçların her gün rahatlıkla işlendiği dünyamızda, toplumu güvensizliğe ve suça sürükleyen ortamın mimarlarını aramalıyız. Adi suçlar, siyasi ve örgütlü suçlar goyimleşen kitle toplumlarının ortak ürünleridir. Yasaların iyi yönde motive etme karakteri yoktur, suç ve ceza karakteri vardır. 

Goyimleşen iyi görünümlü insanların dahi ruhsal ve geleneksel açlığın biriktirdiği kötülük ve kontrolsüzlük sonucu ufak zorlanmalarla büyük suçlar işleyebildiklerini görebiliriz. 
Bastırılmış birikim ve ihtiyaçların fırsatlar bulunca yüzeye çıkması doğaldır. Hukuku sınırlamak, tekelleştirmek, yalın egemenliğe bağımlı hali getirmek hukuku çiğnemenin ve sömürmenin başlangıcıdır. İnsan iradesi, aklı, ve ruhunun görevi, hukuku yaşam içerisinde, sosyalleşen demokratik ortamda araması, bulması, bilmesi ve uygulamasıdır. Hukukun dinamik mimarı ve bekçisi akıl, irade, ruh ve değerlerin bütünlüğüdür ve işlerliğidir. 

Gerçek mahkemeler toplum ve insanın vicdanında, sağduyusunda yaşayan sürekli mahkemelerdir. Günümüz dünya mahkemeleri genelde yasa ve kuvvete bağımlıdır. Mahkemelerin başlıca ortakları çeteler, mafya, ideoloji ve siyasi örgütler, rant babalarıdır. Yasa kökenli güdümlü mahkemeler, egemen kabalistlerin giyotinidir. 
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Ezoterik pagan hukukta tekelleşme yasaldır. Yasalar bu tekelleri inşa ederken en fazla ortaklarının gücünü kullanırlar. 
Marksist ihtilalciler için, egemenlikleri uğruna insanları sinek gibi öldürmek yasaların tanıdığı haktır. Dünyada en büyük tekel, insan beyni ve geleneği, hukuku üzerinde, devletlerin ve ortaklarının yasalar aracılığıyla kurdukları tekeldir. 

Kuvvetin koyduğu kural yine kuvvetle uygulanır. Kuvvetin yasaklama ve zorlama karakteri, iradenin ise seçme yeteneği vardır. 


KENE İMPARATORLUĞU - I Ezoterikler ve Goyimler MUSEVİ GOYİMLER 


BUNLARA JUDAİKLER DE DİYEBİLİRİZ; Tarihde Juda diye bir Musevi devlet kurulmuştur. Bu devletin salt Musa ve Tevrat'a inanan Musevilere ait olduğunu söylerler. 
Bu nedenle Musa, Tevrat ve Zebura inananlar kendilerine JU-DAİK adını verirler. JUDAİK Museviler İsrail ve yahudi imaшпа karşıdırlar. İsrailin yıkılmasını isterler. İsrailin Musevileri temsil etmediklerini vurgularlar. Gerçekte de İsrail Musevilerin değilir. yahovacı kabalist pagan din devletidir. Musevileri maske ve paravan olarak kullanır. 

Ezoterikler, milletlere onlardan gibi görünüp nüfuz ederler. Musevilerin içine de bu şekilde sızarlar. Museviler en az Müslüman ve hrisitiyanlar kadar Yahudiler için düşman goyim ve kuldur. Müslümanların hrisitiyanların organize bilinç ve beyinden mahrum olmaları bu insanları da yalnız bırakmaktadır. Günümüzde Filistin meclisinde üç adet Musevi haham vardır. Bu hahamlar israile düşmandır. 

Bu Museviler çalışmalarından bir pasaj sunmak istiyorum. Haham: “Huzur için İsrail yıkılsın”. Siyonizm karşıtı meşhur Haham Yusrail David Weiss, İsrail'in terörist bir ülke olduğunu ve dünyanın İsrail yıkılmadan istikrara kavuşamayacağını söyledi. 

Yahudi Neturei Karta Örgütü'nün sözcülüğünü yapan Siyonizm görüş ve İsrail'in kurulması karşıtı musevi Haham David Weiss, Berlin'e yaptığı ziyaret esnasında İsrail'i destekleyen ülkelere sert eleştirilerde bulundu. 

İsrail'i ve Siyonist ideolojiyi savunmayan museviler de olduğunu göstermek için gösteriler ve konferanslar düzenlediklerine işaret eden haham, “İsrail'in terörist olduğunu, liderlerinin savaş suçlusu olarak yargılanması gerektiğini ifade 


-153- 


KENE İMPARATORLUĞU - I Ezoterikler ve Goyimler 


etti. Musevilerin dünyada egemen ezoterik mason Yahudilerin politikaları ile hiçbir ilgileri yoktur. Museviler rahmani Yahudiler şeytanidir. Musevilerin Tevratta bahsedilen on emri bunu yazılı belgesidir.” 

ON EMİR 
1- Рша tapmayacaksın, tek Allahın varlığına inanacaksın, 2- Allah ismini hürmet ve muhabbet ile zikredeceksin, 3- Altı gün çalışıp, yedinci gün dinleneceksin, 4- Kimsenin malını çalmıyacaksın, 
5- Adam öldürmeyeceksin, 
6- Zina yapmayacaksın, 
7- Anne ve babana hürmet, itaat edeceksin, 
8- Yalan söylemeyeceksin, 
9- Helâl yollardan olmayan, kazanmadığın parayı almayacaksın. (Buraya, rüşvet, faiz ve kumar paraları da dahildir.) 
10- Haram olan kurbanı kesmeyeceksin. (Bu kurban, putperestlerin putlara kestiği, bazen insan bile olan kurbandır.) 


Musevi hahamlar İsrail bayrağını yakıyorlar. 
Judaizim yani Musevilik siyonizme karşıdır. 
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Authentic 
RABBIS 
Always Opposed 


Zionism 
And The 
State of Israel 


ие, 
Musevi goyimler. 


İsrailde goyim Museviler baskı altındadırlar. İsrail devleti Musevi devleti değildir. Pagan firavun devletidir. 
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EZOTERİK BEYİN KONTROLÜ 
EZOTERİKLER KULLARI GOYİMLERİN BEYNİNİ 
NASIL KONTROL VE İMHA EDERLER 


Ezoterik Kabala kitabına göre Yahudi olmayana goyim denir. Goyimler Adem ile Havva'nın çocuklarıdırlar. Kuldurlar. Yahudiler lilith ve şeytanın oğlu İblisin çocuklarıdırlar. 
Şeytandan geldikleri için tanrıdırlar. Kabalada şeytan tanrıdır. 
Şeytan yani tanrı yahudiye duhul etmiştir. Firavun ve ümmeti tanrıdır. “tüm peygamberler firavun, tüm firavunlar peygamberdir. Piramitleri peygamberler yani firavun tanrılar yapmıştır”. Kabala'nın ve yahovacı hristiyan geçinen Yahudilerin temel yaradılış doktirini budur. 

Birey veya toplumun geçmişi, geleceğini hazırlar. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Geçmişi unutturulan bir millet gelecekte ezoterik yahudilere boyun eğmeye mahkumdur. 

Bir ağacın dallarını budarsanız daha taze ve gür olarak büyür. Bir ağacın köklerini budarsanız kurutur yok edersiniz. 
Bir milleti boyunduruk altına alıp kullanmanın en önemli yolu, geçmişte biriktirdiği geleneksel, dini ve milli birikimlerden koparmakla olur. Yozlaşan, hayat damarları kopan milletler kolaylıkla ezoteriklere teslim olur, yaşamak için birbirini bo-Şazlarlar. 

Bir milletin goyim, yani beyni yıkanmış kul ve hayvan sürüsü olabilmesi için o milleti ayakta tutan tüm kurumları yasaklamanız gerekir. Bu yasaklama ve budamayı en iyi şekilde Osmanlıyı yıkan İtthat Terakkici ezoterikler yaptılar. Anadolu'da belkide dünyada eşine az raslanan milli karakterlerin ve ahlaki değerlerin imhası operasyonuna rastlarız. Anadolu milletlerinin kurumları, Halifelik, Tekkeler, Zaviyeler, Manastırlar yasaklandı. Ruhani liderler uydurulan bahanelerle idam edildi. 
Öldürülen din adamlarının yerine geçen çakma ezoterik Yahudi din adamları camilerde imamlık yaptılar. Müslümanları dinden diyanetten soğuttular. Sonuçta kuvvet ve egemenlikle, onların temsilcisi siyasi şarlatanlarla akıl, ruh ve duygu dışı bir soysal yapı oluşturdular. 

Ezoterikler, Türkiye'de Müslümanlara, zulüm, işkence, katliam uygulamalarında özel bir ihtimam gösterdiler. Bunun nedeni, Türkiye'nin dünyanın merkezinde her türlü zenginliğe sahip bir ülke olmasıdır; Türkiye, kara hava ve deniz yollarının kavşağıdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde beş iklim türü ve bitki topluluğu yoktur. 

Müslümanları köklerinden sökmek, imha etmek için alfabeleri kitapları yasaklandı. Geçmişlerini anlamaları engellendi. Atalarına küfreden, hakaret eden, hiç tanımayan, Müslüman Türk nesli yetiştirmeyi başardılar. Hala bazı medya ve devlet kurumları bu yönde çalışmaktadır. Ezoteriklerin kurdukları sistem bunu beslemekterdir. Müslüman çocukları devlet eli ile geçmiş lerine küfredecek kıvamda yetiştirilmektedirler. Zihinsel, ruhsal askeri ekonomik darbelerin asıl hedefi Müslümanlardır. Ezoterik ideolojiler adına, dinen ve milli degerlerden soyutlanan kitleler hızla cinnet toplumuna koşmaktadırlar. Dünyanın en güçlü, en sağlıklı rahmani sosyal yapısı olan Osmanlı medeniyetini, “ganimetler, savaşlar” tarihi diye yalan bilgilerle ezberlettiler. Osmanlının binlerce yıllık kitaplarını yaktılar. 

1865 de Osmanlı devletine sızan kripto ezoterikler Osmanlı medreselerinden fen bilimlerini kaldırdılar, yasakladılar. 
O tarihten günümüze kadar, Müslümanları cahil bırakmayı devletin resmi politikası ve anayasası haline getirdiler. Bu politika günümüzde mevcut eğitim sistemi ile devam etmektedir. 

“Goyimin yaşamı ve tüm kuvveti Yahudi'ye aittir.” 
(A.Rohi, Die Polem,20) 

“İsrailin zaferi için, Tanrı Goyimleri insan suretinde yarattı. Ancak goyimler (Yahudi olmayanlar) sadece Yahudiler tarafından gün ve gece yönetilmek için yaratılmışlardır ve onlar bu hizmetlerinden kurtulamazlar. Onlar hayvan ve insan suretlerinde Yahudi Kralınca güdülmek üzere yaratılmışlardır. 
Öyle ki; aslında O bir canlı olarak insan bile değildir. Yahudi olmayan, bir diğer adıyla, yani goyimler;Tanrı tarafından insan görünümünde yaratılmış hilkat garibesi-mendebur ucubelerdir. Dünyanın yegane sahibi ve tek üstün ırk olan Yahudilerin emirlerine amade, ilelebet el pençe bekleyen kürek mahkumu hizmetçileridir goyimler. Gerçek bir Yahudinin gözünde goyim denilen kişilik; sözüm ona canlı bir yaratık olsa da, gerçek anlamda bir hiç bile değildir. (Midrasch Talpioth.225) 

CENGİZ AYMATOV, Kırgız yazar. Komunist ezoteriklerin tüm baskılarına rağmen ayakta durabilen bir aydındı. 
Babası, bi akşam evinden alınır arazide kurşuna dizilir. Faili meçhul cinayet denir. Aytmatov'un Önemli eserleri var. Avrupalılar, kendisine Nobel ödülü vermek için öneride bulunurlar. 
Aytmatov cevap olarak “bu sizin nobeliniz. Ne zaman bizim nobelimiz olur, o zaman nobele aday olurum” cevabını verdi. 

Sovyet ezoterikleri Stalin ve müsteşarı BERİA bu tarz goyimleri Sibirya'ya sürüyor işkence ile öldürüyordu. 

Aytmatov'un bize geçmişten aktardığı yaşanmış bir hikaye; Asya'da iki Türk kabile arasında savaş olur. Bir tarafın idarecileri, aldıkları esirler üzerinde bir deneme yaparlar. Bu deneme beyin kontrol denemesidir. Sıcak ve kurak bir yaz günüdür. Deve keserler devenin sıcak derisinden köleler için oldukça dar şapkalar dikerler. Ve kölelere giydirirler. Bu deri 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şapka sıcak güneş altında daralır çeker. Çektikçe köle gençlerin kafatasını sıkar. 

Bu sıkışma onlarda hafıza kaybına yol açar. Hafızasını önemli oranda kaybeden köleler o oranda iradelerini de kaybederler. Aradan uzun zaman geçmiştir. Kölelerden birinin anne babası oğullarını görmeye ve özgür bırakılmasını istemeye gelir. Kabile reisleri bu durumu fırsata dönüştürmek ister. Malum gence kılıç ve kama verirler. Ziyaretine gelen anne babasını öldürmesini söylerler. Oğul anne babayı tanımaz ve öldürür. 
Deneme başarı ile sonuçlanmıştır. Bu olayda eğitilen bu esirlere MANKURT adı verilir. Mankurt terim ve olgusunun başlangıcı bu şekilde yaşanmış bir olaya dayanır. 

Günümüzde, Dünyaya hükmeden ezoterik Yahudi ırkçılar goyimleri deve derisi ile mankurtlaştırmıyorlar. Adına okul dedikleri duvarlar arasında, eğitim adı verdikleri operasyonlarla mankurtlaştırıyorlar. Türklere atalarını katleden ittihatçı Yahudileri tanrı ve kurtarıcı olarak kabul ettirdiler. 

ÖĞRET, ÖĞRETMEN ÖĞRETİR kavramları beyin yıkamanın öncüleridir. Öğretmen ilkokulda öğretir. Ortaokula geçince çocuğa öğretmek demek dikte etmek ve beyin yıkamaktır. 

Bunun etkisimidir nedir bilinmez ortaokula geçen çocuklar öğretmen kelimesini unutur hocam demeye başlarlar. 
Ama orta okul, lise ve hata üniversitede hocalar ÖĞRETME-YE ve ÖĞRETMENLİĞE devam ederler. 

Ortaokulda ve sonrasında gençlere öğretmek, onların sadece beyinlerini bastırıp kısırlaşmasını sağlamaz, kişilikleri- nin gelişmesini de engeller; İnsanlar 11-12 yaşına kadar birilerinin anlatımı ile öğrenebilirler. Bu yaştan sonra yani ortaokula geçince öğretilmeye isyan ederler. Kendi iradeleri ile öğrenme istidadı gösterirler. İnsan doğasına uygun olan, mantıksal, analatik çerçevede öğrenmek isterler. Bu onların zihinsel ve duygusal iç güdüsünde vardır. Bu nedenle ortaokula geçen bir çocuk zanaat yönelmeli veya teorik olarak akademik bir eğitime geçmelidir. Bu insan doğasının temel disiplini ve pedogojinin vazgeçilmez kuralıdır. Bunun aksini yapmak yani 12 yaşından sonra öğretmek goyimlerin sindirilmesinde uygulanan işkencedir. Goyim Çocuklar öğretmen denen tetikçilerin dersliklere gelmemesini memnuniyet ve neşe ile karşılarlar. 

Goyim çocuklara yapılan bu kötülük 1998 darbesi ile kurumsallaştı. Ortaokullar ilkokullaştı. 8 yıl kesintisiz eğitim adı altında goyim çocukları tamamen zihinsel ruhsal baskı altında aptallaştırıldı. İşin komik tarafı 8 yıl kesintisiz eğitimin mimarı Selanik yahudisi general Çevik Bir bu darbeyi İsrail için yaptıklarını itiraf etti. 

Ezber tüm dinlerin olmazsa olmaz öğretisidir. Müslüman ve Hıristiyanlarda ezber ilahi hikmete dayanır. Din akılla başlar aklın bittiği yerde devam eder. Kainattaki muazzam disiplin bizi dine götürür artı bu disiplinde yaratılış disiplini ve benzeri çözümlenemeyen akıl ötesi olanlar bize hikmete sığınmamız ve teslim olmamızı sağlar. Bu bağlamda akıl ötesi konularda ezberler kaçınılmaz ve faydalı olur. İnsanları boyutları ile sınırlı bir varlık olarak boyutları sınırsız bir varlığı anlamaları tasavvur etmeleri mümkün değildir ve akla da uygun değildir. Bu nedenle Allahın varlığını boyutları ile düşünmek veya beklemek hiledir akılcı değildir. Dinlerin hikmet yani akıldan sonraki yönü ezberleri gerektirebilir. Dünyanın birçok yerinde ezoterikler, goyim çocuklara sunduğu ezberlerle akıl kapasitelerini doldururlar. Bu çocuklar kendi dinlerinin hikmete dayalı ezberlerine yer bulamazlar. Mankurtlaşırlar. 

Goyimlerin kul statüsünden çıkması, ezoterikler için bir facia olacaktır. Türkiyede sözde islam dini eğitimi, dinin 


-160- 


KENE İMPARATORLUĞU - I Ezoterikler ve Goyimler 


yanlış anlaşılması, eğitilmemesi için dört duvar içinde verilir; bugünkü dini eğitim, eğitim değil diktedir. Din eğitimi camide zaviyede tekke ve imaretlerde verilmesi gerekir. Özel okullar ezoterik imanın eğitimini direk olarak verilidiği mekanlardır. 
Zehirli eğitim çocukta üç yaşında başlar. Çocuk TV de ne görürse onunla büyür. Aman çocuk sıkılmasın ağlamasın ben iş yapayım çarşı pazara gideyim deyip kumandayı üç yaşındaki çocuğa bırakırız. Dünyada çizgi filmlerin teması subliminal mesajlar içerir. Beyni Ezoterik köleliğe hazırlar. 

Goyimlerin okuduğu okullarda test sınav sistemi ile analatik düşünce öldürüldü. Kriptoların gittiği özel okullarda test uygulaması yasaklandı. 

Okullar pagan ezoteriklerin gizli operasyon yaptıkları en köklü en zengin egemenlik kaleleridir. En güçlü silahlarıdır. Beyin kontrol ve yıkama merkezleridir. Yasalarla koruma altındadır. Okullarda sapkın ideolojiler, beyinleri yıkama, zehirleme, yalan söyleme, yönlendirme ve dikte etme özgürlügüne sahiptirler. Bu nedenle okullar tam bağımsız beyin imha merkezleridir. Bu yıkım ve kırımın mankurt kahramanları öğretmenlerdir. Baştan sona yalan entrika komplo olan tarih ve sosyal bilgiler kitaplarının insan beynini ihya ettiği söylenemez. Ülkemizde katliamdan idama mahkum olmuş şahıs milli eğitim bakanı olabilmiştir. Eğitim, insan aklı ve idrakinin, duygu heyecan ve zevklerle beslenmesi ve desteklenmesidir. 
Bireyin kendi irade ve melekelerinin, toplumun kollektif akıl ve değerlerinin beslediği eğitim, doğru eğitimdir. İnsan irade ve duygularının zayıfladığı, gelişmediği zamanlarda, insanların davranışlarını ve ilişkilerini kontrol şansı azalır. Ortaya kavramlar ve davranışlar anarşisi çıkar. Yıllarca dengesiz cinsel yaşama mahkum edilen insanların duyguları, müstehcen yayınlarla bastırılarak ruhsal dengesizlik oluşturulur. 
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Soygun, saldırı, cinnet benzeri adi suçların kökeninde ruh, beyin, fizik ve duyguların doyumsuzluğu ve dengesizliğinin birikimini görürüz. İrade ve duyguları özgürlüğüne kavuşmamış insanlarda, güvensizlik, tembellik, korku gibi özellikler gelişir. Doğru eğitim; araştırmacı, pratik ağırlıklı, hissedilir ve arzu edilir karaktere sahiptir. Yaşamla iç içedir. Ezoterik eğitim sistemlerinde, Goyim çocuklarının kişilik ve akıllarını kısırlaştırmak bastırmak temel hedefidir; Yalan yazan kitapların ezberleri ile goyim çocuklarının depresif, dengesiz, fevri, dominant yetişmesi hedeflenir. 

Madden ve manen aç olan anne baba, bu açlığını çocu-Şuna yansıtır. Masum ve zavallı bir insan açlığın verdiği baskı ile hatalar çukuruna düşmekten kendini alıkoyamaz. 

Bazen yaptığı hataya kendisi dahi zor inanır. Ama unuttuğu bir şey vardır, aklın yarısı duygudur. Duyguların olumsuzluğu, aklı devreden çıkarmaya yeterlidir. Ezoteriklerin, goyimleri eğitimleri tek yönlü değildir. 

Birinci dünya savaşı soykırımı ile cepheye sürülüp, arkadan hançerlenen Müslümanların arta kalan mağdurları, açlıkla terbiye edildiler. Osmanlı sosyal yapısı tebası en fazla et tüketendi. Cumhuriyet döneminde Türkiye en fazla ot tüketen ülke oldu. İstatistiklere göre 20. yüzyılda en fazla ekmek tüketen ülke Türkiye. Cumhuriyetle beraber et yiyen goyimler ot yemeye mahkum edildiler. Bu durumdan ezoterik kriptolar istisnadır 

Türkiyedeki пеосап ezoterikler 15 temmuz 2016 da büyük bir darbe aldı. 15 temmuz başarısızlığı ve burukluğunun intikamını alırcasına, beyin yıkama operasyonuna ağırlık verdiler. Bu saldırı TV ler ve medya aracılığı ile devam etmektedir. Bunda organize ve bilinçli goyim kadroların olmayışı etkendir. 
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Eğitimde mantığın düşmanı mutlak itaattir. Okullarda ezberlenen tabular ve yanlışlar itaat ve biat kültürü ve geleneбіпіп kaynağıdır. Vatandaş okulda veya mezun olduğunda, gizli fetö tarzı cemaatler aracılığı ile ezoterik Yahudiler musallat olur. Birey itaat, biat, aidiyet ve enaniyet budalası olur. 

Bireyin mantığı ve iradeyi ne kadar baskı altında olursa, o oranda patlamalar olur. İrade ve duygunun bastırılması sonucu oluşan açlık ve hırs en fazla kuvvet simsarlarının işine yarar. 

TV de korku, saldırı filmleri, amacına kanalize eder. 
Ailede mutlak itaat her ne kadar yıkıcı ve kırıcı olsa da, geleneğe dayalı özü bu baskıyı yumuşatabilmektedir. Ezoterizm kaynaklı eğitimde itaat ve biat makamı, egemen oligarklar ve ideolojileridir. Bu ideolojinin ilkelerini değiştirmek değişmesini teklif etmek dahi yasaktır.! Bu durum gizlenen kabala dini ve tarikatına biat ve itaatın karinesidir. 

Bir ülkenin anayasası ezoterikler tarafından yazılmış ise o ülke goyimlerinin birinci vazifesi efendilerine itaat ve biat etmektir. Türkiye'de ki gizli cemaatlerin ve okulların temel misyonu bunu sağlamaktır. 

Dini ve sosyal doyumdan uzak ailenin, parayla beslediği, ancak manen doyuramadığı çocuklarında, taklitçilik ve özenti gelişir. Mutlak itaat ve biat, güçsüz kalan insanların sıgındıkları köle mağralarıdır. İradenin zayıflaması ve sınırlanması korkuyu, korku bağımlılığı, bağımlılık mutlak itaatı do-Şurur. 

Ezoterik devletler, “kahramanlık, milli birlik, milli dava, vatan sevgisi” ve benzeri sloganlarla kollektif coşku aşılarlar. 
Bu çoşkunun temelinde goyimlerin değerleri değil, ezoterik ideolojiler olduğu için altı boştur. Birey ve toplumun temel disiplini, değer üretmek ve sosyalleşmektir. 
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Devletlerin temel disiplini kuvvet kullamak, yasaklamak, engel koymaktır. Devletçi zihniyet büyüdükçe, ezoterikler daha güçlenir. Bu gücün kaynağı devletin ayakta kalması için ezoterik oligarklara dağıttığı her türlü rant, faiz gelirleri ve vurgunlardır. Kişilik özellikleri zayıflatılan toplumlar boyunduruğa mahkumdurlar. Örnek olarak; Elli bin kişilik bir kasabada insanlar birbirleri ile saygı, sevgi paylaşma ve dayanışma içerisinde, Allah'ın kendilerini kötülük ve iyilik bazında takip ettiğine inanan, haksızlık yapmamayı temel gelenek haline getirmiş bir kasabada beş polis beslersiniz. Hiçbir olay olmaz. 
polislere iş düşmez. Değerler büyüdüğü için devlet küçülmüş- 


tür. 


İzmir Amerikan Koleji yakınçağda özel okullar özel ve yabancı okullar dünyanın her diyarına yayılan ezoterik Yahudilerin eğitimi, bulundukları ülkeye egemen olmaları doktirin ve tarikatlarının güçlenmesi için kurulmuştur. Bu amaçla uygulanan soykırım operasyonlarında bu okulların yetiştirdiklerinin payı % 90 dır. 
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Her şeyin maddiyat ve itaat olduğu devletçi ezoterik sosyal yapılarda elli bin kişilik bir kasabada beş bin polis besleseniz az gelir. Birinde devlet büyüktür toplum zayıftır. Ezoterik oligarlar egemendir. Diğerinde devlet küçüktür, toplum güçlüdür. Rahmani değerler zengindir. 

Bu dengeyi iyi bilen satanist kabalist baronlar, egemenliği ellerinde tutmak, toplumda manevi ve maddi değerlerin çökmesi için imkan ve kabiliyetlerini seferber ederler. TV ler, internet, gazeteler ve okullar ezoterik baronlar adına toplumu dizayn ederler. 

Bu dizayn sonucu boşluğa ve açlığa düçar olan bir çok insan tacize, jiletleyip şişlemeye, hayvanlara eziyet etmeye, ürkek ve şüpeli davranışlar sergilemeye eğilimlidir. 


Sivas Аах ikan Koleji bir ülkede golünde için üç tehlikeli ultra zehirli kelime vardır. “DIŞ YARDIM” “YABANCI VE ÖZEL OKUL-LAR” “KURTULUŞ” bu üçüde insanların damarına, beynine midesine kalbine uzanan şırıngalardır. Bü üç nesnenin girdiği yerde boyunduruk, zincir, prangalar kaçınılmaz olur. Bunun en yeni örnekleri Afganistan Yemen Irak Suriye 'dir. 
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Goyimlerde teşebbüs ruhu kısırdır, her an iflasla karşı karşıyadırlar. 

Ezoteriklere bilinçli uşaklık edenler belli bir yere kadar zenginleşirler. Yükseldikçede küstahlaşır, sonradan görme dedikleri “kraldan fazla kralcı” olurlar. Sistemin stepne lastiği ve ezoteriklerin yük eşeği olurlar. 

Ezoterikler, toplumu sadece dini ve milli değerlerinden soyutlamaz. Var olanı da bulandırır ve zehirlerler. Mesela en iyi Müslüman aklını ve duygularını kullanamayan müslümandır. 


Ezoteriklere göre, bir adam illa ki dine inanacak ve yaşayacaksa taassupla bağımlı ve güdümlü hale gelmelidir. 


Kayseri Talas Amerikan Koleji (1890) kayserinin ünlü iş adamları ezoterik gizli Yahudileri bu okulda yetiştiler. Hepside ütlkenin topraklarını sermayesini üzerlerine tapuladılar. 
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АЇМТАВ — Collège Américain 


Gazi Antep Amerikan Koleji, goyimlere hazırlanan boyunduruğun imalat yeridir. 


ANGLO-AMERICAN SCHOOL of MOSCOW 
ИГЛО-АМЕРИКАНСЕ АЯ ШКОЛА. МОСКВА 
Ге 


ibirine düşman göründüklerine çok derinlerde kucaklaşır buluşurlar. 
Evlerine gidince dost olurlar. Amerikan kolejinin moskovada ne işi var demeyin. Her tarikat devlet ve ırkın satanist yahudilere hizmet kulvarı farklıdır. 
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Roberi kolej. Goyimleri yöneten ezoterikler bu ve benzeri Yahudi okullarından mezun olmasının nedenini hiç sorgulayan Müslüman olmadı. istanbulun sahipleri gizli Yahudiler bir zamanlar bu okullarda okurlardı. Şimdi özel okul ve özel üniversite oldular. 
Е 


Merzifon Amerikan koleji (1889) Amerikalılar Merzifonluları ne de çok düşünürmüş. 130 yıl önce Merzifonluların okuması için okul yapmışlar!! Merzifondan çok kripto çıktı. Başta Merzifonlu Kara 

Mustafa Paşa. 
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Harputta Ermeni maskeli kripto pakrudinlerin yaşadığını Amerikalılar biliyorlardı. Bunlara Katolik ermeni adı veriliyordu. Ermeni ve hrisitiyan değillerdi. Yukarda Harput (bugünkü Elazığ) Frat Amerikan koleji. Harput bölgede ezoteriklerin soykırım karargahı oldu. Sözde, Amerikalılar Ermenilerin ve harputluların eğitimini istiyorlardı. Gerçek hrisityan Ermeniler hunharca katledilirken Amerikalı misyonerler seyrettiler. Çoğu bölgeyi terk ettiler. Yetiştirdikleri kahalistler bölgeyi kan denizine çevirdiler. Osmanlıda ve Türkiyede yabancı okullarda gizli veya sebatay, pakrudin veya Şabbiha Kürt Yahudiler okudular eğitildiler. 
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YAHUDİ PAPALAR, EZOTERİK HİRİSTİYAN 
DİN ADAMLARI 


Hıristiyan goyimler Müslüman goyimlerden çok önceleri ezoterik şeytanilerin boyunduruğu altına girdiler ve kullanıldılar. 

Dünya tarihinde pagan Yahudiler, hristiyanları ve Musevileri eşzamanlı kullandılar. Musevi ve hristiyan goyimlerin içine kanser virüsü gibi girdiler. Engizisyon mahkemelerini Musevilere karşı Hıttistiyanlar değil, Hıristiyan maskeli Yahudiler başlattılar. 1391 de ilk kez engizisyon mahkemeleri kuruldu. Musevi karşıtı propagandayı ilk ateşleyenlerden Rahip-filozof Alfonso de Valladolid (1270-1346) konverso (dönme) yahudiydi. Talmud eğitimi konusunda uzman bir haham olarak yetiştirilen Alfonso de Valladolid, Vaftiz olup Hristiyan olduktan sonra, Abner olan ismini Alfonso olarak değiştirmişti. 1295'de Kral IV.Sancho tarafından Burgos piskoposluğunda getirildi. Burgos Piskoposluğu Katolik liğin en önemli kurumudur. 

“(1384-1456) Alfonso de Cartagena, konverso yahudiydi. Haham bir babanın oğlu idi. 1594 dörtte hristiyan dönmelerin ikiyüzlülüğüne dair propagandanın başını ise Alonso de Espina adlı bir rahip çekiyordu. Alonso de Espina konverso yani dönme yahudiydi. Espina, yazdığı Fortalitium Fidei (İmanın Kalesi) adlı kitabında, inananların birbirine kenetlenmesini ve sahte Hıristiyanların gerçek yüzünü ortaya çıkarmasını istiyordu. Konversolar ve Yahudiler üzerine baskılar uygulanmasını isteyen Espina, konversoların ikiyüzlü birer sahtekar olduğu propagandasını yapıyordu. Ama ilginç olan kendisinin de bir Konverso Yahudi dönmesi olmasıydı”. (Real Academia de la Historia Boletin, Historia de la Segovia, Madrid, 1876 Cap.27) 
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| Е, 

Hristiyanların ruhani lideri papa, dünya Yahudi birliği başkanı 

Eliezer Grynfeld'in elini öpüyor. 

Katolikliğin önemli merkezlerinden biri olan Burgos Pis koposu ve Kastilya Konsülünün başı (1350-1435) Pablo de Santa Maria'dır. Vaftiz olup Kilise'ye katılmadan önce, Haham 

Solomon Halevi isimli bir Dönme (Konverso) Yahudisiydi. 
Tarihte hristiyan görünümlü CİZVİTLERi, günümüzde Yahova şahitleri ve evangelistleri kullanarak, hristiyan goyimleri amaçları doğrultusunda kullanmaktadırlar. 


ши 1 
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EZOTERİK DİN ADAMLARIMIZ 


ŞEYHÜLİSLAM ZİYAÜDDİN EFENDİ; 31 mart 1909 
da Osmanlı Müslüman devlet erkanı ve yıldız teşkilatı üyeleri hareket ordusu çetelerince katledilmeden ve yıldız sarayı devlet hazinesi yağmalanmadan önce devlet Yahudi masonlarca ele geçirilmişti. Sadece güç tazelemek için bu kırım ve saldırı düzenlendi. 31 Mart katliam ve yıkımından önce şeyhülislamlık makamına da bir Yahudi mason getirilmiştir. Adı Ziyaüddin efendi idi. 2. Abdulhamid durumu sezince bu adamı şeyhülislam görevinden aldı. Balkanlardan toplanan katliam çeteleri devlette kırım yaptıktan sonra bu adamı tekrar şeyhülislam yaptılar. 2. Abdulhamidin azilnamesinin yazılı fetvasını imzaladı. 

ŞEYHULİSLAM MUSA KASIM EFENDİ; (1867- 
1921) Yahudi masondur. Asıl ismi İSRAİL olan şeyh Bedrettin adlı Müslüman düşmanının VARİDAT adlı Arapça eserini Türkçeye çevirdi. Şeyh Bedrettin'in mezarını balkanlardan Anadolu'ya getirdiler. Sultan 2. Mahmut ve Abdulhamid'in defnedildiği devlet mezarlığına naklettiler. Müslümanların taassup aidiyet ve enaniyetle terbiye edilmeleri, güdümlü hale getirilmeleri çalışmalarını devam ettirdi; “Kadınların yaratılış gayeleri, onların sırf dünyaya çocuk getirmeleri ve o çocukları terbiye etmelerinden ibarettir.” Tarzı tekerlemeleri çoktur. 
(Sırat-ı Müstakim, sayı 1,2, 3; yıl 1908; Aktaran İ. Kara, Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi, I) Ölünce Edirne'de cenazesi Muradiye camiinin avlusuna gömüldü. Buraya gömülmesine halk karşı çıksada engel olamadılar. “yahudi Siyonist, mason Allahsız kitapsız” gibi protestolara muhatap olmuştur. 

ŞEYHULİSLAM HAYRİ EFENDİ; (1867-1921) Üst düzey Yahudi mason tarikatı üyesidir. Birinci dünya savaşında ezoterik ittihaçılara çalıştı. Müslümanların Galiçya”dan Yeтеп”е kadar seferberlik ilan eden fetvayı imzaladı. Çocukları da kendisinin yolunda mason oldular. Oğlu Suat Hayri Ürgüplü 1960 israil ABD güdümlü darbeden sonra başbakan oldu. 

CEMALETTİN AFGANİ; Afganistan kökenli Yahudidir. İslam alimi bilinir. Mısır Ezher üniversitesinin masonların eline geçmesinde çalışmaları oldu. İttihaçılar Darul Fununa (İstanbul üniversitesi) hoca yaptılar. Mısır'da yıldız mason mabedine 1355 numara ile kayıtlıdır. Londra ziyaretinde devlet adamı gibi karşılandı. Ölünce şeyhler mezarlığına gömüldü. 
Amerikalı yahudi mason Charles Стопе, Afgani'nin mezarını 
1926 da yaptırır. 1944 de Afgan Yahudileri adamın mezarını 
eşerek, kemiklerini Afganistana naklederler. Rus ve ABD işgali ile Afgan Yahudileri kabuklarını kırarak Afganistana egemen oldular. 

BORCA MİŞON: Cumhuriyeti kuran mason tarikatı müritlerinin şeyhi maşrıkı azamı. CENOVA da ikamet eder. 
Siyasi olmasa da ruhani olarak mason parlemento ve devlet adamları bu şeyhe biat etmişlerdi. 

Türkiye Yahudi baş hahamı Haim Naum istiklal savaşı madalyası ve çok sayıda ödüllerle. En önemlisi, milletini kurtardı. Her yahudiye on binlerce dönüm arazi şehir merkezleri tapuladı. Halifeliği ve Müslüman kurumları yasakladı. Öldürülmeleri için cepheye sürdükleri Müslüman Türklerden, kurtulanları kul köle ve ırgat yaptılar. İşte Çanakkalede 250 kilo top mermisini tek başına kaldıran Seyit onbaşı hayatını balta ile odun keserek idame ettirdi. 

HAYİM NAUM: Türkiye'nin kuruluş dönemi ezoterik lideri ve din adamıdır. Lozan da dr. Rıza nurdan sonra dil bilen delegedir. Lozan barış görüşmelerine gidenlerin çoğu haham veya üst düzey masondur. Haim Naum Türkiye başhahamıdır. Lozan'da halifeliğin kaldırılması, Osmanlı sosyal ve dini kurumlarının yasaklanmasını gizli maddeler ile teminat altına aldı. İSTİKLAL MADALYASI ile ödüllendirilen din adamlarımızdandır. “Jewishs Universal Alliance” üyesi hahamdır. Birinci dünya savaşında tüm taraf devletler arasındaki rabıtayı sağladı. İsmet İnönü'nün yakın dostudur. 


Haham 
Haim Naum 


Türkiye Yahudi baş hahamı Haim Naum istiklal savaşı madalyası ve çok sayıda ödüllerle. En önemlisi, milletini kurtardı. Her yahudiye on binlerce dönüm arazi şehir merkezleri tapuladı. Halifeliği ve Müslüman kurumları yasakladı. Öldürülmeleri için cepheye sürdükleri Müslüman 
Türklerden, kurtulanları kul köle ve ırgat yaptılar. İşte Çanakkalede 250 
kilo top mermisini tek başına kaldıran Seyit onbaşı hayatını balta ile odun keserek idame ettirdi. 


KÜÇÜK HÜSEYİN EFENDİ; Cumhuriyet döneminin gözde şeyhlerindendir. Yahudi asıllıdır. İş adamı Üzeyir garih bu tarikatın üyesi olarak, Mezarının başında dua ederken öldürüldü. Üzeyir Garih Müslüman oldu dediler. Oysa öldüğü gün oğlu İsrailde askerlik yapıyordu. İsrailden Cenazeye özel izinle geldi. 
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RIZA TEVFİK: Yahudi kabalist din adamlarımızdandır. 
Kabala yorumu Talmut'u Ladino Yahudi lehçesinde ezbere bilir. Sevr anlaşmasını imzalayan sadrazamdır. Savaş adı altında Türklere yapılan soykırımdan pişmanlık duymuştur. Bu doğrultuda pişmanlığını Sultan Abdulhamid'e ağıt yakarak ifade etti. Pişman olup döndüğü için sürgün edildi. 

KENAN RİFAİ: dergah şeyhi. Peygamberleri kabul etmez. Kenan Rifainin dört eşi vardı. Dördüde Selanikli idi. 
ŞEYH İSHAK DEDE: Haham. Torunu Emre Gönensay dışişleri bakanı oldu. 

SHIMON ZWY (Şemsi Efendi): Yüz yılımızın büyük kabalist haham din adamımız. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkokul öğretmeni. Haham şimon zwy Selanikte Yahudi mahalle mektebini önceleri gayrı resmi devam ettiriyorudu. Macar yahudisi Simon Deuch'un öğrencisi Ahmet Şefik (MİTHAT PAŞA) Selanik valisi olunca şimon zwy'nin gizli okuluna resmi ilkokul statüsü verdi. 

Mustafa Kemal Atatürk, General Galip Pasinler, Nuri Conker ve benzeri ünlüleri yetiştirdi. Cumhuriyet döneminde İstanbul'a taşındı. Şişli terakki adını aldı. Şişli terakkinin zemin katı sinegogdur. Türkiyenin önde gelen asker ve siyasilerin çocukları burada eğitim görür. Günümüzde Işık mektepleri olarak devam etmektedir. Şemsi efendinin Torunu Ilgaz Zorlu İsrail'de ilahiyat okudu, hali hazırda Yakubi sebatay Yahudilerin hahamı olarak görev yapıyor. 

SELANİKLİ HAYEM ŞALOM: çağdaş din adamlarımızı eğitti. Sebatayist İsmail Hakkı efendiyi yetiştirdi. İsmail Hakkı efendi Ata refik Atabeki yetiştirdi. 

MAHMUT CELAL BAYAR; Edirne Universal Alliance İsrael haham okulunu bitirdi. İttihat terakkinin maliyeden sorumlu genel sekreterliğini yaptı. Cumhuriyet kurulunca 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ekonomi bakanı oldu. Türkiye'nin çiftliklere bölünerek Yahudi azınlığın üzerine tapulanmasını sağladı. Bir çok kez bakan başbakan ve en son cumhurbaşkanı oldu. 

REŞİT GALİP: Rodos “Universa Alliance İsrail” okulunu bitirdi. On yıl türkiyede üniversitelerin kapalı olmasını sağladı. Bu dönemde Müslüman Türkler dağlardan şehir varoşlarına henüz inmemişlerdi, ancak özel yüksek okullarda kripto Yahudi çocuklarının eğitim devam etti. 

Almanyadan sözde Hitler baskısı nedeni ile getirdiği, başkanlığını prof. Shwathzer’in yaptığı heyet İle İstanbul üniversitesini açtı. 1924 de kapatılan Darulfunun yani İstanbul üniversitesi 1934 de Alman Yahudileri tarafından açıldı. Gelen heyet üyelerinden MOİZ EŞKANAZİ 1970 li yıllara kadar İstanbul üniversitesinde görev yaptı. Alman Yahudi heyet türkiyede çok iyi ağılandılar. Türkiyede üniversitelerin ve milli eğitimin temel esaslarını belirlediler. 

MUNİS TEKİNALP; (Moiz Kohen); Selanik'in Serez ilçesinde HAHAM OKULUNU bitirdi. KEMALİZM adlı doktirin kitabını yazarak çağdaş modern Türk gençliğinin iman esaslarını belirledi. 

SAİT HALİM PAŞA: Birinci dünya savaşı kırım operas yonunda 4 yıl sadrazamlık yaptı. Enver ve Talat paşa kadar soykırımlara dahli var. Korumak için ulema damgası vurdular. 
Çok sayıda kitaba bu adamın adını verdiler. Hala Müslüman bazı mankurtlar bu adamı İslam alimi olarak görür. İslami uyanış hareketini Sebilürreşat dergisini çıkararak başlattı. Dergi- nin diğer yazarı Abbas Halim paşa kuzeni olur. Her ikisi de Osmanlıya karşı ayaklanan ve savaşan Kavalalı Mehmet Ali paşanın torunlarıdırlar. Kavalalı (Kabalalı) Mehmet Ali paşa bir Fransız hahamın yetiştirdiği yahudidir. 

ATA EFENDİ; Özbekler tekkesi şeyhi. İllimunati üyesi. 
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33 derece masondur. Osmanlı Müslümanlarını kurtarmak için 
İstanbul'dan Anadolu'ya geçen mason ittihatçılar bu tekkede takdis edildiler. Osmanlı padişahları sefere çıkmadan Eyüp sultana gelir kılıç kuşanırdı. Ankara yolcuları da bu tekkede kutsandılar. Cumhuriyet kurulunca bu tekkenin şeyhleri Amerikaya yerleştiler. Ultra zengin oldular. Tekkenin şeyh üstadı Münir Ertekin, ABD de ölünce 1945 de Amerikan Missory zırhlısı cenazesini İstanbul'a getirdi. ABD'nin bir tekke şeyhine verdiği önemi ispatlamış oldu. 

İSKENDER EROL EVRENESOĞLU: Ankara devlet planlama teşkilatında çalışırken peygamber oldu. Denizlide Nur TV yi kurmuş. Koyu bir kabalist yahudidir. Gnostiktir. 
Kabalayı Müslüman Türkiye halkının beynine enjekte etmek için iki TV kanalını aynı anda kullanıyor. Dünyada her haham veya Yahudi potansiyel MEHDİ veya PEYGAMBERDİR. 
Cumhuriyet döneminde Türkiye?de dört adet peygamber çıktı. 
Hala cemaatleri dünya genelinde vardır. Üçüncü kitabımızda bu konuyu detaylı anlatacağız. 
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EZOTERİK SIRLARININ DEŞİFRESİNE GİRİŞ 
KUTSAL ROMA GERMEN İMPARATORLUĞU 


Ezoterikler Birleşmiş Milletler imkanlarını kullanarak ırkların 10 haritasını çıkardılar. Sibirya kökenli Türklerin dünyanın açık ara en zeki ırkı olduğu belgelendi. Dünya ortalaması 90 ile 100 arası iken Türklerin ТО”$й 117 çıktı. 

Sibirya, Türklerin ana yurdudur. Sibirya'da av hayvanları popülasyonu, avcılık, bitki örtüsü, bu zeka sevyesinde etkili olması ihtimaldir. Geyik ve benzeri av hayvanları fazla tüketilir. Sibirya pagan Türklerinde Geyik bir tanrı sembolüdür. 

Batıya Hazar denizinin güneyinden göç eden Müslüman Türkler, 1865 yılında medreselerde fen bilimlerinin kaldırılması ile yeni bir sürece girdiler. Bu süreç, Müslüman Türklerin zeki olanlarının imhası ve geri zekalılaştırma politikasıdır; okullarda dayatılan mantık dışı ezberler milli ve dini eğitimden yoksun oluşu bu sürecin temeli oldu. Osmanlı devleti yönetiminde, dünya da en fazla et tüketen göçebe Türk ırkı; cumhuriyetle beraber hızla ot tüketen yani ekmek yiyen ırka dönüştürüldü. Türkler Anadolu'da zorla ve baskı ile geri zekalı olmaya zorlandı, genetikleri ile oynandı. 

Özellikle 20. Yüzyılda Türkiye'de canlı hayvan seferberliği ve dağlarda otlaklarda geleneksel hayvancılık imha edildi. TURGUT ÖZAL zamanında ve partisinin masonik omurgası tarafından, ülkede şehirleşme teşvik edilirken kırsal yaşam çökertildi. Canlı hayvan ihracat seferberliği başlatıldı. 
Hayvancılık kasten ve bilerek imha edildi. Bu kırım Müslüman bir başbakan ve muhafazakar parti kılıfında yapıldı. Parti gerçek anlamda mason mabetlerine bağlı ezoteriklerin kontrolünde idi. PKK terörü doğuda göçebe KOÇER егі (Şavak aşireti ve Beritanlıları) çökertti. Ezoterikler, Ülkede ot yiyen goyimler dönemini sağlama aldılar. Doğu Avrupa, Sibirya ve Ukrayna'da yaşayan Türkler milattan sonra 745 de Museviliği kabul edince bölgeye gelen Musevi din adamlarının yanında, pagan yahovaya inanan Yahudilerinde geldiğini biliyoruz. Her iki gurup kendi dini inancını yerleştirdi. 

Musa ya inanan Museviler Museviliği yaydılar. Yahovaya inanan pagan Yahudiler Yahudiliği yaydılar. Çoğunluğu Musevi oldu. bir kısmı Müslüman oldu. Böylece Sibirya ve Uralların batısında Ukrayna ve Moskova'nın kuzeyinde Türk ırkının intisap ettiği üç din oluştu. Musevilik, Yahudilik ve Müslümanlık. Her ne kadar tarih boyu Yahudiler Musevilerin arkasına bir tilki ve şeytan zihniyeti ile saklansalar da, bu iki gurup yani Yahudiler ve Museviler sürekli didiştiler. Bu didişmenin son noktası ikinci dünya savaşında batının katkıları ile Yahudilerin Musevileri topyekun soykırımı ile son buldu. Sibirya kökenli şaman Türkler, pagan Yahudi dinine adapte olmakta zorluk çekmediler. Pagan Sibiryalı Türklerin bazı tanrıları kabalacı Mısır kökenli Tanrılar ile örtüşüyordu. Museviler, salt Musa, Tevrata ve zebura inanırlar. Kabala ve talmuta karşıdırlar. Rahmanidirler. 

Ezoterik Pagan Yahudiler, ikinci dünya savaşında ayrıştırılarak dünyaya yayıldılar. Gerek Musevi, gerekse pagan firavuncu Yahudilerin bir kısmı batıya göç ettiler. Önemli oranda bu günkü Hungarya yani hun ülkesine (Macaristan) ve Almanyaya yerleştiler. Alman ırkı, dini ve tarihine yön verdiklerini görürüz. Bunun en belirgin karinesi, dünyadaki iki Yahudi lehçesinden birinin yüzyıllar boyunca Alman topraklarında gelişmesidir. İkinci dalga Sibirya Yahudi-Musevi göç dalgasının 
1307 tapınakçılarla olduğunu bu göçün Akdeniz limanlarından 
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olduğunu görürüz. Tapınakçıların mahkum olması, Akdenizi terk etmeleri ve Roma Germen İmparatorluğuna sığınmalarında, Almanya'nın pagan kimliğini koruyan Türklerin etkisi olmuştur. Frank Kralı Şarlman?”dı. MSn800'de Roma'daki San Pietro Kilisesi'nde Papa Ш. Leo” nun elinden taç giyerek Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu”nun ilk yöneticisi oldu. 

Şarlman?'dan sonra yerine geçen oğlu І. Ludvvig (Sofu) 840'ta ölünce, Şarlman’m torunları arasında büyük bir iç savaş başladı ve imparatorluk bölündü. Uzun süren kargaşa döneminin ardından, 962'de Alman Kralı Otto (Büyük), І. Otto adıyla imparator oldu. Almanyanın 962 de başlayan Kutsal Roma Germen serüveni 1806 yılı Napolyon mağlubiyetine kadar devam etti. Kutsal Roma-Germen imparatorlarının sonuncusu П. 
Franz, 1806'da 1. Napolyon'a yenildikten sonra, Kutsal Roma-Germen imparatoru ünvanını bırakarak Avusturya imparatoru ünvanını aldı. Bu olayla birlikte Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu resmen sona erdi. 

NAPOLYON dünya tarihinin ilk ve en büyük ŞARLA-TAN operasyonudur. Tapınakçı ezoterikler Fransayı 1789 da ele geçirince on milyon Fransızı katlettiler. Bu katliamı unutturmak ve kendilerine meşruiyet kazandırmak için NAPOL-YON balonunu şişirdiler. Fransızları Fransız milliyetçiliği gazı ile doldurdular. Bu gazın adı NAPOLYONDU. Mason Napolyon ve ordularını alıp Moskova'ya kadar avrupayı fethetti. 
Fethettiği orduların komutanlarının çoğu pagan ve masondu. 

Napolyonun yıktığı kutsal Roma Germen imparatorluби bin yıl ayakta kalan pagan ezoterik bir devlet idi. Napolyon fetihlerine doymadı Mısırı ele geçirdi. Moskovaya kadar ilerledi. Böylece Fransızların soykırımdan dolayı tapınakçılara olan kin ve intikam gazı boşaltıldı. Ezoterik milliyetçiliğin boyunduruk altına girdiler. Aynı yöntem son iki yüz yılda bir 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çok ülkede uygulandı. Önce savaş veya senaryo ile soykırım, ardından şişirilen bir kahraman ve balon. Bakın sizi kurtardık. 
Sesiniz çıkmasın bize itaat etmek zorundasınız. Kutsal Roma Germen yani pagan Alman devetini incelediğimiz zaman bu devlette, yoğun bir Sibirya Asya Avrupa Türk ırkının ve daha sonra yahovacı Yahudi pagan inancının izlerini görürsünüz. 

Ezoterik tarihçiler söyledikleri her üç yalan için bir doğru söylemek zorundalar. Bu doğruların devşirilmesinden çıkan sonuca göre; bin yıl süren Roma Germen imparatorluğunda, imparator sürekli Almanmış, yönetici asker ve bürokratlar deişik diller konuşurmuş. Bu bilgi bu devletin pagan şifrelerini çözmemize yardımcı olur. Bunların içinde Yahudilerinde olduğu söyleniyor. Yiddiş İbrani lehçesi bin yıllık kutsal roma germen imparatorluğunda oluştu. Bu lehçede İbrani ve almanca kelimeler, Türkçe isimler ve Türkçe cümle yapısı etkildir. Üç dilin harmanlamasıdır. Roma Germen imparatorluğunda devlet bürokrasi ve azınlık oligark paganlar, Almanlara yabancı idiler. Almanlar yüzyıllarca goyim olarak yaşadılar. Katolik Hıristiyandılar. Ezoterik pagan devletin önderliğinde Protestan oldular. Yönetenler hep pagan ve ezoterik kaldılar. Bu paganlıkta, ırk olarak Sibirya-ibrani kökenli iman olarak kabala-sibirya ortaklığı vardı. Hala dünyanın birçok yerinde devlete egemen azınlık ile kitle nüfus arasında bir uçurum vardır. 

Fransada, Fransızlar Fransa devletine Çin kadar uzaktır. 
Çinde bir Çinli, çin devletine Fransa kadar uzaktır. Çinde bir Çinli Yahudi, Fransada ki Fransa devletine Çin devleti kadar yakındır. Türkiye'de Türkler Türk devletine Amerika kadar uzaktır. (son zamanlarda kısmen değişti) Amerika'da bir Yahudi Türk devletine Türkiyeli bir Türkten daha yakındır. Amerika'da evsiz barksız goyim çok var. Türkiyeli bir Yahudi Amerika'ya ulaşınca özel hizmet alır tüm kapılar açılır. 
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Almanya'da hala devletin bayrağında pagan kartal vardır. Goyim Almanların bayrağında yoktur. Anlayacağınız Almanya'da hala ezoteriklerin bayrağı ile goyimlerin bayrağı farklıdır. Kutsal Roma Germen imparatorluğunun başkenti Almanya'da idi ama devletin adı Roma idi. Topraklarının çoğu Almanyada idi. Çünkü devletin doktirin ve geleneği pagan гоmanın devamı idi. Bu devamlılıkta Sibirya paganları ile İbrani paganlarının buluşmasının etkisini görürüz. Kutsal Roma imparatorluğunun iki kıralı ve hanedanı imparator maksimilian ve Frederick Barbaros Türk ismidir. Barbaros ve hanedanın kırmızı sakalı olduğu söynenir. Barbaros kırmızı sakal demektir. 


Almanya'da sözde devletin bayrağı, gerçekte egemen ezoteriklerin pagan Yahudilerin turco-paganların bayrağı 


Alman goyimlerin bayrağı. 
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Kırmızı kafa ve sakal batı Sibirya Türklerinde vardır. 
Bu nedenle Türklerde kırmızı sakal yani Barbaros ismi vardır. 
Sibirya kökenli Türklerin güçlü, kuvvetli ve göçebe olması, batıda BARBAR kelimesini doğurmuştur. Kelimenin kökeni barbarose yani kırmızı sakaldır. Dünyanın en zeki ve güçlü bir ırkına karşı savunmak için Çinliler 21 bin kilometrelik kale ve set yaptılar. Günümüzde veya Hitler Almanya'sında ezoterik pagan Yahudiler, bin yıllık Kutsal Roma Germen imparatorlu-Şunun varisleridirler. Kutsal Roma Germen imparatorluğunun bayrağı çift başlı kartaldır. Çift başlı kartal Yahudi paganlarda ve Türk şaman dininde tanrı sembolüdür. 


Kutsal roma germen imparatorlarının bayrağı. 


Kutsal Roma Germen imparatorluğu doktrin olarak Batı Romanın devamı idi. Zaten Romanın hıristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesi ile yıkılması arasında uzun bir zaman yoktur. Batı romanın çöktüğü beşinci yüzyılda da pagan Romanın etkisi devam ediyordu. Bizans ortaçağda, Hrisityanlıkla özdeşmiş pagan kimliğinden soyutlanmıştır. Antik çağ Roması pagan din ve geleneği ile özdeştir. Mytra dini yani firavun dini kısmen de olsa Londraya kadar ulaşmıştı. 
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imparatoru Frederik Barbaros 'un heykeli. 
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İkinci haçlı seferinin ünlü komutanı Roma germen imparatoru Türko pagan Frederik Barbaros 1190 yılında Anadoшуа gelince Silifke”de Aksu nehrini geçerken boğularak öldü. 
Günümüz Silifkesinde Müslüman kimlikli gizli Yahudi nüfusu Frederic Barbarosun görkemli bir heykelini dikerek atalarını yad ettiler. 

Haçlı seferlerinin hrisitiyan öğretileri ile bağdaşan yönü yoktur. Bu seferlerde hristiyanlar goyim sürüler olarak kullanıldılar. 

Haçlı seferleri, Avrupa kökeninde ezoterik Türko-pagan, Anadolu Galata kökeninde Megi'lerin organize ettiği pagan Yahudi ortak hareketidir. Roma imparatorluğu Roma'da kurulduğu için Roma imparatorluğu adı verildi. Roma imparatorluğunun dili Latin dilidir. Latin, Roma şehrinde bir kabilenin adıdır. Bu dil imparatorluğa yayıldı. Latincenin birinci dereceden yayıldığı Roma ülkeleri Fransa, İspanya, İtalyadır. 
Almanya, İngiltere, Polonya ve Yunanistan yarı latindir. 

Kutsal Roma Germen imparatorluğu antik pagan Romanın 19. yüzyıla uzantısıdır. 

Kutsal Roma Germen imparatorluğu ordusunun kolaylıkla Napolyon'a ve ordusuna yenilmesinin özünde, Fransa'yı tapınakçı paganların ele geçirmesi ve pagan Germenlerle birleşmesi vardır. 

Birinci dünya ve ikinci dünya savaşları soykırım operasyonlarıdır. Bu operasyonlarının kökleri KUTSAL ROMA GERMEN İMPARATORLUĞUNA dayanır. Bu konu dürüst namuslu araştırmacılar için bakir, insanlık ve hukuk adına önemli bir kaynaktır. 

Gizlenmek istenircesine araştırılmamıştır. Gün yüzüne çıkarılmamıştır. Niçin dünyayı kana bulayan her iki dünya savaşı Almanya'da başladı Almanya'da bitti.....7? 
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DÜNYANIN EN ZEKİ İNSANLARI SİBİRYADA YA- 
ŞAR, SİBİRYADAN ÇIKAR: Son iki yüz yılın bilim adamları ve devlet adamları Sibirya kökenlidir. Türktürler. Türklerin ana yurdu Ortaasya ile sınırlı değil, tüm sibiryadır. Atlı-göçebe bozkır kültür ve geleneği ile bir kısmı orta Avrupa ve Anadoluya göç etmişlerdir. Dünyanın en zeki ırkıdır. Bir kısım Türkler pagan Yahudi ve Musevi dinini kabul etmişlerse de, Sibirya pagan inancı hala etkilidir. 

Dünya ІО ortalaması doksan yüz arasıdır. Oysa Türklerinin ТО ortalaması 117 dir. İsrailin yarısı Türk yahudisi yani eşkanazdır. Aşka sibiryada bir kasabanın adıdır. Aşka nazzi bu kasaba ve Almanca nassi kelimesinden doğdu. Aşka kelimesi ortasyada kurulan şehre adını verdi. Aşka abad aşka şehri demektir. Filistin, Babil ve Mısırdan gelen İbrani asıllı tapınakçı korsanlara Levanten denilir. Birleşmiş Milletler, Yahudi ezoterikler tarafından kurulmuştur. Amacı goyimlerin terbiyesinde tepki ve gaz ayarı yapmaktır. Bileşmiş milletler ABD nin tampon örgütüdür. Ancak birleşmiş milletlerin görevi bununla sınırlı değildir. Dünya ırklarının DNA sını, IÇ sünü ve en önemlisi GEN haritasını çıkartır. Bunu aşı yapmak, sağlık yardımları ve hastaneler aracılığı ile yapar. Birleşmiş milletler merkezlerinde, dünya GEN haritasının çıkarılmasında çalışan çok sayıda Türk yahudisi vardır. 

Urla’lı bir Yahudi bayan (hanif musevidir.) Lozan Birleşmiş Milletler ofisinde çalışıyor. Bilgisayarında Türkiyenin gen haritasının olduğunu söyledi. İl ilçe Türkiye'nin gen haritasını çıkarmışlar. Güneye ve güneyden Anadoluya geçen Türkler Müslüman olmuşlardır. Müslüman Türklerin beyni, son yüzelli yılda ezoterikler tarafından erozyona uğratılmıştır. 
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Kuzeyden batıya gidenlerin, isim ve pagan geleneklerinden beyinsel güç ve karakterlerinden başka Türklükle ilgileri kalmamıştır. Bu kesim içerisinde musevi rahmaniler oluşmuştur. Bir kısmı pagan kabalist yahudi inancına adapte olmuşlardır. İkinci dünya savaşı soykırım senaryosunda Musevi Türkler Almanya, Polonya, Prusya ve Ukraynada ezoterikler tarafından soykırımla imha edilmişlerdir. Ezoteriklerin dünyada mağdur ve holokost edebiyatı yaptıkları Yahudi soykırımı aslından Musevi Türk soykırımıdır. Bolşevik ihtilali ile de, Türki cumhuriyetler coğrafyasında, komunist doktirine muhalif olabilecekler Türkler işkence ile öldürüldüler. 

Müslüman Türkler batıda birinci dünya savaşı ile soykırıma maruz kalarak ittihatçı Yahudilerin ve uzantılarının kölesi olmuşlardır. Zeki ve kabiliyetli olanları cephelerde soykırımla katledildiler. Yüz elli yıldır anti analatik ve biatı aşılıyan bir eğitimle zekaları baskı altındadırlar. Yakınçağ, tarihin yağmalandığı çağdır. İnsanların sadece, beyni, kültürel değerleri ve servetleri yağma edilmedi. Tarih bilgisi de, ezoterik paganların egemenliği ve gizliliği uğruna yağmalandı; Milletleri uyutacak yalanlar üretildi; Batı Sibiryada Hazar, Kafkaslarda Azeri, ortaasyada kazak, Özbek, Kırgız, Tacik isminde ırklar türettiler. Üstelik bu ırklar üzerine filoloji kürsüleri kurdular. Oysa Hazar bir deniz ve bölge ismidir. Bir ırk ismi değildir. Azeri, Özbek, Kazak diye ırklar yoktur. Bunlar Türk ırkının bölge ve kabile adlarıdır. Türkçe konuşan Türk boylarıdır. Bu yalanlar Türk ırkının asimile edilmesi, sindirilmesi ve kontrol edilmesi için söylendi. 

Yirminci yüzyılda tarih yazan hahamlar, sanki roman yazdılar. Türk ırkını Yahudi, Musevi, Müslüman veya hrisitiyan olsun sürekli göç eden, yeri yurdu olmayan, sadece Orta asya kökenli ırk durumuna düşürdüler. Türkleri sürdüler hicret 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ettirdiler. Dünyanın en geniş topraklarında yaşayan bir ırkın 
göç etmesi gerekmezdi. Almanyadan pasifik denizine kadar 20 
milyon km2. lik bir anayurt. Tüm kuzey Asya ve Avrupa Türklerin anayurdudur. Ezoterikler bu zeki ve güçlü ırkı kontrolde tutmak için entrika ve senaryolar uyguladılar. Ahıska ve Kırım Tatar Türk boyları sürekli sürgün hayatı yaşadılar. Kırsalda yaşamaları sağlandı. Türkler tarihin belli dönemlerinde göç etmiş olabilirler. Ancak bu yalan tarih yazıcılarının anlattıkları kadar değildir. Göç ve sürgün ayrı şeylerdir. Saka ve İskit diye adlandırılan ve batı Sibirya'da yaşadıkları iddia edilen sakalar ve İskit Türk kabileleri uzak doğu ve kuzey Sibirya'da da yaşarlar. 
8. yüzyılda Doğu avurpa yani batı Sibiryada bugünkü Ukraynada Hazar türk devleti vardı. Tarihi yazanlar bu devlete hazar devleti adı verdiler. Devletin kralı BULAN. 745yılında başkent SARKEL de dini bir kongre düzenledi. Hristiyanlık ve İslamın yayılma dönemi idi. Kral BULAN merak eder. Kendilerinin de bu dinlere intisap etmeleri gerektiği kanısına varır. Üç dinin temsilcilerin sarayına davet eder. Davette İslam Musevilik veya Hristiyanlıktan birine bağlanmak istediğini, bu amaçla, din temsicilerine dinlerini anlatmalarını isterler. Üç dinin mensubu din adamı dinlerini bir süre anlatır. Ardından kral BULAN tek tek din adamlarına soru sorar; Önce müslümana sorar. “Musaya ve İsaya inanıyormusun? ” Müslüman cevap verir. “Evet ben hem Musa”ya hem İsay'a inanıyorum. İkisi- de bizim peygamberimizdir. Ama onlara inen kitaplar tahrif edildi” diye cevap verir. Hristiyan papaza sorar. “Musa'ya ve Muhammed'e inanıyormusun” diye sorar. Cevap olarak “Muhammmede inanmadığını, Musaya inandığını” söyler. Sıra museviye gelir. Museviye de aynı soruyu sorar. Musevi “Muhammed ve İsa'ya da inanmadığını” söyler. Sonuç olarak BULAN şu cevabı verir: “Musa'ya hem Müslüman hem hristiyan inanıyor. En sağlam Musanın dinidir. Dolayısı ile ben Museviliği tercih ediyorum.” der. Tebasına da kabul ettirir. İkinci dünya savaşı adı altında uygulanan soykırım operasyonunda katledilen Museviler bu Musevilerdir. Hazar bölgesine gelen Musevi din adamlarının içinde yahovacı Yahudi pagan kabalistlerde vardı. Kral bulan Museviliği kabul edince 8. Yüzyılda Musevilerle birlikte, yahovaya inanan firavuncu ezoteriklerde bölgeye geldiler. Türk Yahudiler oluştu. Türkler Museviliği kabul ettikleri kadar pagan Yahudilere de inananalar oldu. Böylece Türk Yahudiler ve Türk Museviler oluştu. Hazar bölgesinde bir kısım Türklerden Müslüman olanlarda oldu. İngiltere başbakanı Terasa May'in annesinin adının zahide olması Musevi ve Yahudilerin içinde Müslüman damarın da sızdığını gösterir. 
Musevi Türklerin içerisinde ezoterik olanlar ayrıştırıldılar ve dünyaya yayıldılar. Özellikle İsrailin kurulması için pagan Yahudiler göçe zorlandı. 

Almanlar, İngiliz ve Fransızlar gibi zeka düzeyleri düşüktür. Arabistan çöllerinde dolaşan bedevi Arapların matematik zekası bu ırklardan üstündür. Zeka düzeyi düşük olan bir ırkın ülkesinde, Almanya'da bilim ve teknoloji gelişimi niye? 
İşte ezoterik tarihin tıkandığı nokta burasıdır; zeka sevyesi düşük Almanların ülkesi niçin kimyada ve mühendislikte dünya lideri durumundadır? 1101 yılında Galatada doğan, Filistin Akka kalesinde büyüyen, tapınakçı ezoterik Yahudi tarikatı Elemanlarını önemli oranda Sibirya ve doğu Avrupalı pagan veya Yahudi Türklerden devşirdi. Tüm Akdeniz liman ve ticaretini ele geçirdiler. Özellikle liman şehirlerinde malikaneler, kaleler inşa ederek servetlerini korudular. 1307 yılına geldigimizde tüm Avrupa şehir ve krallarını faiz ve borçla teslim aldılar. Ancak bu pagan Yahudi tarikatçıları ticaret yaşam ve savaşlarında hiçbir ahlaki sınır tanımadılar. Bu ahlaksızlık gizli kutsal kitapları satanist Kabalanın uygulamasından doğdu. 
1307 de Fransa kralı 4. FİLİP ve Vatikanda papa, tüm tapınakçı 
pagan Ezoterikleri yargıladı, sürgün ettiler. Liderleri Mallarına el koydular. Tapınakçılar tüm Akdeniz ülke ve limanlarından Almanya ve bugünkü İsviçreye ve İskoçyaya kaçıp sığındılar. 
Almanya'da kutsal Roma Germen imparatorluğu vardı. Bu imparatorluğu önemli orada pagan Yahudi Türkleri yönetiyordu. 
Pagan tapınakçı Türkler buraya sığınmaları ve yerlemeleri zor olmadı. Hazinelerini buralara taşıdılar. Almanya'ya gelen Sibiryalı tapınakçı Türkler bugünkü Berlin şehrinin olduğu boş araziye gelip yerleştiler. Sene 1307. Buraya çadırlardan oluşan bir yerleşim birimi oluşturdular. 1307 den önce Berlin diye bir köy dahi yoktu. Kurdukları bu köye Sibirya'da ki köylerinin adını verdiler. Köylerinin adı BERLİN idi. Berlin gün geldi şehir oldu daha sonra başşehir oldu. Türk tapınakçılar sadece Berlin değil tüm Almanya'ya yayıldılar. Ve bugünkü alman teknolojisi ve biliminin mimarı oldular. Almanların en ünlü bilim adamı Albert Anştayn Türktür. Eşkanazdır. Aslı ALPER-TUNGA dır. ALP*ER*T (TUNGA) diğer adı ANIŞ+TAY’” dır. 
Sibirya'dan devşirilip tapınakçı olan ve Almanya'ya göç eden bir ailenin çocuğudur. Gerçek adı ALP+ER+T АМІЅ+ТАҮ dır. 
“Anış” Türkçede annesi ölmüş at yavrusuna denir. Anışttay öz Türkçedir. Tay ve At kelimeleri Türklerde kutsaldır. Türkçede 


Sibirya'da Berlin. 
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annesi ölmüş çocukları kabilenin diğer kadınları ANIŞIM diye sahip çıkar ve severler. Türk ezoterikler tüm dünyada etkinler. 
Rusya devlet başkanı Vila Demir Türk yahudisidir. Annesinin adı Meryem anne yani Maryanne’ dir. Anne ve demir öz Türkçedir. Gizli dedesi RAS PUTİN Urallarda sibiryada proköy lü bir Türktür. Ras Putin torunu Vila demire çok benzer. Putini Yahudi oligarklar özel yetiştirdiler. Dedesini öldürdüler. Vilademir putin Kızılsarayda dedesinin kim olduğunu sorunca, komunistler sarayın baş aşçısının dedesi olduğunu söylerler. gerçekte dedesi Putinin dedesi bio enerjiyi iyi kullanan bir kabalisttir. 


~ 


е Dış politika müsteşarı. Aleksander Dugin (iskender Doğan) “Türk ordusunu güçlü kılan NATO değildir. Mesele silah da değildir. Mesele Türklüktür. Türk örgütlenme yeteneğidir. 
Askeri ruhudur. Bu kimsede yok” her ne kadar bu ruha ve ögütlenmeye firsat verilmesede Dugin 'in bu sözü doğrudur. Dugin, eşkanaz ezoterik kökenlidir. 

Barak Obama Anne Türk yahudidir. Barak ve Oba kelimeleri pagan Türkelerde kutsal isimdir. İngiliz dilinde böyle bir isim yoktur. Oba ve Baraka. Sadece Türklerde vardır. İsrailde bu adı taşıyan çok sayıda eşkanaz Türk vardır. Coğfafyayı, Türklerin anayurdunu AVRASYA oduğunu iyi biliyor. Bu nedenle AVRASYA politkasını üretti. Macaristan milliyetçi Türk partisi ile bağlantısı var. Türkiyenin Frat kalkanı. Satanistlere karşı olan Medvedev ve Putin ekolünün öncüsüdür. 
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SİBİRYADA PAGAN TÜRK TANRILARI 


Kayra Han (Kara Han): Kara Han tanrıların babasıdır. 
İnsanların atasıdır. Bu nedenle kara ve kayra isimleri pagan ezoterik Türklerde kutsaldır. Kara Han'ın Ülgen, Kızagan, Mergen adında üç oğlu vardır. 

Ülgen (Bay Ülgen) iklimi ve gök cisimlerini yönetir. 

Ak Ana; yaratıcı tanrıdır 

Erlik; erkeklik ve güç temsil eden tanrıdır. Eklik olarak da bilinir. Kudret anlamına da gelir. 

Mergen Tanrı; okuçuların ve nişancıların tanrısıdır. 

Kızagan: orduyu yönetenlerin tanrısıdır. 

Umay Ana melekleri temsil eden tanrıçadır. 

Suyla: (sıla) insan hayatını kontrol eden tanrıçadır. 

Ayızıt; Ayzıt güzelliğin sembolüdür. Dişildir. Bayızıt erildir. 
Beyazıt ismi buradan türer. Sembolleri kuğudur. 

Oğuz Kaan; Türklerde kutsal olan kurdun sembolü ve tanrısıdır. 

Oğuz Kaan'ın Eşleri; Oğuz kağan, Bir gölün ortasında, önünde bir ağaç ve ağacın oyuğunda bir kız görür. Bu güzel kız, “Saçları akarsular gibi, gözleri maviydi ve inci gibi dişleri vardır”. 
Oğuz kağan bu kızla evlenir. “gök”, “dağ”, “deniz” adında üç oğlu olur. Bir gece gökten mavi bir ışık düşer. Oğuz Kağan yaklaşır, ışığın ortasında bir kız olduğunu görür. Kız çok güzeldir. Sanki kutup yıldızı gibi ateşten bir ışık demetidir. Oğuz kağan kızı görünce sever ve onunla da evlenir. “gün”, “ay”, “yıldız” adında üç oğlu olur. 

Ay Han; Oğuz Kağanın oğludur ve ongunu kartal'dır. Altay Türklerine göre, Ay-ata göğün altıncı katında oturur ve Ay ile sembolize edilir. Ürüng Ayıg Toyon (ata bey) 

Pagan Yahudi Türklerinde ATA kelimesini kutsallığını 


-192- 


KENE İMPARATORLUĞU -1 Ezoterikler ve Goyimler 


buradan anlıyoruz. İnsana kut veren odur. Büyük efsane kahramanlarını yeniden hayata döndürerek ölümden kurtarır. 

Burada 745 yılında Yahudiliği kabul eden Türklerin kabalanın etkisinde kalarak eski şaman dinlerini kabalanın etkilediğini görürüz. Tanrının bir kahramanı kutsaması ona ruhunu vermesi ve bu kahramanın heykellerinin dikilmesi İbrani Sümer paganları ile Sibirya paganlarının etkileştiğini görürüz. 
Semrük Bürküt: “öksökö kuşu” Yakutlar çift başlı kartalda derler. Türkçe “bürküt” kartal demektir. 

Al Karısı (Al Bastı) Loğusalara musallat olan bu kötü ruh, al karısı, albastı, albis, almis, adlarıyla da anılır. 

Alp Er Tunga; Kaşgarlı Mahmut'un sözlüğünde alp, kaplan anlamında bir hayvan idi. 

Ötügen (Yer Tanrıçası) döl yatağı anlamındadır. ÖTÜ+GEN 

OD ANA (ateş ana): Yakut Türkleri ateş tanrıçasını ak saç bir kadın olarak görürler. Buryatlar ise, kırmızılar giymiş yaş bir kadın olarak veya ateşin yalımıyla dalgalanan yeşil vey kırmızı ipekten kaftan giymiş bir kadın olarak da düşünmüşlerdir. Bir başka şaman duasında da şöyle tasvir edilir. “sen karanlık gecelerde, genç kızlar gibi saçlarını dalgalandırarak oynuyorsun! Kırmızı ipekli kumaşlar sallayarak, genç al kısrak üzerinde geziniyorsun”. 

Ocak ruhu dişildir. Evin tam ortası “evin kalbi”dir ve ocak yeri buradadır. Orta Asya da Hunlara ait, üç ayaklı ve kutlu kabul edilen kazanlar bulunmuştur. Yakutlara göre ilk ocağı Ülgen'in üç kızı yakmıştır. Yakutlarda ateş tanrıları yedi kardeştir. 

OD-ANA kuzey Asya Sibirya pagan tanrıçasıdır. Selanik'ten Adana'ya gelen balkan kökenli ezoterik kabalistler tarafından ODANA-ADANA diye Seyhan vilayetine ad olarak verilmiştir. 


ы = Е 


-193- 


KENE İMPARATORLUĞU - I Ezoterikler ve Goyimler 


Mart 1909 ABD İngiltere Fransa donanmaları selanikten özel eğitimli tetikçiler taşır. Bir hafta gizli mekanlarda konuşlanan bu Turko-pagan Yahudiler, 1 Nisan sabahı gün ağırmadan toplandıkları mekanlardan çıkar işaretlenen evlerde goyim çocuk kadın erkek tüm canlıları katlederler. At arabaları Ağba bataklığına günlerce ceset taşır. Soykırım operasyonu tamamlanana kadar ABD ve müttefikleri donanma Mersin ve Karataş iskelesinde bekler. 

Operasyon tamamlanınca ayrılırlar. Goyimleri kateden arta kalan Türkleri “kaç kaç” ile dağa süren balkan göçmeni Yahudiler gün gelir Adananın arazi, banka, gayrı menkul sahibi asilzadeler baronları olurlar. 

Adana kanal köprü semtinde hamile kadınları ırkı ve dininden dolayı kamını eşerek bebeklerin cinsiyeti üzerine bahis oynayanlar günümüz çağdaş medeni hayvan severleri olurlar. 
Sene 1954'de aynı Amerikalılar dünyanın en zengin toprakları ODANA'ya İNCİRLİK üssünü kurarlar. 


Od-ana (Adana), Sibirya — Pagan Türk tanrıçası 
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45 yıl önce Balkanlardan getirdikeri pagan yoldaşları 
ile yatar kalkarlar. Adanada goyimlerin bebek ve çocukarını kaçırıp suistimal etmekten tutun bölgede yarım milyona yakın kripto yahudinin özel eğitimini üslenirler. 

Hala Adana'nın çeşitli noktalarında, lojistik destek sağlamaktadırlar. Yıllarca incirlik üssüne asker veya asker eşi diye gelen devletin aylıklı fahişeleri şehirde özel ayinlere katıldılar. 
Adanada hala gizli bir ezoterik zengin nüfuzu vardır. İsrail ve ABD'nin gizli mahzen ve karargahları vardır. 

1909 da ABD İngiltere ve Fransa donanmalarının gelişi 
ve faaliyetleri devlet kayıtlarına girmiş bilgilerdir. 

Adananın eski ismi Seyhan'dır. Adana'daki ezoteriklerin tüm kimlik bilgilerini gizledikleri gibi, Adana hakkında da yalanlar uydurdular. 


Tarsus Amerikan Koleji bu bina 2500 yıl önce yapılan Artemis tapınağının taşları ile yapılmıştır. Kutsal mabedin temelleri üzerine yapılmıştır. Mytra ya ilk öküz kurbanının Tarsusta kesildiği 

ezoteriklerin gizli kitaplarında yazılıdır. 
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“Adana kelimesi Yunan tanrısı Uranus'un oğlu Adanus'tan gelir” dediler. Uranus nere adana nere. Artı adanuz diye bir mitolojik isim Adana'dan başka yerde yoktur. 

Tarsus hakkında da çok yalan uydurdular. Tarsus Amerikan kolejinin yapılan taşların eski hali Artemis kültü idi. Paganizmin çöküşü ile bu mabedin kapısı istanbula taşındı. 

Ayasofyanın süslemeli bronz kapısı Tarsus Amerikan koleji binasının taşlarının eski hali Artemis tapınağının kapısıdır. Tarsustaki bu görkemli tapınak için yunan APOLLON tapınağı dediler. Oysa Artemis ezoterik, Apollon mitolojiktir. 
Tarsus hala ezoteriklerin dünya üzerindeki önemli bir merkezidir. 

Bügü Tekin (Bügü Kağan) 
Deniz Tanrıçası (Geyik Tanrıça) 
Geyik kelimesi Sibiryada ZWY (ZIVİ-SEVİ) olarak kullanılır. 


-196- 


KENE İMPARATORLUĞU -1 Ezoterikler ve Goyimler 


BİROBİDCAN YAHUDİ DEVLETİ VE 
UZAKDOĞUDA EZOTERİK YAHUDİLER 


Çin, komünist doktrin ve öğretisinin en etkin olduğu ülkelerden biridir. Komünizmin, gerek filozof dedikleri haham yorumcuların yorumunda, gerekse uygulayıcılarının kitaplarında kabalanın emir ve öğretilerini görürüz. Eşitlik demokrasi gibi terimler tam bir aldatmaca ve maskedir. Toplum tamamen materyalist doktrinin kıskacındadır. İnsanlar mekanikleşmiştir. 
Kişisel ruhsal ve sosyal değerlerinden soyutlanmıştır. 

Tapınakçı kabalistler, komünist ve kapitalist sistem ve öğretiler ile milletleri öncelikli olarak ateist ve materyalist hayata adapte ederler. Yahudi olmayanların ateist ve materyalist olanları Yahudilerin müştemilat çalışanları olarak değerlendirilir ve kullanılırlar. 

Sibirya günümüz dünyasının ve yakın tarihinin sır küpüdür. Tarihte Mete hanına engel olmak için Çin Seddi yapıldı. 
Ama günümüzde bu settin önemi kalmadı. Sibirya Türk ırkı Çine girdi. Ama şeytani kabalist kimliği ile. Son yüz elli yılda Çin kuzeyden gelen istilanın önüne geçemedi. Henüz okul, TV, internet, sinema, müzik, gizli cemaat saldırılarını önliyecek bir SET inşa edilmedi. 

1897de dünyanın en uzun demiryolu inşa edildi. Moskova Vladivostok arası, VLADİVOSTOK EKSPRESİ. On bin kilometre. Zamanında bu ekspres tren seyahati yirmi gün sürerdi. Dünyanın en uzun ekspresidir. Bu ekspres Sibirya'yı ve uzak doğu dedikleri Çin, Japon ve Kore'yi kontrol altında tutan ana damar oldu. 

Ezoterikler beyin avcısıdırlar. Sibirya'da avladıkları, Eğittikleri ezoterikleri bu trenle doğu ve batıya taşıdılar. İkinci dünya savaşı sonunda iki resmi ezoterik Yahudi devleti kuruldu. Biri Filistin'de diğeri Japonya kore ve Çinin ortasında; BİROBİDCAN YAHUDİ DEVLETİ, (OBLASTI) kuruldu. 
Bu bölgeye Vladivostok Eskpresi ile göç ettirilen Yahudiler yerleştirilse de bölgede zaten komünistlerin eğittiği ezoterik Yahudiler vardı. 

Komünist ihtilalden önce rus çarlığı muhafızları LENİN ULYANAFUN çalışmalarından rahatsız olur ve Krasnoyarks eyaletinin yenisey nehri kenarındaki ŞUŞENKÖY köyüne sürgün gönderirler. Lenin ŞU ŞEN KÖY Türk köyünde soyadı KAYA olan bir bayanla evlenir. Yakın zamanda Şuşenköy'lü arkadaşım Elena'nın verdiği bilgiye göre Lenin şuşenköylü bir Yahudi ile evlenmiştir. Buradan şunu anlıyoruz; Komünistlerden öncede bölgede Yahudi ezoterikler misyonerlik faaliyeti sürdürmüşler. 

Gelelim sonuca; Birobidcan Yahudi devleti ve üssü Çin, Japonya ve Kore'nin Yahudi egemenliğine girmesi için bir üs olarak kullanıldı. 

İkinci dünya savaşı noktası virgülüne kadar planlı projeli bir operasyondur. Sadece Hitler denen uyuşturucu bağımısı bir psikopatın rastgele saldırılarını içermez. 

İkinci dünya savaşından önce Almanya, Polonya ve Uralların batısındaki, daha çok Ukrayna'daki Türk Yahudiler, Ezoterikler yani yahav'e inananlar ve Museviler olarak ayrıştıгПа. Yahew'e inanan ezoterik laik paganlar dünyaya yayıldılar. 
Önemli bir kısmı uzak doğuya Çinin kuzeyine Birobidcan'a gönderildi. Bu bölgeden 20 bin kişilik elit gurup Fransa üzerinden İstanbula gönderildi, üstelik Türk pasaportu verilerek. 

Türkiye'de birnci dünya savaşı soykırmı sonunda topraklar ve mülkler önemli oranda gizli Yahudilere tapulanmıştı. 
Ancak her hangi bir ihtimale karşı hala devlet elinde hazine mülk ve arazisi bulunduruluyordu. Müslümanları toprak ve 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mülk sahibi olmaları gerkemiyordu. İstanbulda Bu hazine arazilerinin bir kısmı Fransa üzerinden pasport verilerek getirilen 20 bin seçkin yahudinin üzerine tapulandı. Bu tapulama işlemi sohtoriklerin damadı İzmir Sorozlu mason İsmet inönünün cumhurbaşkanlığı ve kıdemli Yahudi mason Dr. Refik saydamın başbakanlığı döneminde yapıldı. Sözde mağdurlar gerçekte gizli şeytaniler tiran oldular. İstanbulun tapusunu elinde bulunduran Yahudiler dış güç ve ülkelere diyet ödeme- nin ötesinde, aylık yüzbin liraları bulan gelirleri ile sürekli yurt dışında kumar, kadın ve jigola alemlerinde yaşamaktadırlar. 
Beş yıldızlı oteller sürekli doludur. Bunların lüks yaşamlarına cevap verir. 

Almanya, Polonya, Rusya ve Ukraynada ayrıştırılan Musevi Türkler toplu halde imha edildiler. İçlerinde Hristiyanların ve Müslümanların koruması ile kurtulanlar oldu. Günümüzde Ukrayna'nın yarısı Türk musevilerden oluşmaktadır. 
İkinci dünya savaşından sonra komünist rejimin desteği ile ezoterik Yahudilerin egemenliğine giren Ukrayna, günümüzde de tam bir ezoterik Yahudi istilası altındadır. Nüfusun yarısı, kendilerinin köken olarak Musevi kökenli olduklarına inanıyorlar. Türk kimlikleri ezoterik komünist rejim döneminde unutturuldu. 

Birinci dünya savaşı ve ikinci dünya savaşlarının tüm siyasi ve askeri liderleri yahudidir. Savaşların tek amacı vardır soykırımla milletleri terbiye etmek ve boyunduruk altına almaktır. 

İkinci dünya savaşında Yahudiler soykırım yapmışlardır. Soykırımı Musevi Türklere karşı yaptılar. Almanlar'a Fransız”lara, İngiliz'lere ve Rus'lara aynı soykırımı uyguladılar. Günümüzde bu ırk ve devletler atalarını katledenlere biat etmekte sahip ve kurtarıcı gözüyle görmektedirler. Herkesin ağzında 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beş milyon Yahudi gerçekte musevinin katledilmesi sakızdır. 
Ama hiçbir Alman dokuz milyon öldürülen Almandan bahsetmez bahsedemez. Aynı tuzak ve beyin tutulması Türkiye?de de vardır. Hiç bir Türk, ittihaçı yahudilerin savaş komplosu ile öldürdüğü beş milyon Müslüman Türkten bahsetmez. Savaş ve kahramanlık olarak anar. Hep beraber Yahudi ittihaçıların katlettiği Ermeniler hakkında Türklere atılan iftira ve yalanla evcilik oynarlar. 

Çin'de yoğun ve egemen bir kabalacı tapınakçı Yahudi nüfusu vardır. Birobidcana yerleştirilen kabalist eşkanaz Yahudilerin bölgeyi kontrol etmeleri sağlandı. Bu bölge üst olarak kullanılarak Çin, Japonya ve Koreye sızarak bu ülkelerin yönetimlerini ele geçirme operasyonunda kullanıldılar. Burada Sovyetlere bağlı BİROBİDCAN OBLASTINI (özerk cumhuriyetini) kurdular. yani israil'den önce Çinin kuzeyinde bir Yahudi devleti kuruldu. Ama herkesin gözünden ve dikkatinden uzak tutuldu. Kuzey Çin Yahudi bölgesi Rus Birobidcanından çok daha büyüktür. Çin'de bu Yahudiler bir devlet kurmaya gerek görmediler. Çin'de egemen kripto yahudiler Birobidcan kökenlidir. 

20. yüzyılın başlarında Birobidcan'dan tüm Çin şehirlerine Yahudi nüfusu yayıldı. Mesela Şanghay şehrinin varoşlarına yerleşen Yahudiler ufak ufak organize olarak şehrin merkezine indiler. Bu iniş ve sızmada, fakir edebiyatı yapılan ezoterik Yahudilere kim destek verdi; şehirdeki batılı ezoterik devletlerin konsoloslukları. Bir ara konsoloslukların bu gizli operasyonları Çinlilerin tepkisini çekti ve konsolosluklara saldırılar başladı. Konsolosluk görevlileri sokağa çıkamaz oldular. Bu çatışma ve kavgada, Osmanlı devletinin hakemliği kabul edildi. Osmanlıdan bir heyet Çine gittiler. Giden heyetin hepside ittihatçı ve Yahudi idiler. Heyet üyelerinden birisi de 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Bülent Ecevit'in dedesi idi. Bu hakem heyeti elbette konsoloslar ve Yahudilerin tarafını planını destekleyecekti ve öyle oldu. Ancak Çinli tarafı Osmanlıyı Müslüman ve Türk olarak biliyordu. 

Bu ezoterikler gün gelecek doğu Türkistan'da ki Müslümanlara zulüm ve işkence edeceklerdir. İttihaçıların torunları sokaklarda eşcinsel ve hayvan hakları diye yürüyüş yaparken doğu Türkistan'da ki zulüm ve çığlığı görmeyecekler duymayacaklardır. 

Birobidcanlı Yahudiler Çinlileri materyalist, kabalist hayata adapte ettiler. Tuhaf ve ilginç olanı ise doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türklerini bu yaşama adapte edemediler. Uygur Türkleri, dini inanç ve yaşamlarını tam tersine daha da güçlendirdiler. 


Burası Çin seddinin kuzeyinde biro bid can Yahudi yönetimin de bir okul. Türk Musevi veya Yahudileri. 
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Doğu Türkistanlılarla yakın dostluk ve arkadaşlığım oldu. istanbul'da Zeytin burnundaki mahallelerini ziyaret ettim. Yaptığım analizlere göre dünya da dinini en iyi yaşayan, yaşamaya çalışan Müslümanlar Uygur Türkleri ardından Endonezya”lı Müslümanları gördüm. 

Çin, sayıları on binleri bulan kamplarda Müslüman Türkistanlıları toplamakta, Türklerin hafızalarını kaybetmelerini sağlayan ot, ilaç ve tozlarla, ideolojik zorunlu dayatmalarla imha etmektedirler. Kamp dönüşü mankurtlaştırılan Türkler ailelerini zar zor tanırken, evlerine yerleştirilen Çinli erkeklere sessiz kalmak zorundadırlar. 


Birobidcan Yahudi bölgesinde Turko-pagan Yahudilerin sinegogu. 
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Aşağıda çok sayıda google harita ve google earth'den alınmış sibirya haritası ve yer isimleri bulacaksınız. Bu haritalarda tesbit edilen isim ve bilgiler, tüm insanlığı ilgilendiren sırları içermektedir. İlk etapta, sizlere bu şehir ve kasabaların, bölgelerin isimleri önemsiz gelebilir. Ama bir inceleme ve etüd etme sürecinden sonra ne kadar önemli şifreler içerdiğini göreceksiniz. Bu bilgiler, dünya insanlarının uyanmaları için etkili ve önemlidir. Dünyaya egemen ezoteriklerin sırlarına vakıf olmak en büyük güçtür. 

Günümüzde dünyayı yöneten İbrani yahudi imanının iddiası; ibraniler yani beni israil olarak, kendilerinin seçilmiş üstün ırk ve tanrı oldukları iddiasıdır. Bu tamamen ırkçı bir yaklaşımdır. Bu ırkçı kabalist pagan yahudi imanına inananların ari ve ibrani ırkı olmadığını, dünyada ki yahudileri yönetenlerin çoğunluğu Turko-Sibirya asıllı olduğunu, bu haritalar ve sonraki bilgilerde göreceksiniz. 

Ezoteriklerin bu sırlarının dışa vurulması, dünya milletlerinin köleleşmesine vurulacak en büyük darbedir. Kendilerine isnat ettikleri “uluhiyet” doktrini çökecektir. Egemenlik uğruna her türlü suçu işliyen bu ırkçı yahovacı yahudilere karşı atom bombası, tanklarla savaşmaktan sa, onların kökleri, geldikleri yeri, ırkları ve kanlarını deşifre etmemiz daha etkili olacaktır; İbrani, Galatalı ve Sibirya kökenli rahmani musevileri bu ayrıştırmadan tenzih ederiz. Onların ırk ve ırkçılık gibi bir iddiaları yoktur. 

Kore'nin kuzeyi, Pasifik okyanusu kıyısından Beyaz Rusya'ya Macaristan ve finlandiya*ya kadar uzanan topraklar Türklerin ana yurdudur. Bu bölgede, pagan Türklerin, müslüman Türkler ile etkileşimini önlemek için, Ruslaştırma çalışmaları süregelmiştir. Bu topraklarda şehir ve köy isimleri Ruslaştırıldı. Buna rağmen hala bölgede Türkçe kökenli isimler hakimdir. Bu isimlerin pagan Türklerle beraber nasıl dünyanın her köşesine taşındığını görürüz. 

İbrani ırk ve kanının seçilmiş ari bir ırk olmadığını belgelemiş olacağız; bu durum, ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, İtalya ve Arap sanılan yahudi devletilerini seçkin tebasında çözülmelere ve patlamalara neden olacaktır. Ezoterik sibirya türk kökenli olup da bu yanlıştan dönen rahmaniyeti seçen çok sayıda insan olmuştur. Bu insanların dünya insanlığına bir çok faydaları olmuştur. 

Arthur Kosler, Kazım Karabekir, Adnan Menderes, Vehip Paşa, Aleksander Dugin gibi. Dünyadaki yahudilerin nüfusu 300 milyon civarındadır. Bu nüfusun demografisini irdeleyen bilim adamları öldürüldü. Profesör Artur Kosler ve Hablemitoğlu ve benzerleri. 

Sibirya'nın atlı-göçebe çocukları TÜRKLER, pagan veya ilahi, rahmani veya şeytani olarak, dünya tarihine yön verdiler, Tarih çağlarını Türkler açtı Türkler kapattı. Atilla'nın Galya seferi hunların göçü olmasa idi Roma çökmeyecek, antik çağ son bulmayacaktı. Ortaçağ başlamayacaktı, Dahi hükümdar Fatih Sultan Mehmet olmasa idi, ortaçağ kapanıp yeni çağ açılmayacaktı. Fransız ihtilalinin mimarları ve Amerikayı istila eden tapınakçı Turko-paganlar olmasa idi yeni çağ kapanmayacak yakınçağ başlamayacaktı. 

Ezoterik Yakın çağın çöküş hazırlıkları, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında filizlenmektedir. Günümüzde dünya ezoterik NEOCAN yahudi mason diktatörlüğüne meydan okuyan hareketin öncüsü TÜRKİYE ve DEVLET BAŞKANI RE-CEP TAYYİP ERDOĞAN'dır. Türkiye'de oluşacak bir goyim hareketi Fransız mason ihtilalinin zirveden dönüşü olacaktır. 
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Dünyada domino etkisi yapacaktır. Goyimlerin isyanını hiçbir güç durduramıyacaktır. 

Yeni bir çağ açılacaktır. Aşağıda keşfedilmiş ve dünyaya yayılmış kutsal köken isimleri, sadece Türkçe versiyonu incelenerek tesbit edilmiştir. 

Rusya aksanı ile gidilirse çok daha sır bilgiler ortaya çıkacaktır. Paylaştığımız Sibirya belgeleri çalışmamızın ön bilgisi olup başlangıç noktasıdır. 

Ruslar Rusya'da azınlıktalar, nüfusun ezici çoğunluğu Türktür. Rusça diline adapte olmamaları Müslümanlara ve Musevilere karşı gizlenme politikasıdır. 
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Burakova, bars köy, spass köy 
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Abbakumovo 


ye Ravlovskâya 


Baraki, ; „ baykuş, abba kum ova, baraki, Бипların hepsi dünyaya hükmeden yahudi türklerde var. 


7 


Ж ә” Dapilovsky Distrei 
У рр 


ızıl elma (Кғаѕпоуа yaplogo) şehri moskovada var. Beş adet. 
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Krasnoya yablogo (Kızılelma) şehri. Sibirya altay hattında kuzey doğu Kazakistan. 
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Yamanaevo 


ТАтапаѕ<0/а 


Kaltaksola, afana sola, yaman ova, birileri sol kelimesinin kutsal olduğunu söylemiştir. Kökenini belirtmemişti. 


$ 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okrovskoye 


“ANikitino 


ye 


SAnatolskaya 


Anatolskaya. Tamamen Türkçe bir isim ve kelime. Ana tol. Ezoterikler sürekli Müslüman Türkleri anayurtlarını bilmelerini istemediler. 

Türklerin anayurdu Asya ve Avrupa'da Orta Asya'nın on katı geniş bir arazidir. 
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7: 


SMaltâ 
$ 


A Ka 


* 


Malta ismi sibiryadan gitme. Tapınakçı galatalılar akka kalesinden yayılınca, elemanlarını sibirya kökenli yahudi ve musevi Türklerden topladılar. Malta korsan tapınakçıların çok önemli üssü idi. 
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abituy 


Zabituy okunuşu sebitay. Sebatay sevinin müritleri eşkanaz yani türk yahudiler kökenlerinin sebatay seviye dayandığını söylerler. 


інт 
Atamanovo, 


ükseevo 


Yüksekova, ataman. 
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enskoye 


RSüŞenskoye 


#ilyicnevo 


Komunizmin mimarı lenin şuşenköye sürgün gelir. Burada bir yahudi hanımla evlenir. Demekki sibirya çok önceden yahudileştirilme operasyonu geçirmiş. Lenin'in kendiside Türk kökenli yahudidir. 


CNeshkal 


Sibiryada aşka köyü. Aşkaabada daha sonra aşka nazi ye adını veren köy. 
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Sibirya kemerova ve hakasya oblastları, hakasya Şor Türklerinin yaşadığı yer. 
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atağa, 


“Tulinskoye 


(Ее Кпаууа 
Bagatay, esekaya.Ti ULİN KÖY Pasifik kıyısı 


&iymovskoye 


tAleksandrovsk-Sakhalinskiy 


Sahalin oblastı adası Vladivostok yakını, Pasifik kıyısı 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“İzvestkovyy 


Bira, Biro Bid Can, Bırakan, Kuldur, İzvestköy, Sibirya Yahudi Özerk Cumhuriyeti Türk Köyleri Ve Başkenti Biro Bid Can. 


те 


*Donskoye 


Vladivostok Yakınlarında İki Köy Donskoy ve Kurtskoy 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“Bukhovskoye 


“Höguslavka 


СВоукоўв 


pBarano-Orenburgsköye 


Vladivostok ta köyler 


£ 
&Veselyy Yar 


<Serafimovka 


Pasifik kıyısında köyler. 
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Novaya Sila 
Новая Сила 
Kirillovka ar 
Кирилловка Золотая 
Arsa) Долина п Volchânets 
Волчанец ў Vladimiro-Aleksandrovskoye Владимиро-Александровск' 
Yuzhno-Morskoy' 
Anna Южно-Морской 
Анна 
Nakhodka 
Находка 
Khmylovka 
Zaliv Nakhodka Хмыловка 


зал. Находка 


Anna, (ana anne öz Türkçedir. Dünyaya Sibiryadan yayılmıştır.) 
Morköy, Kiril, Sıla, Koreden daha uzak pasifik kıyılarında köyler. 


K ragol 
Карвгор 


KARAKOL kelimesini Sibiryadan pagan yahudiler ülkeye getirdiler. 
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Оу) 
OAMYD 


Dersim kırımı operayonunun yöneten mazhar eymür ve oğlu MİT müsteşarı mehmet Eymür. Kökenleri Sibiryada Eymür. 


Selo ismi yahudilerde kutsal bilinir. Selo ismine uzak Sibiryada rastlıyoruz Uzak doğu kuzey buz denizi kıyısında bir kasaba. 
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Mamayı tüm dünyaya yayan tapınakçılar geldikleri kasabanın ismini taşımışlar. Uzak doğu Sibiryada. 


Lenovo markasını çağrıştıran, Sibiryadaki yerleşim yeri ismi. 
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Maksim isminin pagan yahudi Türk köklerine Sibiryada raslıyoruz. 


Mağden isminin Sibiryadaki kökü. Kripto yahudilerin mağden ismini tercihlerini anlatıyor. Karay soyadı Sibiryadaki kökleri. 
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UstKUt 
YCTE-KyT 


Sibiryada kripto yahudilerin kut ismin buluyoruz. Modern çağdaş ezoterikler ulu kelimesini sürekli kutsadılar. 


Sibiryada burgaz köyü. Çamdal, Türkiyede kripto yahudilerde yaygın bir isim. 
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Kellogs, mısır krispi firmasının adı. Bor sibrya öz Türkçesidir. Çok yerde vardır. 


URALLARIN DOĞUSU. Moskovanın kuzeyinde sanki istanbul. Kaya ve köy isimleri. Buğra Tarık Buğra. 
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Birleştik, medeniyet, gorkoy, azat, krasniyar, akkol, akan, elekköy, bulak, ozernoye, terenkol, bara tay, aktaş, kızılsaya boratay isimlerini 

görüyoruz. Yukarısı Moskovanın kuzeyinde bir bölüm burası ari slav 

rus ırkı vatanı olarak kabul edilir. Gerçekte Türklerin anvatanı kuzey asyanın bir parçasıdır. 
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Kızıltan, ortak. Tali tapınakçı Yahudilerde tanrı demektir. Pagan dini terimidir. Talu tali pagan Yahudi ismidir. 


Kartal tibet. Sibirya kızılyar şehri. Kordon 
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Baza kelimesinin Sibiryadan geldiğini görüyoruz. 


Keşfedilen malaya adalarına tapınakçı Sibiryalılar köylerinin adını verdiler. 
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Bahadır. Türk Yahudiler Bagatur derler. Bakış Ova 


Мочуу Miass 
Новый Миасс 


is. Kuznet Guben Köy. 
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Karakol. Bay Tal. Teli. Ergi. Ak Durak. Rusya Mı Türk Yurdumu. 
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Üst kan ve kirlik 


Kuran, dünya litaratürüne girmiş. Kökleri Sibiryada. Dünyada bir çok Yahudinin adı Guran 


KENE İMPARATORLUĞU - I Ezoterikler ve Goyimler 


Boro. Özer. Özerk. Türkçe Kökenli. Borow Köyü. Türkiyede Ve Dünyada Borro Kelimesi Kutsal. Kökeni Sibirya. 
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Bu kan. 


Magazin RUS 
Магазин Р} 


Burla kutsal yahudi ismidir. Sibirya pagan kökenlidir. Türkiye'de makine sanayii vzun süre yahudi Burla biraderlerin elinde idi. 
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Şuh batur. Orhon. Şamar. Altan bulag. 
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Karatay 


Tory ingiliz muhafazakarlara denir, kökeni Sibirya'dır. İngiltere ve Almanya tamamen Türko-Paganların egemenliğindedir. 
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Bayan ova. Eren 


Mondy 
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Atalanka 
Karda Атәләнка 


ларда 


w 


Ankara. Апоу Ova. Karda. Ata Lanka. 


кии 


Кульдур 


Çinin kuzeyinde Sibüryasda BAYER, Kazakevi, bira, birakan 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"+ @песпкпо “Kurtyugany 


Kurt, yurt 


“Üshakovo 


ЇЙ И КА ЕП 
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Aşlık. Şiş, Kına. Aşılak. 
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£Pogranıchny *Barano-Orenburgskoye 


fye-Alekseevskoye 


“Baykal 


Baykal. Baran. Oren. Sofya. 
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“Gagul” Yani, Google ve Turan Şehri. 
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“Pioskoye 


«Ма Kemchug 


Şuh Aya. Kemçuk. Krasni Yar Emeli Ova. Ares Köy. Borluk. 
Nikolsköy. Ust Yuğ. Plosköy. Glad Köy. İzvest Köy 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“ 


*>ug AKSI 


çadaana 


Su Aksı. Çad Ana 


Sebatay Sevi Nin Türk Yahudisi Olduğunu Söylerler. Sevi İsminin Kutsal Kökeni Pagan Sibiryada. 
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Sol Yan Ka. 


r= 


Sibiryada oy şehri. Oy kelimesinii cumhuryetle beraber ezoterik Türk yahudiler taşıdılar. Rey kelimesinin yerine kullandılar. 
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Mufakta kullandığımız VIM değil. Dünyaya yayılan pagan yahudi Türklerin uzantısı. Sibiryada vim isimli şehir. 
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„Уч Kozhany me { 


Sibiryada Kozan. 
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P Е 
KArtemovskiy 
6‘ 


аа PEA 


Ф 


<Balakhnınskiy 


Artema ve Balak. 


эы 


= y ye 


# 


*®5Кагуроўо 


SHARAPOVA. Şarap yani Arapça içecek anlamına geldiğini sanırdık. 
Şarapova adlı ünlü kadının adının kökeni pagan yahudi Sibirya Türkçesi. 
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*Millerova 


Milli kelimesi kutsaldır, bu isim çok şifreyi çözer. Milo Seviç = Milli Sevi 


Finlandiya Kuzey Buz Denizi yakınları. 
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Kilim. 


Tulun 


Tangut 
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CAltarık 


у, 


“Модоуепок 


` 


N 


“Ker 
Zabituy @ Kerbulak 


Alt arık, zabituy (sebatay) kerbulak (gürbulak) kutluk. 
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Е 


“Kocheriköva 


ч 


KOÇERİ KELİMESİNİN KUTSAL YAHUDİ İSMİ OLDU- 
ĞUNU YALÇIN KÜÇÜK YAZDI BURDA GÖRDÜK. 


Buret (Krasnaya Bureti) 


Biret. İbranilerin veya Türklerin oluşturduğu yiddiş lehçesinde sesli 

harf yoktur. Yiddiş lehçesi, b,n yıl süren Roma-Germen İmparatorluби паа egemen ırk Türklerin dili; Almanca ve ibranicenin karışımından oluşnuştur. Bu nedenle Türklerin köklerine sahip çıkma adına bazı isimlerde sesli harfler değişebilmektedir. 
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Е 


$ ` М zA 


Çin'de egemen olanlar Çin Birobideanında yaşayan Türko-pagan yahudilerdir. Yukarıda Çin Birobidcanında üç şehir. 


BURASI SİBİRYA. Erzin şehri ve yanında Beydağı. Hatay Dörtyol Erzin kasabası ve hemen yanında Beydağı, kopyası. Bu isimleri Anadolu Türkleri taşımış. 


-250- 


KENE İMPARATORLUĞU - I Ezoterikler ve Goyimler 


Selma, bor, kiy, koye köy demektir. Kaya Türkçe kelimedir. 


Согу Ayaktal 


KENE İMPARATORLUĞU - I Ezoterikler ve Goyimler 


Gora Kendaki 


J 
Allara- 
Kyusyut 


Kut Ana, Alara, Karaburun, Belaya 


Ayan meclisi 
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Gora, Kendaki, Kherebet, Aldan Köy. Kendaki ve Kherebet Abd'de yaygındır. 


. 
Aliyar 


Burası kuzey buz denizi kıyıları. Yalan ve gizlilik en büyük beyin yıkama aracıdır. 
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Ф > Ф 
Solkolyakhi Solkolyakti 


е 
Arkagala 


„ 
Chelban'ya 


Pa 
Tal-Yüryakhi 


. - 
Levaya 
Kemendya 


Burası rusya im Hepsi de ezoteri pagan tür, eklerin tercih ettikleri isimler. Kimse aslını geldiği 
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Yelizovo 
Ёлйзово 


aeroport 
Petropavlovsk-Kamchatski 
(Yelizovo 


Sibiryada Yeliz Ova 


Abakan 


Ulaangom 


Müren 
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~” 


Khankh 


Muren 
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DÜNYA TARİHİNİN EN GİZLİ SIRRI EZOTERİK VE 
GOYİM TÜRKLER 


“Türkler, efsanenin bütün özelliklerine sahiptirler: Gizemli bir köken, dünyanın bir bölümünde güçler dengesini altüst eden parlak bir iktidar ve onları hiçliğe taşıyan korkunç bir son. Yani unutulmuş “eski büyükler” hakkındaki romantik gerçeğin bütün geleneksel öğeleri mevcuttur. 

“Hazar (Türk) halkının varlığı Orta Çağ'da sıra dışı bir olaydı. Hazarlar eğitimli bir halkın bütün üstünlüklerine sahiptiler: örgütlü bir yönetim, önemli ve gelişmiş bir ticaret ve profesyonel bir ordu. Avrupa'da anarşi, fanatizm ve cehalet hüküm sürerken, Hazar devleti adaleti ve hoşgörüsüyle parlıyor, işkence görenler dünyanın her yanından Hazar İmparatorluğu'na koşuyorlardı. Hazar İmparatorluğu parlak bir meteor gibi Avrupa'nın ufkunu aydınlatıyordu ama varlığından hiçbir iz bırakmadan sönüp gitti.” (Hazar İmparatorluğu. Atlı bir Kavmin Gizemi Jacques Pıatıgorsky. Jacques Sapır S.16.73.) 

Komünist Sovyetlerin mutlak hâkimi kabalist Yahudiler Türk ırkının bilinmesine asla izin vermediler. Bu bilginin bilinmemesi için, Hitler ve İbrani Yahudi kadrosu altı milyon Musevi Türkü katletti. Stalin buna hizmet etti, Türk olgusunu sakladı. Yasaklamalar ve bilgi desenfarmasyonlarının tek hedefi vardı; Dünyanın tanrısı olduğunu iddia eden, İbrani firavun Yahudi ırkçılığının çöküşünü önlemek. 

Başta Stalin olmak üzere, Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin yöneticileri Hazar İmparatorluğu'ndan kalmış en ufak bir izi bile ortadan kaldırmak için ellerinden geleni yapmışlardır. 

“Stalin'in başka bir hak davasıyla karşı karşıya kalmaya ihtiyacı mı vardı? Aleksey Tereşçenko, Stalin ve SSCB'nin 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Hazar tarihiyle tuhaf ilişkisini ve bu dolambaçlı ilişkinin bu rahatsız edici halkın incelenmesi için ne derece zararlı olduğunu göstermiştir.” 

“Artamo, kazılarla ilgili birçok makale yayınladı. Hazarlar konusundaki kitabını ve kazı materyallerini yayına hazırladığı sırada Hazar bilimine öldürücü bir darbe indi. Darbeyi SSCB Komünist Partisi'nin resmi yayın organı Pravda indirdi. 
Bu gazetenin oynadığı rol çok büyüktü. Rusçada pravda “gerçek” anlamına gelir ve bu gazetede yayınlanan her şey gerçek kabul edilirdi. SSCB ”?de, özellikle de Stalin döneminde sık sık uygulamalarının görüldüğü gibi sanatın şu ya da bu kolu mahkum edileceği zaman bu işe her zaman Pravda'da yayınlanan bir makale ile başlanırdı, daha sonra herkes gazete tarafından ifşa edilenlerin cezalandırılmasına katkıda bulunurdu. 

Bu kez 25 Aralık 1951'de Pravda'da kimliği pek de açık olmayan Р. İ. İvanov imzasıyla yayınlanan makale “Hatalı bir kavram hakkında” başlığını taşıyordu. Makalenin başında yazar arkeolojik kazıların ve tarihi belgelerin incelenmesinin tarihçilerin Sovyetler Birliği halklarının geçmişlerini daha iyi tanımalarına ve Rusların, Gürcülerin, Ermenilerin ve diğer Sovyet halklarının özgünlüğünü ve yüksek kültür düzeylerini azımsamaya çalışan burjuva tarihçilerinin maskesini düşürmelerine yaradığını belirtiyordu. İvanov daha sonra Parkhomenko'nun daha önce de söz ettiğimiz teorisine değinerek, özellikle Artamonov'un da aralarında bulunduğu birkaç tarihçinin Sarkel kazılarına dayanarak bu hatalarda ısrar etmelerine kızıyordu. “Parkhomenko; Hazar devletinin Kiev Rusyası'nın kuruluşunda çok önemli bir rol oynamış olduğunu ve Hazar devletinin güya politik etki ve güç açısından Bizans ve Arap halifeliğiyle neredeyse eş düzeyde olduğunu ileri sürüyordu.” 

Makalenin yazarı ise Hazar devletinin gerçekte ne olduğunu açıklıyordu: “Hazar Denizi'nin batısındaki topraklarda asalak bir hayat süren ve böylece “Doğu Slavlarının birleşmesini ve Rusya'nın gelişmesini engelleyen ilkel bir barbar halklar topluluğu” Bu iddialardan sonra İvanov kendi hayali şemalarına tarihi katmaya çalışarak Rusya'nın eski tarihini yanlış olarak değiştiren ve hatalı şemalarına, bu kültür karşısında açıklanamaz bir hayranlık duyarak Hazar mirasını yücelten tarihçileri bir kez daha kınıyordu. 

Ve “Hazar İmparatorluğu”nun yüceltilmesinin, Rus halkının özgün gelişimini azımsayan burjuva tarihçilerinin kokuşmuş fikirlerinin kalıntıları olarak görülmesi gerektiğini belirterek makalesini bitiriyordu. 

“Makalede Hazarların dininden hiçbir şekilde söz edilmiyordu. Ama Hazar bilimciler bir musevi devletinin söz konusu olduğunu biliyorlardı. İşte o dönemin tipik bir özelliği: Hazarlar iktidar tarafından Musevi oldukları için mahküm ediliyorlar ve herkes de bunu anlıyordu, ama bundan asla söz edilmiyordu. 

Bu küçük deneme günümüzde İnternette yapılan birçok araştırmanın mantığıyla yazılmış olsaydı Stalin'in Hazarlara olan kini Oset kökenlerine (Osetlerin ataları Alanlar Hazarların vasallarıydı) bağlanarak açıklanabilirdi. Bu, atalarına zulmedenlere duyulan irsi bir kin olurdu. Oysa Hazarlara karşı Pravda'nın yönettiği bu saldırı sadece “kozmopolitlere” karşı yürütülen kampanyanın bir parçasıydı.” Stalin ve ekibinin hazar Türklerine karşı kini arkasındaki egemen yahovacı pagan Yahudi ekibin Musevi Türklere karşı duydukları nefrenden öteye bir şey değildi. Aynı kin ve nefreti hristiyan ve Müslüman milletlerede duydular. ve milletleri kabalada vaaz ettiği gibi öldürerek sürerek terbiye etmekten geri durmadılar. 

“Unutmamak gerekir ki Yahudilere dinlerinden dolayı 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değil, kozmopolit oldukları, yani Yahudi kimliklerini Sovyet yurtseverliğine tercih ettikleri için işkence ediliyordu.” 

Bu nokta çok önemli; Jacques Pıatıgorsky. Jacques Sapır Yukarda Sovyetlerdeki Musevilerin dinlerini pagan ateist görünen kabala komunist resmi dinini benimsememelerinin düşmanlığa neden olduğunu söylemektedir. Almanya'da öldürülen Museviler ile Sovyet topraklarında öldürülen Musevi Türkler aynı amaç ve nedenle öldürüldüler; yahovanın din Yahudiliğe yani pagan laik kabala dini için tehlike oldukları için topyekün katledilmelerine çalışıldı. 

“Dahası, Stalin sık sık dilbilimin milliyet sorunu alarak kabul edildiği tartışmalara karışmasına rağmen büyük olasılıkla Hazar bilimin baltalanması emrini doğrudan kendisi vermemiştir. Zaten bunun Stalin “іп emriyle olup olmaması da hiçbir şeyi değiştirmez. Hazarlara karşı yürütülen kampanya kaçınılmaz olarak Stalin toplumunun gelişme mantığından kaynaklanmıştır. Zaten bu suçlayanın adından bile çok net anlaşılır: İvanov, Rusya'da en sık rastlanan soyadı. Polemiğe giren belli bir kişi değildi, Sovyet toplumunun tamamı Hazar bilimcileri vatansever olmadıkları için kınıyordu.” Sovyetlerde devletin resmi ideolojisini benimsemeyen herkes vatansever değildi. 
Hatta vatan haini idi. Bu insan hakları adalet eşitlik çağdaşlık telalığı yapan insanlığın kunduzlar firavuncu Yahudiler dünya egemenlikleri uğruna önüne çıkan kitleleştirdikleri yığınları çekirge sürüsü gibi imha ettiler. 

Yukarda stalinin kararlarını yalnız vermediğini arkasında bir kadronun olduğunu vurgular. En yakım müsteşarı BE-RİA ve arkadaşları Yahudi asıllı idiler. Tüm soykırımları organize ettiler. 

Fransız ihtilalinden sonra milletlere tasallut olan gizli oligarklar ve kadrolar sürekli yalan tuzak ve komplo ürettiler. 
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Stalin bir ara gürcü idi. Daha sonra hazar Türklerinin vasalı osetyalı oldu. yakında galata Yahudi kimliği itiraf edilirse şaşmamak lazı. Stalinin evlendiği kadınlardan bayan KAGAN dan olan çocuk adı GORBOÇEV. Gün gelecek patronları ABD nin aldığı kararı uygulayacak ve Sovyetleri dağıtacaktır. 

Son iki yüzyılda en büyük yöneticiler, siyasiler en fazla yönetilenler olmuştur. Tüm kötülüklere meşruiyet kazandırmak doğru veya yanlış tek şahsa mal etmek kullandıkları kamufle ve tolere uygulamalarındandır. Bu uygulamayı hemen her ülkede uyguladılar. Türkiyede Osmanlıyı yıkıp vatandaşlarını batılı Yahudi devletlere yem yapan Yahudi ittihaçılar gün geldi komplosu ile aklandı paklandılar üstelik kahraman yapıldılar. Goyim Ana dolu insanlarının tepesine oturdular. 
“Böylece insan avı başladı. Birçok tarihçi, 

Artamünüv ve diğer Hazar bilimcileri eleştiren makaleler yazdılar. Aralarında en faal olanı Moskava Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesi dekanı B. Ribakov'du. Makalelerinde “Pravda'nın sert ve haklı eleştirilerine” maruz kalmış tarihçilere saldırıyor ve Hazar devletini oldukça küçük, yarı göçebe ve asalak olduğunu, kentleri olmadığını ve büyük bir gümrük engeli oluşturarak Severski Danets, Dan, Vülga ve Kerç boğazını tıkadığını savunuyordu. Hazarların Avrupa'nın savunmasındaki rolleri ve Araplara karşı Bizans'a sağladıkları yardım konusunda tamamen suskun kalıyordu.” 

Ukrayna'nın başkenti KİEV dahil bir çok şehri hazar Türkleri kurmuştu. Şu an moskovanın varoşlarında beş adet krasnoya yablogo yani Kızılelma adında Türk kökenli şehir vardır. 

“Bu durum kazı materyallerinin yayınlanmasını ve Artamonov'un Hazarların tarihi konusundaki kitabının basımını olanaksız kıldı. Saldırılan tarihçilerin çoğu çekinerek çalışmaları için başka konular seçtiler. 1952'de Don Nehri üzerine inşa edilerek Sarkel ve çevresini sular altında bırakan Çimliyanski barajının yapımı Hazar bilime bir başka darbe indirdi. Arkeologların ortaya çıkardığı ve daha sadece küçük bir bölümü incelenebilmiştir (Pletneva'ya göre üçte biri kadarı) kent tamamen yok oldu.” (Hazar İmparatorluğu. Atlı bir Kavmin Gizemi Jacques Pıatıgorsky. Jacques Sapır S.79-80-81). 

“Tarihe karşı yapılan bu saldırı bilime ve bilim adamlarına karşı yapılan Stalin dönemi saldırılarından yalnızca biriydi. Savaş sonrası dönemi, genetik birçok dalları reddedilen Sovyet bilimi için korkunç bir deneyim oldu. Aynı senelerde “kozmopolitlere” karşı yürütülen kampanyayla hazar Türklerinin de hayatı da çok zorlaşmıştı. 1952'de yöneticileri suçlu bulunup infaz edildiği davanın ardından büyük kısmı musevilerden oluşan “zehirleyen doktorlar davası” geldi. 1953'ün başında bütün Musevile rin Birobican'a gönderileceği söylen-Шеп dolaşmaya başladı. 

O dönemde ortaya çıkan panik gerçekti, Mart 1953'te Stalin'in ölümüyle her şey değişti. Stalin'in ardılları doktorlar davasını ve diktatörün iktidarının son yıllarındaki baskının diğer görünümlerini hemen sonlandırdılar” (Hazar İmparatorlu-Şu. Atlı bir avmin Gizemi Jacques Pıatıgorsky. Jacques Sapır 5.82) 

Profesör eşkanaz yahudisi ARTHUR KOSLER Hazar tarihini yazdı. Kitabın adı 13. KABİLE. Bu kitap ezoterik Yahudilerin beynine bomba gibi düştü. Tüm izlerini yok etmeye çalıştıkları, bu uğurda milyonlarcasını öldürdükleri bir ırkın tarihi yazılmıştı. Üstelik kendilerinden biri tarafından. 

Arthur Kosler İsrail devletinin kuruluşuna katılır. İsrail'e yerleşir. Bir şey dikkatini çeker. Israil’de Yahudilerin bir kısmı yuvarlak kafalı, çekik gözlü, diğer bir kısmının ise uzun yüzlü, balık gözlü, gelebicin ağızlı olduğunu görür. Bunu sırrını merak eder ve araştırmaya başlar. Köklerinden beslenmek gibi doğal bir içgüdünün itelemesi ile araştırır. Bu arayış Kosler'in sonu olur. 

Kendisi ölür ama arkasında gelenlere, okyanusa açılma arzusu duyanlara, bir deniz feneri olacaktır. 

On Üçüncü Kabile Koestler'e yeni düşmanlar kazandırdı. Le Zero et Vlnfini (Sıfır ve Sonsuzluk) yayınlandığında Stalinciler onu zaten “Yahuda”, “Tröstlerin ajanı”, “Yahudi kıyımı yanlısı, Yahudi düşmanı” olarak nitelemiştiler! On Üçüncü Kabile'nin yayınlanmasından sonra saldırılar yeniden başladı. Bir İsrail büyükelçisi bunun “Filistinlilerin maddi destek sağladığı Yahudi düşmanı bir hareket” olduğunu beyan etti. 

Koestler, atalarının Ürdün kıyılarındaki Yahudiler olmasından hoşlanmıyor. Filistin iklimine yabancı idi. Köklerine uzaktı. 

“On Üçüncü Kabile'de Arthur Koestler önemli bir soru sorar: İmparatorlukları yıkıldıktan sonra Hazarlara ne oldu?”(a.g.e. 

5.88) 

“Koestler arkadaşlarından biri olan Hahn'ın bir gün опа: “Düellonun aptalca bir gelenek olduğu konusunda hemfikiriz değil mi?” diye sorduğunu anlatır. “Ben kızardım ve kem küm ettim, bunun üzerine Hahn dostça bir sükünetle, hepsinin bu barbar alışkanlıktan nefret ettiklerini ama buna katlanmak zorunda olduklarını çünkü bunun Yahudilerin korkaklığı efsanesini yıkmanın tek yolu olduğunu açıkladı,” diye yazar. 

“Yahudi meselesiyle bu kadar yakından ilgilenen Attila ve Hahn'ın, her ikisinin neden Yahudiye benzemediklerini fark ettim. Gerçek adı Jacob Teller olan Attila'nın çıkık elmacık kemikleri, pırıl pırıl parlayan çekik Tatar gözleriyle tipik bir Türk 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suratına sahipti, lakabı da buradan geliyordu. Hahn'a gelince sarı saçları, muntazam burnu ve düellolardan kalma yara izleri vardı.” 

1926'da Filistin'e giden Kosler anılarında anlatır, bu anlatımlar Dünya ezoterik egemenliğinin zayıf noktasına inen ilk darbelerdir: “... Dalışımı yapmış, kendimi boğazıma kadar siyonizme batmış buldum. Yahudilik beni cezbetmiyordu. 
Yahudilik geleneğinde köklerim olmadan asimile bir ortamda büyümüştüm (...) Yiddiş dilinde söylenen hiçbir şey bana net bir şey ifade etmiyordu, her şey uyumlu bir sesle ağdalanmış, duygularla kaypaklaştırılmış, bir tür mantık karanlığına sarmalanmış gibiydi. 

Duyduğum ilk günden beri bu dilden ve yaydığı entelektüel havadan nefret ettim, bu nefretim de hiç bitmedi. 
Gettolardaki Yahudi hayatı hakkında Yiddiş dilinden tercüme edilmiş hikayeler okudum ve hala kendimi bütün bunların çok uzağında hissediyordum. Bu hikayeler havasızlık, dar sokaklar, entelektüel ensest ve çarpıtılmış ahlak kokusu saçıyorlardı, fazla olgunlaşmış bir mizahla tatlandırılmışlardı ve kendi kendilerini kötülüyorlardı. Bu edebiyattan, bir kölelik ve kibir, kurnazlık ve duygusallık, mistiklik ve açgözlülük karışımı yayılıyordu ki, bu da bende bir klostrofobi hissi, içeriye temiz hava girmesi için camları kırma isteği uyandırıyordu...” (a.g.e. 
S.93-94) 

Koestler 1940”ta Fransa'dan apar topar kaçtıktan sonra en sonunda yerleştiği İngiltere'de kendine bir tür kimlik bulmuştur. Hieroglyphes ( Hiyeroglifler) kitabında şunları yazar: “Daha sonraki dört buçuk seneyi Fransa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve birçok başka ülkede geçirdim, İngiltere'den ayrı kaldığım bu uzun süre zarfında “evimden uzak” yaşadığımın bilincine vardım.” “Her türlü davadan şüphelenen, sistemleri hor gören, ideolojiler karşısında esneyen, ütopyalara inanmayan, bütün planlara düşman, uyuşuk karmaşasına tutkun, gelecek merakı taşımayan, geçmişine aşık bir ülke. Ne yogilerin ne de komiserlerin, sadece amatör bahçıvanların ülkesi... 
Ve zeka yerine karakteri, ateşlilik yerine stoacılığı, acelecilik yerine uyuşukluğu, belagat yerine gevelemeyi tercih eden bir ülke... Atmosferi, otobüslerinde, publarında, bekleme kuyruklarında metreküp başına, yaşadığım diğer bütün ülkelerden çok daha az saldırı ve şiddet mikrobu barındırıyor.” 

Dünyada eğer varsa goyim siyasiler bu parağrafı çerçeve yapıp evlerine asmalarında yarar vardır. Bu metin sürekli İngiliz emperyalizmi İngiliz aklı İngiliz askeri gücü edebiyatı yapanların kafalarını duvarlara vurmaları ve akıl gözlerinin açılmasını sağlayacaktır. Kosler in yukarda yaptığı İngiliz tarifi, dünyayı kana bulayanların İngilizler olmadığı, ingiltereye egemen olan şeytani tapınakçılar olduğunun deşifre eder. 

www.turkgenealogy.com, bu siteyi Dr.Tony Richard Turk isimli biri kurmuş. Kendi soyadının neden Türk olduğunu merak etmiş. Baila Türk isimli Amerikalılarla irtibat kurmak istemiş. Bir çok kişi de siteye bilgi aktarmış, Yaklaşık on bin kişi olmuşlar. Hatta 488 değişik Türk adının yazılım şekli ortaya çıkmış. 

Bir birleriyle neden soyadlarının Türk olduğu konusunda bilgi alışverişi ve araştırma neticesinde de kendilerinin soylarının Amerika'ya sibirya”dan göç eden Musevi Türklere dayandığını, bir kısım Hıristiyan olanın da sonradan Musevilikten geçtiklerini öğrenmişler. 

Dr.Tony Richard Turk, DNA'sını araştırmış. Sonucuna göre genetik olarak da Türk olduğunu öğrenmiş. Yukardaki site adının içeren bir makale mesaj veya yazı internette paylaştığınız an engel gelecektir. 
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Hazar diye bir ırk yoktur. Bunlar hazar denizi yakınında devlet kurdukları için hazar ırkı diye sözde tarihçilerin uydurmasıdır. Hazar devletinde Türklerin SAKA olduklarını söylediler. Sakalar bir Türk boyudur. Çıkış yerleri doğu Sibirya'da Yenisey nehrinin doğusunda Yakut Türklere yakın bir bölgedir. 
Hala Rusya federasyonun SAKA eyaleti, Moğolistan'ın kuzeyinde kuzey buz denizine kadar uzanan eyalettir. 

Birinci ve ikinci dünya soykırım operasyonlarının askeri ve operasyon uygulama üssü Almanya'dır. Beyin ve karar üssü ise ABD'dir. 

Almanya son bin yıldır kabalist Yahudiliğin en güçlü olduğu ülkedir. İllüminati denilen Siyonist örgüt Almanya”da kuruldu. Hitler illüminati üyesidir. ABD başkanlarının çoğu illüminati üyesidir. İlk Komünist kongre Almanya'da toplandı. Komünist manifestonun haham KESİLE MORDAHAY (KARL MARKS) ın yorumlamasına bu kongrede kararlaştırı!- dı. 

Almanya Tapınakçı Yahudileri, dünya soykırım operasyonunun ilk uygulamasını, Osmanlı topraklarında icra ettiler. 
Milyonlarca Müslüman ve Hristiyan kırdılar. 

Hazar imparatorluğun başkenti SARKEL şehri idi. İkinci dünya safaşı soykırımında İbrani satanist firavuncu Yahudiler Musevi hazarları öldürerek sözde ırklarını arileştirdiler. 

Türleirin saka ve İskit kabileleri, tüm soykırım ve baskılara rağmen ırksal belirti ve emarelerini kaybetmediler; Türkiye”de “Kırım kökenliyim, tatar kökenliyim” diyenlerin çoğu köken olarak kabalist Turko-Yahudi kökenlidir. İçlerinde mavi gözlü, kırmızı saçlılar dikkat çeker. 

Kafaları yuvarlak ve büyüktür. Mustafa kemal, George Soroz, Dengir Mir Mehmet Fırat, Deniz Baykal, futbolcu Haci Georgia tipik saka-iskit kafalıdır. İsimlerinde kaan, bay, barak, 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doğan, dugin, Tarkan, er, öz, tan, ata, ау, man benzer ad ve soyadlarını alırlar. 

1940'lı yıllarda Sarkel şehrinde Türkler hakkında kazılar yapıldı. Rus arkeolog Artomonov geniş ve önemli bulgulara ulaşır. Ancak Artomonow'un bu buluş ve tespitleri Sovyetlerin egemen Yahudileri tarafından tepkiyle karşılandı. Ve kazı yasaklandı. Önemli bulgulara sansür kondu. Sarkel şehri don nehri üzerinde yapılan barajla su altında bırakıldı. 

Türk Yahudiler dünya genelinde EŞKANAZ olarak bilinir. Türklerin Yahudi yahovacı imana sahip İbraniler içinde ayrı bir ırk olduğundan bahsetmek dünya kabalist mason yönetiminin cinnete sevk etmektedir. Bu güne kadar Türk Yahudi varlığından bahseden herkes imha edildiler; Profesör Arthur Kosler. Hazarların tarihini yazdı. Karısı ile beraber evinde ölü bulundu. Türkiye'de Hablemitoğlu kırım tarihi ile ilgilendi, öldürüldü. M. Dunlop'un “Yahudi hazar tarihi” kitabı yasaklandı. Buna benzer kitaplar servetler ödenerek sahiplerince basımdan çekildi 
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EZOTERİK YAHUDİLERİN 
MUSEVİ TÜRKLERİ KATLİ 


80 yıl Adolf Hitleri “Sözde Yahudi düşmanlığının” bayrağı yaptılar. Bu yalanı gece gündüz kızgın yağlarla kaynatıp insanoğlunun beynine akıttılar. Dünya “Hitler'in Yahudi soykırım düşmanlığı” ile yatıp kalktı. Oysa Hitler ve SS soykırım çeteleri Yahudi idiler ve öldürdükleri Yahudiler değil Musevi Türkler idi. 

Yahudi düşmanlığı ile şov yapan mankurt elitler beyinlerinin son hücresine kadar hitleri ayakta tutan Yahudi dincileri İDEcilere çalıştılar. HİTLER bir Yahudi idi. Yahudileri öldürmedi. Yahovacı pagan Yahudilere inanmayan Musevi Türkleri katletti. Yahudi ırkçılığı üstün ırk olduğu doktirinin yıkacak alt üst edecek Musevi Türk akımını imha ettiler. Hitler düşmanlığı yapan komünistler kapitalistler gerçekte bağlı oldukları gizli Hitlerci Yahudilere hizmet için yırtındılar, savaştılar. 

Yahudi pagan kutsal kitabı kabalada vaaz ettiği gibi; Tüm soykırımlar zulüm işkence ile icra edildi. Nazi orduları 15 Mart 1939°а Çekoslovakya'”yı işgal ettiler. Aynı yılın 1 
Eylül günü Polonya”yı işgal ettiklerinde ise, İngiltere ve Fransa Almanya'ya savaş ilan etti. Böylece ikinci dünya soykırım operasyonu başlamış oldu. 

Bu operasyonun amacı ne Fransızların yaşadığı topraklar ne de Ukrayna'da Ukraynalıların yaşadığı toprakları ele geçirmekti. Almanya'nın ekonomi ve refah düzeyi saldırdığı ülkelerden geri değildi. Saldırıların tek amacı Amerika'da Siyonist Yahudi masonların çizdiği soykırım operasyonunu uygulamaktı. Avrupa'da birbirini boğazlayan milletlerin hepside hristiyan idi. Siyasi ve komutanları ise katıksız ezoterik pagan Yahudi Siyonistlerdi. 
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Alman Yahudi Nazileri Polonya'ya girmesi ile ilk hedefleri Türk Musevilerini kamplarda ve üstü açık stadyumlarda toplamak oldu. SS çetelerinin tek görevi masum ve sahipsiz sivilleri katletmekti. Eğitim ve heyecan kaynakları ise mason mabetleri ve tarikatları idi. Savaşın patlak vermesi ile mson mabetleri geçici olarak kapatıldı. Tüm masonlar operasyon alanında soykırımı denetlediler. 

Polonya'nın yarısını Almanlar işgal ederken diğer yarısını da Sovyet Yahudileri Stalin'in çeteleri işgal ettiler. SS ölüm mangaları Polonya ve Doğu Avrupa'da ev ev fişlenen insanları kurşuna dizdiler. 

Siyonist Nazi soykırım orduları 1940 sonbaharına dek; Danimarka, Norveç, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Bulgaristan, Yugoslavya ve Yunanistan'ı da işgal ettiler. Daha önce Nazi Almanya/sıyla ittifak yapmış olan İtalya ve Japonya'ya ilave olarak Macaristan, Romanya ve Slovakya da Alman müttefiki olduklarını ilan ettiler. Bu ülkelerde kimin nasıl imha katledileceği belirlenmişti. 

Danimarka'dan Türkiye'ye kadar uzanan toprakları işgal eden yahudi nazi SS”leri sadece Türk Musevilerini değil savaş bahanesiyle diğer milletleri de öldürmeye başladılar. 
Dünya mason firavun imparatorluğuna ulaşmak için sözde evrimini tamamlayamamış tüm milletlerin budanması soykırımdan geçmesi gerekiyordu. Evrimci mankurtların dediği gibi, Siyonist yahudi 55° 1ег, milletlerin sözde evrimini tamamlamamış geri zekalılarını değil, özellikle zeki ve kabiliyetli ve sağlıklı kesimini öldürüyorlardı. Bu soykırımın birkaç ana “uygulama alanı” vardı: 

1) Gettolar: insanların zorla hapsedildikleri bu açık hava hapishaneleri, insanları yavaş yavaş öldürmek için kullanıldı. 
2) Toplama Kampları: Söz konusu kamplar önce “köle 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işçi” olarak kullanmak için kurulmuştu. Ancak 1942 yılının başından itibaren bu kamplarda tutukluların toplu olarak imhasına başlandı. Toplam 11 milyon insan (6 milyon hazar Türk Musevi ve buna ilave olarak 500 bin Çingene, 3 milyon Polonyalı, 400 bin özürlü, yüz binlerce Rus, Slav ve diğer milletlerden savaş esiri) bu kamplarda sistemli biçimde öldürüldü. 

3) Öldürmekle sorumlu olan SS Einsatzgruppen birlikleri olmak üzere, Alman Ordusu'nun özel birlikleri, pek çok yerde sivil halkı kurşuna dizdi.” 

Ölüm kampı Gettoların en büyüğü, Varşova Gettosu'ydu. 

Naziler gelmeden önce, Varşova'nın 1 milyonluk nüfusunun yaklaşık üçte biri Türk Musevilerden oluşuyordu. Nazi işgalinin ardından kente başka bölgelerden de Musevi Türkler transfer edildi ve önce 330 bin olan nüfusu 450 bine çıktı. Ancak Naziler, bu kadar kalabalık bir nüfusu şehrin, etrafı duvarlarla çevrilen 902.3” lük bölümünde sıkıştırdılar. Şehrin en fakir mahallesi onlara ayrıldı ve tüm diğer semtlerdekiler zorla buraya getirildiler. İçeriye girmeden önce üzerlerindeki tüm para ve değerli eşyalara el kondu. 

“Gettoda yaşam çok feci şartlardaydı. Bir odaya ortalama 7 aile sıkışıyordu. İçeriye çok az yiyecek veriliyordu ve herkes ölüm sınırında yaşıyordu. Binalar fare ve böcek doluydu. Gettoda yaşayanlar Nazilerden her an dayak, alay, küfür gibi muamelelere maruz kalabiliyorlardı. Naziler yürüyemeyecek kadar bile çökmüş durumda olan yaşlı Musevi Türklere sokakları su ve sabunla yıkatır, çektikleri sıkıntıya gülerlerdi. 
Gettodaki insanlara rastgele dayak atılır. Günde ortalama 100 
kişi açlıktan, hastalık, dayak ve işkenceden dolayı yaşamını yitiriyordu. Varşova Gettosu'nda yaşamış olan bir Musevi'nin aşağıdaki anıları, şehirdeki durumu gözler önüne sermesi açısından önemlidir: 

“Zulüm, Almanlar şehre girer girmez, 34 masum Türk Museviyi vahşice öldürdüklerinde başlamıştı. Alman SSler Türkleri öldürmek için öylesine bahaneler arıyorlardı. SSler, arkadaşımın evinin içine girdi, anne-babasını, karısını ve 
2 çocuğunu öldürdü. İşgalin ilk haftasında, bazı mahkümları 
toplayıp şehrin merkezine büyük, geniş bir çukur kazmalarını emretmişlerdi. Sonra da bu çukurları doldurmak için kovalarla moloz ve umumi tuvaletlerden kanalizasyon suyu getirmelerini emretmişlerdi. Daha sonra eve gidip, giysilerini giydikten sonra, öğle vakti yeniden orada toplanmaları söylenmişti. 
Herkesin şaşkın bakışları içinde, mahkümları pislik dolu çukurların içine sokulup sıraya geçirildiler. İğrenç kanalizasyon pislikleriyle dolu çukurda 1 gün boyunca durmaya zorlandılar. 
Ne zaman birisi çukurdan çıkmaya çalışsa, hemen SS subayları tarafından dövülür, geriye düşmesi sağlanırdı. 

1942 yılı boyunca gettoda bulunan 300 bin kişi yaşamını yitirdi. Bazıları açlık ve salgın hastalıklardan dolayı öldü, diğerleri de gönderildikleri toplama kamplarında katledildi. 
Nisan 1943 е gettoda kalan yaklaşık 60 bin Türk Museviden bir kısmı, ümitsiz bir ayaklanma başlattılar. Hemen hiçbir silahları olmadığı halde tam 3 hafta boyunca Nazilerle göğüs göğüse çarpıştılar. Sonunda Naziler tekrar kontrolü ele geçirdi ve gettoda herkesi 500 bin kişiyi öldürdüler. 

“Naziler tarafından kurulan diğer gettolarda da yüz bin lerce insan sefalet, açlık, korku ve işkence altında yaşadıktan sonra katledildi” 

“Toplama kampları birer “imha kampı” na dönüştürüldü. Polonya, Fransa, Çekoslovakya, Hırvatistan, Romanya, Sırbistan, Yunanistan, Rusya, Ukrayna, Macaristan gibi Nazi işgali altındaki ülkelerde milyonlarca insan kamplara transfer 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edilmeye başlandılar. Kamplarda işçi olarak çalışacakları söyleniyordu. Oysa kamplara vardıklarında çoğu hemen öldürülecek, diğerleri ise işçi olarak sömürüldükten sonra katledilecekti. 

“Evlerinden veya kapatıldıkları gettolardan silah zoruyla, dövülüp sövülerek sökülüp çıkarılan aileler, daha önceden hayvan veya yük taşımak için kullanılan trenlere doldurulmuşlardır. Bu trenlere bindirilmek için götürülen insanların yüzlerindeki korku ve onlara emirler yağdıran Nazilerin sadist nefreti, bu olayları belgeleyen fotoğraflarda açıkça okunmaktadır.” 

Soykırımdan canlı kurtulabilmiş birinin ifadeleri; “Bizi sabah saat 9'da toplamışlardı, Chortkow'a vardığımızda ise akşam olmuştu. Bütün günü, aç olarak, hiç mola vermeyerek ve karda yürüyerek geçirmiştik. Herkes yorgunluktan bitkindi. Sonra bizi hapishaneye götürdüler. Orada bir sıra SS subayın önünden geçmek zorundaydık, her biri elinde bir sopayla herhangi birinin kafasına vurmak için sabırsızlıkla bekliyordu. 
Neredeyse 80 kişi kadardılar ve bir kimsenin 80 kişilik bir sıradan dövülerek geçebilmesi epey uzun zaman alıyordu... Hücreme sokulduğumda her tarafım morarmıştı ve kanlar içindeydi. 
Acaba Almanlar bizi öldürmek mi istemişlerdi, yoksa sadece eğleniyorlar mıydı? 

Bu olaydan sonra, 60 kişiyle dolu küçücük bir hücreye tıkılmıştım. Oturacak, uzanacak hiçbir yer yoktu. Sıkışık bir şekilde, her tarafımızdan kanlar akarken, aç, susuz ve ağrılar içinde ayakta durmak zorundaydık... 

Sabah olunca bizleri dışarı çıkartacaklarından ve biraz yiyecek vereceklerinden emindik. Fakat yanılıyorduk. Sabah, hiçbir şey değişmedi. İkinci gün boyunca, hatta gece de aynen ayakta ve sıkışık biçimde kaldık... 
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Ölümü beklerken kapıları açtılar ve bizi hücrelerden dışarı çıkarttılar. Herkes, vücudunu oynatmaya ve derin nefes almaya çalışıyordu... Sonra, SS yahudi askerlerinden biri, yemek masasından sokak köpeklerine yiyecek atarmış gibi bizlere ekmek parçaları fırlatmaya başladı. İnsanlar, hayvanlar gibi ekmeklere saldırıyordu ve başkası onu kapamadan ağızlarına tıkıştırıyorlardı. Bir küveti suyla doldurmuşlardı ve hepimiz inekler gibi oradan su içtik. Su içmeye tam başlamışken, bir asker gelip bizi dövmeye başladı: “Haydi, haydi ilerleyin!”... 

Hapishaneden | kilometre uzaklıktaki tren yoluna bizleri koşturdular. Yol boyunca, SS askerleri askerleri ellerindeki sopalarla istedikleri her şeyi yapabiliyorlardı. Her an, birisi, boynuna yiyeceği bir sopayla veya karnına yiyeceği bir tekmeyle yere yığılabilirdi. Bu yüzden o zayıf halimize rağmen, koşabildiğimiz kadar hızlı koşmaya çalışıyorduk. Tren istasyonuna vardığımızda, tren yolunda sığır vagonlarını gördük. 
Kapılara giden hiçbir merdiven veya rampa yoktu, bu nedenle SS askerleri öndeki insanları, merdiven oluşturmaları ve di-Şer insanların onların üstüne basarak trene binebilmeleri için “Yere eğilin, yere eğilin” diyerek dövüyorlardı... 

Almanlar, yeterince insanın vagonlara doldurulduğuna inanınca, içeri birkaç ekmek attılar ve kapıları kapadılar. Bizi dışarıdan kitlediklerini duyduk. O zamanlar, benim kasabam- da, Auschwitz veya Majdanek ölüm kampları hakkında bir şey duymamıştık, “Nihai Çözüm'ün ne olduğunu da bilmiyorduk. 
Bildiğimiz bizi hayvan olarak kullanmak istemeleriydi. Katliam planlarından habersizdik. 

Nazilerin tutukladıkları insanları toplama kamplarına taşımak için kullandıkları trenler de ayrı bir işkence aracı olmuştur. 

Küçük bir yük vagonunun içine kadın, erkek, çocuk, 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yaşlı onlar ca insan tıka basa sokulmuş, üzerlerinden kapılar kilitlenmiş ve günler süren yolculuk boyunca su ve yemek verilmeksizin, hava almalarına dahi fırsat tanınmaksızın yolculuk sürdürülmüştür. Birkaç dakika bile bulunmanın insana büyük bir sıkıntı vereceği bu ızdırap ortamında, çok sayıda insan açlık, susuzluk ve nefes darlığından ölmüştür. Diğerleri, en sevdikleri yakınlarının cesetleri hemen yanlarında olduğu halde hiçbir şey yapamadan yolculuğa devam etmek zorunda kalmışlardır. 

Bu korkunç şartları yaşayan bir görgü tanığının ifadeleri: “Polisler, silahlarını sırayla savurup ateşleyerek, hala daha fazla insanı, zaten dolmuş olan arabalara sıkışmaya zorluyorlardı. Silah sesleri devam ediyor, büyük kalabalık öne doğru itiliyordu. Trene en yakın olanlar dayanılmaz bir baskı altında eziliyorlardı... Öndeki bu insanlar, üstlerinde tüm ağırlığı hissettiklerinden çaresiz durumdaydılar ve destek için saçlarını, giysilerini çekiştiren, boyunlarını, yüzlerini, omuzlarını çiğneyen, kemiklerini kıran, bağırıp çağıran insanlara acı dolu inlemelerle karşılık veriyorlardı. Vagonlar, normal kapasitelerini çoktan aşmış olmalarına rağmen, birçok adam, kadın ve çocuk bu şekilde binebiliyorlardı. Daha sonra polisler, demir parmaklıklardan neredeyse fışkıracak, sıkıştırılmış insanların yüzüne kapıları kapattı. 
Almanlar, hayvan vagonlarına insanları balıklar gibi sıkıştırmadan evvel, her vagonu yakıcı kireçle kaplıyorlardı. Normal- de, yapı işlerinde kullanılan bu kireç, tene değdiği anda yakıyordu. Bu yüzden, yüzlercesi daha Belzec'e gelmeden önce ölmüştü bile... 

“Vagonların tabanı, kalın, beyaz bir tozla kaplıydı. Bu, sönmemiş kireçti. Kirece temas eden çıplak deri, hemen su kaybedip yanıyordu. İçerdeki insanlar, gerçek anlamda yandıklarından çoktan ölüyorlardı. Kemiklerin etrafındaki et, eriyip gidiyordu. Kireç de, cesetlerin hastalık yaymalarını önlüyordu. Her bir kompartımanda iki kova bulunurdu. Birinde su vardı. Diğeri ise, mümkünse, ayaklarla itile itile tuvalet olarak kullanıldı. 

Bu şartlarda günlerce süren yolculuktan sonra varılan yer ise Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Belsen gibi korkunç ölüm kamplarıydı: Almanlar, “Los scnell! Los schnell!” diye bağırıyorlardı. “Çabuk olun, çabuk olun!” Bir yandan da bizlere sopalarla ve tüfeklerle vuruyorlardı. Merdiven veya rampa olmadığından, trenden 1-1,5 metre yukarıdan atlayarak çıkıyorduk. Hemen yanımızda bekleyen askerlerinin tekmelerinden kurtulmak için de çarçabuk ayağa kalkmaya çabalıyorduk. 
Açlıktan ölüyorduk, susuzduk ve çok zayıf düşmüştük. Yine de, vagonlar boşaldıklarında, çalışma kampına doğru 2 kilometre boyunca koşturulduk. Bazı kişi-ler, korkudan, bazıları ise rahatlamadan dolayı ağlıyordu. Kendimizi o kadar kaptırmıştık ki, manzarayı fark etmemiştik bile. Kampa ulaştığımız- da, tüm grup sessizliğe büründü. Bakıp, dikkatlice dinledik. 
Tüm alan, inanılmaz sessizdi. Karşımızda duran kampa ölüm sessizliği hakimdi. 

Nazi vahşetinin en büyük uygulama alanı, kuşkusuz yaklaşık 11 milyon insanın can verdiği korkunç ölüm kamplarıdır. Bu kamplar, din ahlakından yüz çeviren, vicdanını yok eden insanların ne kadar acımasız ve cani olabildiklerinin tarihi bir kanıtıdır. 

Bu kamplar öncelikle birer “çalışma kampı” olarak kurulmuştur. Başta Auschwitz olmak üzere hemen hepsi büyük endüstri komplekslerinin yanında açılmış ve kamplara getirilen tutsaklar savaş endüstrisine köle iş gücü olarak hizmete koşulmuştur. 
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Ancak habis Nazi ideolojisi bu “pragmatik” zulümle kalmamış ve bu kampları birer ölüm kampına dönüştürerek “istenmeyen ırkların imhası” na girişmiştir. 1941 yılının son aylarından 1944 yılının sonlarına kadar geçen 3 yıla yakın bir süre boyunca, bu kamplarda 6 milyonu Türk Musevi, toplam 
11 milyon insan; toplu imha araçlarıyla katledilmiş ya da açlık, 
hastalık ve işkence sonucunda yaşamını yitirmiştir. Naziler, küçük bebeklere, ma sum çocuklara, yaşlı ve zavallı insanlara, sakat veya hastalara dahi hiç acımamışlar, sadist bir vahşetle tarihin en büyük kıyımını gerçekleştirmişlerdir. 

“Üstünüzdeki saatleri, değerli eşyaları, mücevherleri teslim edin! Eğer üstünüzde herhangi bir şey bulunursa, hemen vurulacaksınız.” Onun pis yüzüne ve güçlü silahına bakınca, dediklerine uymaktan başka çarem olmadığını anladım. Saatimi çıkarıp, cebimdeki bozuklukları ararken, Alman askerler mideme sopalarıyla vurmaya veya suratlarımıza tokat atmaya başlamışlardı bile. Bu sadist eğlenceden hiç vazgeçmiyorlardı... 

O ilk gece, bir bardak “çorba” içtikten sonra, barakalara götürüldük. O yerin zavallılığını anlatmak çok zor. Aslında hayvanlar için yapılmıştı ve insanlar için yapılan tek değişiklik ahırlara, 2-3 katlı tahtadan bitlenmiş yatakların eklenmiş olmasıydı. Rüzgar, duvarlardaki çatlaklardan içeri giriyordu. 
Her yer pirelerle doluydu ve birkaç gün içinde pireler hepimize bulaşmıştı! Kısa zamanda, pirelerle yaşamaya alıştım. Pireler, tifüs taşıdıkları halde, kampın diğer sorunlarıyla karşılaştırıldığında, çok da önemli değillerdi... 

“Sabah saat 5:30'da uyandırıldıktan sonra, bize giyinmemiz için 2 dakika verdiler. Hazırlanamayan biri olursa, dövülecekti. Ancak herkes hazır olduktan sonra, bir bardak kahve alabilmek için sıraya girebiliyorduk. Kahve dedikleri aslında 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çok pis sıcak sudan başka bir şey değildi. Bunun yanında bir dilim ekmek de verirlerdi; unun kumla karıştırılmış olduğu sert, yenilmesinin çok zor olduğu bayat bir dilim... Bunlar bütün gün için verilen tek yiyecek olduğundan, bazıları ekmeklerinin bir bölümünü “öğle yemeği? için saklardı, bazılarıysa açlığa dayanamayarak o an hepsini çiğneyip yerdi. Ben bir bölümünü günün geri kalanı için saklardım. Bütün gün çalıştırılacağımızı, tüm fiziksel kuvvetimin eriyip gideceğini ve açlığımın daha da dayanılmaz boyutlara ulaşacağını biliyordum.” 

Diğer tüm toplama kamplarında da bundan farklı bir ya şam standardı yoktur. Çalıştırılan insanlara hiçbir acıma ve merhamet gösterilmemiş, sadist Nazi subaylarının keyfi hakaretleri, tehditleri, işkenceleri altında, açlıktan ve yorgunluktan bitap şekilde yıllarca köle hayatı sürmüşlerdir. 

Bazı toplama kamplarında tutsaklar üzerinde çok daha korkunç işkenceler de yapılmıştır. Bunların başında, en büyük ölüm kampı olan (yaklaşık 1.5 milyon insanın katledildiği) Auschwitz'in cani doktoru Josef Mengele”nin insanlar üzerinde yaptığı deneyler gelir. Mengele, kamp tutsakları arasından “kobay” olarak seçilen yetişkinler ve çocuklar üzerinde, insan vücudunun acıya veya soğuğa ne kadar dayanabildiğini anlamak için korkunç denemeler yapmıştır. Soğuk kış gününde buz dolu sulara zorla sokulup bekletilen insanların, donmadan önce kaç dakika yaşayabildikleri test edilmiştir. Mengele'nin, denekleri üzerinde hiçbir anestezi yapmadan cerrahi орегаѕyonlar yürüttüğü, örneğin insanların kollarını, bacaklarını veya midelerini canlı canlı kestiği bilinmektedir.” 

Mengele'nin en zalim deneyleri ise, kampa gelen ikiz çocuklar üzerinde olmuştur. Mengele kampa gelen tüm ikizleri diğer tutsaklardan ayırmış ve üzerlerinde farklı denemeler yaparak kalıtımsal faktörlerin etkisini ölçmüştür. Ancak kullandığı metodlar inanılmaz derecede zalimdir. İkizlerin kanını birbirine enjekte ederek tepkiyi ölçmüş, çoğunda ikizlerin biri veya ikisi şiddetli ağrılar ve yüksek ateş yaşamıştır. Mengele göz renginin kalıtsal olarak değiştirilip değiştirilmeyeceğini ölçmek istemiş ve bu amaçla ikizlerin gözlerine mavi mürekkep enjekte etmiştir. Çoğu denek büyük acılar çekmiş ve bir kısmı kör olmuştur. Küçük çocuklara çeşitli hastalıkların mikropları enjekte edilmiş ve bu hastalıklara ne kadar dayanabildikleri ölçülmüştür. Pek çok masum çocuk, Mengele adlı canavarın elinde işkence çekmiş, sakat kalmış veya ölmüştür. 

Amerikalı ve İngiliz kabalistler Bergen Belsen toplama kampına geldiklerinde 10 bin gömülmemiş ölü bulmuşlar. 
Ölüm mangaları; Bu mangalar, Nazilerin Polonya'yı işgal etmesinin ar dından, Hitler'in talimatı ile Gestapo Şefi Heydrich'e verilen bir yetkiyle kurulan “Einsatzgruppen” timleridir. 
Bu özel birliklerin görevi, işgal edilen bölgelerde düzenli ordunun ardında hareket ederek, imha edilmesi gereken grupları bulmak ve öldürmektir. 

Einsatzgruppe (çoğulu Einsatzgruppen) timleri, önce Polonya'da, ardından da işgal edilen Soyvet topraklarında şehirleri ve köyleri didik didik arayarak Musevi Türkü avına çıkmışlar, buldukları insanları kadın-çocuk ayrımı yapmadan acımasızca kurşuna dizmişlerdir. 

Almanya'nın savaşı kaybedeceği 1944 yılında açıkça ortaya çıktıktan sonra bile, Naziler soykırımı sürdürdüler. 
Amaçları savaş değil soykırımdı. Savaş soykırımın ve egemen olmanın en büyük aparatı olarak kullanıldı. Hatta savaşın bu son evresinde “aşağı ırk” olarak görülen Çingene, Leh ve Slavları yok etmek, Nazilerin birinci amacı haline geldi. (gerçekte sadece bu milletler değil alman Fransız ve İngilizlerinde seçme ve sağlıklı erkekleri seçilerek savaş bahanesi ve maskesiyle 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imha edildiler.) Hitler savaşı kaybedeceğini biliyor, ama bundan önce tüm Musevi Türkleri yok etmek istiyordu. 

Buradan da bu olayın gerçekte savaş, egemenlik veya toprak olmadığı bir soykırım operasyonu olduğu anlaşılır. 

“Uzakdoğu'nun en önemli faşist gücü, 1. Dünya Savaşı'nın hemen ardından yayılmacı politikalar izlemeye başlayan ve bir süre sonra da Hitler-Mussolini paktına katılan Japonya'ydı. Japon rejimi ile Nazilerin arası o kadar iyiydi ki, Hitler bu Uzakdoğulu ırka “fahri Aryan” lık ünvanı bile vermişti. Radikal Siyonistlerin Japonya ile ittifak aramalarına neden olan şey ise, Japonya'nın 1931'de Çin'in Mançurya bölgesini işgal etmesiydi. Mançurya'da büyük bir Yahudi cemaati yaşıyordu ve bazı Siyonistler, Hitler ile yaptıkları ittifakın bir benzerini Mançurya Musevilerini göç ettirebilmek için Japonlarla yapabileceklerini düşünmüşlerdi. Öyle de oldu; Japonya'nın işgal altındaki Mançurya'da kurduğu “Mançukuo” rejimi, radikal Siyonizmin Uzak doğu'daki iş birlikçisine dönüştü.” 

“Lenni Brenner, Japon yönetiminde, özellikle orduda yaygın bir antisemitizm olduğuna dikkat çekiyor. Japon generalleri, tüm dünyayı saran bir “Yahudi komplosu” olduğuna inanıyor ve yerel Yahudileri de bu komplonun ajanları olarak algılıyorlardı. Bu nedenle Mançurya”daki Yahudilerden bir an önce kurtulmak istiyorlardı. Çözüm olarak da Hitler'le aynı yolu izlemeyi, yani radikal Siyonizm'e (mason Yahudilere) destek olmayı düşündüler.” Burada yahudiden kastedilen Musevi Türklerdir. Gerçekte Japon generaller kendilerini Hun kökenli adleden ezoterik pagan yahudilerdi. Hitlerle aynı paralel- de Mançurya”da Musevi Türklere düşmanlık yaptılar. 

“1937 yılının Aralık ayında Mançurya'nın Harbin kentinde Uzakdoğu Yahudi Konseyi tarafından bir konferans toplandı. Konferans, asıl olarak Harbin'deki Siyonistlerin lideri 


-278- 


KENE İMPARATORLUĞU - I Ezoterikler ve Goyimler 


olan Abraham Kaufman tarafından organize edilmişti. Duvarlarda Japon, Mançukuo ve Siyonist bayrakları yan yana asılıydı.” Buradan açık ve net görülüyor ki Japon sanılan ezoterik Siyonistlerle Mançuryalı Siyonistler Musevi Türklere düşmanlıkta ittifak etmişlerdi. “Jabotinsky'nin kurduğu Siyonist Betar örgütüne bağlı bazı yöneticiler de “şeref misafiri” olarak toplantıya katılmışlardı. Şeref misafirleri arasında Japon İstihbarat Servisi'nden General Higuchi, antisemit Beyaz Muhafızlar örgütünden General Vrashevsky ve Mançukuo'daki Japon kuklası yönetimin üst düzey yetkilileri de vardı. Konferans sonucunda önemli bir karar alındı ve dünyanın dört bir yanındaki büyük Yahudi örgütlerine duyuruldu. Kararda Mançurya’ daki bu Siyonistlerin “Asya'da Yeni Düzen'in kurulması için Japonya ve Mançukuo yönetimleri ile iş birliği” yapacakları yazılıydı. Japonya buna karşılık radikal Siyonizmi ulusal Yahudi hareketi olarak tanıyacak ve destekleyecekti. Nitekim kısa bir süre sonra Mançukuo yönetimi ile Betar arasındaki ilişkiler iyice gelişti. Betar üyeleri, antisemit rejimin hemen her davetinde ve kutlamasında boy gösteriyorlardı.” Japonya'da ve Çin'de Mançurya ve Birobidcan bölgele rinde soykırımcı mason Yahudiler kendilerine uyum sağlayamayan Türk Musevilerin imhasını planlayıp uygulama yoluna gittiğini görüyoruz 

Mançurya ve Sibirya'nın büyük bölümü yoğun çalışmalarla Yahudileştirildi. Birobidcan Yahudi bölgesinin çoğu Çin'de kaldı. Azınlığı Rusya'da. Rusya'da BİROBİDCAN YAHUDİ YÖNETİMİ adı altında özerk bir Cumhuriyet kurulsa da Çin'de bu Yahudiler Çin'in bir parçası olarak tüm Çin şehirlerine yayıldılar ve egemen oldular. Mançurya, Sibirya'nın parçası olarak sürekli var oldu. Sibirya ile beraber Yahudileşen bölge Kore, Japonya ve Çin için beyin, insan ve ezoterik Yahudi kaynağı oldu. 
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Bu oluşumu yönlendiren ve yöneten batılı tapınakçı Yahudi devletleri oldu. 

İkinci dünya soykırımında Musevi Türklere ve diğer milletlere soykırım yapan Yahudi general ve çetelerden cüzi bir bölümü büyük gürültü ve şaşa ile yakalanıp idam edildi. 
Hatta israile teslim edilenler oldu. Bunlar goyimler içinden seçilen mankurt tetikçiler idi. Gerçek soykırımcı Yahudiler dünya ezoterik devletleri tarafından kapışıldı. Hitlerin kuzeni İsraile yerleşti. Satanist hahamlık yapmaya başladı. Türkiye'nin payına general RİCHART GEHLEN VE RUZİ NAZAR düştü. 

Ruzi Nazar CİA nın Türkiye temsilcisi oldu. Türkiye”'de goyimleri terbiye edecek birçok örgüt kurdu. SS General GEHLEN, Türkiye'de Yahudi ROKSELANA'nın oğlu MİT müsteşarı HİRAM ABBAS ve yine MİT müsteşarı mason General FUAT DOĞU’yu eğitti. Bu ікі MİT müsteşarı Türkiye”'de Türk kanının imhası, okullar ve üniversitelerde üretilen anarşi ile bastırılması görevini icra ettiler. Emniyet müdürlüklerinin bodrum katında tesis ettikleri aletli işkence hanelerde aktif Müslüman kadın ve erkeklerine işkence ettiler. Bu konu üçüncü kitabımızda detaylı anlatılacaktır. 
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Adolf Hitler. 20 yüzyılda süper devletlerin kalbinde bayrak gibi dalgalanan adam. Yahudi milli kıyafeti ile. Süper ezoterik. Annesi Yahudi imiş. Kendisi Almanmış. Arkadaşları Yahudi. Ölüm timleri Yahudi. üstelik Alman milliyetçisi. 9 milyon Almanın hunharca ölmesine aracı olacak kadar Alman milliyeçisi. Bizde bunun versiyonu çok. 
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Almanlar savaşa yokluktan ihtiyaçtan veya salt kan dökmek için götürülmediler. Savaş öncesi Alman halkının ekonomik durumu iyi idi. 
Soykırımdan önce iki alman bayan. 
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SS yahudi mason infaz mangalarının bir kampta bir günlük hasılatı. 
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Değişik bir kamptan. Hepside aç bırakılarak öldürüldü. 
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Р АДИ т а 


Kendi mezarını kazmaya zorlanan bir 
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|- 1 a Ў ма. к-к : 
Ormanlık alanda açık hava esir kampında açlıkdan öldürülen Türk musevileri yakılmayı bekliyor 


Açlıktan öldürülmemek için yalvaran museviler. 
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Bir başka katliam kampı. І 
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Türk Museviler Almanya ve polonyada istim verilerek boğularak öldürüldüler. 
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SS yahudi soykırımcıların yakaladıkları Musevi Türkleri Öldürüyorlar. Ölenlerin her gün kamyon ve vagonlarla taşınarak toplu çukurlara gömülmesi SS subaylar için uğraş çıkardığı için çukurun yanında kurşuna dizerek bu konuda kendilerine daha bir kolay yöntem seçtiler. 
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Goyimler toplu halde huzura kavuşacaklar. 
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EZOTERİK SİSTEMLER VE 
GOYİMLERİN SOSYAL YAPISI 


GİRİŞ 


Fransız ihtilaliyle başlayan yakınçağın en önemli olayı, aklın, ruhu hegomonyasına alıp ufalaması; irade, değer, ve geleneklerin yerini kuvvet ve egemenliğin almasıdır. Yüzyılımızda insanlar matematik, formül, madde çerçevesinde düşünüp çözüm yolları aramaya başladı. Gelenekler ve ruhsal yapılanmalar boş inanç kabul edildi. İnsanlar arası duygusal ve ruhsal bağ ve yapılanma yıkıldı. Bu yıkım ateist ve mataryalist doktirin ve sistemleri liberal kapitalizm, marksizm ve milliyetçiliği doğurdu. Sonuçta sosyal ve geleneksel, değerlerinden soyutlanmış kitlesel yığınlar doğdu. 

Birey ve toplum, kuvvet, egemenlik ve yalınızmın (geleneksizliğin) ve maddeci ruhsuzluğun baskısı altına girdi. 
Dünyamızda özellikle Fransız ihtilalinden sonra toplum ve bireyin, irade ve kollektivizmiyle kendi kendini yapılandırma geleneğinden uzaklaşıldı. Birey ve toplumun dışında ve tepesinde onu şekillendiren motive eden yalın devlet ve ideolojiler zihinsel ve ruhsal motivasyon ve tekellerin mimarlığını yaptılar. 

Büyük metropoller, üstü başı düzenli, temiz, modaya uygun ve bakımlı, ancak sosyal ve ruhsal doyumsuz, ideoloji, kuvvet, coşku ve şiddet kölesi robotlarla doldu. İnsanı besleyen tüm ruhsal ve duygusal değerler ve alışkanlıkların yerini herşeyi madde, ekonomik çıkar ve fizik formülleriyle açıklayan ruhsuz bir dünya gelişti. 
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Yirminci yüzyılın sonuna gelirken her ne kadar “civil toplum”, gibi demokrasi yönünden kıpırdanmalar olduysada, bu kıpırdanmalar egemenlik güdümünden kurtulamadı. Mataryalist marksizm, milliyetçilik, liberal kapitalizm ve kuvvetçilik, fosasını çıkartıp, ruhunu ufaladığı birey ve toplumların sosyal yapısını yalınızmın (geleneksizliğin) son safhası terör çağına soktu. 

Günümüz sosyal yapıları, sevgi, paylaşma, yardımlaşma gibi iyi geleneklerin tohumunun tutmadığı, yeşermediği şiddet ve kuvvetin rahatlıkla barındığı bir toprağa sahiptir. Materyalist doktirinin geliştirdiği yalın ve yanlış ideolojiler ve ilkeler terör çağında kuvvet, egemenlik ve şiddet olgusunu geliştirdiler. 

Günümüzde siyasilerin tanrısı kuvvet, büyümüş, ortakları kötü gelenekler; baskı, tekel, sömürü ve şiddet en olgun dönemini yaşamaktadır. Kuvvetin ve terörün kazanında kaynayan dünyamız için iki seçenek vardır. Bu seçeneklerden birincisi, toplum kendini ayakta tutacak sevgi, hoşgörü, dayanışma ve paylaşma içinde yaşayabilecek iyi geleneklere ruhsal yapılanmaya dönmek. İkinci seçenek iradesini, ruhunu gasbeden kuvvet ve tekellerin duvarları, silahlar ve sınırları içinde terör toplumlarına dönüşmektir. 

İyi gelenekler ve rahmani değerler toplumda bireyleri biribirine bağlayan, yaşatan ve ayakta tutan temeldir. Bu temel, birey ve toplumun kollektif ve özgür yaşamı, doğrudan, geleneksel ve sosyalleşen demokrasinin işlerliği oranında sağlanır. Kuvvet ve egemenliğin hüküm sürdüğü toplumlarda kötü, kapalı gelenekler gelişir. Günümüzde dünya toplumları ve bireylerin en büyük sorunu iyi geleneklerden yoksun oluşu, kuvvet ve egemenlikle sorunlarını çözme alışkanlığı, dikte ile şekillendirilen sosyal yapılardır. 
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Günümüzde dünya ezoterik baronları, terör ve şiddet hareketini İslam diniyle özdeşleştirdiler. İslam ülkelerinde görülen terör, 1789 Fransız ihtilalinin gecikmiş yükselişidir. 50 
yıl önce İkinci Dünya savaşında Avrupa kan selinde yüzerken islam toplumları gelenekleri ve gelenekselliği içinde daha huzurlu ve dengeli idi. Kuvvet ve yalınızmın kahredici şiddet ve egemenlik felsefesi islam ülkelerine 50 yıl sonra geldi. İslam ülkelerinde kitle terörü yani örgüt ve devlet terörü yaşarken batı terörün gelişmiş daha organize şekline girdi. Adi suçlar, bireysel saldırı şiddet, gasp, kuvvet felsefesi, materyalist felsefenin ve sermaye tekelinin egemenliği bireyin ruhunu tüketip yalnızlaştırarak korku ve güvensizlik dönemini başlattı. 

Türkiye'de bu yüzyılda geleneksellikden terör toplumuna hızlı bir geçiş oldu. Suç oranında patlama oldu. İnsanlar çadırdan modem evlere taşındılar. Çamaşır makinalı, televizyonlu, otomobilli yaşama geçtiler. Ancak ruhları ve duyguları yozlaştı. 

Kuvvet, ideoloji ve şiddet binlerce yılın birikimi köklü ve zengin atlı göçebe kültürünün tüm izlerini ve zenginlikleri tüketti. 

Bu kitabın temel tezi:insan ruh, akıl ve fiziği arasındaki dengenin önemini anlatmak, bu melekelerin işlerliğini (demokrasiyi), olguları (iyi gelenekleri) yalın (geleneksiz) doktirin ve ilkelerin yerini bireysel, sosyal ve yerel değerlerin, diktenin yerini iradenin almasının önemi ve yararlarını anlatmaktır. 
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“Yalnızca bir şeyi öğren, henüz yorulmamış durumda olan aklına şunu kazı: Yalnızlık içinde en korkuncu, törel yalnızlıktır.” (Balzak, Kaşifin Acısı öyküsü.) 

Gelenek doyuma ulaşan duygu ve ruhun, akıl ve iradenin kontrolünde oluşturduğu yapılanmadır. Duyguların topladığı uyarıların, irade ve akıl tarafından işlenerek ruha depolanmasıyla gelenek oluşur. Gelenekler sosyal alışkanlıklardır. 
Alışkanlık düşünülmeden doğal olarak yapılan ancak duygusal ve ruhsal olarak onaylanan düşünce ve hareketlerdir. Gelenek bellemenin duygu, ruh ve pratikle beslenmiş güçlü tarzıdır. Sürekli kontrol edici ve dinamik karaktere sahiptir. İnsan irade ve ilişkilerinin, duygularının ve aklının doyumu sonucu oluşan birikimdir. Özgürlük veya kölelik, sevgi ve nefret, hoşgörü ve horgörü birikimidir. İnsanın güven ve huzuru için ruhun derinliklerine depoladığı sevgi veya nefret yapılanmasıdır. İnsanlar dünyanın belli bölgelerinde geleneksel olarak ilkbahar ve yaz mevsimlerinde üretir ve hasat eder, kışın depoladığı birikimini tüketir. Yazın yeterli hazırlığını yapmayanlar kışın perişan olurlar. İnsan beyni belli oranda kanla beslenmezse vücudun dengesi bozulur, marazlar gelişir. İnsan ruhu ve duyguları da aynı sisteme sahiptir. İradesini kullanan insanlar sosyal ve bireysel alışkanlıklarını ruhlarında biriktirirler. Bu birikim toplum ve bireyde değerler ve temel yargı ölçüleri halini alır. Bireyin iradesi ve diğer melekelerinin sınırlanması bu değerlerin gelişmesini engeller. 

Bu oluşum geleneksizliği yani yalınızmı oluşturur. Yeterince iyiliklerle beslenmeyen, iyilikleri geliştiren, kontrol eden ve besleyen sistemini kurmayanlar için iyilikler geçicidir, kalıcı ve geleneksel değildir. 
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Gelenek beyin ve kalbin birleşmesi ve bütünlüğüdür. 
İnsanlar beyniyle ve iradesiyle keşfettiği, tespit ettiği kural ve normları duygularıyla besleyerek alışkanlık haline getirir. İrade, akıl, ruh ve duygular bütünlüğünü korumalıdır. Her biri diğerini motive eder. İrade, ruh, akıl ve duygular arasındaki motivasyon tek taraflı olmamalıdır. Yeterli duygu birikimi ile beslenmeyen aklın ve iradenin inandığı prensipler uygulanamaz, kolay unutulur. Akıl ve irade sevmenin iyi bir gelenek alışkanlık olduğunu kabul edebilir. Ancak bu alışkanlığı sürekli yaşayacak sosyal çevre ve iradi yaşam ortamı bulamaz ve yaşanmazsa, gelenek haline gelmez ve uygulanamaz. 

Geleneğin kaynağı insan doğasıdır. İnsanların alışageldikleri, değer verdikleri ve zevk aldıkları hareket ve davranışlara uyması daha kolaydır. Geleneksel değerler bireylerin melekeleriyle bütünleşmiş olgulardır. İnsan duygu ve iradesinin işlerliği, sınırlanması, özgürlüğü, veya köleliği geleneğin iyi veya kötü türünü, karakterini belirler, İyi duyguların sürekli yaşanması уе insanı motive etmesi iyi gelenekleri doğurur. 
Kötü duyguların yaşanması bu duyguların birikim, alışkanlık yani gelenek haline gelmesini sağlar. İnsan doğal disiplinine uyum sağlamak için çalışır ve gayret eder. 

Çocukluk yaşlarından itibaren sevilen ve seven bir insan sevmeye alışır. Nefret edilen ve nefret eden bir insan nefreti ruhuna doldurur ve prensip haline gelir. Nefret o kişinin temel motive edici değeri yani geleneği haline gelir. 

Gelenekler birey ve toplumu motive eden temel değerlerdir. Sevgi bir duygudur. Ancak bireyde uygulanabilir ruhsal birikim ve güce sahip olunması, geleneksel karakteri gösterir. 
Hayatı boyunca vatan ve millet sevgisi, hayvan ve insan saygısı edebiyatı ile büyüyen insanların acımasızca insanları öldürdüklerini görmek mümkündür. Çünkü günümüzde sevginin 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edebiyatını yapanlar kendi kuvvet ve kötü geleneklerini meşrulaştırmak için insandaki sevgi geleneğini sömürmüşler, gerçek sevgiyi özellikle uygulamasıyla ve insan doğası disipline uyan yapısıyla gelenekselleştirmemişlerdir. 

Gelenek, insan melekeriyle bütünleştiği için uygulaması kolay ve süreklilik özelliğine sahiptir. Kuvvetin yasaklarından daha kalıcı ve dinamiktir. 

Egemenlik ve homojenizm insanların ruhlarını ve duygularını sildi. Son varlıkları kanlarını savaş meydanlarında içti. 
Kişilik değerleri, gelenekleri un ufak edilip, devletleşip ordulaşan insanlar kitleler halinde katledildi. Geleneklerinden ruh ve duygularından çıplanan birey, çaresizliğini ve güçsüzlüğünü kuvvete sarılarak giderme yoluna gitti. İkinci dünya savaşında kuvvet, şiddet ve egemenlik ruhu kazanan Hitler dünya toplumlarında biriken yalın ruhun ve katliamların bayrağıdır. 

Marksizim, liberalizm ve milliyetçilik 20. yüzyılda tarihte benzeri görülmeyen oranda döktükleri kan ve sonucu madde,kuvvet, şiddet ve totaliter mekanik sosyal yapılar geliştirdiler. 

İyi gelenekler toplumun sağduyusu, iradesi, ilişkileri, iletişimi ve yaşamına dayanır. Kötü gelenekler ise ezoterizmin kuvvet, yalın ve yanlış ideolojilerin egemenliğine dayanır. İradesi seçimciler veya diktatörlerce, duyguları ve beyni medya tarafından, ekmeği ve dengesi sermaye totaliterizmi tarafından, ruhu ezoterik tarikatlarca tekel altına alınan ve sömürülen toplumlarda kötü gelenekler gelişir. Akıl ve iradenin, ruhun ve diğer tüm insan öğelerinin iyiliği ve sağlığı soysallaşan demokrasinin gelenekselleşmesiyledir. Bu nedenle demokrasi değerlerin süzgecidir. 

Sosyal bilimciler ve ekonomistler genelde ekonomik ve pozitif bilimlerde gelişmişliği tek yönlü ele almış, bu konularda gelişmiş ve gelişmemiş toplumlar olarak sınıflandırmışlardır. Oysa ekonomi ve pozitif bilimler amaç değil araçtır. Toplumun gelişmişliğiyle orantılı değildir. Mataryalist ve kuvvetci ideolojilerin fossasını çıkarttığı terör toplumlarında gelişmişliğin ölçüsünün — sanayi toplumu — sanayi ötesi toplumu — bilim toplumu — gibi yakıştırmalar kitle toplumlarındaki tipik aldatmalardandır. Sözde gelişmiş bilim veya sanayi toplumlarının başkentlerinde her zamankinden fazla güvensizlik, saldırı, bağımlılık ve stres yaşanmaktadır. Toplumların gelişmişliği, sosyal yapılarının, kişisel iradi dini milli değerlerinin varlığı ile orantılıdır. 

Gelenek kendi türünde üretkendir. İyi değerler iyi gelenekleri doğurur, besler. Kötü değerler kötü gelenekleri doğurur ve besler. Nefret ve düşmanlık kapalılığı, sevgi paylaşmayı, paylaşmak dürüstlüğü ve adaleti doğurur. Kötü alışkanlıklar kötü gelenekleri, iyi alışkanlıklar iyi gelenekleri insan ruhunda biriktirir. Hiç kimse bir veya iki günde suçlu olmaz. Katillerin çoğu bir saat veya bir gün önce masum yüzlü ve ruhlu görünebilirler. Ancak ruhlarının derinliklerindeki kitle toplumu karakterleri, gelenek ve kötülük olarak birikmiş ve saklanmıştır. 

İyi gelenekler insan doğası ve disiplinine uyumun birikimidir. İnsanın maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarının dengeli bir şekilde karşılanması ve doyumunun geliştirdiği değerlerdir. 
Küçük yaştan yetişkinliğe kadar bireysel ve sosyal ihtiyaçları karşılanan insanlar iyi değerleri geliştirir. Güven ve sevgi depolar. Gençle yaşlının, kadınla erkeğin, zayıfla güçlünün, siyahla beyazın, alimle cahilin sevgi ve barış birikimi oluşur. 
insan doğasının dengeli ve sağlıklı doyumu sonucu oluşan tüm güzellikler, doğru sosyal değerlerin temelini oluşturur. 

İnsanın doğuşda huzur ve mutluluk arayan disiplini vardır. Soysallaşan yaşam, insan duygu ve ruhunu besleyen dinamodur. 

Dürüst olan, seven, paylaşmasını bilen ve bunları alışkanlık haline getiren insanların iradesi güçlü, ruhen doyumlu, duygusal olarak dengelidir. 

Gelenek bahçeye benzer. Bahçeyi besleyen, yetiştiren bahçeciyi, yetişen bahçe besler. Sağlıklı irade ve duygu iyi gelenekleri beslerken, iyi geleneklerde, sağlıklı irade, duygu ve ruhu besler. 

İnsan irade ve ruhu, tabuların egemenliğinden ari ve sağlıklı ise sevgiyi üretmeye adaydır. Sevgi dolu insan ruhu ve geleneği, irade ve aklın sağlıklı kararlar vermesini de sağlar. 

Özgürlüğünü yaşayabilen toplumlar yeniliğe açık karakter kazanırlar. Sağlıklı iletişim ve ilişkiler içinde olan toplumlar kendini yeniler, tazeler, yenilikleri icat eder veya icad edilen yeniliklerden kolayca yararlanabilir. 

Tabandan gelen sosyal ve kişisel birikimler, dengesizliğin doğmasını engelleyen teminat ve kaynaktır. İnsanların arasında insanları birbirine bağlayan eklemdir. Sosyal yapının harcıdır. Birbirini sevmeye alışmayan ve bunun ruhsal yapılanmasını geliştirmeyen toplumlar, huzur ve sukunete kavuşamazlar. Sosyal yapı ufalanır, dağılır, kuvvete yani devletler ve siyasi örgütlere yem olurlar. 

İyi gelenekler, toplumun kendi kendini geliştirmesi sonucu oluşan sosyal değerlerdir. Ezoterik oligarşinin yerleştiği toplumda korku, endişe, kapalılık, nefret egemen olur. Egemenlik, geleneklerini kaybetmiş kitle toplumlarında kişilerin sığınağıdır. Bu sığınağın kendine has gizli ezoterik öğreti ve imanı vardır. 

Soysallaşan toplum ve demokrasilerde İnsanlar bilgilerini, düşündüklerini, plan ve projelerini paylaşırlar. Birbirlerini daha çok tanırlar. Birbirlerinden sakladıkları gizli plan ve pro-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Jeleri olmaz. 

Duyguları ve iradesi belli kalıplarda kısırlaşmış insanların sorunları, yanlışları, egemen ezoterik oligarkları besler. 
Kapalı toplumda, birey araştırma ve gerçeğe ulaşmak için, geniş, özgür ve dinamik alan bulamaz. İnsan, ruhunun her türlü peşin hüküm ve tabudan ari, iradenin ve iyi geleneklerin motive ettiği doğal disipline uymasıyla açıklık ve özgürlüğünü kazanır. 

Açıklık geleneği veya alışkanlığı, demokrasi geleneбіліп yerleşmesiyle sağlanır. Toplumu ekonomik ve ruhsal yönden sınırlayan kuvvet ve sermaye egemenleri ellerindeki birikimi tutmak için insan beyni ve ruhunu ideoloji ve coşkularla kapatarak kendilerine köleler kazanırlar. Bunda en verimli olanlar toprağı ve işi olmayan ırgatlardır. Sözde bu insanlar kuşlar kadar özgürdür. Çocuk yaşta sosyal açlığın ve dengesizliğin, okullarda kuvvet ve coşku ruhunun aşılandığı bu insanlar toplumda adi veya örgütsel siyasi suçlar işler. İşlenen her suç ve ceza devletleri ve egemenlikleri daha da besler ve büyütür. Sonuçda insanları yaşatan iyi geleneklerin yerini yasaklar, güvenlik görevlisi, şef, mafia, rüşvet ve suistimaller alır. Bu ortamda insanların madden ve manen kapanmaları, bencillik ve sahtekarlık gelişir. Sosyal olgu halini alır. 

Dünyadaki tüm kötülükler insan ruhunun derinliklerin- de kalan kötülüklerin olaylar ve zorluklar karşında yüzeye çıkması sonucudur. Kötülüklerin arınmama nedeni ise insanların anti demokratik, kuvvete dayalı, ezoterik kapalı yaşam tarzından kaynaklanmaktadır. 

Sosyalleşen ve cemaatlaşan insanlar soğuk havada kışlık yünlü giysiler giyen, sıcak bir evde barınan, iyi beslenen insan gibidir. Doğrudan demokrasi insanı milli ve dini değerleri ile barıştırır. Ezoterizm bu barışın temeline konulan dinamittir. 
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Sosyalleşmeyen insan, iyi geleneklerinden soyutlanır, ruhen zayıflar ve yalnızlaşır. Dayanışma ve güven duygularından soyutlanmış bu tip insanlar soğuk kış günleri çıplak barınaksız ve beslenmesiz ortalıkta parazit gibi dolaşan, şaşkın ve istikrarsız insanlar gibidir. Bu insanlar totaliter oligark ezoterikler için çırpınan ve savaşan erler konumundadır. Kuvvet ve paranın tuzağından çıkamazlar. 

Dinin manevi koruması ve kontrolünden uzaklaşan insan her türlü saldırı, gasb ve tecavüzün muhatabı olur. 

Zihinsel, ruhsal ve duygusal boyunduruk altında yaşayan ırkların, ırki karakter ve genleri erozyona uğrar. Firavun, halkının çöl ve taşan nehir kokusunu kullanarak insanların iradesini ellerinden aldı. Hitler geleneklerinden soyutlanan, güçlü ancak yalnız ve yalın aklın verdiği korku ve boşlukla kaçışan Alman ırkını kuvvet ve materyalist milliyetçi idealler etrafında sinek gibi topladı. 

Aç kalan insan sağlıklı bünyeye sahip olamaz. Açlığı sadece midede aramak büyük hatadır. Ruhsal açlık, dugusal açlık, cinsel açlık görünmez ama mide açlığından daha acımasız ve tehlikelidir. Açlık her türlü olumsuzluğun başlangıcıdır. 
Hastalanan ve zayıflayan insanlar ezoteriklerin ağına düşmekte gecikmezler. 

Yalnızlıkdan, kuvvetden, ölümden, açlıkdan, ruhsal doyumsuzlukdan ve duygusal kölelikten kaçan insanlar, sağlıklı ve sağlam sığınaklara kaçamazlar. Kitle toplumlarında insanlar en fazla kuvvete, paraya, kuvvetci örgütlere kaçar. Ve kötü gelenekler kendilerine kaçışan bireyi ve toplumu kendisine sığındığı oranda sömürür. Bu nedenledir ki dünyanın hiçbir toplumu, modem kılıklı kuvvetçi örgütlere, tüm baskı ve yozlaşmalara rağmen tam anlamıyla rıza göstermemişlerdir. Birey ve topluma reva görülen kötülük ve dengesizliklerin alışkanlık 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kazanması ve tabulaşması sığınakları meşrulaştırır. Bu sığınaklar yalın devletler, resmi ideolojiler, sermayenin egemenliği, ideolojik örgütler, totaliter medya, beyni yıkanmış politik liderlerdir. 

Günümüzde dünyamız ezoteriklerin ve patronlarının savaş arenası halindedir. Her gün kafamızı meşgul eden olayların hepsinin temelinde ezoteriklerin goyimleri terbiye etmek için, beynimizde meşruiyet kazandırdığı egemenlik savaşları vardır. 

Aksi halde milletler, bireyler ve aileler birbiriyle barışacak, paylaşacak, doğal disipline sahiptirler. 

Totaliter sosyal yapılarda, değerler egemen ezoteriklere entegredir. Bir ülkede devlet insanların kıyafetleri- ne, düşündüklerine ve ifade ettiklerine müdahale, sınırlama noktasına gelmişse, goyimlerin terbiye kontrolü yerinde ve doğrudur. 

Birey ve insanın iradesi hortumlandığı oranda devlet büyür, toplum küçülür. 

Endüstri ve ticaretin gelişmesi geleneksel üretimi yıktı. 
Teknoloji ve pozitivizmin büyük başarı ve baş döndürücü cazibesi ve burjuvaziye sağladığı fiziksel rahatlık, sosyal bilimleri, sosyal yapılaşmanın bilim ve tekniklerinin tekelleşmesinde etkili oldu. Pozitif bilimin ve teknolojinin güç verdiği sermaye ve kuvvet tekeli, insanların geleneksel heyecan ve ruhunu yok etti. Akılcılığın ruh ve duyguya egemenliği başladı. Egemenliğe kolayca boyun eğen işçiler doğdu. Ezoterik sinsi egoizm işçilerin sadece emeğini, fiziğini sömürmedi, daha çok sosyal dayanışmasını, sosyallaşmasını, geleneksel değerlerini yıktı. 
İnsan ruh ve estetiğinin eşyaya nüfuzu yerini makineye, sermayeye egemenliğine terketti. Zamanla makineleşen ve robotlaşan insanlar, sermayenin ezici baskısı altına girdiler. Toplum yüzyıllardır kazandığı alışkanlıkları kaybetmekle kalmadı, 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modern kılıklı, yalın diktatörlere boyun eğmeyi ve ölmeyi öğrendi. 

Toplumu maddi olduğu kadar manevi olarak da doyuramayan bu yalın ve yapay ideolojiler yanlışlıklarını kuvvete sarılarak kapattılar. Sonuç olarak 20.yüzyılda dünyanın en büyük devletleri kuruldu. Aynı zamanda tarihin en kanlı savaşları oldu. 

Teknoloji ve pozitif bilimin gelişmesiyle insan beyni gelişti ve güçlendi. Ancak duygulardan, değerler ve zevklerden yoksun çıplak bir beyin ortaya çıktı. Maddenin hegemonyası insanın beyniyle, kalbinin arasını açtı. Hatta kalbini ve ruhunu köleleştirdi. Bu durum insanı tek yönlü ekonomik hayvan olarak ele alan materyalizme zemin hazırladı; İnsanlar her şeyi fiziğin kuvvet ve hareket formüllerinde aradılar. Bu tek yanlı ve yanlış yaklaşımı bilimsellik adı altında fanatik bir şekilde savundular. Marksizmin kapitalizmin, milliyetçiliğin insan fiziğine ve maddesine dayalı hoyrat kültürü doğdu. 

“Ortaçağ daha çok gerici düşüncelerle, zaman zaman da çağdaş kapitalizmin ilerici eliştirmenlerince idealize edilmiştir. 
Bunlar ortaçağda dayanışma duygusuna, insansal gereksinimlerin, ekonomik gereksinimlerin üstünde tutulduğuna, insan ilişkilerindeki dolaysızlığa ve somutluğa, katolik kilisesinin ulus farkı gözetmeme ilkesine dikkat çekmişlerdir... Ortaçağda kişi, çağdaş anlamda özgür değildi, ama yalnız ve soyutlanmış da değildi, gerçek yaşamda bir hayli somut bireycilik vardı... 
Üzüntüler vardı, acılar vardı, ama bunları ademin günahının ve herkesin kendi bireysel günahlarının bir sonucu olarak açıklayarak acıları daha katlanır hale getiren kilise vardı. Kilise bir yandan suçluluk duygusunu beslerken bireyde, tanrı tarafından bağışlanacakları ve sevildikleri inancını beslemenin yolunu gösteriyordu... Tanrıyla olan ilişki, kuşku ve korkudan 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çok güven ve sevgi içeriyordu... Ortaçağ toplumsal dizgesi ve onunla birlikte, denge ve bireye verdiği görece güvenlik yok oldu. Kapitalizmle birey yalnız bırakılmıştı; herşey geleneksel konumun sağladığı güvenliğe, kendi çabasına bağlıydı”. (Özgürlükten Kaçış Erick FROMM). 

Liberal bireycilik edebiyatı egosuyla yalnızlaşan insanlar, toplumsal kollektivizmin besleyeci geleneksel desteği ve hazzının yokluğunun verdiği açlıkla canavarlaştılar. Savaşlar, ihtilaller, mason mabetlerine güdümlü mahkemeler, uyuşturucu alışkanlığı, terör, siyasi ve medya sömürüsü gasp, adi suçların hızla artması, bu sığınaklara kaçışın temel dinamikleri oldu. Dünyanın en iyi öğretileri müslümanlık dahi cemaatlaşan ve sosyallaşan karakterini kaybettirildi. Fanatik, rantçı ve ezoterik yapıya kavuşturuldu. 

Kabalist tapınakçılar icat ettikleri silahlarla geleneksel krallıkları yıkarak yerine somut egemenliği sözde demokrasiyi getirdileri. Kuvvete bağımlı kitle toplumları doğdu. Yanlış geleneklerden somut kuvvet ve egemenliğe kaçış, başlangıçta yoksul ve ezilene hoş gelse de sonuç hüsran oldu. 

Marksistlerin Sibirya kampları, Hitlerin milyonları bulan ölüleri, kapitalizmin insanları aşağılayan ve yoksullaştıran ihtirası, tüm dünyada kabalist dinci ezoterizmin uygulamalarıdır. 20. yüzyılın milliyetçi devletleri ırk temeline dayalı sınırları oluşturdular. Bu dönemde insan ve kavimler ırksal ve dinsel asimilasyonlara uğradılar. Bu asimilasyon bir kavmin fiziksel ve toprak asimilasyonundan çok, ruhsal, zihinsel ve duygusal asimilasyonunu sağladı. Ulusların yerel ve ırksal karakterleri yozlaştırıldı. Dev bir dünyanın ufacık bir parçası oldular. Tarihin hiçbir döneminde gösteremezsiniz ki, 20. yüzyılda yaşanan ırk, din ve ideolojisinden dolayı savunmasız insanlar toplu halde hunharca katledilsin. 
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Parlamenter sistem ve demokrasi yalanı ile devleti ele geçiren gizli ezoterikler sinsi kırım ve egemenliklerini hep gizlediler. Kafatasından kuleler, dinginlik odaları yaptılar. 

Eskiçağda insanlar efsanelerin, ilahi iradenin katkıda bulunduğu sevginin, erdemin gelenekselliğine sığındılar. Ortaçağda dinin ruhsal yapılanması vardı. Ancak 20.yüzyılın maddeci ve akılcı doktirinleri ruh ve geleneği inkar etti. Kendi dışlarında kalan tüm değerleri büyük bir bağnazlıkla yıktılar. Sevgi insan fiziğine, hukuk kuvvete, çalışma ve üretme zevki sermaye ve egoya, sosyallaşmak siyasi gasba gömüldü. Metropollerde ölümünü bekleyen yarasalar gibi, milyonlarca insan birarada ancak birbirine kutuplar kadar soğuk ve uzak kitleler doğdu. 
Yalnız, güçsüz ve masum insanların kanının, iradesinin, alın terinin depolandığı siyasi tiranlar, partiler türedi. Devletçi siyasi tiranlar halkı motive eden ve kuvvete adapte eden sistemlerini geliştirdiler. Geleneksel eğitimin yerini beyin yıkama, siyasetin yerini beyin kontrolü aldı. 15 milyon nüfuslu şehirlerde yalnız ve kimsesiz dolaşan insan türleri oluştu. 

Beyaz yakalı kravatlı modern çağdaş uygar görünümlü fanatikler, jakobenler, sözü ile özü, ameli ile niyeti arasında uçurum olan mahluklar türedi 

Yıllar önce doktor olmuş bir ezoterik Gazze'de camiye girerek elli kişiyi katledebildi. **Milyonlarca insanı öldüren orduların komutanlığı üniversite mezunları akıllılara bırakıldı.” 
— Bertrart Russel- 

Rahmani dinler egemenlik vaaz etmez. İnsan ve toplumun ruhunu besler, kalbiyle beynini barıştırır. Irki karakterler egemenlik nedeni değildir. Yaşanması hissedilmesi gerken de-Şerdir. Fıtridir. 
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SOSYALLEŞEN DEMOKRASİ 


Buna “Doğrudan demokrasi” de diyebiliriz. Tarihde ilk ugulamasını Büyük İskender'in öncülüğünde başlayan hellenistik dönemde görürüz. Büyük İskender Makedonya'dan Hindistan'a Türkmenistan'a kadar bir misyon yüklendi. Bunun adı DEMOKRASİ idi. Bu dönemde yaşanan demokrasi DOĞ-RUDAN yani SOSYALLAŞAN demokrasi idi. 

Büyük İskender ve varisleri Lisimakos ve Antioces Anadoluda iki yüze yakın antik şehirde halk meclisleri inşa ettiler. Bu meclisler antik çağın en görkemli binalarıdır. Bu meclislere zamanla anfitiyatro denildi. Bu tiyatro veya halk meclisine tüm ahali gelir törenler yapılırdı. Girişler ücretsizdi. 
Ortada büyük bir müzisyen kadrosu koro, onun üstünde müzik ve tiyatro sahnesi olurdu. Basamak oturakların üstünde ise yiyecek içecek servisleri yapan büfeler vardı. asıl olarak Meclise herkes girebilir, müzik eğlence ve sohbetlere katılırdı. İnsanlar burada tanışır, bilgi fikir alışverişi yaparlardı. Bu iletişim ve ilişkiler sonucu insanlar birbirlerini iyi tanır sayar severlerdi. 

İnsanlar arasında sosyal ve kişisel bağ oluşurdu. Biribirini tanıyan, paylaşma dayanışma içinde olan, ruhsal duygusal zenginliği olan insanların kendi kendilerini ve çevreyi idare etmeleri kolay ve doğru olanıdır. Bu tarz bir iletişimle, nefret, kin, kıskançlık haset, gıybet, ihtiras, yerini hoş görü ve toleransa bırakır. 

Yani insanların soysallaşarak değerler üretmesi ve bu değerlerle yaşamasına tarihte doğrudan demokrasi veya soysallaşan demokrasi denilmektedir. 

Halk meclisinde oylama yapılmaz karar alınmaz. Herkes kendi kararını alır. Halk meclisine paralel bir de senato vardır. Bu senatoya tüm aritokratlar katılırlardı. Doktor, öğretmen, hakim, mimar yani beyni ile çalışan sınıf katılırdı. Senato denilen bu mecliste oylama yapılırdı. 

Bu ikili meclisi Efes antik şehrinde görürüz. Bazı küçük şehirlerde senato ve halk meclisi aynı bina yani tiyatrodadır. 

Doğrudan demokrasiyi besleyen unsurlar vardır. Bu unsurlar tarihte sosyal yapıların, güvencenin altın çağını yaşanmasına neden olmuştur. 

Hellenistik dönem ve erken Yunan dönemi paganizmin altın çağı olmuştur. Antik çağda, paganizmde ezoterik yapılanma kısmidir. Günümüz paganizmi tamamen gizli yani ezoteriktir. Bu nedenle hellenistik dönemde yani MÖ. 4. Yüzyıldan 
1. yüzyıla kadar sosyal ve ekonomik yönden dünya gelişmiştir. 
Yeni şehirler yaşam alanları kurulmuştur. 

Günümüzde medeniyet teknoloji ile eş güdümlü gösterilmeye çalışılmıştır. Oysa katliam, savaş, soyutlanma, asimilasyon, terörün insanlığa verdiği bir şey yoktur ve medeniyet değildir. Sadece ezoteriklerin egemenliğine zemin hazırlamaktadır. 
Milletere en büyük kötülüğü tarihçiler yaptılar. Savaş meydanlarında, soykırım kamplarında insanlar bir kez işkence gördüler ve öldüler. Oysa okullar ve kitaplar aracılığı ile insanların ve milletlerin beyin ölümü daha kalıcı ve acımasız oldu. 
Milletler büyük bir aşk ve şevkle, milli duygularla bu kitapları okudular. Doğal prangalara vuruldular; Ortacağ gericiliği diyerek ilahi dinlerin insanlara güven ve huzur veren yapısını inkar ettiler. Kendi ürettikleri despot derebeyliği kötülediler. 
Biz yaptık demediler. İki bin yıl öncesinde ezoterik ve kabalist olmayan tüm pagan kültür ve medeniyetini kötülemek için yalanlar uydurdular. Büyük İskender'e eşcinsel dediler. Oysa büyük iskender İran'a girince on bin gazisini, on bin İranlı kadınla evlendirdi. Türkmenistana girdi. Türkmenistan prensesi 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ile evlendi. Antik çağın doğrudan demokrasisinde farklı ırk dil renk bir zenginlik ve medeniyet nedeni idi. Oysa ezoterik pagan egemenliğinde farklı ırk dil din egemelik, savaş ve terör nedeni olarak öğretildi. Müslümanlar mucize kitapları Kuran'ı okumadılar anlamadılar. Kuran'da bakara suresinde “Biz sizi biribirnizi tanıyasınız sevesiniz diye farklı ırklarla yarattık, bu sizin iyiliğiniz içindir” ayetini duymadılar hissetmediler akletmediler. 

Türkiye tarih kitaplarında, sinemalarında sürekli Bizans düşmanlığı, Bizans kahpeliğinden bahsedildi. Oysa bizans bin yıl yaşadı ve hristiyanlıkla özdeşmişti. Bu nedenle Bizans kahpe ve düşman oldu. Hiç bir filmde kahpe Roma diye bir beyin üretmediler. Oysa Osmanlı ile Bizans sarayı birbirine dünürdü. 

Roma ezoterik olmasada pagan idi. Bu nedenle dokunmak istemediler. Bizansı kahpe yapan sosyal yapısında ezoterikleri zor barındırmış olması, hristiyan olmasıdır. 

Dünya tarihinde, KÖPRÜ denince akla iki isim gelir. 
Roma köprüsü ve Osmanlı köprüsü. Hamam denince iki isim akla gelir; Roma hamamı ve Osmanlı hamamı. Hanlar denince akla Türkler gelir En uzun imparatorluklar denince Roma, Osmanlı, ve Bizans gelir. Bu imparatorlukların ömrünü uzatan faktör sosyalleşen, değerler üreten sosyal yapılarıdır Bu kültlerin öncülüğü ve savaşını roma ve Türkler yapmıştır Köprüler, hamamlar, hanlar milletlerin soysalleşmesini sağlar. Ezoterik yaşamda hanların yerini oteller aldı. Oteller sadece ezoterik egemenlerin sosyalleşme alanları olarak vardır. Para güdümlüdür. Ezoteriklere hizmet eder. 

Ezoterik pagan kabalacıların Roma ve Bizansta etkileri kısmidir. Günümüzde tarihçi denen sentetik veya orijinal haham profesörlerin en büyük kötülüklerinden biride “dinin ve cemaatin demokrasiye düşman olduğu” yalanı ve tezgahı olmuştur. Din ve cemaat demokrasinin en güçlü dinamolarıdır. 
Din sosyalleşen demokrasileri besler destekler. Dini değerleri, Allah sevgisi, korkusu olan insanların değerler üretmesi ve idare edilmesi çok kolaydır. Ancak cemaatlerin varlığı ve desteği ezoterik sahte seçim ve temsile dayalı demokrasinin hayat damarlarını tıkar. Bu nedenle ezoterik Yahudiler gizli ve judaik Müslüman ve hristiyan cemaatler üretir yönetir, yönlendiriler. 
İsrailin biz türkiyede 72 adet tarikat ve cemaat kurduk sözü doğrudur. Cemaatleşmenin yasak olması, kabalistlerin bu damardan girip, bu ihtiyacı istismar etmeleri fırsatını verir. Kahpe Bizans diye Bizans düşmanlığı yapanlar, el altın bir o kadar da Osmanlı düşmanlığı yaptılar. Ezoterik devletlerde goyimler için en iyi, en tatlı düşman sahipleri egemen Yahudi ırkın en iyi anlaştığı, seviştiği devletlere karşı düşmanlıktır. Yunanı her sene acımasızca denize döken goyimlerin efendileri yunanlı Yahudi mason baronlar çok sıkı dostturlar. Sık sık tapınakçı mabetlerde beraber ortak ayin yaparlar. Son dönem Türk Yunan mason ayinlerini Rodos adasında Rodos şovalyeleri mabedinde yöneten İzmirli Canan Arıtmanın doktor kocasıdır. 

Sosyalleşen goyimler ezoteriklerin korkulu rüyasıdır. 
Goyimlerin sosyalleşmesi, ezoteriklerin tükenmesi demektir. 
Ezoterikler için Beynini ve kalbini kullanan goyim en kötü varlıktır. Beynini ve iradesini kullamayan fetö tarzı cemaat müritleri dünyanın en sevimli yaratıklarıdır. 

Soysallaşma bireyin kalbi ile beyninin buluşmasıdır. 
Akıl irade ve duygunun bütünlük kazanmasıdır. Soysallaşarak insanların melekeleri ve değerleri işlerlik kazanır güçlenir. Bu durum egemen oligarkların sonudur. 

Soysallaşma bireyin doğumundan başlayarak toplumun bir üyesi olması için edindiği ortak birikim ve değerlerin işlevidir. 
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İnsanın duygularını ve arzularını tatmin edememesi, aklını askıya alır. Bu durum zeka geriliğine ve ataleti sağlar. 
Ezoterikler festival diye bir şey icat ettiler insanlar deli koyun gibi ortalıkta dolanırken görsellik tavam yapmaktadır.sosyalleşmeyen toplumun beyni durur. Yakın çağın en büyük hastalığı, ezoteriklerin goyimleri beyin kontrolüne hazırlamalarıdır. 

Sosyalleşen toplumlarda alınan kararlar zorlayıcı olmaktan çok çeşitlilik ve zenginlik arz eder. Birey ve guruplar kararlarını uygulayacak özgürlük ve geleneğe sahiptirler. Diбег bir ifade ile ortak karar alabilmek için insanlar birbirine yakındır. Bu yakınlık alınacak kararlardaki çıkar veya denge farkını asgariye indirdiği için, kararların alınış ve uygulanmasında dinamizm ve uyum sağlanır. Ortak kararın muhaliflerin zorlamadığı, hatta onlara kendi kararları için kulanım alanı oluşturabildiği oranda Sosyalleşmenin oluşması sağlanır. İyi geleneklerle beslenmeyen ortak uzlaşma ve kararlar başarılı olamaz. 

İyi değerler ve sağlıklı iletişim bireyler arasında yaklaşım ve hareketlerdeki uçurum ve farklılıkları yok eder. 

Sosyalleşme, goyim toplumlarında coşku ve heyecana hüzün ve eleme, kin ve nefrete, savaş ve kana dayanır. Bu tip toplumlarda tabuları kabul etmek zorunluluğu ve peşin hükümlük ön plandadır. Tabu kural ve kuvvetin sınırladığı insan, topluma coşku kin ve kıskançlık bağları ile bağlıdır. İnsanlar, özellikle elit öğretmenler bir araya gelemezler. Gelseler de siyasi klik ve bağnazlık ile akıllarını askıya alırlar. Bu toplumlarda dengesizlikler bireyi coşku ve klikleşme için birleştirir. 
Ezoterik toplumlarda goyimler rekabet, mücadele ve klikleşme ile sosyalleşmeye mahkumdurlar. 

Bir ülkede toplumun sosyalleşme kurumları kapalı ve yasaksa, sosyal değerleri ile orantılı kişilik değerleri de zayıflar. Yahudi ezoterik cemaatler veya örgütler kendilerine bağımlılığı sosyalleşme olarak dayatıyorlar. 70 yıllık komunist blok ülkelerde üç kişinin izinsiz bir araya gelmesi devlet için tehlike kabul edilmiş, ideolojilerin yanlış ve kuvvet kökenli öğreti ve ilkelerin beynini yıkadığı insanlar, örgüt ve devlete bağımlılık, hizmet etmek ve ölmeyi, siyasi şarlatanları omuzlarında taşımayı, sosyalleşme olarak kabul etmişlerdir. 

Tekelcilik, devletçilik, sosyalleşmenin en büyük engelleridir. Ezoterik devletlerin tekelindeki eğitim sistemleri, tabu ve dikteleri ile insanlara boyun eğmeyi ve bağımlı olmayı siyaset bilimi diye öğretirler. Bu nedenle siyasal bilgiler, özel okullar ve eğitim ezoteriklerin kırmızı çizgisidir. Günümüzde okullarda sosyal bilgiler diye öğretilen sosyalleşmeyi yasaklayacak nitelikte tabuların ezberlenmesi ve dikte edilmesi içeriğine sahiptir. Ezoterik devletlerde okullar egemen oligarkların tabu yalanlarının dikte edildiği, bireyde aidiyet, enaniyet ve davranış bozukluğu aşılanan kamplardır. 

Bu kamplarda yetişen insanlarda çevreden kopma, kıskançlık, haset, dominant olma, aidiyet ve bencillik birikimleri gelişir. Bu duygular kapanmayı, tekelciliği, hizipçiliği, mafyayı ve ırkçılığı besler. İnsani melekeler kısırlaşır. Bu durum ezoterik oligarkların servet ve egemenliğinin kaynağı olur. 

Zayıflayan ve ezilen insanlar diğerlerini itme eğilimine girer. Ancak kendi gibi güçsüzleri iter. Böylece sosyal ahlakın bozulması başlamış olur. Sosyal iletişiminden, çevreden ve iyi geleneklerden kopan bireyin haleti ruhiyesi; münzevi, muhteris, sadist ve mazoşisttir. 
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EZOTERİK SOSYAL YAPILARDA 
GOYİMLERİN SOSYALLEŞME ALANLARI 


1-Savaş alanları 

2-İdeolojik örgütler. 

3-Cenazelerde taziye çadırları 

4-Siyasi partilerde şarlatanlık ve şaklabanlık yapmak. 
5-İdeolojik kamplar ve kliklerde protestolara katılmak 6-Kabalist Yahudi şeyhlerin yönetiminde ki cemaatlerde enaniyet ve aidiyet ile sosyalleşmek. 

7-İbadethaneler. 

8 — Tamamen mekanik ilişki ve paraya dayalı genelevleri. 
9-Alt kademe kumarhaneler. (kahveler) Emekli öğretmen veya yakın emekli sözde akil insanlar öğretmen evi veya başka benzer mekanlarda sadece ve sadece iskambil ve okey oynayarak tecrübelerinden ve akıllarından yararlanılır. Çocuklar duymasın adlı dizide yaşlılar ve goyimler sürekli yalan söyler. Bazı ezoterik karılar aklanır paklanır aklı temsil eder. Kemal sunal filminde yaşlılar hasis sahtekar rolü alır. Türk geleneğinde yaşlılar bilgi erdem ve rehberlik kaynağıdır. 

10-Beyin yıkayan, ahlak bozan, masumların ihtiyaç ve sıkıntısını istismar eden TV yayınları. 

11 — Sanal dünyada bilgisayar ve cep telefonunda oyun oynamak. 

12-futbol ve fanatizm. 
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EZOTERİKLERİN SOSYALLEŞME ALANLARI 


Eoterikler genelde goyimlerin mekanına girmezler. Mesela bir zamanlar Türkiye'de “varan” diye bir otobüs firması vardı. Aynı otobüs aynı yol. Varan seksen lira diğer otobüsler elli lira varan her zaman dolar diğerleri boş gitesede varana binen diğer otobüslere binmezlerdi. Son zamanlarda goyimlerin uçağa binmesinden ezoterik gizli Yahudiler son derece rahatsızlar. 


1-Сесе kulüpleri. 

2-Yurt dışında kumarhaneler. Kıbrıs, Gürcistan Tiflis batum, Yunanistan Türkiye'de ki ezoterikerin kumar için gittikleri mekanlardır. 

3-Tarikat ve cemaatler. yüze yakın tarikatları vardır. Bu tarikatlar sadece kendilerine özgüdür. Müslümanları ve Hıristiyanları mallaştırmak aklını askıya almak için ürettikleri sözde Müslüman cemaatler bu sayının dışındadır. Ezoterik tarikatların İçlerinde kedi kanı içen tarikattan, toplu seks yapan (RAEL tarikatı), goyimleri kesip doğramaktan zevk alan tarikatlara kadar vardır. Yahova şahitlerinde eğitimini tamamlayanlar İstidatlarına göre bu tarikatlara girerler. Hepside kabalist hahamların öğretileri doğrusunda kurulmuş ve gizlidir. En yumuşak ve tabana yayılan tarikatları dünya kardeşliği tarikatıdır. Toz pembe bir dünya çizerler. Goyimlerin toplandığı havuzdur. Bu havuzdan zeki ve kabiliyetli olanlar ezoterik yapılanmaya entegre edilerek sentetik Yahudi üretilir. 

4-Beş yıldızlı oteller. Ezoterikler hiç çalışmadan oldukça lüks yaşayabilirler. Sayıları Türkiye?de en az altı milyonu bulan bu ezoterik topluluğun en yoksulunun, ayda elli ila yüz bin lira arası kira gelirleri vardır. Kadınları genelde kumara bağımlı, 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erkek ihtiyacını Yunanistan, İtalya ve ABD üzerinden karşılarlar. Aile geleneği zayıf olan bu ezoterik Yahudiler topladıkları kira rant ve faiz gelirlerini dolara çevirerek bu ülkelerde erkek fahişe kiralayıp kendilerini düzdürürler. Bunlar genelde 40-60 yaş arası kadınlardır. Türkiyenin döviz girdi ve gelirlerinin çoğu kadın kumar uyuşturucu erkek fahişe turizmine gider. Ülkede sahiller şehir merkezleri verimli araziler önemli işletmeler bunların üstüne tapuludur. 
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GELENEKSEL RAHMANİ SOSYAL YAPILARDA SOS- 
YALLEŞME ALANLARI 


1-Кӧу mahalle ve kasaba meclisleri. Adeta yasaktır. Totaliter ve evrensel boyutta örgütlerin çalışma alanına engeldir. 

2- Aile. Önemli oranda yıpratıldı. TV lerin birinci görevi aileyi cinselliğin tatmin edildiği bir kurum haline getirdi. Yalnız doyumsuz duyguları ve ruhsal dinamiklerinden yıpranmış insanlara sürekli cinsel ilişkinin mutluluk ve yaşam iksiri gösterilmesi ailenin yıpranmasına neden oldu. 

3- Cemaatleşme. Türkiye'de yasak. Oysa din cemaatle yaşanır. Caminin dışında ibadet amaçlı cemaatin dışında cemaat varlığı ve fonksiyonları yasaktır. Bu yasak gizli cemaatlerin oluşmasına oluşan bu cemaatlerin gizli eller ve güçlerin istismarına açık olması sağlanmaktadır. Sadece ezoterik masonların cemaatleri yasaldır. Onlarda gizli ve kapalıdırlar. Üye olmayan giremez. 

4-Panayırlar. 

5-Dini ve geleneksel bayramlar. 

6-Köy imeceleri. 

7-Müslümanlara has imaret tekke ve zaviyeler. 


Yasak ve suç. Gerek Osmanlıda gerekse antik çağ ve hıristiyan dünyasında insanlar ruhsal duygusal maddi sıkıntıları olunca, bu kurumlara giderlerdi. Şimdi ya polise gidiyorlar veya örgütlerin ağına düşüyorlar. Bu kurumların kapanması insanların çaresizliğe ve oligarka boyun eğmelerini sağlamaktadır. 

Sosyalleşme irade, akıl ve ruhun işlevi ve canlılığı içgüdüsünden doğar. İnsanlarla iletişim ve ilişki kurmak sevmek, beğenmek, beğenilmek doğasındadır. Doğru ve dengeli sosyalleşmek bireyin kendi içinde ve diğerleriyle arasında ruhsal ve duygusal dengeyi sağlar. İnsanlar iradi ve özgür soyalleşmeyle ruhsal ve duygusal doyuma ulaşırken bu doyum uzun sürede yapılaşır , gelenekselleşir. Sağlıklı sosyalleşme insan ruhuna iyilik güven ve huzur depolar. 

Sosyalleşme Milletleri besleyen ana damardır. 


BEYNİN YARISI DUYGUDUR. DUYGU İLE BESLEN- 
MİYEN AKIL ÇIPLAKTIR, HOYRATTIR, ACIMASIZ- 
DIR. 


Çıplak mantığın aczi ve sınırları içinde sıkışmış bir akıl; duygu ve değerler ile beslenmedikçe cinnet nedenidir. Amerika'da Klan Klu tarikatında 60 kişinin eş zamanlı intiharı, Maraş'ta dört kabalist kardeşin eş zamanlı bir bağ evinde intiharı, bu çıplaklığın; değerlerden ve geleneklerden soyutlanmanın tipik örneğidir. ABD li ve İsrailli kabalist savaş uçağı pilotları- nın, kaçışan çocukların, kadınların üzerine bomba yağdırmaktan zevk almaları heyecan duymaları bu yapılanmanın eseridir. 

Katletmekten zevk ve heyecan duymaları, ezoterik öğretinin eseridir. Bu öğretilerin kaynağı KABALA gizli kitabıdır. 
Suriye'de çok kez konvensiyonel silahların yanında, çocukların ve gençlerin gaz bombaları ile katledilmesinin temelinde Rusya, Esed, ABD ve müttefiki daeş ve pyd nin kutsal gizli kitabı KABALA'nın öğretisi vardır. 

Türkiye'de masonların kurup yönettiği müslüman cemaatler, sadece nakille eğitilirler. Naklin sadece ibadet ve sonradan eklenen taasubu ile güdülürler. Akıl, duygu, ruh, irade askıya alınır. Okullarda ise muhakeme ve idraki gelişmemiş dini ve milli ve geleneksel değerlerinden soyutlanmış, çıplak akıllı guruplar oluştururlar. Ezoterik Yahudiler bu iki gurup 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arasındaki çatışma ve imhadan büyük zevk ve heyecan duyarlar. Cemaat ve tarikatlarda akıl, duygu ve irade gibi melekeleri imha edilen sadece taassup ve ibadetle donatılan müslüman, acziyet ve mağduriyet içinde bilinç altında sığınak ve dayanak arar. Bu arayış onları şeyhlerine biat ve boyun eğmeye yani aidiyete artı enaniyete gark eder. Bireyin kendisinden ve çevresinden kopmasını sağlar. Bu kopuş soysallaşmanın zehirlenmesini sağlar. 

Eğer Goyimler sosyalleşseler, kendi aralarında iletişim ve istişareyi geliştirseler, cemaatleşme yasallaşsa bu tuzağa düşmezler. Ne yazık ki Müslümanların, son yüz elli yıldır soyyalleşmesini sağlayan kurumlar yasaktır ayıptır. Cami dışında ibadetin dışında cemaatleşme yasaktır, suçtur. Bu yasaklar sonucu, şeytanilerin, güç ve para sahibi ezoteriklerin tuzağına düşmekten kaçınmak zordur. 

Müslümanların tüm soysallaşma kurumları TEKKE-LER, ZAVİYELER, İMARETLER, HANLAR, HAMAM- 
LAR, VAKIFLAR kapatıldı. 

Müslümanların değerler üreten tüm kurumları kapatıldı, YERİNE KUMARHANELER, MEYHANELER, KERHA- 
NELER, PARTİLER, KOMUNİST HÜCRELER, SATANİST EVLERİ, BALOLAR, DİSKOTEKLER AÇILDI. 

1950'li yılarda Türkiye'de sağcılık solculuk nedir bilinmezdi. 1960 lı yıllarda ortanın solu ortanın sağı pompalandı. 
Ve insanlar dışarıdan ithal bu kavramlar için bir birlerini bo-Şazladılar; Sosyal ve kişisel damarları kesilen sürüler, Gerici, ilerici, komunist, milliyetçi, işci, patron, liberal anti liberal, cemaatçi veya Laik, irticacı ve benzeri kamplara kaçışıp sığındılar. 

Bu kurumlar KÖY MECLİSİ, MAHALLE MECLİS- 
LERİ, KASABA MECLİSLERİ. Bu meclisler karar merci 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olmaktan çok, değerler üretir. soysallaşan demokrasiyi, doğrudan demokrasiyi uygulamalıdır. Meclis veya cemaatler her türlü köstebek örgüt ve masonik cemaatlerin operasyonuna engel olur. 

Sosyalleşmeye, dayanışma ve paylaşmaya aç olan kitleler, geleneksel ve ruhsal değerlerinden soyutlanan milletler için, MERKEZİ GÜDÜMLÜ SÖZDE DEMOKRATİK PAR-LEMENTOLAR sürekli parlayan ve cazip hale gelen ve getirilen ulaşılması zor ve KUTSALLAŞTIRILAN bir değer halini alır. Bu ezoterik sistemde, sürekli ümit ve beklenti gören kitleler, serap görür ve umutları boşluğa düşer. Bu düşüşten totaliter meclis sorumlu olmaz, hükümetler hiç olmaz. Sistem pisliklerinden arınma sistemini kurmuştur. Sisteme göre bu serap gören kitleler suçludur. Çünkü yanlış kişileri seçmiştir. Doğru kişiler diye gelen kadrolar bir öncesinin gizli varisidir. Sadece renk ve desen değişmiştir. Kötülük edilen, soyulan, terör ve açlıkla terbiye edilen kitlelerin suçlusu yine bu mağdur kitleler gösterilir. Bu iğrenç döngüye bir de MİLLİ İRADE damgası vuracak kadar pişkinleşirler. PARLEMENTER SİSTEM'in özü ve işleyişi budur. 

Soysallaşan demokrasi; birey ve toplumun irade ve diбег öğeleri ve melekelerinin sağlıklı ve dengeli işlerliliğinin temel alındığı, toplumun kendisiyle ve birbirleriyle olan motivasyonu sonucu oluşan değer ve alışkanlıklarıdır. Değerler üreten birliktelikler, ilişkiler ve iletişimlerin bütünüdür. İnsan irade, akıl, duygu ve fiziğinin sağlıklı, doğru işleyişi ve dinamizmini sağlayan, sosyal yaşam tarzı ve olgusudur. İnsanların sürekli bir araya gelip bilgi, fikir ve duygu alışverişi yapmasıdır. İnsan irade ve duygusunun özgürlüğü, kolektivizmidir. İnsanlar paylaşarak, kendilerini sınırlayan duvarları aşarak, karşısındaki insanlarla olgunlaşmış ve gelenekselleşmiş ilişkiler 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içerisine girer. Böylece insanlar arasında aracılık kalkar. İrade, mantık ve duyguların motive ettiği değerler gelişir. 

İnsanlar ve toplumlar arası doğru, özgür, insan irade ve doğasındaki disipline dayalı iletişimlerin birikimi geleneksel demokrasiyi oluşturur. Hammadesi insan sağduyusu, iradesi, aklı, ruh ve duyguları zevk ve heycanlarıdır. Bu öğelerin belli bir dü zen içerisinde her türlü peşin hüküm, tabu ve baskıdan ari işlerlik kazanması demokrasinin özüdür. 

Yönetilme ve yönetme geleneğinin var olduğu yerde egemenlik vardır. Egemenliğin olduğu yerde boyunduruk vardır. Ezoterik egemenliğin olduğu yerde toplumlar kendi kendini yönetmez. Kendi kendini sınırlayıp mahkum eder. Egemenlik kuvvetin varlığı ve tahakkümüdur. Toplum ancak değerleri, sağlıklı ve dengeli işlevleri ve ilişkileriyle kendi kendini idare eder. 

Geleneksel demokrasinin olduğu yerde iyi gelenekler sosyal değerler vardır. İrade akıl, ruh ve duyguların işlerliğinin geleneği gelişir. Paylaşmak, sevgi, denge ve dayanışma olguları oluşur. İnsalar birbirleriyle mücadele ve rekabet etmezler. 
Birbirlerinin akıl, irade, düşünce, duygu bütünlüğü oluşur, bir diğerinde olmayan değerleri paylaşır. Hareket ve düşünce alanlarını genişleterek özgürlüklerini sağlarlar. 

Toplumda hareket, bilgi ve değerlerin dinamizmi doğar. 
Ferdin hareket sahasını geliştirmekle yapay ve dar kıstasları yıkmış olur. 

Demokrasi ferdin ve toplumun kendini ve birbirini sürekli krite ederek ve eleştirerek, kötülüklerin elenerek atılması, iyiliklerin sahip olunmasını sağlamaktır. Bol konuşma, çevreyle arkadaşlık, dostluk, düşünerek bir şeyler üretmek, yardımlaşma, en küçük mahalli birimlerde etkinlik kazanma olgularını geliştirir. 
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Küçük yerleşim birimlerinde sürekli ve doğrudan tartışma ve çalışmalar, bazı temel gerçek ve bilgilerin toplumun zihninde canlı olarak yerleşmesi, kamuoyu denilen toplumsal uzlaşmaları doğurur. Kamuoyunun, canlı ve dinamik bilgi ve fikirlerin insan beyni ve ruhunda yer yapması, uygulama alışkanlığı kazanması iyi gelenekleri oluşturur. Geleneksel demokrasi toplumun kendi kendine yetecek değerlerin bekçisi ve anasıdır. Demokrasiyle başlayan diyalog ve uzlaşma zamanla olgunlaşır. Bir köy düşünelim. Kahvede kumar oynamak, çalışmamak, topraklar ve kaynak sularının, otlakların hebası, televizyon hegemonyası, kadınların eve kapanması, yüksek doğum oranı gibi tüm yanlışları barındı ran bir köyde, köy meclisinin hergün toplandığı, yediden yetmişe herkesin katıldığı, hergün tartışıp konuştuğu bir süreçte sorunları insan beyni daha iyi kavrayacak, duyguları daha iyi algılayacak konuşmama ve kapalı kalma sonucu oluşan tüm uzlaşmasızlıklar, soğukluk, nefret, kıskançlık ve yanlış tabular yıkılacaktır. 

İnsanlar her ne kadar irade ve akıllarını kullandıklarını sansalar da, alışageldikleri hareket ve modelleri uygulamaya daha yatkındır. Bilinç altına yerleşen, biriken duygu ve hükümler insanı daima motive eder. Bu yönüyle sosyalleşen yaşam gelenekseldir. Demokrasiyle insanlar sağlıklı düşünme, kontrol, karar verme ve uygulama özgürlüğüne kavuşurlar. 

Demokrasi Sosyal yapıların ve değerlerin temeli olabilecek, kainatın ve yaşamaın temel disiplin ve hikmetine çözüm getiren bir doktirin değildir. Yaşam tekniğidir. Bir doktirinin kabulü ve antitezi değildir. Yanlış veya doğru tüm doktirinleri süzgecinden geçiren doğruluğunu ve yanlışını arıtan sistemdir. 
Bu yönüyle ezoterik Yahudilik hariç tüm din ve ideolojilere açıktır. İnsanlar arası iletişim, ilişki, kollektivizm, özgürlük ve paylaşmanın hiçbir doktiriner bağı ve zorlaması yoktur. 
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Devletler kendi bencil egemenliklerini zayıflatacak demokrasiyi, devamlı işlerine geldiği gibi yorumlamış ve yorumlatmıştır. Bundan en büyük zararı demokrasi ve insan görmüştür. Çoğu devletler demokrasiyi ** Çoğunluğun İradesi” olarak tanımlar. Oysa demokrasi çoğunluğun değil insanların kendi kendini idaresi, kendi kendine yeterli olmasıdır. İdare etme ve edilme kavramları demokrasiyle taban tabana zıttır. Eğer bir yerde idare eden ve edilen varsa orada demokrasi yoktur. Tocgueville: ° Demokraside iktidar ve yönetim kavramları yoktur. Yalın devlet demokrasisinin olduğu, demokrasinin istismar edildiği yerde demokrasi tekeller ve despotizmin adı olur.” 
Sosyalleşen demokrasilerde azınlık çoğunluk kavramları kalkar. Azınlık veya çoğunluk her cemaat kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenir. 

Akıl, irade ruh ve duygularını besleyen geleneksel ve de mokratik toplumlar, korku ve panik sonucu kargaşa ve anarşiye girmezler. 

Her birey veya grup kendi kararını uygulama şansı ve imkanını bulur ve kendi karakter ve kişiliğini olgunlaştırır. 

Geleneksel demokrasilerde insanların birbirleri üzerinde egemenlikleri yoktur, sorumlulukları vardır. Sorumluluk insanların birbirleri üzerinde kuvvete dayanmayan bir disiplini sağlar. Bu disiplin doğal olarak, Allah'ın birey ve toplumun yaratılışına bahşettiği disipline yaklaşan doğru disiplindir. İnsan doğasında ki irade, duygu ve aklın özgürlük ve işlerliğine dayanır. ezoterizmin egemenliği, silahı ve otoritesi vardır. Sosyalleşen Demokraside, sevginin, paylaşmanın, dürüstlüğün ve diğer iyi geleneklerin sorumluluğu, zevki ve doyumu vardır. 

Sosyal yapının dinamizm kazanmasıyla karar mekanizması da olgunlaşır. Münferit ve somut kararları birey veгіг. Toplumun kararları soyut, sürekli kalıcı ve gelenekseldir. 
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Toplum adına ani ısmarlama münferit kararlar; kuvvet kökenli, sınırlayıcı ve zorlayıcıdır. Milyonlarca insanın adına totaliter bir karar almak ve uygulamak ancak ezoterik kuvvetlere ve ortaklarına hastır. Toplumun kararları ; dinamik bilgi, fikir ve iletişimin sürekliliğiyle elde edilen kamuoyu ve onunda ötesinde geleneksel değerleridir. 

Toplumun somut olarak sözleşmesi veya anlaşması yoktur. Fertlerin kararı vardır. Milyonların katledildiği savaşların hangisine milyonların iradesi karar vermiştir. Ölümün yüzde seksenin üstünde olduğu bir olaya hangi toplum sağduyusu karar verebilir. Karar ne kadar ezoterik öğreti taşıyorsa o oranda baskı doğurur. 

Kuvvetin ve coşkunun tiranları milyonların adına karar verirken sorumsuzluk ve anarşi ortamını oluşturur. Anarşi ve sorumsuzluğun olduğu yerde panik ve güvensizliğe kapılan bireyler, kuvvete boyun eğmeyi ve tüm temel değerlerini devletlere ipotek etmeye hazırlanır. Böylece demokrasi, toplum ve birey için ezoterik yahudilerin istismar ettiği bir kırbaç olur. 

İnsanlar arası kopuklukları, insan ve toplumun disiplinine uymayan yanlış birikim ve sapmaları önleyen, toplumsal ve bireysel işlerlik haktır. Bu işlerlik insanların kuvvet kökenli ortak bir merkez ve noktada toplamaz; iradi ve doğal bir çevrede toplar. Birey kendi doğal çevresinde bütünleşir, kaynaşır, bireysel ve toplumsal karakterini geliştirir. Bireyin iradesinin kuvvet ve devletlerde toplanması dayanışmayı, sevgiyi ve demokrasiyi değil bağımlılığı geliştirir. 

Geleneksel demokrasiyle insanlar arası karar farkı asgariye iner. Bireyin farklı kararlarını uygulaması, yenilikleri ve çok renkliliği ve kişilik zenginliklerini geliştirirken özgürlüğünü sağlar. Geleneksel demokrasi cumhuriyet, monarşi gibi devletin yönetim tarzı değildir. Yaşam tekniği ve tarzıdır. Demokrasi kuvvete değil iradeye yani insan ve topluma özgüdür. 
Devletle demokrasi bağdaşmaz. Cumhuriyet; azınlığın ve ço-Şunluğun idaresi veya egemenliği, devletçiliğin maskesi olarak kullanılmış olabilir; Devlet ve egemenliğin varlığıyla sabit olabilir. 

Gerçek demokrasilerde, bir ülkenin refahı sınırlarına yığdığı asker ve silahla inşa ettiği gökdelenlerle ölçülmez. 
Devleşen ve yığınlaşan şehirlerinin kalabalık, ancak 15517 ve soğuk sokaklarında, dayanıksız, ruhsuz, korku ve endişe dolu kitlelerin varlığıyla ölçülmez. Bir toplumun huzuru, bireylerinin bireysel tüm fonksiyonlarını yerine getirecek ortam, alan, paylaşım ve kollektivizmi ile orantılıdır. Günümüzde insanlar ve toplumlararası ilişkiler sahte, yüzeysel ve güdümlüdür. Demokrasi kuvvete gömülerek kullanıldı. 70 yıl soğuk savaşda Sovyetler ve ABD sözde demokrasi adına kan döktüler ve haklı çıktılar. Çünkü kuvvetliydiler. Kuvvet ideolojisinin egemen olduğu çağımızda tüm haksızlık ve kötülükler kuvvete sığınacak ve kuvveti kullanacaklardır. Dayanışma, sosyallaşma ve sevgi gibi gelenekleri ve geleneksel demokrasinin savunulması kuvetlinin intiharıdır. Yalın ezoterik egemenlik, demokrasi adına kuvveti, nefreti, terör ve anarşiyi arzular ve destekler. 
Sahte demokrasilerde topraksız ve güçsüz insanların en büyük hakkı, oy kullanarak kuvvet ve toprak sahiplerinin tekel ve egemenliklerini onaylamaktır. Gerekirse bu uğurda kanını döküp canını vermektir. Bazen karnını doyuracak bir iş bulur. 

Dünyanın hiçbir ezoterik ideolojisi bireyi ezmeden, aptallaştırmadan totaliter egemenliğini sağlayamamıştır. Liberaller bireyin özgürlüğünü, komunistler eşitliği milliyetçiler ırksal enaniyeti istismar ederek egemen oldular. 
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DOĞRUDAN GELENEKSEL 
DEMOKRASININ KURALLARI 


1- Sağlıklı ilişkiler ve iletişimin temel işlevidir. Bireyin bireyle, aralarında hiçbir sınır, tabu duvar, peşin hüküm ve tekellerin olmadığı ilişkilerdir. Egemenlik ve ilkelerin yaşandığı toplumda bireyler ve toplumlar arası ilişkilerin sınırlı ve kısır olması, demokratik karakterden uzaklaşması , günümüz sahte demokrasilerini doğurur. Demokrasi ilişkiler ve iletişim sistemi ve geleneğidir. Toplumu kaynaştıran, barıştıran temel işlevidir. 

2- Yenileme ve güçlendirme. Bir sporcu aldığı enerjiyi yakarak vücuttaki hücreleri yeniler. Dinamizm kazanır. Bireyin irade, duyguları ve ruhuda aynı karaktere sahiptir. 

Deneme, yorum, analiz ve sentez alışkanlığı kazanmamış toplumlar yeniliklerden ürkerler. Yeniliğin kısır ve kapalı değer yargılarını yok edeceğinden endişe ederler. Bu endişede aslında haklıdır. Çünkü yenilikler tabandan değil tavandan gelmiştir. İradi değil keyfidir. 

Bireyin çevresiyle kendisiyle ve doğayla olan ilişkilerinde gerçeği, olayları, hukuku ve yanlışları tartmak, ölçmek ve yeni hareket modelleri ve düşünme yöntemleri geliştirmesi gerekir. 

Muhakemeyi bireyin aklı ve mantığı yapar. Güdümlü kasıtlı ezoterik bilgi, yanılmaya, saptırılmaya ve ansiklopedik olmaya mahkumdur. Lüzumsuz ve dengesiz bilgilendirme bireyin beynine yüktür. Duygu ve çevreyle beslenmeyen bilgi eksiktir. Günümüzde bencillik ve tekelci duvarlar, insanların danışma ve bilgilenme ihtiyaçları için en önemli engeldir. Totaliter ülkelerde yanlış tabu ve kuralların beyin ve ruha enjektesi yasal zorunluluktur. 
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Sosyalleşen demokrasilerde tartışma amacına ulaşır, verimli olur. Tartışma yanlışların tabulaştığı, yasakların devleştiği ortamda fikir anarşisinden öteye gitmez. İnsanlar tartışma- ya, tüm peşin hükümleri terk ederek başlar. Tartışma gerçeğe ulaşma, öğrenme ve yararlanma amacında, irade, akıl ve duyguların kullanımı oranında demokrasiye hizmet eder. 

Tartışma sorunları ve hataları arama ve tarama yapma, hataların gözden kaçması ve birikmesini önler. Hataları örtbas etmek, biriktirmek belli insanlara fırsat doğururken, diğerlerini mağdur duruma düşürür. Ezoterik toplumlarda tartışma, insanlar arasında bencillik ve fanatik saplantıların dayatılması ve savunulmasından öteye gitmez. 

Paylaşma ve dayanışmada Bireyin irade ve özgürlüğü amaçlanmalıdır. Paylaşan ve paylaştıranlar arasında bir denge olmalıdır. Ezoterikler hem paylaşan hem paylaştıranlar arasında casus ve entrikalarını kullanırlar. 

Ezoterik totaliter devletler, tekel birey ve toplumun paylarının gasb edilidiği depolardır. Doğrudan Demokrasi, paylaşmayı sınırlayan ve haksızlaştıran duvarları yıkar. 

Sağlıklı ve yapıcı eleştiri; bireyin doğasındaki hak ve disiplinin irade ve yargı gücünü, yanlışlara karşı kullanmasıdır. 
İradesi tabular ve egemenlik tarafından tüketilen insanlar, eleştiriyi gerçeğe ulaşmaktan çok tabuların savunması için yapar. 
Kuvvet tekelinde yaşayan insanların iradelerini kuvvete kanalize eden siyasiler, gerçek anlamda ve haklı olabilecek eleştirileri sevmezler. Kendilerini iktidar olmaları için rakip tarafı alçaltacak hatalar, eksik ve yanlışları kullanmak, ağız dalaşı yapmak totaliter siyasilerin eleştiri tarzıdır. İradeyi coşku ve kuvvete dönüştürmek olan bu insanların kitleler önünde mantıklı açıklama yapmaları doğalarına aykırıdır. Oysa eleştirinin amacı bir şeyleri savunmak, kabul ettirmek değil gerçeğe ulaşmaktır. Dünya, siyasi denilen fevri ve ukala diktatörlere, uydurma eleştirilerle boyun eğdiren medya simsarlarıyla doludur. 

Geleneksel demokrasi herkesin katılımıyladır. Yüz yüze iletişim ve ilişkiler esastır. Yaşayarak olgunlaşır, gelişir. Devletin güdeceği yığınsal kitleler azalır. Bu nedenlerdir ki demokrasi birey ve toplumun motive ettiği iyi gelenekleri geliştirirken devleti de eritir. Totaliter devletlerin geliştirdiği tabular resmi ideolojiler, sınırlar, medya sömürü ve tekeli ancak bu yolla yok olur. 

Okullarda on beş yıl süreyle beyni ve ruhu yıkanmış, ezoteriklerin yalan duvarlarıyla örülü insanlar demokrasiyi birden yaşama geçirmelerini beklemek hayaldir. Hayatı boyunca mutlak itaat ve boyunduruğa alışmış günümüz aydınların, “tabularınızı ve ideolojik silahlarınızı bırakın, kendi irade ve aklınızı kullanın.” gibi bir söze itibar etmezler. 

Onlar inandıkları ve bağlandıkları ezoterik Yahudi ideolojilerin baronlarından gelmeyen hiçbir şeye itibar etmezler. Geleneksel demokrasi, insanların kendi kendini motive ettiği enstitüdür. 

İnsanlarda hareket ve düşünce modellerinin uygulanması ve olgunlaşması yönünde insan doğasında bir eğitim temel içgüdüsü vardır. Ezoterik sosyal yapılarda bu temel içgüdünün ve kabiliyet kaynağının çocukluktan itibaren yozlaştırılarak törpülendiğini görürüz. 


KENE İMPARATORLUĞU - I Ezoterikler ve Goyimler EZOTERİK SAHTE DEMOKRASİNİN KURALLARI 


“Demokrasi Halk için halkın idaresidir” “Çoğunluk yönetimidir. Fırsat eşitliğidir.” tekerlemesi yalın ezoterik ülkelerde kitleleri kandırmak için iyi bir slogan olabilmektedir. 
Gerçekte günümüz dünyasında demokratik olduğunu iddia eden ülkelerde halk dedikleri yığınlar kendilerini mi idare etmektedirler? Yoksa egemenliği seçim aldatmacasını kullanan oligarklar mı idare etmektedir. Bir ülkede idare edenlerin ve edilenlerin çokluğu oranında toplumun iradesi gasb edilmiş ve toplum aptallaştırılmıştır. 

Fırsatçıların ve kuvetlilerin egemen olduğu, diğer bir ifade ile egemenliğin var olduğu yerde fırsat eşitliği olmaz. 
Çoğunluğun idaresi ise siyaset mühendisi şarlatanlar ve egemenlerin kullandığı bir aldatmacadır; Tekelleri ellerinde tutan, toplumdaki sorunları tekellerin güçlenmesine kanalize eden açık gözlerle, masum ve dürüst insanların fırsat eşitliği aynı olamaz. İdareye ve egemenliğe kitle bireylerinin katılımı, egemenliği meşrulaştırırken bağımlılığı artırır. 

Ezoterik Yahudi siyasiler beyinlerinden ve tüm öğelerinden derin masonik yapılara bağlıdırlar. Evrenseldirler.. Bu durumlarını “TAM BAĞIMSIZLIK” adı altında kamufle ederler. 

Bu bağımsızlık yurt dışındaki gizli yapılanmalara, devletlere olan bağımsızlık değildir. Goyimleri öldürmek, köleleştirmek konularında tam bağımsızdırlar. 

Temsile dayanır; Ezoteriklerin gözdesi jan jack russo adlı adam “Toplumsal Sözleşme” adlı kitabının 64. Sayfasın- da “Milletler temsil edildiği oranda köleleşmiştir” der. Bu bir itirafdır. Seçimlerle iradelerini siyasi şarlatanlara tevdi eden goyimler özgürlük kahramanı ilan edilirler. 
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Polemik, algı ve propaganda tekniklerini goyimleri yönetmekte ve aldatmakta kullanırlar. Hukuku, keyfiliğe ve kuvvete gömerler. Ezoterikler mahkemelerde her zaman kazanır. 
Örgütçü mekanik birliktelik temel sosyal dokusudur. Ezoterik tapınakçı kabalist siyasetin ahlakı ve iffeti olmaz. 
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SOSYALLEŞEN DEMOKRASİNİN SONUÇLARI 


Yanılmaları asgariye indirir. Günümüzde yanılanlardan çok yanılgalara alet olanlar acı çekmekte ve zavallı olmaktadırlar. Sosyal kontrol normaları olgunlaşır; geleneksel demokrasilerde sosyal kontrol normları polis ve silah değil iyi de-Şerlerdir. Yararlı, uygulanabilir ve hissedilebilir bilgi birikimi ve zenginliğini sağlar. Hata yapma korkusunun yerini kararlık alır. 

İnsanın kendisine ve çevresine karşı güvenini artırır. 
Güvensizlik korkuyu, korku kuvveti, kuvvet bağımlılığı ve baskıyı getirir. İnsan hak ve özgürlüklerinin koruyucusu yine insandır, bireyin özgürlüğüdür. Kuvvet ve yapay sınırlar değildir. 

Dinin kuvvet ve ezoterik örgütlerin tekeline girmemesi, yanlış sapmalara alet edilmemesini, gerçek ruhani, geleneksel ve mantıklı öğretisinin korunması, irade ve duyguların işlendiбі demokratik ortamda sağlanır. Lüzumsuz bilgileri yok eder. 
İnsan beyni ve duygularının faydasız bilgilerle meşguliyetini önler. 

İnançlar saygınlık kazanır. İnsanlar inanç sistemlerine özgür iradesiyle bağlanır. Geleneksel demokrasi sadece farklı bireylerin ilişkisi değil aynı zamanda farklı felsefe , inanç, din ve fikirlerin ilişkisi ve yakınlaşmasıdır. İnanç bireysel ve doğru yapılanmasını bulur. Osmanlı”da dinler ve milletler arası ilişkiler daha sağlıklı ve zengin idi. 

Demokrasinin gelenekselleşmesi, kuralların ve tekellerin insan akıl ve iradesini dar kalıplara sokmasını önler. 
Demokratik iletişim ve ilişkiler sonucu insanlar bilgi ve tecrübelerini, ilişki alanlarını genişletir. Kuvvetin ve tekellerin sınırlama ve yasaklarını aşarak özgürleşir. 
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İnsan ruhunu arıtır, İnsan ruhunun derinliklerindeki saklı kötü huyları yok eder. Vücudumuzda vitaminler, temiz kan, oksijen mikropları temizlediği gibi, insan doğası ve disiplinlerinin işlerlik kazanması da ruhumuzu temizler. 

Geleneksel demokrasiyle bireyde coşku ve hırsın yerini irade ve akıl alır. Hiç kimse ezoterik Yahudi imanını Suriye'de ki egemenliği için, savunmasız çocukları dürbünlü silahlarla, kimyasal bombalarla katletmenin mantık ve yararını açıklayamaz. Açıklamanın, konuşmanın, iletişimin yasaklandığı ülkelerde bu sessizliğe goyimler mahkumdur. 

Doğrudan demokrasi insanların daha çok konuşması, birbirini daha çok anlamasını sağlar. Gerçeğe ulaşmanın teknik olduğu kadar da geleneğidir de. Ferdin ihtiras ve tatminsizliбіпе son verir.. Bireyin çevresi ile, doğasındaki disiplinle ve toplumla uyum içinde olma çabası egemenlik ihtirasını önler. 

Bireysel ve toplumsal asimilasyonu önler. Toplumlar biat ettikleri oranda kapalı ve köledirler. Güvenliğini silahlara, iradesini aracı şarlatanlara, hukukunu kuvvet ve yasaklara, beynini ve duygularını ezber biat kültürüne bırakan toplumlar, demokrasi maskeli ezoteriklere boyun eğer. 
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SEVGİ VE GELENEK 


Sevgi, insan içgüdüsünde yer alan duygusal hazdır. Allah?ın insan temel disiplini ve yapısına yerleştirdiği yaşam şev- ki ve içgüdüsüdür. Geleneksel sevgi, sevginin insan ruhunda ve aklında depolanmış şeklidir. 

İnsan sevgi içgüdüsüyle dünyaya gelir. Doğunca annesine sarılmak sevilmek ister. Ancak zamanla kötü sapmalar onda sevgiyi söndürür nefreti tutuşturur. İnsan yaradılışında yalnızlık, endişe, şaşkınlık ve nefreti öğrenmiş olarak doğmaz. 
Sevgi, insan duygularını ve ruhunu besleyen geleneksel elbisedir. Sevgi, insanlardan kaçarak değil, çevreyle kaynaşarak gelişir. Bireyin toplum içinde, toplumla geliştirdiği bir birikim ve gelenektir. Sevginin değişmez temel kaynağı, insan ihtiyaçlarının toplumda bütün olarak tatmini ve özgürlüğüdür. 

Sadece “birbirinizi sevin, sevgi her türlü iyiliğin temelidir. Sevgi kötülükleri yok eder.” gibi telkinlerle sevgiye ulaşılamaz. 

Ezoterik algılar ve yasaklar çerçevesinde kalan tabuların sevgisi sahte ve aldatıcıdır. Bu sevgi, kuvvet ve coşku kökenli sömürgendir. 

Yalın eğitim sistemlerinin öğrenci kitapları, baştan sona egemenlik ve ilkelerinin sevgi edebiyatı ile doludur. Mantıksız ezberler insanı ruhen yozlaştırır. Sevginin amacı egemenlik olduğunda, bireyin duygularını teslim alır ve sınırlar. 

Geçim derdi, aç kalmak korkusu ile yaşayan insanlar sevemez. Sevmeye dermanı kalmaz. Sokak kokanası ezoteriklerin “hayvanlarınızı sevin, hayatı sevin, kendinizi sevin” tekerlemeleri aldatmacadan başka bir anlamı yoktur. Milletlerin varlığı, egemenlik ve saldırı nedeni kabul edildiği sürece, milletler sevmesini öğrenemezler. 
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Günümüz insanları için en zor şeylerden biri de duygu ve düşünceyi ifade gücü ve özgürlüğüdür. Üzüntü, endişe ve sorunlarını anlatma ve paylaşma cesaretini kazanan birey sevginin verimli tarlasına sahip demektir. İnsanlar arasında dengeli iletişim ve ilişkinin zenginliği oranında sevgi güçlenir. 

Kuvvetle hükmetmeyi yani egemenliği temel ilke edinirseniz, hele bu kötülüğü çocuklar için bayram olarak kutlarsanız sevgiye ulaşamaz nefreti geliştirirsiniz. Savaşa, egemenliğe, hapishanelere, mahkemelere, teröre boyun eğersiniz. 
Sevgi doğuştan kazanılmış bir içgüdüdür. Doğumdan sonra insana düşen görev bu içgüdüyü besleyip, nefretin gelişmemesini sağlamaktır. 

Ezoterik toplumlarda, toplumlara gizli sevgililer dostlar dayatılır. Bu dost ve sevgililerin başında kabalanın tanrıları gelir; PARA, GÜÇ, FANTAZİ. Para aşkı tüm doğal sevgi kaynaklarını kurutmak için yeterlidir. 

Paraya mahkum olan bir sevgi sahtedir. Paranın koruması ve güdümünde olan insanlar hissedemez ve sevemezler. 

Savunmasız masum insanları yakarak öldüren naziler coşkunun zirvesinde ancak sevginin sıfırında idiler. Günümüz devletleri, sınırları içine kapanırken her fırsatta kitleleşen toplumların coşkusunu kabartarak kendileri için gönüllü neferler oluşturdular. Bu coşkunun propagandasını en iyi şekilde medyada ve devlet okullarında görmek mümkündür. Milletini çok sevdiği söyleyen milliyetçiler, milletlerini badire, felaket ve asimilasyona götürmekten kendilerini alıkoyamazlar. Çünkü sevgileri toplumun değerlerine değil Ezoterik milliyetçiliğe dayanmaktadır. 

Ezoterik toplumlarda sevgi sahtedir. Çünkü bağlayıcı ve dayatmacıdır. Sahte sevginin sonucu aldatmadır. Goyimleşen toplumlarında sevgi bağlayıcı ve zorlayıcıdır. İnsanın sevgiyi 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dar kalıplara sokması, saklaması ve bastırması, sevginin istismarına, dayatmacı karakterinin oluşmasına, nefretin büyümesine neden olur. 

Goyimleşen toplumlarda sevgi, baskı altında yaşanır. 
Karşı cinsiyle ilişkileri hiç denilecek kadar az olan bir gencin, kuracağı ilişkideki sevgi açlığı, aşırı tutkunun yaratacağı bağımlılık ve zorlama, sevgide yanlış yorum ve geri tepmeleri doğuracaktır. Sevgi açlığı ve dengesizliğin doğurduğu hiddet ortamı, sevginin geleneksel karakterinden uzaklaşmasının sonucudur. Bu sonuç sevgide, egemenlik, yapay ve egoist kıskançlığı doğurur. 

Sevginin tek insana kanalize olması ve merkezileşmesi sevgiyi sınırlar, köleleştirir. İnsan toplumda bulamadığı sosyalleşme ve yakınlaşma eksikliği nedeni ile, sevgisini tamamen kanalize ettiği kişiyi kaybetmenin veya yetersizliğinin verdi- 
$i ezikliğin baskısını yaşar. Karşı cinsine hükmederek tatmin olma yoluna girer. 

Sevgiye küçük maddi bir pamuk ipliği ile bağlı insanlar, kaybetme noktasına gelince cinnet yaşar. Sevgiyi düzenli, sürekli, disiplinli yaşayan ve oluşturan birey ve toplumda, insan, dengesizlikler içinde depresyonist birikimlere ve suç eğilimine girmez. 

Sevgi yaşanarak, hissederek var olur. Günümüzde ise sevgi göresellik ve hayalle yaşanmaktadır. Akşam işten gelen insanlar evlerinde ezoterik TV lerde izledikleri uydurma dizilerin hayali, alkol, kumar ve uyuşturucu etkisinde ki sevgiyi aramaktadır. İlişkilerin TV, sinema, statü, yalın devlet, ideoloji ve sermaye tarafından sömürüsü, sınırlayıcı ve kısırlaştırıcı baskısı, izleyerek, hayal ederek oluşan sevgi fantezisini geliştirmektedir. Sevginin hayal ve izleyerek yaşanması, sevgiye olan arzuyu kamçılarken potansiyel ihtiyaç birikimini sağlar. 
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Sevginin hayal ve görsellikle bastırılması, yani sevginin kandırılması insanı hırçınlığa, asilik ve saldırganlığa teşvik eder. İntihar ve katliamların önemli bir bölümünde bireyin sevgi yönünden açlığının ve dengesizliğinin olduğunu görürüz. 
Hayalle gelişen sahte doyum, nefret ve duygu birikimi insanda hayali idealleri ve idealizmi oluşturur. Yıldız olmak, kahraman olmak, ünlü olmak hayale dayalı tatmin arayışının ve sevgi açlığının birikiminin örnekleridir. Ezoterik algıların her türlüsü aşırı ve anormal arzuları biriktirir, kabartır ve kullanır. Goyimleşen insanlar için sevgi bir serapdır; Manevi değerlere dayalı ilahi sevgi tüm sevgilerin sınırsız kaynağıdır. 

Cinsel açlık; baskı, cinsel sömürü ve sapmaları hazırlar. 
Her şeyi katı kalıplar ve formüller içinde düşünen ezoterik kabalistler kadın ve cinselliği tüm estetik değerlerinden soyutlayarak bir meta haline getirdi. Sonuçda insanların karşı cinsleri- ne duydukları ilgi ve sevgi ruhsuz, nesnel, sömürgen ve çıplak yani yalın boyutlarını kazandı. Kadını sadece fiziğiyle ele alan yüzyılımızın yalın felsefesi, cinsel sevgi ve estetiğini maddenin gücü ve ayakları altına aldı. 

Sevgi çalışmanın, üretmenin ve özgürlüğün dinamosudur. Sermaye otoritesi ve hegomonyası çalışma şevkini kırar. 
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SOSYALLEŞEN KÜLTÜR 


Kültür; iyiliğin veya kötülüğün, bilimin, disiplin ve geleneğin maddeye, akla, duygu, ruh ve eşyaya nüfuz etmesidir. 

Gelenek ve kültür iç içedir. İyi kültürün olduğu yerlerde iyi gelenekler, İyi geleneklerin olduğu yerde iyi kültür vardır. 
Nükleer silahları üreten ezoterik kültür kötü kültürdür. Halı dokumak, insanların barınmasını sağlamak iyi kültürdür. 

Kültürün iyi gelenekselliği, doğuş kaynağının insana ve topluma dayanmasıyla orantılıdır. 

Sorunlarını ve çözümünü salt ekonomiyle açıklayan kültür yapılanması ezoterik kültürün dayatmasıdır. İrade ve varlığı devlete ipotek olan kültür, insanları boğan bir yapıya sahiptir. Yahudi ideolojiler kendine özgü bir kültür şeklini geliştirir. 

Dünyanın güney kutbunda yaşayanlarla ekvatorda yaşayan insanların temel ihtiyaçları aynıdır. Şekil yönünden deöişir. Büyük sahrada yaşayan insanların müzik kültürüyle, İngiltere'de müzik kültürü özde aynıdır. Her iki kültürün müziği de insan ruhunu okşayan ve doyuran karaktere sahiptir. Sadece ritim ve notaları değişik olabilir. Çatal ve kaşıkla beslenme ingiliz kültür şeklidir. Arabistanda çöl ve bozkırın oluşturduğu göçebe kültürün yemekten önce ellerin yıkanması katı bir kuraldır. Buda bozkır kültürünün değişik bir şeklidir. Çölde yaşayan bir göçebe kendisinin çölün karakteristik canlısı akrep ve yılana karşı korumak için, bu zehirli hayvanların koyun kokusundan kaçması nedeniyle yünü işleyerek halıcılık kültürü gelişmiştir. 

Kültür; insanın yararına, doğanın ve insanın akıl ve kabiliyetinin işlenmesidir. Kültürü iki bölümde sınıflandırmak mümkündür. 
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1-) Eşyanın ve canlının kültürü. Eşya ve canlıya insanlar şekil vererek yararlanırlar. Eşya doğasında Allahın kazandırdığı disipline uymak zorundadır. Suyun sıvı ve karakteri olmasıydı gemilerin seyri veya varlığı mümkün olmayacaktı. Toprağın temel disiplin ve kültürü vardır. İnsanlar çalışarak bu disiplini ortaya çıkarır ve yararlanırlar. Toprağı işler, doğal disipline şekil verirler. Toprak insanlara güvence hayat verir. Dünyanın en zengin hazinesidir. Allah'ın verdiği toprağı paylaşmak yerine, kuvvetlilerin tekeline geçmesi hak değildir. 

Ezoterik yapıda toprak insanlığın ortak malı ve anası değil, kuvvetlilerin istismar kaynağı olur. Toprağı toprak yapan, onları insanlığın ortak ve adil hizmetine sunan, insanın yaradılışında var olan hukuktur. Bu hukuk irade ve aklın demokratik ve kollektif işlerliğiyle sağlanır. Toprak tüm dünya insanları için vatandır. Topraksız insan vatansızdır. Toprak sahiplerinin ırgat ve kölesidir. Toprak insanın en büyük güvencesidir. Çöp kutularından beslenen işsizler, aylığı kesilince aç kalanlar, yoksul topraksız metropol çocukları vatansızdır. Ceplerinde taşıdıkları kağıt parçasıyla vatanın sahiplerine bağımlılıklarını ispatlarlar. Dört yılda küçük bir kağıda mühür vurarak, öz varlığı iradesi de ipotek altına alınır. İradesi tükenen ve ezilen bu insanlar göçün ve anarşinin kaynağıdır. Toprakları vatan yapan, insanın doğasındaki yaradılış, disiplini ve hikmetidir. Allah toprakları insanlara, birbirlerini boğazladıkları, katlettikleri, kan döktükleri ve asimile ettikleri için değil, insan oldukları, onlara hayat ve enerji verdiği için bahşetti. Toprak tüm insanların vatanıdır. Toprak tekelleşmediği ve düşmanlık yaratmadığı, insana hizmet ettiği oranda vatandır. 

2-) İnsan akıl, ruh, duygu ve bedeninin kültürü. İnsan melekelerinin sağlıklı işlerliği doğru ve faydalı kültürü doğurur. 
Ezoterik ideolojilerin patronları avlarını en nazik noktalarından yani beyinlerinden yakalarlar, örgütler için bir nefer haline getirirler. Kitle goyim toplumları beyinleri ruhları ezoterik ideolojiler tarafından teslim alınmış insanlardan oluşur. 20 yüzyılın egemen kültürü akılcı, metaryalist kültürü; kuvvet, şiddet, bağnazlık, fanatizm, terör, savaş, kin ve nefretin kültürüdür. 

Tarihin hiçbir döneminde dünya bu denli kuvvetlilerin ve egemenliğin kölesi olmadı. Milyonlarca insan, daha önce hiç tanımadıkları bilmedikleri görmedikleri insanları kurşuna dizdiler. Savaş meydanlarında birbirini öldürenler gerçek hayatta karşılaşsalar beklide çok iyi dost ve arkadaş olacaklardı. 
Onları bu denli kör dövüşe sokan ezoterik siyasiler ve komutanlarıdır. 

Egemen kabalist şeytanilerde Kültür şekillerinin farklılığı egemenlik ve ortakları tarafından savaş nedeni yapılır. 

Hak ve doğru olan, ırka dayalı kültür farklılıkları sadece kültür zenginliğidir. Kültür savaşları ırk kökenli farklı kültür tarzındaki kültürlerin savaşları değildir. 

Kültürün şekil itibarı ile farklı olması değişik haz ve tat verir. Orta Asya bozkırlarında eskimo kültürünü geliştiremeyeceğiniz gibi bozkır kültürünü kutuplarda geliştiremezsiniz. Kültür farklılıkları, Allahın insanlığa bahşettiği hazinedir. 
Yetersiz ve yanlış kültür sapmaları kültür anarşisini oluşturur. 
Horgörü, saygısızlık, aldatmak, nefret cinnet günümüz ezoterik kültürün meyvalarıdır. Kültür yozlaşması veya değişikliğinin temelinde yabancı kültürlerin işgali yoktur; Kültür zaafiyeti, yanlış ve sapması vardır. Farklı kültürler kültürlerin zenginleşmesini sağlar. 

İslam dinini kabul eden Türkler kültürel kimliklerini kordular. Pagan ezoterik dinini kabul eden Türkler dillerini ve tüm olumlu ırki karakter ve kültürlerini kaybettiler. 

Kültür dünya toplumlarının ortak malıdır. Doğru kültürleri 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görmek öğrenmek ve paylaşmak milletlerin doğal haklarıdır. 

İnsanlarda değişik kültür olgularını görmek bir yemeğin farklı bölgelerde farklı pişirilmesidir. Yüzyılımızda geleneğin zihinlerde ve ruhlardaki olguları öldürülürken, geleneksel sanat, estetik ve heyecan yok edildi. Yerine yenisini yapacak ruh ve zevk kalmadı. Geleneğin yozlaşması, kültüründe yozlaşmasını beraberinde getirdi. Estetiği olmayan beton yapılar, makineleşen hayat, görsel müzik, bunun örnekleridir. 

Farklı kültürlerden iyi gelenekleri almak, yabancılaşmak değildir. Çağımızda insanların geleneksel, doğal, kırsal yaşamından koparılıp büyük şehirlerde, maddenin, sermayenin, yalın güç ve ideolojilerin kölesi yapıp kitle yığınlarına katılmasını, doğru kültüre adaptasyon olarak düşünmek son derece yanlıştır. Büyük şehirlerde kırsal alanlara oranla, totaliter baskı, bireyin sosyallaşma ihtiyacını sömüren medya ve kuvvetin tahribatı, insanları idealize ve homojenize ederek, dar kalıplara sokmaktadır. 

Ezoterik devletler dünyayı parselleyip, üzerlerine tapulayarak, emperyal kültürü güçlendirdiler. Günümüzde ezoterik dünyanın ortak kültür paydası, kuvvet, örgüt, şiddet, sermaye tekeli, anarşi, terör ve egemenlik olgularıdır. 
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AİLE GELENEĞİ 


Aile geleneksel toplumun temel geleneğidir. İnsanların ruhlarının duygularının doyuma ulaştığı ilk doğal cemaat ve meclistir. Aile bireyin terbiye olması için, ruh ve duygularının doyum kaynağıdır. Bireyin kişilik olgusunun oluşturduğu temel ve ilk ensitütdür. 

e Ailenin anti tezi uygar bir toplumdur, buna klasik anlamda devlet demek mümkündür. Uygar toplum ailenin tam zıttıdır. Bu toplumda insanlar arası ilişkiler, ailede olduğu gibi sevgiye dayanmaz. Uygar toplumlarda kişilerin hareket ve davranışlarına çıkar düşüncesi hakim olmaktadır ve insanlar arasındaki ilişkilerde bencillik üzerine oturtulmuştur.” ( Hegel. 
Et Hegelianizma Paris 1965) 

Ezoteriklerin egemen olduğu Ailenin yerini devlet, ruh ve iradenin yerini kuvvet almıştır. Ailenin, bireyin kişiliği, sosyal, bireysel ve ruhsal normlarını oluşturmasındaki rolü kaybolmuştur. İnsanların coşkuyla bir merkezde toplandığı ülkelerde, Aile sevgi, dayanışma, paylaşma kaynağı olmaktan çok fiziksel birliktelikler halini aldı. 

Mataryalist ve atcist doktirinlerin ilkelerinin uygulaması sonucu aile yozlaştı. Aileden kopan gençler mutlu sonlarını hazırlamadılar. Gençlerin anne ve babalarıyla ters düşmeleri kuşak fakından doğmaz. Anne ve babalar geleneğin can çekişen son varisleri oldular. Çocukları ezoterik kitle toplumlarında şiddetin ve arayışın girdabına girdiler. 

Ezoterik oligarklar sürekli kötü gelenekleri ileri sürerek tüm iyi gelenekleri yıktılar. Yıllarca feodal yapı ve düşmanlığı hayali ve balonu ile milyonları beyinleri zehirlediler. 
Oysa feodal yapıyı oluşturanlar bizzat ezoterik tapınakçılardır. 
Dünyada aile bireylerinin birbirlerine karşı suç işleme oranları 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yüzyılımızın sonuna doğru hızla arttı. Ailenin birey üzerindeki koruyucu sevgi ve desteği, kaygı ve sorumsuzluğa dönüştü. 
Eskinin kapalı geleneğinin etkisinde kalan anne ve babanın gelenekselliğine karşı, çocuklarının tepki ve özgürlük yönündeki duyguları, başlangıçta hoş ve zevkli görünse de aldatıcı oldu. 

Modernizmin ve yeni neslin bu coşkulu devrimi kısa zamanda, içinde yaşadığı kitle toplumunun karakterini kazandı. 
Kuvvet, şiddet, çıkar, madde, anarşi, terör, kişilik ve yerel zenginliklerin yoksunluğu, başlangıçta ailesinden ayrılarak kendisini kuşlar kadar özgür hisseden zavallı gencin hüsranı oldu. 
Evden kaçan, aile bağlarını koparan gençler örgütlerin, sömürü ve tekellerin, materyalist ve kuvvet felsefesinin tatlı avı oldular. Kapalılıkdan kurtulduğu, modernleştiği iddia edilen ailenin geleneksel sevgi ve dayanışmasını kaybetmesi, modernize olması olarak yorumlandı. Sözde özgürlüğe açılan modern anne baba yine madde ve yalın ideolojilerin kahredici ruhsuzluğu ve duygusuzluğuyla, ailedeki manevi sevgi bağından, sorumsuzluk ve bireysel bencilliğe yöneldi. 

Bencilliğin, bireysel ihtirasın sosyal yapıları motive ettiği kitle toplumlarında aile ufalandı. Ailenin çökertilmesi 
1917 Bolşevik ihtilaliyle resmileşti. Komunist rejim sadece 
aile geleneğini yıkmadı. Anne ve babanın unutturulduğu yüz binlerce bebeğin bakıcıların baktığı bebek haraları kuruldu. 
Aile üzerindeki bu baskı geri tepti. Dengesiz çocuklar oluştu. 
Sovyet devleti bu uygulamayı terk etmek zorunda kaldı. Kabalist Yahudilerin Sovyetlerdeki Aileyi tamamen yok etmeye güçleri yetmedi. 

Günümüzde TV ler aracılığı ile mason mabetler üzerinden aile üzerindeki baskı ve sindirme devam etmektedir. 

Modern aile, ailenin yok oluşunu belgeler. Çünkü aile baştan aşağı bir gelenektir. Modern kılıfı giydirilmiş yalın aile, 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ruhsal yapılanma olgusunu kaybetmiş, mekanik bir yapıdır. 
Aile resmi evraklar üzerine atılan imzalarla kurulmaz. Ailenin gelenekselliğini yok etmenin amacı, bireyi, yalnızlaştırarak ve bencilleştirerek modem yalın devletlere vatandaş olarak hazırlamaktır. Birey, ailede, ırksal karakter ve kültürünü kazanır. 
Güven, dayanışma içerisinde özgürlüklerini tadar. İlk sosyal normlar ailede gelişir, ilk cemaatleşme (ruhsal yapılanma), demokratik iletişim ailede başlar. Sevgi, dayanışma, paylaşma ruhsal ve duygusal doyum, demokratik ve mantıksal tecrübe ve sorumluluğun özü ve temeli oluşur. 

Ailenin en büyük düşmanı egemenlik ve ezoterik totaliterizmdir. ailenin parçalanmış mekanik parçaları, devletlerin ufalanmış avıdır. Yüzlerce yıldır tapınakçıların, günümüzde ABD'nin uyguladığı çocuk ve bebekleri kaçırıp asker, kobay ve teca vüz zevki için kullanması aile düşmanlığının en yaygın uygulamasıdır. 

Aile geleneğinin zayıflaması, yalın, modem ailenin do-Бизи, ailede yetişen bireyin özellikle 0-5 yaş grubunda yeterince duygusal ve ruhsal beslenmemesine neden olmaktadır. 
Ruhen ve sosyal yönden doyuma ulaşamayan anne çocuklarına daha az vakit ayırabilmekte, onların sosyal beslenmelerini sağlayacak çevre ilişki ve olgularının yetersizliğinin verdiği mutsuzluğu çocuğuna yansıtmaktadır. İlkokul ve ortaöğretim çağlarında sorumsuzluk ve şımarıklıklar ileri yaşlarda daha değişik yanlışlıklara dönüşebilmektedir. Geleneksel büyük ailenin yıkılışı bireye bebeklik ve çocukluk yaşta gerekli ruhsal ve duygusal doyum ve disiplini verecek çevreyi daralttı. Sonuç olarak, yüzyılımızın modem atom ailesinin evlatları, terör ve savaşların kahramanları olarak yetişecek, barış ve insan hakları edebiyatıyla kandırılan ve uyutulan insanlar hiç umulmadık an ve şartlarda canavarlaşacaklardır. 
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Gelenekselliğin yok oluşu aileyi çökertti. Endüstri ve sanayi çağını aşıp bilim çağına girdiğini iddia eden insanlar, gerçekte terör toplumları çağına girişi hep sakladılar. İnsan öldürmenin insanlar için an meselesi olduğu, insan bünyesinin ruhsuzlaştırılarak fiziksel arzularının bastırıldığı veya sömürüldüğü, dominant ruhun insanı kemirdiği dünyada, aile ruhunu, zevk ve estetiği kaybetmiştir. Aile bağları insanlara bağımlılık kazandırmaz insanlarda sevgi ve saygıyı güçlendirir. İnsan vücudunu kalbe bağlayan damarlar bağımlılık kazandırmaz, kalbi besler güçlendirir. Aile, bireyi topluma taşıyan ensitüdür. 
Bireye kişilik ve kendi ayrıcalığını ifade eden karakterleri kazandırır. Geleneksel aile bireye geniş bir sevgi, ekonomi, kontrol, dayanışma, paylaşma, ilişki ve sosyalleşme alanı tanıdığı için, bireyin kendi ailesinin dışındaki insanlarla ilişkilerinin olgun, yapıcı, akıllı ve özgür olmasını sağlar. 

Cemaatlaşma; ruhsal birlikteliktir. Rahmaniler ve özgür insanların cemaatlerinde gizlilik yoktur, açıktır. Ezoteriklerde kendi içlerinde ruhsal güçleri ile cemaatleşirler. Kulları ve köleleri goyimler için örgütlü olmayı önerir ve yaşatırlar. Ezoterik ülkelerde cemaatleşmek yasaktır, suçtur. Bu uygulamanın en belirgin olduğu yer komünist rejimlerdir. Komünst veya di-Şer kabalist ideolojiler goyimlere sürekli örgütler ile yaşamayı vaaz eder ve dayatırlar. 

Ezoterik satanist pagan Yahudiler Gizli cemaatlerle goyimlerin damarından yani cemaat ve tarikatlarından girerek, onları yönetir şekillendirir ve kontrol ederler. Cemaatleri kendi çıkarları için kullanırlar; goyimlerin akıllarını ipotek etmekleri ve aidiyetleri onlar için bir silahtır. Cemaat ruhsal karakterli birlikteliklerdir. Örgütler kuvvet ve egemenlik karakterli mekanik birlikteliklerdir. Kuvvete eğilim gösteren cemaatlar kapalı ve kısır karakterlerini geliştirirler. 


-341- 


KENE İMPARATORLUĞU - I Ezoterikler ve Goyimler ÖZGÜRLÜK 


Doğada, doğal disiplinleri çiğnenen insan özgür olamaz. Özgürlük, bireyin doğuştan getirdiği disiplinlerine uyum sağlama gücüne sahip olmasıdır. 

Özgürlüğü geliştirmek için tarih boyu toprakla savaşıp, tarımı geliştirip, hayvanları evcilleştirdik. Tarihi süreç içerisinde maddi özgürlüklerle orantılı ruhsal ve iradi özgürlüğü sağlamaya çalıştık. Fiziksel özgürlüğümüzü kazanalım derken manevi değerlerimizi kaybettik. Sinsi bir köleliği özgürlük sanmaya başladık. 

Günümüzde, Devletlerin varlığı güç ve azameti özgürlüğün teminatı ve garantisi oldu. Liderleri için ağlama seansları geçiren yüz binlerce kuzey Koreli özgürleşmiş goyimler oldular. “Yasalar çerçevesinde insanlar istediklerini yapması öz gürlüktür.” Devletlerin özgürlük tarifi budur. Acaba yasalar insanlara özgürlük kazandırabilmekte mi? Yasalar insanları koruyan bir elbise,bir sığınak mı? Yoksa daraltan sınırlar mı? 
Acaba yasaların insanları kontrol edecek koruyacak gözü, kulağı, duyusu var mı? İnsanın her yere ulaşabilecek beş duyusu, iradesi vicdanı var. Yasaların silahı, tabuları, yazılı cansız kağıtları var. Yasa yapımcıları dahi, yaptıkları yasaları önemli oranda bilmezler. 

Dünyanın modem kabalist devletlerinde yasalar on binlerce sayfadan oluşur. Okuma yazma öğrenme zahmetinde bulunmayan veya okula gitme imkanı olmayanlar bir çoban veya köylünün binlerce sayfalık yasa maddelerini öğrenmesi mümkün değil. Bilmediği görmediği duymadığı kurallardan bu insanın sorumlu tutulması akla ve hukuka uygun mu? Yasalar her ay, her sene değişebilir. Bu denli keyfiliğe sahip kurallar nasıl olurda bireyin suç ve ceza sınırlarını belirler? 
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Egemenlik, kendisini zayıflatacak birey ve varlıkları imha eder. Adına da özgürlük der. İkinci dünya savaşında Sovyet ordularını Doğu Avrupa'da başarıya ulaştıran genareller, (General Tkoçevski) popülariteleri ile Sovyet rejiminden daha güçlü olacakları korkusuyla öldürüldüler. Adına da özgürlük kahramanı dediler. 

Adnan Menderes 1956 yılında ABD'nin yardım politikasına karşı çıkmasından 4 yıl sonra idam edildi. Dünyada hukukun insan haklarının, özgürlüğün sözde öncüsü bir ülke, yardım istemeyen ve biat etmeyen bir başbakanı öldürme hukukuna sahip ise gerisini tahmin etmek zor olmasa gerek. 

Özgürlük egemenliğin ne kaynağı nede ürünüdür. Ezoterik kabalist devletlerden özgürlük beklemek kuzunun kurttan canını bağışlamasını istemesidir. 

İnsanın özgürlüğünün en büyük güvencesi ve sigortası yine insandır. Kendisini insan üstü tanrı kabul eden pagan kabalacı Yahudi imanı, özgürlüğün zehiridir. 

“Devleti meydana getirmek için sözleşen kişilerin amacı özgürlükle bir tuttukları mülkiyet hakkının korunmasıdır. Mülkiyetsiz özgürlük olmaz.” (Kamu hukuku) Labrousse, Roger. 

Merkezi devletler, tekelci sermaye ve liberal endüstri inkılabı ile, küçük toprak sahipleri, şehir ve metropollere yı-Şılarak topraksız ırgat durumuna düştüler. Bu ırgatlık insanları topraktan sökerken, sermaye gücünü güvence olarak gösterdi. 
Bu modem şehirli köleler sermayenin ve kuvvetin ezici ve sömürücü baskısında yaşamaktadırlar. Bu kümelenme ve topraktan soyutlanma özgürlüğün gizli imhasıdır. 

Mülkü olanın kazanma ve yeni mülkler edinme gücünün, çalışan kesimden en az 5-10 kat fazla olması, acaba özgürlüklerin eşit dağıtıldığını kanıtlar mı? Mülkün bekçisi sözde 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sosyal devlet, mülk edinmede eşit fırsat sağlayabilmiş midir? 
Yahut edinilen mülkü koruyabilecek, tekelleşmeyi önliyecek politikalar geliştirebilmiş midir? 

Ferdin mülk edinmek için bir diğerini ihtiras ve sömürüsüne alet etmesi ezoterik devletin ilkesidir. 

Barınacak bir evi, eşi, aşı, işi mülkü olmayan insan gerçekte kuşlar kadar özgür mü? 

Dünyamız özgürlüğün edebiyatı ve sözde savaşlarıyla doludur. Özgürlüğün ne savaşı ne de ölümü olur. Öldüren insan özgür olamaz. Birilerinin ölümü diğerlerine özgürlük sağlamaz. Katliamlar ancak kuvveti, örgütleri ve ezoterikleri besler ve güçlendirir. Savaşları devlet ve örgütün her evresinde görürüz. 

Kuvvet, merkezileştikçe diktatörleşir.; “Savaştan yana olanlar bir merkez etrafında toplanmak istedikleri gibi, merkezin kurulmasını savunanlar, savaşı destekleyen kişilerdir.” ( Tocgue vielle De la Demokratie Ы.Ш S.303) 

Merkeziyetçi ekonomi politikaları, belli bir kesime rant getirileri sağlarken, kitlelerin gelirlerini gizlice soyarlar. Rant ekonomisi toplumlarda strese neden olurken, ahlak ve geleneği yıkar. 

Ekonomik ve fiziksel bunalımın beraberinde, sosyalleşmenin felç olduğu, insana verilen değer, saygı ve sevginin azaldığı, yalnızlığın, ruhi çöküntünün, maddi ve manevi dengesizliklerin egemen olduğu dünyamızda insanlar ne oranda özgür olabilir? 

Yoksulca giyinen beslenen ve barınan insanlar, ezoterik egemenlere boyun eğmekten, serapa sarılmaktan öteye gitmemişlerdir. Yoksulca giyinmiyenler, yoksulca barınmayanlar ise daima kuvvet ve devletlerin ortakları, yakınları ve patronları olmuşlardır. Ekonomik yoksulluktan çok, zihinsel, duygusal 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yoksulluk, ezoterikler için daha verimli bir zemin hazırlamaktadır. 

İnsanlar ve toplumlar arası özgürlüğü geliştirmenin vazgeçilmez şartı, bireyler ve toplumlar arası dengesizliği, kopuklukları yok edecek demokratik kökenli iyi gelenekleri, hukukun doğal ve gerçek prensiplerini hayata geçirerek mümkün olacaktır. İnsanların sadece maddi değil aynı zamanda manevi, ruh ve iradeyi sömüren tekelleri, sınırları kaldırarak, özgürlüğe geleneksel, kalıcı karakterini kazandırabiliriz. 


KENE İMPARATORLUĞU - I Ezoterikler ve Goyimler İLETİŞİM 


İletişim bireyin kendi içerisinde ve çevresinde olan sistemli ve disiplinli ilişkilerin bütünüdür. Akıl, duygu, ruh, fiziksel ve kişisel değerler arasında iletişim, bireyin iletişiminde birinci safhayı oluşturur. Toplumsal değerlerle bütünlük arz etse de, bireyin sahip olduğu değerler kendi içinde iletişim mekanizmasına sahiptir.Birey duygularıyla sezinlediği, algıladıklarını akla gönderir. Beyne ulaşan uyarılar akılda, muhakeme, edilerek işlerlik kazandırılır. Akıl verdiği kararları duygu ve fiziğin kontrol ve işlerliğiyle uygulamak için komut verir. Uygulanan kararın etkileri ve verileri, bireyi içten güdüliyen olgular halinde, ruhunda birikim yapar. Bu birikimin dengeli, sürekli, doyurucu iletişimi, bireyde kişiliğin olgunlaşmasını sağlar. 
Bireyin sadece aklını kullanıp duygularını ve ruhunu, fiziksel ihtiyaçlarını yok sayarcasına bastırması bu öğeler arasındaki dengesiz ilişkileri ve yapılanmayı doğurur. 

Bireyin kendi içerisinde iletişim disiplinini sağlıklı gerçekleştirmesi bireyi, dışarıdan dikte eden yanlış sapmaların azlığı ile orantılıdır. Eğer bireyde duygu, irade, akıl, ruhsal ve fiziksel yapısında uyum, denge ve doyum yoksa, melekeler arasında birbirini besleyen iletişimde tıkanma vardır. Eğer irade (seçme ve karar verme gücü) duygu, ruh ve fiziğin iletişimi zayıflamış, aklın muhakemesi ruh ve duyguya yeterince olgular göndermiyor sa, veya gönderilenlerin depolanacağı ruhsal ve duygusal zenginlik yoksa, birey melekeleri arasında iletişim kopukluğu, sonuçta kişilik bozukluğu, yetersizliği ve doyumsuzluğu başlar. Örneğin yakınçağ'da akıl, duygu ve ruh üzerinde ezici hegamonya kurdu. Endüstri ve sanayinin gelişmesi insanlarda maddeye hükmetme geleneğini artırırken, insanlar her şeyi aklın çerçevesinde, formüllerin dar kalıplarında 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açıklamaya başladılar. Maddenin şekil alıp insanlara hizmet etmesi, kolay hükmedilirliği, bireyde egemenlik ve iktidar ruhunu kamçılarken bu doğrultuda maddeci ve ateist pagan ezoterikler doktirin ve öğretilerini egemen kıldılar. Ruh, duygu ve öğretileri yok sayıldı. Bu yokluk ve zafiyet birilerinin egemen olmasına yardımcı oldu; Toplumun kendi kendini motivesiyle gelişen geleneksel değerlerin yerini dikte edilen resmi ideolojiler aldı. Resmi ideolojilerin insan ruhunu duygu ve kollektif değerlerini un ufak eden totaliterizmi ve baskısı bireylerin kendi içindeki iletişim sistemini allak bullak etti. İletişimin temel değerleri sevgi, iyi gelenekler ve iradenin yerini kuvvet ve egemen lik ruhu aldı. Aklın köleleri yani modem çağın aydınları türedi. Ruhsal, duygusal birikim ve olguların yerine tüm sorunların örgüt felsefesiyle çözülebileceği teorisi, aydınları totaliterizmin, yalın dünya devletlerinin neferi yaptı. Böylece insanlar arası iletişimin arasına set olan tabu ve sınırlar gelişti. Toplumlar kendi kendini motivasyon ve değerler geliştirme işlerliğinden uzaklaştıkça, egemenliğin ve resmi ideolojilerin motivasyonu ile aptallaşırlar. Binlerce yılda oluşturulan dayanışma, paylaşma, sevgi, nasihat, aile ve benzeri tüm sosyal iletişimin temel olgu ve gelenekleri yozlaşır. 

Sokakta çöp karıştırarak geçinen çocuklarla, saraylarda binlerce vatandaşın tükettiğini tek başına tüketen beyler arasında iletişim ve ilişkileri sınırlayan duvarlar kapılar yasalar silahlar tabular şeyhler vardır. Sağlıklı ve doğru iletişim tüm tabu ve silahların iki taraflı kalktığı oranda olur. Ezoterikler ellerinde bulundurdukları mal mülk sermaye silah gücünü goyimlerle olan ilişkilerinde koruma altına alırlar. Yani eskinin derebeylerinin kullandığı korunaklı şato ve kalelerdeki haksız ve dengesiz yaşamın bekçileri, silahlı güçler, katil çeteler goyimlerin kapılarının önünden geçmesini engeller. 
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AKIL VE DİN 


Din akılla başlar aklın bittiği yerde devam eder. Kainattaki muazzam bilim ve disiplin bizi Allahın varlığına imana ve hikmetine taşır. Aklın kabul ettiği yaratıcı, aklın tükendiği sonsuzluk ve metafizikte devam eder. Bu noktadan sonra hikmete, yani kadiri mutlak Allahın aklımızı aşan bilinmezlere sığınma ve teslim olma başlar. Rahmani dinler bu yönü ile de aklın dengesi olurlar. 

Şeytani ezoterikler genelde kendilerinin ateist olduğunu söylerler. Oysa pagan tanrıları ve kutsal kitapları vardır. En fazla sordukları soru “Allahı kim yarattı, sonsuzluk nedir?”dir. 
Verile cek tek cevap; biz sınırlı varlıklar sınırsız bir varlığın boyutlarını görmemiz akla aykırıdır. Allahın güç ve hikmetini aklın ötesinde tartmak sınırlı varlıkların doğasına mantığına aykırıdır. 

İnsan aklı, doğadaki disiplinlerin sebep ve hikmetinin zerresini çözecek güçte değildir. Atom maddenin en küçük parçasıdır, hareket halindedir. 

Çekirdek ve çevresinde dönen elektronlar, nasıl dönüyor niçin yakıyor. Bu elementlere bu gücü veren nedir. Ateş yakıyor. Niçin yakıyor. Yakma gücünü veren odunu aleve dönüştüren güç nedir. Sorularının zerresini cevaplama durumunda değiliz. Bu nedenle akılla başlayan din, aklın bittiği yerde devam eder. 

Aklı ve insanlığı aydınlatır, aklın cinnetini önler. Hikmet, aklın en sağlıklı sığınağı ve limanıdır. Alahın hikmetini inkar eden ezoterikler bu nedenle cinneti çok kolay yaşarlar. 
Din, insanın aklını olduğu kadar ruhsal dinamiklerini besleyen kaynaktır. İnsanın sınırlılığında, kainatın ürküten işleyişi karşısında rahmani dinler en doğru sığınaklardır. 
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Allah'a iman, ilahi öğretilerini yaşama, bağımlık ve saygı insanların akıllarını kullanmalarına engel değildir. 

Allah insanlara irade ve aklı, temsilcilerine versinler, kısırlaştırsınlar diye vermedi. Kullanmaları için verdi. Bireyin irade ve aklını sınırlamak, bastırmak yaratılışındaki hukuk ve disiplini çiğnemektir. Rahmani inananların akıllarını şeyh maskeli sihirbazlara teslim etmeleri, askıya almaları KURAN'ın öğretilerine ve rahmani dinlerin mantığına aykırıdır. 

Günümüzde gizli cemaat ve tarikatlar tarafından, takipçilerini TAASSUPLA güdümlü hale getirilmesi, ezoteriklerin milli ve dini politikalarıdır. Gizli kripto şeyhlerin eğitim süzgecinden geçen veya akıl ve iradesini askıya alan fanatik müritler, diğerlerinin de kendileri gibi giyinmelerini kendileri gibi düşünmeleri ve hissetmelerini beklerler. Gizli Yahudiler gizli cemaat şeyh ve ileri gelenlerini özel eğitimden geçirir. 
Özel eğitim alan mürşidi yönetmeye ve yönlendirmeye gerek kalmaz. O denli derinden format almışlardır ki, önüne geçilmez bir şevk ve heyecanla kabalacı gizli şeflerine hizmetten kendilerini alıkoyamazlar. Bu mürşitlerin ezberlediği kelimeler vardır. Mesela “TEVEKKEL VE TESLİMİYET” “NEFİS MÜCADELESİ” “SEN İYİ OL HERKES İYİ OLUR.” 

İslam veya Hıristiyanlık ta aklı olmayanın dini ve insani mükellefiyeti yoktur. Gizli cemaat ve tarikatlarda beyni dumura uğrayan müritlerin akli ehliyetleri varmı yokmu, dini mükellefler mi değillermi içtihat konusudur. 

Insanlar günümüz siyasilerinin yalanlarına, güzel hitapları ve politikalarına inanıp peşlerinden gittiler. Ravilerin hiçbiri peygaberlerin güzel hitaplarından veya etkileyici sözlerinden dolayı insanların kendilerine biat ettiğini söylemezler. 

Peygamberler nakil ve vahiy kadar akla hitap ettiler. 
Aklın disiplinlerinin dışında bir şey söylemediler. Doğanın disiplinlerine mantıksal ve doğru cevaplar verdikleri için takip edildiler. Peygamberler dünya tarihinin en büyük gönül öncüleridir. Siyasi tiranları değillerdir. Böyle bir egemenliğe ihtiyaçları olmamıştır. 

Hz Muhammed putları kırarken “Ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim” demiştir. İnsan irade ve aklına peygamber ve yaratan ipotek koymamış tam tersi bahşetmiştir. Allahın insandan istemediği iradeyi, tevdi ettiği bir hakkı siyasi şarlatanların istemesi doğru değildir. Aklı ve melekeleri özgür ve güçlü insanlar ancak dinin ruhsal zenginliklerine kavuşurlar. 

Ezoterik din, şeytanı tanrı kabul eder. Her türlü yalan ve riyayı kendileri için sevap ve hak kabul eder. Akla ve doğal disiplinlere aykırıdır. 

Bir otomobilin farları vardır, görmeyi sağlar, gücü vardır. Hareket eder, pencereleri vardır korur. Otomobile bir irade ve bilgi nüfuz etmiştir. İnsan bünyesi otomobilden daha fazla bilimsel ve komplikedir. Daha fazla bilgi nüfuz etmiş bir varlıktır. 

Bir otomobilin yer altından kendiliğinden tesadüfen maden olarak çıktığı, şekil aldığını söyleyemediğimiz gibi insan gibi muazzam bir organizmayı tesadüfle açıklayamayız. 
Ezoterik yahovacı materyalizmin ve dayandığı kutsal kitabı Kabala'nın kainat ve hayatı tesadüf ve maddenin iradi olmayan hareketliliği ile açıklaması akla karşıdır. Akıl dışı ideolojilerin aklın ve akılcılığın öncüleri görünmeleri iki yüzlülüktür. 
Aydınlanma çağının sözde filozofları gerçekte haham kabala yorumcuları iki yüzlü ve sahtekardırlar. Dine va Allah'a küfreden Volter'in heykelleri tüm ezoterik devletlerin giriş kapılarını süsler. Volter tapınakçı ezoterik kabalisttir. Filozoflukla ilgisi yoktur. Hegel, Russel, Russo ve Erick From gibi filozof 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kalıntıları yanlışlarını itiraf edercesine bazen doğruları söylemekten imtina etmemişlerdir. 

Dinin uygulama ve yaşamdaki teferruatı insan irade ve aklına açık olmalıdır. Allah gönderdiği buyrukları kadar, o buyrukları uygulayacak kontrol edecek mantık irade ve aklıda insanlara göndermiştir. 

Allah insanlara en zor ve mahrem zamanlarda dahi en yakın dostu olur. Bu yakın dostluk ve güven insanı manen besler, insanlar arası dürüstlük, güven, sevginin gelenekselleşmesini, kalıcı ve sürekli olmasını sağlar. Allah sevgisi zorlayıcı değil iradi, özgür ve dinamiktir. En zengin güven dostluk sevgi ve disiplin kaynağıdır. 

Allaha inananlar, inançlarını egemenliklerin ve ezoteriklerin tekelinden korumalıdırlar. Rahmani dinler cemaatle yaşanır. Örgütle ve egemenlikle yaşanmaz. Endonezya dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesidir. Müslümanlar bu ülkenin Müslümanlaşması için ordularla gitmediler. Egemen olmadılar. Gönül insanları dervişlerle gittiler. 

Günümüzde Hıristiyan misyoner maskeli yahovacı şeytaniler dünya ülkelerine giderek soykırım çetelerine zemin ve yer açtılar. Osmanlının son döneminde nerde misyoner ABD ve batılı ülke misyoner okulu varsa, orası katliamların karargahı olmuştur. Bu kırımın kanlı izlerini silmek için, Elazığ Harput'ta inşa ettikleri ve bölgede Katolik ermeni maskeli Yahudileri yetiştiren görkemli okulları yıkmak zorunda kaldılar. 
İlahi dinler egemenlikle ve soykırımla inananlarını oluşturmadı. Modernizm dedikleri kabala dininin benimsenmesi, Birinci Dünya ve İkinci Dünya savaşı dedikleri komplo ve entrika dolu soykırım operasyonları ile mümkün olmuştur. Marksizm ve kapitalizmin gibi kabalist kamplar, kan dökmeden darbeler ve savaşlar üretmeden topluma egemen olamadılar. 
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Ne yazık ki tarih kitapları şeytanilerin elinde goyimlerin beynini ifsat etmek için kullanılan en büyük silahlardandır. 
Mantığı olmayan yalan ve uydurmalar insan beynini çürütür. 
Haçlı seferleri ezberlenildiği gibi bir hristiyan Müslüman savaşı değildir. Avrupa'da yaşayan ezoteriklerin Müslümanlara saldırısıdır. Saldırının organize kaynağı iç Anadolu yani GA-LATA dır. (Bu konu ezoteriklerin tarihi konusunda anlatılmaktadır.) 

Ortak noktaları olan dinler, nasıl olurda Kudüs gibi kutsal bir şehre girince 70 bin savunmasız çocuk ve kadını katleder. İncilde yani İsanın vahyi olarak kabul edilen Tarsuslu aziz Pavlos'un yazdığı yeni ahitte vaaz edilir. “eğer biri size bir tokat atarsa diğer yüzünüzü dönün oraya da vursun” burada hıristiyanlığın aşırı tevazu ve şiddete karşı emrini görürüz. 
Ancak haçlıların bunun tam tersini ifrata kaçarak yapması hatta İstanbul'da hristiyanlara karşı yapması gizlenen firavuncu pagan yüzlerinin fotoğrafıdır. Sözde haçlılar gerçekte Avrupalı pagan Yahudileri 1204 de İstanbul'a girince şehri baştan aşağı yağmaladılar soydular halkın malına namusuna tecavüz ettiler. 
Kim yaptı haçlılar yaptı. Hristiyan haçlılar. Çünkü üzerinde haç vardı. Hiç kimse bu haçın Yahudi ezoteriklerin kutsal kitabında geçen haç olduğunu görmedi duymadı gören ve bilenlerde yalan söylediler. Haçlılardaki haç hristiyan haçı değildir tapınakçı haçıdır. Üstelik Müslümanlar hristiyanların peygamberine inanırlar. Adem ve havaya inanırlar. Her iki dinde yalan zina hırsızlık ve öldürmeye karşıdırlar. Her iki dinde cennet cehenneme ahirete iman eder. 

Musevilerde, onlarda aynı şekilde kitapları tahrif olsa da şeytani değillerdir. Müslümanların sadece şeytani ve paganlarla ortak imanları yoktur. Yahudi paganlar Kudüs'e girince 

Musevileri de katlettiler Rahmani dinler sosyalleşen demokrasi ve gelenekle barışıktır. Şeytani ezoterik din, sosyalleşen demokrasi ve geleneğe düşmandır. Rahmani dinler cemaatle ruhani değerleri ve kurumları ile yaşar. 

Şeytani ezoterizm egemenlik ve örgütle yaşatılır. Ezoterik sosyal yapıda, iradi ve özgür cemaat, sadece ezoteriklere açık ve haktır. Türkiye'de Müslüman cemaat tekke zaviye, imaret ve vakıfların yasak ve kapalı olmasına rağmen, mason mabetleri ve cemaatleri açık ve yasaldır. 

Savaş esnasında insanların beyin melekeleri sadece bir noktaya odaklanır. Düşmanı yok etmek. Düşman kimdir kendi canı, kanı veya kültüründen olan goyimlerdir. Tüm çatışma ve yokluk ve dengesizliklerin üstünde olan baronlar bu beyin tutulmasında püru pak asil ve dengeli insanlar olarak aklanır paklanırlar. Goyimlerin efendilerinin sulta ve lüksünü görme hissetme ve akletme gücü kalmaz. 

Akli ve fikri dengesizlik insanların ekonomik dengesizlikleri görmelerini engeller. Bu nedenle çocuk yaşta okul denilen duvarlar arasında ezberler ve dikte geleneği akli ve duygusal dengesizliklerin zeminin hazırlar. Topraksız goyimler, Kırk bin dönüm arazisi olan bir insanı sorgulamaktan acizdir. 

Zeka düzeyi düşük olanlar çiftliklerde ezoteriklere hizmet ve biatla, şehirlerde fabirka ve şirketlerde modem köle olarak yaşarlar. Zeka düzeyi orta olanlar sus payı arazi ve statü verilir. 

Ancak bu statü yine ezoteriklere hizmet etme, biat ile orantılıdır. Yahudilerin kurup yönettiği cemaatlerde zeki ve kabiliyetliler sindirilerek iş ve ekmek sahibi edilirler. Veya öğretmen denilen öğreten dikte eden sınıf, resmi ideolojinin tazısı olduğu oranda yemlenir. Günümüzde Türkiye'de öğretmenlerin analatik düşünce ve beyne kapalı olmaları oranında ödüllendirilirler. Okul müdürü idareci amir yapılırlar. 
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Türkiye tarihinde öğretmen ve memura bir defa da yüzde ellinin üstünde zam yapan Turgut Özal öldürüldü, Erbakan ise azledildi. Goyimlerin hak aşımı veya statü aşımı pagan yahudi beyaz kan tarafından kabul görmez. 

Dünyanın neresinde olursa olsun, goyimlerin hayvan ve kul statüsünden çıkmaya başlamaları, karınlarının doymaya başlaması darbe ve sindirme nedenidir. Darbeler iktidara karşı görünür. Gerçekte darbelerin hepsi savunmasız goyimlere karşı yapılmıştır. Her darbeden sonra azılı Yahudi ırkçılar başbakan yapılır. Bu adamların gelmesi ile emniyet müdürlüklerinin bodrumunda tesis edilen aletli işkence hanelerde goyimlere işkence ve sindirme uygulaması yapılmıştır. 

Tek parti döneminde türeyen veya kızağa konulan gizli cemaat ve tarikatlarda gizli ezoterik el Müslümanlara sürekli taassup pompaladı. Aynı zamanda sokağa çıkan Müslüman, gazetelerde her gün boy boy müstehcen kadın resimleri, kabalistlerin çirkin seks skandalları, Adına sanatçı denen yahovacı kriptoların filmleri ile tahrik edildiler. Taassup ve ahlaksız tahrik; bu iki sivri uç arasında bocalayan insanlar kendi içinde çatışma yaşadılar. Bu tarz dengesizlik insanlarda başka dengesizliklerin oluşumunu doğurur. Bu dengesizlik egemenleri koruyan ve gizleyen sosyal anarşiyi besler. 

Birey ve toplumun dengesini yine birey ve toplum sağlar. Bireyin iradesine toplumun değerlerine dışarıdan bir dikte veya müdahale ile dengesizlik oluşturulur. Ezoterikler bu dengesizliği değerlendirirler. Goyimlerin cinnet terör ve anarşiye gark olmasında kullanırlar. 

Egemenlik bir kimsenin diğerleri üzerinde kuvvetle müdahalesidir ki, dengesizliklerin kaynağıdır. 

Yakınçağda dünyayı profesyonel yalancılar yönettiler. 
Eşitlik edebiyatı yapan komünistler devlet eli ile ve zorla ezoterik egemenlerin sulta ve egemenliğini sağladılar. O kadar komik ki; dünyanın birbirine eşit Sovyet vatandaşlarından üç beş senede Rusya devlet bütçesi ile rekabet edecek bir zengin türedi. Abromoviç Chelsea takımını satın aldı. Bunun eşit komünist sistemin içinden çıktığına inanmak aklın dinamitlenmesi demektir. 

Ezoterik Yahudi masonların veya tapınakçı sistemlerin egemen olduğu toplumlarda slogan ve protesto goyimlerin beyinlerini frenlemek için çok tatlı araçlardır. Dünyanın en fazla okumuşları, komünizm adına dünyanın yarısını EŞİTLİK yalanı ile aldattılar. Oysa insanlar arasında eşitliğin olması doğal disiplinlere aykırıdır. Doğru olan insanlar arasında dengeli bir hakkın oluşudur. Aklı askıya alınan kitle toplumları sloganları ile yaşar ve yönetilirler. Eşitlikte böyle bir slogandır. 

Sürüleşen goyimler sürekli sloganlarla aldatıldılar. Afganistanı işgal eden Sovyet kızıl ordu Afganistan'a DEMOK-RASİ götüreceğim sloganı ile girdi. Karşılığında ABD Afganistan'ı kurtaracağım diye bahane üretti ve girdi. Amaç ne idi. 
Dünyanın en yoksul 23 milyon nüfuslu Afgan halkının demokrasi aşkı veya kurtuluş aşkımı. Çıkarlarımı hayır. ABD ve Rusya toprakları kıyaslanamayacak kadar zengindir. Afganistana пе için girdiler. Afgan Yahudilerini Afganistan'da egemen kılmak. Amaçlarına da önemli oranda ulaştılar. Yani tam bir din savaşı. Ancak kullanılar slogan DEMOKRASİ VE KURTU-LUŞ. 

Milletlerin aklında tutmaları gereken iki tuzak vardır; Demokrasi ve kurtuluş. Dünyada pagan kabala dinini pekiştirmek ezoterik tanrıların gücünü artırmak için kullanılan iki silahtır. Gerçekte bu adamlar demokrasi veya kurtuluşla ilgileri yoktur. En kötü yönü ise kurtardıkları doğrusu soykırımla boyunduruk altına aldıkları milletleri kimden kurtadılar, elbette 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kendi adamlarından kurtadılar. Irak halkını Saddam zulmünden kurtardılar. Oysa Saddam bir numaralı ABD adamı idi. Mason yahudi BAAS partisi başkanıdır. Diğer unsur ise ırakta KES-NİZANİ tarikatından kurtardılar. Bu tarikatta ABD ye bağlıdır. 
Ezoterik devletler ülkelere KURTULUŞ DEMOKRASİ diye girerler soykırım yaparlar. Bunu tüm yirminci yüzyıl tarihinde görmemiz mümkündür. Ezoterik pagan sosyal yapı olarak rüştünü tamamlamış batılı ülke ve ırklar tam bir lüks ve israf içinde yaşarken ve bu yaşamı diğer ülkeleri soyarak yaparken dünyada her gün on binlerce çocuk yetersiz beslenme yüzünden ölmekte sakat kalmaktadır. Bu dengesizliği dünya ezoterik diktası bilinçli ve planlı yapmaktadır. Masonluğa boyun eğmeyen milletleri açlık korku savaş ve işkence ile terbiye etmek kabalistlerin temel metodlarıdır. 

Kollektif akıl, kolektif güç, kollektif üretim kollektif ruh. Bu madolyonun bir de, kötülük üreten yüzü var. Kollektif coşku, kollektif savaş, kollektif suç, Kollektif örgüt. Kollektif egemenlik. 

Boyunduruk altındaki Goyimler için kolektivizmin ikincisi geçerlidir. 1917 bolşevik ihtilalini yapan komunistlerin hepside ezoterik Yahudi idiler. Kollektivizmi maske olarak kullandılar. Goyimlere, kollektif Sibirya sürgün ve katliamı, kollektif savaşı, kollektif boyunduruğu, kollektif din düşmanlığını, kollektif akıl düşmanlığını öğrettiler ve yaşattılar. Goyimleri “işçi sınıfı, hakkı ve egemenliği” diyerek, boğazladılar, açlık korku ve soykırımla kabalaya adapte ettiler. Ezoterikler kapitalist sistemlerde ise kolektivizmi daha değişik formatta kullandılar. Cemaatler ve tarikatlar goyimlerin beyin imha ve kontrolü için ideal kollektif çalışma modeli oldu. 

Irakta Kesnizani tarikatı ABD nin işgaline zemin hazırladı. Türkiye'de ve Suriye’de Haznevi tarikatı PKK ve Esedin 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önünü açtı. Türkiye'de Fetö örgütü İsrailin güney doğuyu işgali için PKK DAEŞ ve PYD nin önünü açmak için kullanıldı ama tutmadı. 15 temmuzda ava giderken avlandı. 

Komunist sistemden çıkan ülkeleri gezerseniz batı kapitalizminin, komunizmden daha acımasızca, kitlelerin haleti ruhiyesini imha ettiğini görürsünüz. 

Fransız ihtilalinden sonra ezoterik masonların egemen olduğu ülkelerde, goyimlerin kollektif organize olmaları yasak ve suçtur. Beş kişi bir araya gelse ikisi veya birisi onların adamı veya muhbiridir. Goyimlerin kendilerine tahsis edilmiş sosyalleşme alanlarından çıkmaları sakıncalı görülür ve yasaklanır. 

Bireyin iradesi ve değerlerinin ürünü olan kollektif çalışma veya olgu sağlıklı olanıdır. Bireyi yalnızlık ve çarsizlikten kurtarır. Güven sağlar. Yalnızlıktan kurtulan goyim, kabalist oligarklar için en büyük tehlikedir. Sahiplerine hizmet etme ve boyun eğmede kusur işleme, çatışma kurallarına uymama gücü ve eğlimi gösterebilir. 

Sağlıklı kolektivizmin şartı, hiçbir duvar, tabu, güç ve egemenliğin güdümünde olmayan halk meclisleridir. Değerler üreten soysallaşan meclislerdir. 

“Paranın dini olmaz” çünkü günümüzde paranın kendisi bir dindir ve tanrıdır. para şu an dünyanın önde gelen ezoterik tanrılarından biridir. Kabalanın bir tanrısıdır. Kabalada paranın dışında 71 tanrı daha vardır. 13. yüzyılda tapınakçı pagan Yahudi tarikatının doğuşu ile beraber para bir tanrı olarak yorumlandı. Şeytanın iki parmağı sembolüdür. Baş parmağı kadın, serçe parmağı paradır. Yani para tanrı şeytan befometin öğretisidir. İddia kurumundaki serçe parmak bu parmaktır. 

Dinin öğretileri insan yaşamını dizayn eder. Şekillendirir. Günümüzde yaygın olan İslam ve hristiyanlık mı toplumu 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daha çok dizayn etmekte yoksa Befometin parmağı paramı dizayn etmektedir. Günümüzde turizmi dizayn eden faktör paradır. Goyimler turizmin yemek artıklarını ve ekmek ufakları ile geçinirler. Oteller ve acentalar onların tekelindedir. Türkiyede örgütlü pagan acenta otel ve iş bazında gelirin kaymağını götürür ve mason mabetlerine taşır 

Paranın cambazları simsarları şeytanlarının kendilerine göre kurum ve ilkeleri vardır. Kumar ve faiz ezoterizmin en tatlı vurgun talan ve egemenlik araçlarıdır. Günümüzde turizmin beyni para kolları kumar alkol kadın ve uyuşturucudur. 

Yirminci yüzyıla gelene kadar dünyada oteller sembolik fiyatlarda veya bedava idi. Osmanlı devletinde tüm hanlar bedava idi. Üç gün bedava üç gün sonra paralı idi. Antik çağda aynı şekilde misafirler para ödemezlerdi. Tapınaklar şehrin bankası idi. Günümüzde ise oteller genelde ezoteriklerin kadın uyuşturucu alkol kumar ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Goyimler ancak zar zor yıldızı olmayan otellerde zorunlu konaklarlar. 
Bir goyimin bir aylık kazancı bir ezoterik yahudinin bir günlük otel masrafıdır. Ekstralar hariç. Onu eklersek zaten bir goyimin bir yıl çalışması gerekir. 

İşçi sorunları, işçi isyanı , işçi grevi olmadan işçi sahibi tanrıları mutlu olamaz. İşçiler siyasi figüranlarla boğuşurken tanrılar semaye ve egemenliklerini korurlar. İşçi hareketleri ve protestolar, tekellerin teminatı ve sigortasıdır. 

Eğer bir patronun bir geceki harcaması bir goyim işçi- nin bir yıllık gelirine eşitse orda tanrılarla kulları arasında tek taraflı gizli bir sözleşme var demektir. Bu sözleşme dindir. Pagan kabala dinidir. 

Çalışmak, bir şeyler üretmek insanın doğasında vardır. 
İnsanların doğasında olan her şeyin tatmini insana zevk ve huzur verir. 
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İnsanda doğuştan var olan çalışma içgüdüsünün faydalı ve zevkli olabilmesi içi iş ritmi ve sinerjisinin doğasına uyumlu olması gerekir; Emeğin onurlu, dengeli ve hukuk çerçevesinde tasarrufu, ezoteriklerin düşman olduğu bir tutumdur. Kapitalist sistemlerde ve devlet kapitalizmi komunist rejimlerde işçliler sermayenin ve devletin mankurt askerleri olmaktan öteye gidemediler. Bu mağduriyetlerini goyim statülerine borçlular. 
Bir ezoterik kabalist patronun çuval çuval parası olabilir. Çuvallarda saklı paralarını fareler yiyip bitirebilir. O paraların telef olacağını bilse dahi goyim bir işçisine vermez. Çünkü karnı doyan, insan gibi yaşayan bir goyim kul statüsünden hayvan statüsüne, ordan insan statüsüne ordan tanrı yani yahudi statüsüne girme küstahlığında! Buluna bilir. Bu nedenle goyimlerin asgari ücret bandında tutulması gerekir. 

Sermayenin tanrı olduğu bir sistemde emek hantal ve zevksizdir. Kabala yorumcusu sözde filozoflar Engels ve Karl Marks insanı “Ekonomik hayvan” olarak tanımlar. Gerçekte goyimler hayvandan da öte kullardır. Tanrı ezoterikerin kulları goyimleri keyfi öldürme hakları vardır. Goyimleri öldürmek için bir neden varsa bu öldürme katliam ve soykırım şeklinde uygulanabilir. Tüm soykırımlar bu hakkın eseridir. 

Tapınakçı kabalist sistemlerde işçi paraya ihtiyacı olduğu için çalışır. İşçinin çalışma içgüdüsünden kaynaklanan çalışma şevk ve azmin yerini korku ve endişe alır. Totaliter ekonominin baskısı, aç kalma ve işinden olma korkusu ihtirası besler. 

Ürettiğinden adil bir pay alması işçiyi motive eder. Ancak sağlıklı gelir ve yaşam bireyin beynini ve duygularını geliştirir ki bu ezoterik tanrıların gizli kitabına uymaz. 

Goyimlerin çalışma ve üretimi oligarkların lüksünü yaratıyorsa, o işin verimliliğini sağlayan ruhsal dinamo tükenmiş 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demektir. Türkiye'de vasat bir iş adamının Fransa'da günlük otel masrafi on bin Türk lirasıdır. Eğer İsrail, ABD veya İsviçre bankalarına diyet ve vergi ödeyecek kadar zenginse, lüks yaşam standardı daha da yükselebilir. 

Devletler ve ezoterik sermayenin insan emeği üzerindeki tekeli ve baskısı, çalışma disiplinini bozucu, zevk ve heyecanını yok edici, insan onurunu rencide edici özelliğine sahiptir. 

Emeği para yönettiği sürece sosyal uzlaşma ve huzur olmaz. Soysalleşen toplumlarda çalışma hayatı, denge ve huzurunu bulur. Paranın dominant ve ahlak bozucu hegomonyası yerini paylaşma ve dayanışma kültürüne bırakır. Bir ezoterik yahudi, işçi hakları proleterya egemenliği diye yırtınıyorsa mutlaka işçilerin içinde imha edilecek unsurlar vardır. Veya imha etmiştir. Suç bastırıyordur. İşçi egemenliğinin olduğu Sovyetlerde otuz milyon suçsuz savunmasız insan Sibirya'ya sürülerek öldürüldü. İnsanlara ırkı ve dini nedeni ile yaşam hakkı tanımayan bir güç, işçi hakları diye yırtınması ne kadar gerçekçi olabilir. Sözde proleter yani emekçi Sovyet ordusu acaba Afganlı işçilerin haklarını vermek için mi orduları ile Afganistan'a girdi. Goyimlerin açlık korkusu ile çalışma disiplini, çalışma şevkini yok eder insanları bağımlı hale getirir. 
SANAT VE GOYİMLER; Ezoterik dünyamızda en fazla sanat edebiyatı yapanlar sanatı en fazla ayaklar altına alanlar oldu. 

Satanist sanat ezoteriklerin keyif ve zevklerini tatmin etmek için vardır. Sanat dedikleri pagan putları, çıplak heykeller, bale ve mekanik müziktir. Kabalistlerin güdüm ve kontrolünde olmayan onlara hizmet etmeyen film ve müzik sektörü yaşayamaz. Yönetilmeye, kavga ve rekabete, savaşa ve paraya adanan toplumların sanatı olmaz. Sanat güzel ve iyi duyguların maddeye ve manaya yansımasıdır. Duyguları ve ruhundan soyutlanan insanlar neyi yansıtabilirler. İnsan cepheleştiği klikleştiği, beyin ve ruhunun dar kalıplara zorlandığı, rahat ve özgürlüğünü kaybettiği oranda kısırlaşır. Günümüzde estetik ve heyecanın yerini görsellik, nesnellik ve fantezi aldı. Bu akım en büyük yıkımını TV ler, bilgisayar ve telefolar üzerinden yapmaktadır. Mekanikleşen, robotlaşan insanlar korku ve şiddet içerikli görselliğe bağımlı oldular. 
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EZOTERİKLERDE DİSİPLİN 


Niçin goyimlerde değilde ezoteriklerde disiplin. Çünkü ezoterikler etken goyimler edilgendir. Birisi irade sahibi ve canlı, goyimler meta ve atıldır. DİSİPLİN; Allahın eşya ve manaya nufuz ve bahşettiği kural ve işleyiş sisteminin bütününe denir. Bunu adına bilim de diyebiliriz. Yani dünyada var olan bilim, Yahudilerin orasına burasına profesör damgası vurduğu şahısların ihdas ettiği bir disiplin değildir. Bilim adamaları ancak doğada var olan bir disiplini keşfeder, bulurlar. Asla ihdas edemezler. Birey ve toplumun hak olan işleyişi bu disipline uyumdur. Herkesin yaşama hakkı vardır. Bu doğaya bahşedilmiş haktır. Birilerinin çıkıp bana tanrı nüfuz etti ben tanrıyım. 
Dolayısı ile benden olmayanları egemenliğim altına alır onları boğazlamaya, mallarına el koymaya hakkım demesi, bu disiplinin ihlali ve kötülüklerin nedenidir. Goyimlere uygulanan her türlü aşağılayıcı ve işkence edici davranış ve politikalar doğanın disiplinlerini çiğnemektir. 

İnsanlar Kainat ve hayattaki bu muazzam disiplin ve ahenke uyum sağlandığı oranda huzur bulur. 

Kainattaki her varlığın bünyesine bilim ve akıl nüfuz etmiştir. Bu bilim ve akıl kadiri mutlak Allaha aittir. Dünya güneşin etrafında dönmese hayat ve mevsimler olmaz. Veya dünya güneşe olan mesafesi biraz kısalsa dünya kavrulur. Biraz uzaklaşsa donardı. Dünyayı bu mesafe ve işlerlikte kalması bir aklın eseridir. Bu aklı inkar, bilimi inkardır. 

Allah insanlara doğadan yararlanması için irade vermiştir. Bu iradeyi disiplinleri ihlal ve ifsat etmek için kullanması hakka ve adalete karşıdır. Aynı zamanda bu iradenin birileri tarafından gasb edilmesi veya engellenmesi doğayı çiğnemektir. 
Şeytanidir günahtır. 
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Kainattaki tüm disiplinler Allahın takdiridir. Biz sadece Allahın verdiği gözle akılla onları görmek bir yerden bulup çıkarmak durumundayız. İnsan beyninin doğa ve yaşamdaki varoluş ve işleyiş hikmetinde zerre kadar payı yoktur. On bin yıl öncede aynı bileşimleri bir araya getirseydiniz bir otomobili kullanabilirdiniz. Biz otomobilde yanma ve direme gücünü ihdas etmedik. Doğada var olanı çıkardık. 

Dünyadaki tüm sorunlar oligarkların egemenlikleri uğruna doğal disiplinleri çiğnemeleri ile oluşur. Bu nedenledir ki ezoterik laik kabala sistem ve imanı ideolojiler doğanın aklına ve disiplinine ters düşen inançlardır. Sürekli tam tersini söylerler. Akılcı olduklarını aklı rehber aldıklarını söylerler. 

İnsanlar hayat ve doğanın disiplinlerine uyum sağladıkları oranda huzura kavuşur. Kabalist şeytaniler goyimlerin aklını kullanmasını, Kuran'ı anlamaları ve idrak etmelerini istemezler. Bunun için cemaatler tarikatlar kurar ve yönetirler. 

Disiplin, Allahın insana ve eşyaya bahşettiği prensiplerdir. Bu prensiplerin çiğnenmesi tüm sorunların temelidir. Allah bir kimseye binlerce dönüm arazi, malikaneler bahşederken, diğerlerine ezberletilen yalan tabular uğruna ölmeleri açlık terör ve hastalıkla terbiye edilmesini hak görmedi. 

Bu akla ve ilahi kelama ve doğanın disiplinlerine aykırıdır. KABALA ya uyumludur. Şu an tüm dünyanın gizli din kitabı KABALA dır tüm sorunların temelinde bu kitap ve inananları vardır. 

Arupa”dan toplanan ve özel eğitilen yahovacı Yahudilerin oluşturduğu DAEŞ'in kurşuna dizdiği kestiği insanlar goyimlerdir. Amerikalı da olsa Arapta olsa, Türkte olsa goyim kabul edilen insanlardır. DAEŞ Amerikalı ezoteriklerin infaz timleridir. Yemendeki soykırım, bölgede egemenliklerini güçlendirmek istiyen KABALİST Suud'ların soykırım operasyonudur. Soykırım kabalanın temel öğretilerindendir. Ancak bu öğreti üst düzey derecelerdeki kabalistlerde malumdur. 

Kralın halka karşı, çıkar endişesi gütmeden yaklaşımı, cumhuriyetlerdeki on binleri bulan gizli siyasi kralların talan ve vurgunundan daha erdemli idi. Goyimlerin araştırma yapmaları analatik düşünmeleri suçtur. Sadece üniversitelerde beyinlerin formatladıkları ve güdümlü hale getirdikleri masonlar araştırma yapabilir. 

Sistem dışına çıkan, kullanılmayı reddeden, ürettiği teknolojiyi sahip ve tanrıları ile paylaşmayan her goyim veya Yahudi öldürülür; Türkiyede uzay teknolojisi hakkında önemli mesafeler kat eden bilim adamlarını taşıyan Isparta uçağının düşmesini kimse irdelemedi. 

Ne garip ve tuhaftır ki sarp dağlara düşen uçağın enkaтпа kolluk kuvvetleri ve kurtarma ekiplerinden önce yabancı sigorta şirketleri ulaştı. Hiç kimse hayatının baharında otomobilinde sözde intihar eden Müslüman aselsan mühendislerini aramadı sormadı korumadı. Her ne hikmetse Hakkari dağlarına Petrol araştırması için çıkan on kişilik petrol mühendisi ekibin sekiz ay sonra iskeletleri geldi hiç kimse sormadı duymadı. 

Özelikle Türkiye'de goyim Müslümanların bilimsel özgür düşünmesi, psikolojik, ruhsal, cinsel baskılarla tamamen imha edilmektedir. Bunda ülkeyi ahtopot gibi saran ezoteriklerin rolü vardır. 

Ezoterik laik kabalist sosyal yapılarda her gelenek ve birikimin goyimler için olanı ve ezoterikler için olanı vardır. 
Goyimler kahramanlık türkülerini, örgüt nizamnamelerini, cemaat şeyhlerine nasıl biat edeceklerini, slogan ve ağıtları, kimlik kartlarını, hapishaneleri paylaşırlar. Ezoterikler ise karılarını, servetlerini şeytani bilgi ve akıllarını paylaşırlar. Tüm gelenekler bu formatta varlığını sürdürür. 
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DEVLET VE EZOTERİZM 


DEVLET 

Adına siyasiler denilen aracıların iştahla ve coşkuyla iradeyi kuvvete dönüştürdükleri totaliterizmdir. 

Devlet olgusu, tarihin ilk çağlarından itibaren birey ve toplumun zaafiyetini tamamlamaktır. 

Eskiçağda ve Ortaçağda geleneksel karakterini koruyan devlet yakın çağda büyük ve yalın karakteri kazandı. Eskiçağdan yakınçağa kadar kuvvete doyan kuvvetli yani kral zaman zaman erdeme yönelerek kölelerine toleranslı olabildiler. Sosyal ve manevi değerlere sığınabildiler. Yakın çağda, devlet insanların eskiçağ ve ortaçağdaki geleneksel dayanışma ve toleransını yıktı. 

Eskiçağda Mısırda taşan nehir, çöl, yakıcı sıcak ve açlık baskısında insanlar doğa üstü metafiziğe daha kolay yönelmişler, 

Kralları yani Firavunları tanrılaştırmışlar, tarih boyu toprakla ve doğayla savaşan insanlar, geleneksel olarak kendilerine güvence aramış, tanrıya sığınmış veya erdemli, ola-Şanüstü insanları tanrılaştırmaya yönelmişlerdir. Günümüzde de manevi ve sosyal boşluğun, yalınlığın ( Geleneksizlik ve ruhsuzluk) baskısında kalan insanlarımız kendilerini sözde çelik ruhlu temsilcilerine ve ideolojilerine bağlamak zorunda kalmaktalar. 

Somut irade bireye hastır. Soyut irade ise toplumun geleneğidir. Geleneksel değerler toplumun dinamik seçme ve deger yargısını oluşturur. 

Dünyanın en büyük irade deposu devletlerdir. Birey iradesinin devlet totaliterizmine kanalize olması coşku ve ihtiras karakterli somut kuvveti doğurur. Bireyin doğal değerleri, toplumun geleneksel değerler sömürülerek siyasilerce kullanılabilir. İnsanlardaki dürüstlük, sevgi, paylaşma, geleneğini ve iradesini coşku ile kuvvete kanalizesi devletleri büyütür. 

Sosyal olumsuzluklar yeniden yalın devlete döner, iktidar ve kurumların kalıcı ve meşru hale getirir. Çağımızın yalın devletlerinin seçim meydanlarında yaptığı duygusal, coşkusal propaganda, kendisini ve resmi ideolojisini meşrulaştıran beyin yıkama eğitimleri, toplumdaki iyiliklerin sömürüsünün ve devletin büyümesinin kaynağıdır. Milliyetçiliği milletini sevmek, halkçılığı halkını sevmek gibi bir duygu sömürüsünden öteye gitmeyen ancak uygulamada totaliterizmi ve geleneksizliği egemen kılan uygulamalar ezoterik aldatmanın örnekleridir. 

Yalın devletin varlığı toplumun cahilliği, iradesinin degerlerinin zafiyetinin kuvvet ve yasalarla tamamlanması, 

Bu nedenle devletlerin otorite ve totaliterizminin zararlarını azaltmanın yolu devlete karşı, devletin yıkımı, bölünmesi veya parçalanması doğrultusunda düşünce veya eylemler olmamalıdır. Bu girişimler terörü doğurur. Toplumlara yapılabilecek en büyük kötülüğü yapmış oluruz. Toplum ve bireyin irade, duygu, ruh ve bunların işlerliği ve oluşturduğu birikim iyi gelişimi ve bu gelişimin sistemi demokrasi, yalın devletin somut kuvvetini doğal olarak azaltır. Kuvvete kuvvetle karşı koymak kuvveti besler. Yanlışa yanlışla cevap vermek yanlışı çoğaltır. 
Kuvvetin gözü kör ve iradesi yoktur. Yalın devletler kuvvetle sabittir. 

Bazı tarihci ve siyasal bilimciler devletin insan ilişkilerini, uygarlığın gelişmesi sonucu, bu ilişki ve iletişimi düzenliyecek anlaşma ve hakem olarak doğduğunu söylerler. Eğitim 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kurumlarında insanlar bu yönde motive edilirler. Yalın devleti birey ve toplum ilişkilerine dayandırarak, zorunluluk ve meşruluk karakteri kazandırmaya çalışırlar. Devletler tarihini incelediğimiz zaman devletin ilişkileri düzenleyen ve hakemlik karakterlerinden çok, kan alan ve vereni insan beyin ve iradesini sömüren, sınırlayan karakterini görürüz. Milyonlarca insan bir araya gelip sözleşmez. Toplum uzun süren alışkanlıklarını prensip yani gelenek haline getirir. Ezoterik ideolojilerin yetiştirdiği insanlar, insan zaafını ve ihtiyaçlarını sömürerek kuvvet toplama savaşına girer. Bu savaş topluma egemen olur ve toplumu motive eder. 

Bu motivasyon toplumun iradesini temel yargı değeri olarak ele almaz. Hiçbir toplum bir araya gelip komşu toplumun milyonlarca insanın kanını dökmek için sözleşmez. Dünyanın tüm kanlı olaylarının temelinde yalın kuvvet, egemenlik ve bunların sentezi olan devletçileri görürüz. Dünya toplumun- da hiçbir toplum gösteremezsiniz ki açlık, susuzluk çektiği veya hakeme ihtiyacı olduğu için bir diğerine saldırsın. Milyonlarca insanı katletsin. Tüm saldırıların temelinde kuvvet ve egemenlik zaafı vardır. Dünyadaki su, petrol, toprak kaynak paylaşması devletler için savaş bahanesidir. Ancak paylaşmayı bilen geleneksel toplumlarda su, petrol ve toprak tanrının tüm milletlere bahşettiği nimetlerdir. Egemenlik ve savaş nedeni değildir. Kabalist devlet ne dinin hamisi, ne toplumun hakemi, ne de iletişim veya geleneğin mimarıdır. 

Devletçiler iktidarı “Bölünmez bir bütündür” diye tanımlarlar. Gerçekde egemen gücün bölünmesi sonucu, gücler arasında çatışma çıkabilir. Gücün bölünmesi gücün azalması anlamına gelmez. Gücün egemen olanlar tarafından bölünerek ayrı ayrı kullanılmasıdır. Parçalanan güçler büyümek için çaba sarfedip savaş çıkartabilirler. Bu devleti ve kuvveti büyütür. 
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Ezoterik devletler güvensizliğin teminatıdır. Dünyanın en güvensiz insanları en büyük devletin yani en fazla polis, mahkeme ve infazların var olduğu yerlerde yaşarlar. Bu nedenledir ki duvarlarını, sınırlarını kanla, silahla muhafaza edebiliyorlar. 

Her türlü mücadele ve rekabetin yerini insanlar ve toplumlar arası iletişimin alması devleti eritir. Liberalizmin önerdiği sahte özgürlük ve rekabet, maddeci doktirinin etkisiyle de tam bir sosyal anarşi ve terör kaynağı olur. Herkesin birbiriyle mücadele ettiği bir toplumda adaleti sağlamak zordur. Mücadele ruhu insanın iradesini zayıflatır, bağımlılığı ve totaliter birikimini sağlar. Bu noktada insan en haksız olduğu anlarda dahi kendisini haklı çıkarır. Mücadele hırsı, fedakarlık, iyilik, paylaşma ve sevgiyi öldürür. 

Toplumların savaş veya benzeri bir korkuyla karşılaşınca devletler en güçlü noktasına ulaşır. Bu durumda toplum fertleri özgürlüklerinin ve iradelerinin tamamını devletin emrine verirler. Düşman tehlikesi ve korkusu devleti daha da somutlaştırır. Devletçiler toplumun korkuyla kendilerine bağlanmasından zevk duyar. Başkasına düşmanlık duygusuyla eğitilen toplum kolayca devletler tarafından coşkuyla yönlendirilirler. 
Egemenlik ve totaliter kuvvet ruh ve eğitimiyle büyüyen insan ve toplum kendisine şöyle veya böyle düşman ihdas eder. Düşmana karşı yapayda olsa bir korku başlar. 

Sözde İnsanları korumak için, kendilerinden yüzlerce defa küçük ve uzak milletleri hiçbir vicdan azabı çekmeden ezebilirler. İkinci dünya savaşında binlerce metre yüksekten sinek gibi görünen insanları vurmak birçok savaş pilotuna zevk verdiği bilinen bir gerçektir. İşte devletlerde büyüdükçe yükselir, uzaklaşır, egemenliği altındaki neferlerini küçültür ve acımadan ezer. 
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İkinci dünya savaşında bir Alman eri büyük bir bütünün sinek kadar iradesi olmayan bir parçası idi. Başı göklere deбеп devletin, milyonlarca insanı sinek gibi ezmesi Hitlere zevk verdi. Bu durum İngiliz Japon, Amerikan ve benzeri savaşan ülkelerde de aynıdır. Günümüzde de her gün yüzlerce insan katledilmekte, her gün binlerce çocuk açlıktan ölmektedir. 

Milletler zor durumlarda korkudan bir araya gelir iradelerini devrederler. Bu devir sonucu oluşan güç birikimini yönlendirecek birisi çıkar. Ama geri zekalı, ama zeki, ama iyi ruhlu ama kötü ruhlu, anında lider olur ve kahramanlaşır. Ordulaşan toplum, örgüt veya milletin komutanı olur. Militarist ve egemenlik ruhu bireyleri koşturan temel değer olmaya başlar. 

“Egemen gücün bölünebileceğini düşünmekte savunmakta devleti yıkar. Çünkü bölünen gücler birbirini yıkar.” 
Diğer bir deyimler “devlet bölünmez bir bütündür” Hobbes. 
(Siyasal Düşünceler ve Yönetimler.s. 133 Prof Ayferi Göze) 

Yalın, ideolojik totaliter devletler bölünmez bir bütündür. Bölünmek, küçülmek yok olmak tüm dünya devletleri için en önemli korku kaynaklarıdır. Varlığını, bünyesini korkuya borçlu olan bu yapılanmalar korkunun verdiği teşvikle kapalılığa eğilim gösterir ve gizli servislerini kurarlar. Devletin bölünmesi tehlikeli ve zararlıdır. Çünkü devletin bölünmesi demek kuvvetin post kavgası demektir. 

Bu kavgadan en fazla zarar gören kuvvete bağımlı ve ezilen kitle toplumudur. Devletin fiziksel ve kuvvetle bölünmesi, zayıflatılması veya küçültülmesi zayıfların istismarı, anarşi, terör ve savaşı tırmandırır. 

Dünyanın yalın ve ideolojik devletleri bölünmemek, parçalanmamak ve küçülmemek için on binlerce insanın kanını akıtabilirler. Korku yalın devletin bünyesinde ve kaynağında 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vardır. Devlet toplumun sosyal yapısındaki zaafiyeti oranında büyür veya küçülür; 

Kötü geleneklerin varlığı, iyi geleneklerin yokluğu, sosyal yapıdaki dengesizlikler, insan iradesinin kuvvete kanalizi, insan ruhunun kötülüklerin ve ihtirasın egemenliğine girmesi devleti büyütür. Ruhsal ve ekonomik güvence ve değerleri zayıflayan varlıklar her türlü kuvvet, şiddet, hırçınlık ve kötülüğe açıktır. 

Ezoterik devletler propaganda ettikleri gibi, geniş halk kitlelerini korumakdan çok, kendi çevre ve ideolojileri korurlar. 
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Fransız ihtilalinden önce kuvvet, tiranların, zorbaların dışında geleneksellikle korunmuştu. Sosyal sınıflar, yapılar kuvvete karşı kendi içlerinde geleneksel dayanışma içerisinde oldular. Hiçbir Kral Stalin gibi savaş gazilerini üretken olmadığı için öldürtmedi. Genelde ödüllendirildiler. 

Hiçbir ezoterik devlet toplum ve bireylerin ilişkilerini geliştirmeleri için sınır, tabu ve silahlarını kaldırmaz. Silahlarını ve sınırlarını terkeden devlet devletçi, kuvvetçi ve egemenlik ideolojisini terk etmiş demektir. Sınırlarını duvarlarını birleştirerek özgürlüğü sağladığını sanan Avrupa Birliği ülkeleri, aslında ezoterik devlet sınırlarını daha geniş kapsamlı tutarak dünyayı küçültmüşlerdir. 

Yalın devletler büyüdükçe ve güçlendikçe ayakta duramaz, ele geçirdiği ve biriktirdiği kuvveti taşıyamaz hale gelir. 
Yavaş yavaş halkın iradesini zayıflatarak, biriktirdiği bu gücün altında ezilmeye, diğer bir benzetişle yer yer patlamalara ve dağılmaya yüz tuttuğunu görürüz. Bir ülkede kişi başına düşen güvenlik görevlisi sayısı oramı, o ülkedeki devletin büyüklü-Şüyle orantılıdır. Eğer bir ülkede polis sayısı çok az ve sembolik, mahkemeler boş ve işsizse devlet yok olmuştur. Güven ve huzurun varlığı kesindir. Her yer güvenlik görevlileriyle dolu, mahkemeler, hapishaneler, dolu ise devlet büyümüştür ve büyümek zorundadır. Yalın devletlerin büyüklüğü oranında huzur ve güven kalmamıştır. Güçlü yalın devlet terör ve cinnet toplumunun son totaliter varlığıdır. Artık toplumun siyasi canavarlara, kuvvetli sermayedarlara verecek hiç bir şeyi kalmamıştır. 
Seçim tellalları ve ideoloji fanatikleri çürümeye ve dağılmaya yüz tutar. Dağılan gücün altında yeni ve taze ancak maskesi farklı güçler doğar. 
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Yalın devleti sorunların çözümünde başlangıç kabul etmek cehaletin kör kuvvetine teslim olmaktır. Dünyanın tüm zararlı ve zalim devletleri meşruluğu en fazla onaylanan devletlerdir. Saddamın ordulaşan milleti iktidarı en fazla onaylayan, onun için yıllarca kanını ve canını veren, vermeyince de katledilen yapıya sahiptir. 

Devletler silahlarının çok önemli bir bölümünü toplumun düşmanlarına karşı korumaktan çok kendi varlıklarını ve tabularını korumaya ayırırlar. Bu amaçlarına ulaşmak için baskı altına aldıkları insanları sürekli soğuk savaş, propaganda savaşında tutarlar. Örneğin Yunanistanda insanlar çocuk yaştan itibaren Türk kelimesiyle düşman kelimesini aynı anlamda öğretilir. Ermenistanda sürekli Türk düşmanlığı ateşi yanar. 

“Vesikalı deliler davranışları eleştirildiği zaman şiddete başvurma eğiliminde olduklarından tımarhaneye kapatılırlar. 
Vesikasızlarına ise güçlü orduların kumandası teslim edilir. 
Bunlarda böylece ellerinin erişebileceği bütün akıllıları öldürebilme, onları türlü felaketlere düşürebilme olanağına sahip olurlar. Deliliğin edebiyat da, felsefe ve siyasette başarı kazanması çağımızın tuhaflıklarından biridir? Deliliğe başarı kazandıran biçimi de hemen hemen tamamıyla iktidara yönelmiş güdülerden hareket eder.” B.Russel. 5.266 

Etkilenmek ve tepki göstermek kitle-devlet toplumlarında ön plana çıkan karakterlerdir. Tepkilerini iradesi ve değerler çerçevesinde ve kontrolünde gösteren toplum iyi geleneklerin hakim olduğu, merkezi ve total çalkantıların yaşanmadığı geleneksel toplumdur. Totaliter devlet, medya ve sermaye tekeli toplumların iradesini o denli ellerinde tutarlar ki, bir çılgının ufak bir yanlışı hiç beklenmedik patlamalarına neden olur. Totaliter coşku kökenli kitlenin tepkisi iktidar sahiplerince önemli bir istismar kaynağı olabilir. Acite edilmiş tepki, kuvvetin 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kölesi medya üyelerinde kamu oyu olarak değerlendirilir. Oysa gerçek ve sağlıklı kamuoyu bireylerin doğrudan katılımları, paylaşımları ve değerlerin desteğiyle oluşan ortaklıklardır. Bu ortaklıklar kitleleri sokağa dökmez, bilakis kaynaştırır, dayanışma ve sevgiyi artırır, iyi geleneklerin nüvesini oluşturur. Yalın devlet ve kuvvete olan gereksinimi azalır. 

Yalın devlet zaafiyete uğrayan kitleleşmiş toplumun bu zaafını zor kullanarak giderilmesi çalışmasıdır. Kuvvet iradi değil zorlayıcı karaktere sahiptir. Totaliter somut kuvvetin ve ortağı, örgüt, egemen ideoloji, sermaye tekelinin olmadığı yerde devlet sembolikleşmişdir. 

Egemenlik kuvvetin, birey ve toplumun maddi ve manevi varlığı üzerinde yargı ve tasarruf hakkına sahip olmasıdır; toplumun duvarlar, sınırlar ve yasaklarla belli bir grubun veya ideolojinin baskı ve korkusuyla organize olmasıdır. Toplum yasaklar ve sınırlarla belli ideolojik kalıplara ve çıkarcı kuvvetle yaşamaya zorlanması egemenliktir. Toplumu dışarıdan, baskıyla ve kuvvet le motive eden, kuvvetin iktidarıdır. 

Kitle toplumlarında, iki komşudan biri daha çok üretir, daha çok kuvvet sağlarsa diğerini egemenliği altına alır. İnsanların fazla imkan ve güce sahip olmaları niçin onları diğerlerine hükmetme yani egemenlik hakkını versin? 

Anarşistler bir yandan devletin yıkıcılığına ve baskısına karşı topluma bağışıklık ve direnç kazandıran sosyal değerleri, ahlaki normlara itibar etmezken, egemenliğin, otoritenin zafiyet ve korku karşısında doğal gelişimini de inkar ederler. 
Sonuç anarşidir. Anarşi kuvvet ve otoriteyi artırdığı için anarşistlerin otoritesiz sosyal yapı anlayışı fantazidir. 

Egemenlik bir şeye sahip olmak kuvvetle kontrol altına almaktır. Egemenliğin olduğu yerde değerleri ve dayanışması tükenmiş kuvvetle ve sınırlarla yaşayabilen kitleler oluşmuş 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demektir. Ortak değerler yerine ortak kararların çokluğu ve ihtiyacı toplumda sosyal yetersizliğin kanıtıdır. Egemenlik toplumun iradesi olamaz. Bireyin iradesinde ve doğasında hükmedilerek yaşamak gibi bir prensip yoktur. Halkın egemenliği diye Bir şey yoktur. Bireylerin veya oligarkların egemenliği vardır. 

“İnsanların keyfi suçlanamayacağı cezalandırılamayacağı, suçu ispat edilene kadar masumdur” Edebiyatı tüm hukuk sempozyumlarında yapılır. Devletlerin ve yasaların keyfiliğe dayalı karakteri pek fazla tartışılmaz. Yasak bir süzgeç gibidir. 
Güçlünün geçmesi için açılır, zayıfın kalması için daralır. 

Keyfilik insanlar arası değerleri yıpratır. Bireyin kuralları, özel amaç ve çıkarlar uğruna çiğnemesi, değiştirmesi ve kullanmasıdır. 

Sadece “milli irade, kamu oyu, halkın tepkisi, hukuk devleti” gibi olmayan, ancak istismar edilen şeylerle yönlendirilen insan kalabalıkları vardır.. 

Siyasetin egemen olduğu, sahte, devlet demokrasilerinde parlamento üyeleri tekrar nasıl seçilebilirim hesabı, harcama suistimalleriyle uğraşırken, bürokratlar sandalyelerini korumak için imza atmaktan başka bir iş yapmaz, güdümlü mahkemeler, kuvvetliler, yasak, kuvvet ve sermayenin keyfiliбіпіп tadını çıkartırken, gizli servisler ve ortağı ezoterik örgüt ve resmi tabular ülkeyi idare eder. Öyle ki bir ülkenin gizli servisi diğer bir ülkenin liderini düşürmek veya öldürmek, savaş tezgahlamak, teröre destek vermek, ihtilal kışkırtıcılığı yapmak gibi işleri yaparlar. Gizli servisler kapalı, hantal devletlerin maske arkasındaki gerçek yüzüdür. 

Devletlerin kapalı kutularını açmaya çalışmak riskdir. 
Tüm suikast, yıkım ve kapalılık kuvvetle korunur. Yüzyılda geçse olayın kokusu çıkmaz. Ancak çeşitli iddialar öne sürülerek kitlelerin duyguları sömürülerek medyaya malzeme hazırlanır Devlet adamlarının en fazla güçlü oldukları ve meşrulaştıkları an savaş anlarıdır. En büyük devlet adamları savaşa hazırlığının ve savaş sonrasının devlet adamlarıdır. İnsanların iradelerini en fazla tükettiği, kuvvete teslim ettikleri, kapandıkları anlar, savaş anlarıdır. 

Perde arkası iktidarlar, güçlüdür. Kuvvetli, kurnaz, bencil kitleleri peşinden sürükleyebilecek yuvarlak laflar edebilen güçlü siyasi liderlerin çevresinde rant ve parsa payı bekleyen canavar ruhlu iktidar aşıkları, siyası klikler, devlet içinde asıl güç ve kan emicilerdir. Siyasi parti delegeleri kendilerine lider ve parti ararken daima kitleleri kandırabilecek, kendilerine siyasi ve maddi istikbal vaad edebilecek veya ideolojilerini tatmin edecek liderleri ararlar. 

Hiçbir siyasi parti propaganda etmeden iktidara gelmez. 
Hitler'de tüm siyasiler gibi iyilikler vaad ederek iktidara geldi. 
İktidara gelince insanlarını boğazladı. 

İktidar hırs ve aşkıyla azgınlaşan insanlar ellerinde ki otorite parçalarının eksileceği veya kaybolacağı endişesiyle kapalılığa can kurtaran simidi gibi sarılırlar. Hatta kendilerinin gizli bel ki de ilahi bir güce sahip olabileceklerini telkin edebilirler veya bu tip insanların nüfuzundan yararlanma yoluna giderler. Sözlü, yazılı, ve coşkusal propagandayla amacına ulaşamayan kuvvetin öncüleri çoğu kez kuvvet kullanmayı meşrulaştırır veya terör ve kanlı ihtilallere baş vururlar. 

Tüm zorlama ve propagandaların gizli ve kapalı karakterleri vardır. Birey ve toplumun disiplinine uyan olguların insanlar için saklayacakları hiçbir birikimleri yoktur. Hiçbir yalın siyasi, iktidara gelip kan içeceğini, insanların emek birikimini birilerine ve ihtiraslarına peşkeş çekeceğini veya irade gasbı sonucu oluşan irade tekelinin altında ezileceğini açıklamaz. 
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Okullarında resmi ideoloji, slogan ve sembollerini beyinlere şırınga eder. 

Güçlü aile, cemaat ve demokratik birliktelerin olduğu yerde devlet büyümez. Gerçekte hiçbir hayvanın bir hamlede 200.000 canlıyı yok ettiği görülmez. 

Sosyal ve ruhsal tatmin, maddi tatmin olmanın temeli ve başlangıcı hazırlayıcısıdır. Madde ile mananın, duygu ile aklın bütünlüğü ve işlerliği sağlanmalı; yaşamda insanları sınırlayan yapay duvarların yerini paylaşma ve dayanışma teknik ve geleneği almalı, insanın yaradılışındaki disiplin bizzat insan tarafından işlenmelidir. Böylece birey ve toplumun aklı, duyguları, ve bünyesi üzerinde tekeller ortadan kalkacaktır. Tarihte en büyük kötülüğü yapan insanlar karınları en fazla doyan insanlar olmuştur. Ancak manen ve ruhen en fakir insanlar olmuşlardır. 

Bin dönüm arazisi olan adam hiç arazisi olmayan komşularından korkar. Korkusunu yenmek için madden ve manen kuvvet biriktirir, komşusuyla arasına mesafe koyar. Sınırlar oluşturur. Hatta yazılı akit ve duvarlar inşa eder. Kuvvetli kuramlaşır ve devletleşir. 

Kuvvetliler Antik çağda kendilerine geleneksel veya dini kılıflar giydirdiler. Günümüzde ise daha acımasız yalın ideolojileri kullandılar. Devletler bir harmandır. İnsanları buğday tanesi gibi ayrıştırır ve yenilecek hale getirir. 

Ezoterik devlet, gelenek ve din için ateşten bir sevgilidir. Kendisine sarılan her iyi düşünceyi yakar. Ele geçirmek bir çok kimseye cazip gelebilir. İnsan ihtirasını okşayabilir. İyi gelenekler ve geleneksel dini ideolojiler için intihar kulesidir. 

“Devletin görevi barış ve güvenliği sağlamaktır.” Acaba devlet kimin güvenliğini sağlamaktadır. Kendisi ve ortaklarının güvenliğini mi yoksa kanını akıttığı insanların güvencesini mi sağlamaktadır? Vietnam'da Amerikalılar ve marksist 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gerilla patronları acaba toplumlarının güvenliği için mi savaştılar? 

Ezoterik devlet toplumun aczini kuvvet kullanarak tamamlanmasıdır. 

1952 yılında binlerce Türk, Türkiye'den 12 bin km. 
uzakdaki Koreye gemiyle giderek Kuzey korelilerle savaştılar. Hayatında hiç koreli görmemiş Türkler, hiç Türk görmemiş Koreliler birbirlerini öldürdüler. Ne için? Türkler liberal kapitalizm Koreliler komonizm için savaştılar. 

Korelileri bilmem ama Türklerin çoğu komünizm veya kapitalizmi bırakın bilmeyi hayatlarında hiç duymamışlardı. 
Kendi geleneksel değerleri ve sosyal yapıları içerisinde dengesini bulmaya ve hayatını yaşamaya çalışan bu masum insanlar öldürdükleri Korelileri hiç tanımıyorlardı. Savaşın asıl nedeni ideolojilerin kana olan açlığı idi. Çanakkale'de “İngilizler yemek saatlerinde Türk askerlerine mevzilerinden konserve bif- tek fırlatıyor, Türkler İngiliz askerlerine kuru incir ve üzüm fırlatıyorlardı.” 

© Birbirine benzeyen eşit bir sürü insan... Küçük basit zevkler için sürekli didinen, çırpınan insanlar... Herbiri kendi dünyasında sanki diğerlerinin kaderine yabancı... Çevresindeki yakınları onun için sanki tüm insanlığı ifade ediyor... Yurttaşlarının yanında ama onları görmüyor, onlara dokunuyor ama hissetmiyor... Bunların üstünde muazzam ve koruyucu iktidar yükseliyor. Bu iktidar mutlak, düzenli, müşfik koruyucu bir baba otoritesini andırıyor, ama çocuklarını sorumluluk yükleyecekleri döneme hazırlayan bir baba otoritesi değil, onları sürekli çocukluk çağında tutmayı amaçlayan bir baba otoritesi...” 
(Tocguevıl le. Paris 1951) 

“Başbakanın şanından çok iktidarı vardır, Kralın ise iktidarından çok şanı vardır.” B.Russell 
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Örgüt; devlet ve egemenliğin nüvesi ve dokusudur. Örgütün amacı halkın değerlerini geliştirmek değil değerlerinden soyutlayıp mekanik birliktelikler kurmaktır. Örgütler kuvvet kullanır ve kuvvete yönelir. Gelenek ise insanları kuvvet yerine, ruhsal olgu ve birikimlerle yaşamaya hazırlar. Devletçi kitle toplumlarında bir ay çalışmayan işçi veya memurun aç kalma korkusu vardır. İnsanlar güvenlik ve yaşamları uğruna iradelerini Allah'a tevdi ederek kendilerini ruhen güvende hissederler. Çünkü Allah her şeye kadir, doyuran, giydiren ve 151- tandır. Eskiçağ ve ortaçağda ve hatta yeniçağda krallar, ruhen ve manen Tanrının vekili gibi kutsanmıştır. Devletin toplumla olan ilişkileri bu ruhsal çerçeve ve kılıfıyla yumuşamış ve katlanılabilir olmuştur. 

Adına üye denilen siyasi mekaniğin parçalarının temel fonksiyonları; toplumun irade, akıl, beceri, özgürlük ve duygularının gelişmesini sağlayacak köy, mahalle, sokak ve kasaba meclislerini engellemektir. 

Geleneksel devletler daha küçüktür. Taht ve kuvvet kavgası kral ailesi ve çevresinde olur. Kral erdeme, seçilmişler daha çok kuvvete açıktırlar. Geleneksel devletlerin başlangıcında ve oluşumunda aile faktörü vardır. Yalın devletlerin do-Şuşunda ise kuvvet ve egemenlik yani ihtilaller vardır. Fransız ihtilali, Bolşevik ihtilali ve Dünya savaşları bu varoluşun en iyi örnekleridirler. 
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Yalın devletlerin söylendiği gibi en büyük silahları topları, tüfekleri, tankları değildir. En büyük silahları beyinlere enjekte ettikleri yanlış tabuları, insan ruhuna koydukları sınırlar ve resmi ideolojileridir. Bu silahları kullanmak için taşeronlar kullanılır. 

1- Propaganda: Devletçi ülkelerde çocuklar, kuvvet ve totaliter birlik, dikte ve propagandalarıyla yapılanırlar. Egemenlik ve hükmetme ruhuyla dolar. 

Adi ve kitlesel suçlar için en verimli dinamo hazırlanmış olur. Oy kullanma yaşına gelince siyasi partiler, örgütler tarafından yutulurlar. 

2- Tekeller: Siyaset irade, yasaklar hukuk, totaliter ekonomi emek sömürüsünden doğar. 
3- Yasaklar: Yalın devletler yalnızlaştırdıkları, tuz gibi ufaladıkları kitle toplumlarını motive edebilmek için oluşturduğu sınırlardır. 
4- Siyasiler; Kitleler seçtikleri üyeleri ve temsilcilerini genelde tanımazlar. Temsilciyi tanıyan ve ortaklık eden üyeler, aracı siyasiler, topladıkları irade ve kuvvetin rant ve parsa ortaklarıdır. 
5- Sermaye ve toprak tekeli ezoterik devleteleri besler. 
Propaganda; Latincede çoğaltmak anlamındadır. Dünya siyasileri propagandayı tanıtma ve ikna olarak tanımlar ve öğretiler. 
Gerçek çıplak ve birdir. Gerçeği anlatmak, açıklamak, anlama- ya çalışmak için abartı ve çoğaltmaya gerek yoktur. Gerçeği anlamak için iletişim, dengeli sağlıklı ilişkiler gereklidir. Abartı, etkilenen tarafın boyunduruğu, etkileyenlerin egemenliğini sağlar. Çünkü tam abartı ve aldatmaların özünde bireyin hukukunun gaspı ve tekelleşmesi vardır. 
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Propaganda İnsanları aldatma tekniğidir. İrade ve emeği gasp etmek için kullanılan araçtır. Kuvvet ve totaliter felsefe- nin en güçlü silahıdır; Olayların, kavram, olgu veya nesnelerin abartılarak ve saptırılarak, insan duygu ve ihtiyaçları sömürülerek, yalın egemenliğin insanların melekelerine enjekte edilmesi işlevidir. Bu işlev goyimleşmiş toplumlarının oluşumunu sağlar. Yanlış ve abartılarla doldurulan kitlenin iradesi ve duyguları o oranda zayıflamış demektir. Dinamit atılarak bayıltılan balıkların avlanması gibi hareket ve düşünme kabiliyeti tükenen insanlar siyasilerce devletler deposuna depolanır. Kan, emek, köle mey danları dolduran yalnızlar ve aptallar arandığı oranda bu depodan çıkartılır ve kullanılırlar. Günümüzde propagandanın iki önemli kademesi ve mekanı vardır. Bunlardan birincisi devletlerin ve siyasilerin tekelindeki okullar; Dünya okullarında körpe çocukların ve gençlerin ruhu yanlış tabularla doldurularak devletlere yem ve nefer olarak ikram edilir. İkincisi siyasetin toplumu direk ilişkileriyle motive etmesi; sloganlar, Pankartlar, yalanlar. 

Günümüzde yapılan propagandalar, siyasi parti propagandaları, ideoloji propagandalarıdır. Hiçbiriside insanların sağduyuuna ve aklına hitap etmez. İdeolojisi irade ve beynine tecavüz eder. Bu nedenledir ki egemenlik ve iktidar peşinde koşan her birikim, kendisini allayıp pullayıp satmak zorundadır. Bireyin iradesi en doğal hakkıdır. Propaganda da, toplumun iradesinin gaspı, doymayan arzuların tatmini, ideolojilerin beyinleri ve ruhları körelten fanatizmi vardır. Siyasetçilerin tüm dünyayı inandırdıkları en çirkin silahıdır. Hitler propagandasıyla aldatarak iradelerini gasp ettiği, coşkunun ve kuvvetin kölesi yaptığı, iradesiz yalın neferleri sayesinde dokuz milyon Almanı, beşmilyon Museviyi, onyedi milyon Sovyet vatandaşını büyük bir başarı ve beceriyle katledebilmiştir. Propagandayı Hitlerin kitabından okuyalım. “Propaganda güçlü bir silahtır. Amaç-Alman milletinin hayatı için mücadelesi olunca en korkunç silahlar en insani silahlar halini alır. Propaganda her zaman ve yalnızca kitleye hitap edecektir. Bu nedenle propaganda hitap ettiği zümrede en dar kafalıların anlayacağı seviyede olmalıdır. Aydınlara güvenmek asla tedbirli bir hareket değildir. Propaganda basit ve iddiasız olduğu oranda halka iner, amaç sokakta ki adamı etkilemektir. Propaganda içgüdü ile hareket eden büyük kitlelerin kalbine giren yoldur. 
Propagandanın kitle üzerinde inandırıcı olması için tek yönlü olması gerekir. Propaganda ile yoğrulan kitleler Irkçı devletin insan unsurunu oluşturucaktır.” Rudolf Hilter Kavgam. Sayfa 179.216. 

Medya propagandanın, en önemli aracıdır. Siyasetin motive ettiği sahtekarlık, usulsüzlük, kuvvet coşkusu ve irade sömürü ve istismarı totaliter basın tarafından dekore edilir, meşrulaştırılır. İrade ve kuvvet vampirlerinin serzenişleri, boğuşmaları manşetler halinde yazılır, yorumlanır. Vatandaşın kuvvete bağımlılığı yine total ve merkezi bir edebiyatla pekiştirilir. Her gün milyonlarca insanın beynini ve ruhunu ezoterik liderler, tabular, siyasi, şarlatanlar aracılığıyla sömürülür. 

Medya dünyada insan beyni ve ruhun ufalanmasına yardım ederken en büyük tahribatı; insanların bireysel ve yerel ilişkilerini kendisine bağlayarak yerel, doğal gelenekleri, sosyalleşme ve dayanışma gibi değerleri yok etmek oldu. Komşusuna selam dahi vermeyen yalnız insanlar her gün merkezi ve totaliter şarlatanlarla yüz yüze getirildiler. En yakın çevresiyle sağlıklı ve doyurucu hiçbir ilişkisi olmayan insanlar binlerce kilometre ötedeki ürettiği olayların coşkusuyla avutuldular. 
Propagandanın amacı kuvvet ve egemenlik, sonucu şiddettir. 
Propaganda bir şeyin olduğu gibi değil abartılarak ve yanıltılarak sunulmasıdır. Aldatılarak elde edilen kuvvet ve irade tekeli haklı ve faydalı olamaz. Politik manevralar ve provakasyonları önemli oranda propaganda içerir. Politikanın diğer bir ifadeyle siyasetin son noktası ve en verimli dönemi savaştır. Savaşta propagandayla silah yer değişmiş silahlar ön plana geçmiştir. 
Propagandanın doyuma ulaştığı oranda savaş başlar. 

KABALİST tapınakçı sistemlerde fırsat önemli bir birikimdir. Fırsatları ancak ezoterik yahudilerin bilme görme imkanı vardır. Şehir master ve imar planları, faydalı ürün patent başvuruları, merkez bankalarının döviz ve faiz politikası bilgileri öncelikle kripto Yahudilere mason mabetlerine verilir. 

Ezoterik eğitim kurumlarının amacı, iyi insan yetiştirmek değil köle ruhlu goyim yetiştirmektir. Ruhsal yapıdaki doyumsuzluk kontrolsüz tutkuları geliştirir. Kontrol edilemeyen, bireyi aşan tutkular sınır tanımaz. İradesi ve aklı askıya alınana goyimler coşarak ve koşarak yaşar. Dengesiz kontrolsüz ve organize olmayan duygu kabarmaları goyimlerin yönetilmesi itilip kakılmasını hazırlar. İnternet ortamında Müslüman goyimlerin bol bol slogan atıp duygularını tatmin ettiklerini görürüz. 

Goyimleşen kitlelerde insanlar küçülür daralır. Ölümü umursamazlar. Kollektif coşkunun organize ve disiplini yoksa kontrolüde yoktur. Her türlü istismara açıktır. Yoksul olduğu, siyasi gücü olmadığı için insanlar aşağılanıp, sömürüldüler. Bir toplumda depresyon hastalıların yükselmesi cinnet toplumlarına koşuşan bireylerin çokluğu iledir. Depresyon bireyden kaynaklanan bir hastalık değil bireye dayatılan yanlışların, bireyden koparılan, mağdur bırakılan nesne ve mahrumiyete karşı bireyin isyanıdır. Goyimler, hayalle avunur, görsellikle tatmin olurlar. Dar ve çaresiz zamanlarda, alkol, kumar, örgütsel aktiviteler, akıl hastaneleri, hapishanelere sığınır veya sığınmak zorunda kalırlar. 


KENE İMPARATORLUĞU - I Ezoterikler ve Goyimler GOYİMLERİN VE EZOTERİKLERİN STATÜSÜ 


Ezoterik devletelerde goyimler başıboş sürülerdir. Ezoterikler organize oligarklardır. Ezoterikler goyimleri iki yüz yıldır hayali hedefeler peşinde koşturuyorlar. Türkler Galiçyadan 
yemene kadar turan peşinde koştular. Oysa Turan Türkiye'ye 9 
bin kilometre uzaklıkta Çin setinin kuzeyinde bir şehirdir. Biz Çinin kuzeyindeki Turan'a gitmedik Sina ve yemen çöllerinde ölüme gittik. Galiçyaya öldürülmeye gittik. Taşnak partili Yahudiler Ermenileri denizden denize yani Hazardan Akdenize yalanı ile gazladılar. Sırpları “büyük Sırbistan” yunanlıları “megola idea” diye doldurdular. Hepside başı boş kontrolsüz, kontrole mahkum hareketlerdi. Asla gerçek hedef ve idealler değildi. 

Ezoterik Yahudilerin en çok sevdiği goyim guruplar, düşünmeden heyecanlanan, sabırsız ve tepkisel isyana alışkın, çileden çıkmış ancak umutla koşuşan yapıya sahip olmasıdır. 
İdealizm kitlelerin duygularını okşayan ve sömüren sembollerin peşinde kullanılmalarıdır. 

Ezoteriklerde, kendilerinden olmayan goyimler statülerini aştıkları an haindir, ajandır. Bir goyimin devlet başkanı olması Türkiye'de ki gizli kabalist nüfus için cinnet nedenidir. 
Özellikle bir goyim devlet adamı, tüm darbe teşebbüslerine seçimlere kriz operasyonlara dış müdahalelere rağmen sandalyesini koruması vatana ihanettir. Buna örnek vermek zor değildir. 
Türkiye'nin en köklü ve eski Yahudi yerleşim yerlerine gider ve kısa bir sohbet ederseniz, Mesela İstanbul Kadıköy, Beşiktaş, boğazdaki kafeler, İzmir kordon, bodrum Marmaris”te cumhurbaşkanı hakkında duyacağınız en yumuşak ve saygılı sözler “vatan haini, kahpe, kalleş, katil, ülkeyi mahvetti” di-Şerlerini ifade etmek zor ve sorunludur. Bu sözlerin arkasında 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bir iksir korku panik ve endişe vardır. Yüz yıllık bir tiran uçsuz bucaksın servet ve sermayeyi kaybetme korkusu vardır. Mason ezoterik ve Yahudi olmayan bir devlet başkanının varlığı, ezoterik beyinlere ve kalplere işkencedir. 

Goyim çocukları on iki on üç yaşlarında büyük adam olgunluğuna ulaşır. Büyümeden yaşlanırlar. Hastalık, stres, açlık, ölüm endüstri ile tarım arasında ezilirler. Sevgiye susamışlık, aşırı sorumluluk dengelerini bozarken sermayenin endüstri ve totaliter kökenli yalınlığına itilirler. Büyük metropollere üşüşen goyim çocukları bir süre terör ve anarşiye alet oldular. 
Şimdiler de ise TV baronlarını beyninden yakaladığı robotlar olmanın ötesine gidemiyorlar. 

Sosyal statü bireyin toplumdaki yeridir. Bir insanın do-Suştan soylu ve soysuz olması, doğduktan sonra belli sosyal kalıplara zorlanması insanın doğuştan hapsedilmesi demektir. 
Terör, ezoterik tapınakçı Yahudilerin ürettiği silahdır. Bu silah, kitleleri yönetmenin kaynaklarından biridir. 

Ezoterikler sömürmeden, goyimler sömürülmeden yaşa yamazlar. Aldıkları terbiye bunu gerektirir. Özellikle ekonomik yönden gelişmekte olan kitle toplumlarında medya siyasilerin harem ağasıdır. 

Yalın medya beyni yıkanmış kadrolarıyla, goyimlerin duygularını ve iradesini sömürerek egemen gizli Yahudilere sunarlar. Goyimlerden seçilmiş entel dantel sentetik Yahudiler, ezoteriklerin cariyeleridirler. 

Eskiden ezoteriklerin goyimleri öldürmeleri için savaşlar, terör imal etmeleri gerekirdi. Şimdi gerekmemektedir. Yatak odasına kadar giren TV ler ve internet aynı görevi daha etkin yapmaktadır. Eskiden goyimleri cephelerde toplu imha silahları ile öldürürlerdi. Şimdi aynı zahmet ve masrafa gerek kalmadı. İnsanlar kendi didinip satın aldıkları araçlarla, sahiplerinin, beyin ve iradelerine tecavüz etmelerini sağlamaktadırlar. 

Ezoterikler için şan ve şeref olan bazı yaşam şartları goyimler için zillet ve ayıptır. Mesela fuhuş ezoteriklerde sosyal ve medeni olmanın ölçüsü dür, sevaptır. Goyimlerde namussuzluk, ihanettir ve günahtır. Dünyada en fazla korunmaya muhtaç olan gerçekten zayıflar mıdır? Mesela çocuklar, bebekler mi? 
Çocukları dürbünlü silahlarla öldürüyorlar. Bebekleri gıdasızlıktan ölüme terk ediyorlar. Peki, en fazla kimleri koruyoruz? 

Ezoterik pagan gizli Yahudiler çok eşlidirler, karılarını kızlarını takas ederler. Ancak bir goyim gördülermi namus bekçisi ve kahramanı olurlar. Tek eşli olurlar. Tv lere çıkar kahpece ve yüzleri kızarmadan goyimlere namus dersi verirler. 

Ezoterik pagan Siyasetin ahlakı olmadığı kadar erdemi- de yoktur. Toplumun tüm iyi geleneklerini, değerlerini kaybettiği bir sosyal yapıda insanların iradesini talep eden insanlar nasıl erdemli olurlar. Propaganda ettikleri yalanlarıyla mı? 
Gasp ettikleri toplum iradesiyle mi? Sömürdükleri beyinler ve duygularla mı? Cephelerde döktükleri kanlarla mı? Çizdikleri sınırla mı? 

Yaptıkları kanlı ihtilallerle mi? Sürdükleri insanlarla mı? Bir kimsenin “iradeni bana ver, seni idare edeyim.” teklifi yani siyaset insan doğasına hakaret ve haksızlıktır. 

Siyasetin tanrısı kuvvettir. Bu nedenle pagan Yahudilerde Aslan tanrı ve idoldür. İnsanlarda ki irade, akıl ve duygunun gaspından veya yok edilmesinden doğan totaliter kuvvettir. Bu kuvveti toplamak, kuvveti kullanmak kadar ayrı bir sektördür. 
Seçim denen kumpasta seçilmişlerin yırtınmalarının özünde bu iksir vardır. 

Siyaset irade ve hukukun kuvvete gömülmesinin tekniğidir. Siyaset ve paranın büyüdüğü toplumlarda, ahlaki ve 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geleneksel yozlaşma büyür. Dürüst insanlar mağdur olmaya aldatılamaya ezilmeye, mahkum olmaya başlar. 

20. yüzyılın demokrasisi tamamen devlet demokrasisi, kuvvet demokrasisidir ve sahtedir. Demokrasi, egemenliğin anti-tezidir. İlişki ve iletişimin olgunlaştığı gelenektir. Siyasiler diğerlerini yönetme hakkını nereden alıyorlar? Toplumun sahte demokrasilerde söylendiği gibi yönetim gücü ve karakteri yoktur. Oy kullanmak dünyada bir hak ve imtiyaz telakki edilir. Bazı ülkelerde kullanmayan ceza alırlar. Bazı ülkelerde açıkta görevliler huzurunda tek parti için kullanılır. Suriye'de olduğu gibi. İnsanın kendisine gem takıp dizginlerini başkasının ellerine terketmesi bir hak veya zorunluluk olabilir mi? 
Dünyanın bir çok yerinde siyasiler eşitlik havariliği yaparlar. 
Eşitlik zaten insan doğasına aykırıdır. Siyasiler seçim dönemlerinde yırtınıp, propaganda yaparlar. 

Goyimlerin yaşamında, insanın hareket ve davranışları, yasakların, kapalı, keyfi, yorumuyla değerlendirilir. Kötülük yapan insan yaptığı kötülüğe kılıf giydirerek haklı olduğuna kendisini ve çevresini inandırır. Çünkü gerçeğin görünmesi için sosyal yapıda açıklık ve kontrol sistemini geliştirecek bireyin iradesinin yerini siyasilerin gizli iradesi almıştır. Haksızı haklı çıkartabilecek kuvvet birikimi ve tekeli vardır. Eğitim kurumlarında tabulardan yeterince zehrini alama mış şahısların siyasete katılmaları ve başarıları zordur. “iktidar” İçin yırtınan siyasiler, ülkelerinde milyonlarca insan açlıkla pençeleşirken, aldıkları aylıklarla normal vatandaştan otuz kez fazla tıkınırlar. 
Üstelik bu insanlar kendilerinin adalet ve dürüstlük dağıttıklarını, hukukun tek ve vazgeçilmez ölçüsü olduklarını ilan ederler. 


Genç yaşta ölen bir milletvekilinin dul eşi, yirmi yıldır her ay aldığı yirmi bin lira aylığı dolara çevirip yurt dışında 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kumarhanelere ve jigola erkek fahişelere harcamaktadır. Adam yirmi ay milletvekilliği yaptı genç yaşta kalp krizinden öldü. 
Bunun uygulamanın adına da milletin kurtuluşu ve demokrasi demektedirler. İsmi tarafımda mahfuz olan bu bayanın gizli Yahudi olmasından doğan mülk gelirleri bu gelirin dışındadır. 
Bu sadece bir örnektir. 

Siyasiler toplumun mantık ve sağduyusuna hitap etmezler. Etseler zaten propagandaya temel almazlar. Ancak kitleleştirdikleri toplumu slogan ve sembollerle coşturarak kandırırlar. 
Siyasal propaganda da bireylerin akılcı düşünmesine yönelik etkinlikler kural olmaktan çok istisnadır. 
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Fransız ihtilali sonucu dünyaya dayatılan bir sosyal yapıdır. Halkçılığın en güzel açıklamasını mason hukukçu Montesgui yapar. “Halkçılık; geleneksel ve ruhsal değerlerinden soyutlanan, örgüt, devlet, asker ve polisle diğer bir ifadeyle egemenlikle yaşayan sosyal yapıdır”. 

“Halk” kavramı Fransız ihtilalından sonra biçim ve içerik kazanmaya başladı. Fransız ihtilalcısı hahamlar ihdas ettiler. Birey ve toplumun tabandan tavana, yerelden merkeze, gelenekten kuvvete yönelişin sonucu oluşmuş sosyal yapılanmadır. Yasaklarla yaşar, aidiyet ve enaniyet sosyal birikimidir.. 
HALK oy kullanarak iradesini ipotek eder, gerekirse egemenlik ve totalitarizm için canını verecek şekilde eğitilir. Aralarında kuvvet karakterli örgüt ve mekanik birliktelikten oluşan insan yığınları halinde yaşarlar. otariter ekonomi tüm bireyleri paraya bağımlı hale getirir. Şehirlerde yaşayan emekliler ordusu para denilen kağıt parçalarının kesilmesi ile hayat damarları kopar. 

Sokağa çıkınca ezoterik halk yığınlarını tanımak ve tanrı ezoterikleri tesbit etmek zor değildir. Türkiyede halk dedikleri goyimlerin ve tanrıları ezotetriklerin kendi aralarına ünvanları vardır. Bir halk üyesi goyimin ünvanları; Yumurtacı, Tablacı, Embesil, Yobaz, Kıro, Maço, Hanzo, Ayy ne iğrenç, Çoban, Tinerci, Hapçı, Sokak magandası, Gerici, bidon kafa, göbekli ayı, göbeğini kaşıyan adam, Dominant, banal (Basit), Evrimini tamamlayamamış. Gizli KABALİST Yahudilerin ünvanları; Ülkeyi kurtaranlar, Ülkenin sahipleri, Cumhuriyeti kuran ve yaşatanlar, Çağdaş ve medeniler, Gerici ve irticacılara karşı savaşanlar, Laik ve özgürlükçüler, Demokratlar, Yardımseverler, Vatan ve millet için çalışanlar, Milli kahramanlar, Hukukun 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ve doğrunun tek temsilcisi ve uygulayıcıları. Cumhuriyetçiler, Ülkenin ve milletin varlık nedenleri, Sanatçı, Gazeteci, Köşe yazarı, Diplomat, Metroseksüel, Yapımcı, Şovmen, Komedyen, Artist, İş adamı, Kurtarıcılar, Türk milliyetçisi, Ulusalcı, Türkiye'nin doğruları, Mutlu Türk, Türkçü, Laik, Halkçı, emekçi!! doğuştan milletvekili, bakan, kurmay. 

Kabala'da halk la iligili ayetler; 

“ İşte bu sebepledir ki, imanı yıkmamız; hatta uluhiyet ve ruh prensiplerini yabancıların kafasından söküp çıkarmamız, bunların yerine hesap ve maddi menfaatleri koymamız gereklidir. goyimlere düşünmeye ve incelemeye vakit bırakmamak için, onları sanayi ve ticaretle uğraştırmamız gerektir. 
Böylelikle bütün milletler kendi menfaatlerini aramaya koyulacaklar ve her biri kendi menfatının peşine düşerek, düşmanlarını fark etmeyeceklerdir.” “Yalnız Yahudi olanlara insan gözüyle bakılır. Yahudilerden gerisi sadece birer hayvandır.” 

“Yahudi olmayanın kanını akıtmak, Rab (tanrıya) kurban sunmaktır.” “Bütün ülkelerde, insanlığı tamamen tüketecek derecede kavga lar, kin, mücadele, fesatlık hatta işkence, açlık, hastalıklar aşılamak ve yokluk gibi yöntemler kullanarak halkların hükümetler ile olan ilişkilerini onarılamaz derecede sarsmalıyız ki Yahudi olmayanlar, her türlü konuda bizden başka sığınakları olmadığı bilincine varsınlar.” 

Demokrat rejimi durmadan övmek suretiyle, hristiyanları siyasi partilere ayıracak, milli birliklerini yok edecek, aralarına nifak sokacağız. Onlar nihayet aciz kalacaklar ve daima müttehit ve davamıza sadık olan bankalarımızın kanununa boyun eğeceklerdir. Yahudi olmayanların gururunu istismar ederek harplere sürükliyeceğiz, onlar birbirlerini boğazlayarak bizimkilere yer açacaklardır. Protokol 10“dan (Büyük Doğu Dergisi, 16 Aralık 1949, Sayı: 10). 
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Ezoterik Milliyetçilik; birey ve toplum, Allahın doğalarına kazandırdığı kan, ten, renk, ve karakterin, egemeliğe alet olmasıdır. Irki değerlerin egemenlik nedeni olması, insan tabiatının kuvvetle tahakkum altına alınmasıdır. hakkın kuvvete boyun eğmesidir. 

Ezoterik milliyetçilik; İDE denilen Yahudi tanrısının elinde ırkları yozlaştırmak ve asimile etmek için uydurulmuş bir öğretidir. 

“Her ne kadar faşizmin bir öğretiye felsefeye dayanmadığı söylensede milliyetçiliğin hakim olduğu kuvvet iktidarıdır. Yani faşizm, kuvveti toplumun temel ideolojisi haline getirdi. İtalyada milliyetçilik ideolojisi Hitler almanyasındaki planlı bir öğreti olmadı. Ancak devletle özdeşmesi devletleşmesi faşizmi milliyeçiliğin ötesine götürerek kuvvet ideolojisi, devlet ideolojisi doğdu.” (prelet de marcel) 

“Thtilalin her türlüsü kuvveti amaçlar. Bu kuvvet devlettir. 
Faşist devlet, her şeyin, bütün kaynakları kuvvetleri devlette toplanır. Böyle bir devlet karşısında fert bir hiçtir. Her şey devletten gelir devlete gider. Yurttaşın devlete, devleti yürütenlere karşı koyması düşünülemez. (Mussolini. ) 

Yahudiler goyimleri itip kakmak kullanmak için bu ideolojileri uydurdular. Faşist bir Yahudi anında kominist olabilir. 
Önemli olan goyimlerin bu kamplarda birbirini boğazlamasıdır. Bunun en iyi örneği, Türkiye tarihinde cumhuriyet gazetesidir. Otuzlu ve kırklı yıllarda cumhuriyet gazetesi HİTLER hayranı idi. 

Hitlerin faşist doktirinin aşığı idi. Gazetenin sahibi Yunus Nadi’yi arkadaşları Yunus Nazi diye çağırırdı. Yunus Nadi bu denli nazi Hitler hayranı idi. Ancak 1960 yıllarında aynı 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gazete ve kadro bir milliyetçi düşmanı, komunist oldular. 

Milletini sevmek, o millete kan ve karakter bağıyla bağlı olduğu kadar o milletin zenginliklerini yaşamak ve yaşatmakla olur. Bireyin ait olduğu aile ve çevresinin zenginlikleri yaşaması ve koruması doğal ve doğru olanıdır. Ancak her nasılsa milliyetçi uygulamalar milletleri ulusal değerlerinden soyutlamış, totaliter ve otoriter boyunduruk altına almıştır. 

Fransız ihtilali ile gelişen mason sosyal yapısında milliyetçilik salt ırkçılığa dayandırılır. Değerler üreten ve değerleriyle yaşayan sosyal yapılardaki milliyetçilik anlayışı ile egemenlik ve dikta üreten kabalist milliyetçilik taban tabana zıttır. 
Biri ulusal değerleri geliştirir ve korur, diğeri imha eder. 

Toplumu, toplumun dışında onu tepeden dikte eden hiçbir değer, toplumların ulusal karakter ve zenginliklerini geliştirmez. 

Bir milletin bireyleri bireysel iradelerini ve melekelerini özgürce kullanabildikleri oranda milletlerin değerleri ve özgürlükleri gelişir. 

Kabalacı milliyetçilik milletleri soykırıma, boyunduru-Şa ve yok oluşa götüren milliyetçiliktir. Günümüzde uygulanan masonik kabalacı milliyetçiliktir. Ezoterik milliyetçiliğin içini dolduranlar cumhuriyetleri kuran Yahudi din adamları ve masonlardır. Değerler üretmeyen, egemenlik üreten anti demokratik toplumlarda milliyetçilik milletlere kuvvetle hükmedilmesini öğretir. Bu öğreti, o milletin birilerinin boyunduruğu altına girmesini sağlar. 

Irkların, karakter ve ulusal değerleri; gelenekler mizah müzik ve folklor geliştirmesi bir zenginliktir. EGEMENLİK NEDENİ DEĞİLDİR. IRKIN VARLIĞINI EGEMENLİK 
NEDENİ SAYMAK O IRKA YAPILAN EN BÜYÜK KÖTÜ-LÜKTÜR. 
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IRKSAL AİDİYETİ DUYGUSAL VE COŞKU BA- 
ZINDA KULLANMAK VE MİLLETLERİ EGEMENLİKLE YAŞAMAYA MAHKUM ETMEK, KABALİST OLİGARŞİ- 
NİN EN SİNSİ VE GÜÇLÜ SİLAHIDIR. 

Ben Türküm Türk olmanın getirdiği tüm karakter ve gelenek değerleri Allahın bana bahşettiği zenginliktir. Her ırk kendine has bu zenginliği yaşaması ve sahip çıkması haktır. 
Ancak bu değerlerin egemenlik için kullanımı yanlıştır. Çünkü egemenlikle yaşayan toplumlar boyundurukla yaşar. Hiçbir bir ırk kendisini egemelikle yani kuvvetle dizayn edilmesini istemez. Irkın doğası ve disiplinide bu yanlış uygulamaya uymaz. 
Kabalist milliyetçilikte milletler ordulaşır. 

Kuvvet ve egemenlik birey ve toplumda sosyal ve geleneksel değerler oluşturmadığı gibi bu değerleri de sömürerek bireyi mekanik olarak kendine bağlar. Egemenlik ruhu, bireyin sadece sonradan oluşturduğu değeri değil doğuştan getirdiği karakterleri de eritir. 

Soykırımcı Hitlerin Almanların ulusal karakterlerini geliştirmediği gibi, 9 milyon almanı da katletti. Soykırımcı kabalist mason milliyetçiler, Türklerin sadece ulusal değerlerini imha etmediler, En seçkin çocuklarını seçerek Çanakkale'de ve Galiçya'da katlettiler. 

Yüzyılımızda toplum ve bireyin doğuştan sahip olduğu değerleri, karakterleri, daha sonra kazandığı değer ve birikimleri egemenliğe teslim etmesi bu değerlerin tükenmesi anlamına gelir. Fransız ihtilalcisi masonların vaaz ettikleri milliyetçilik tüm milletlerin ırksal ve bölgesel zenginliklerini imha ederek mekanikleşmelerini devletin mekanik bireyleri ve askerleri haline gelmelerini sağlamıştır. 

KABALA birey ve sosyal kolektivizmin, ve sosyalleşmenin zenginliğini yok eder. Bireysel ve sosyal açlık çeken 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bireyi bazı ezber ve tutkulara bağımlı ve alışkın hale getirir. Bu bağımlılık zayıflıyan karakteri ile örgüt veya devlete biat ve aidiyet göstermesini sağlar. 

Kontrol edilen bireyler kabalaya göre hazırlanmış kamplara doluşur koşuşur kurtuluş ve huzur ararlar. Yağmurdan kaçarken doluya kapılır. Dahada bağımlı olurlar. Son iki yüzyıl, kabitalist komunist faşist kamplarda ordulaşan kurbanların imhası ile doludur. 

Kabalist milliyetçiler dünyada en fazla soykırım yapan katillerdir. Hiçbir milliyetçi hareketin dinamosu elit kadroları o milletin kan ve geleneğinden gelmez. Kabala'ya iman eden tapınakçı mason Yahudi kanından gelirler. Yahudi Hitler, Yahudi Stalin gibi. 

Masonik milliyetçi tanrı hahamlar milletlerin tam ba-Şımsızlığı ve özgürlüğünü ölçü aldıklarını iddia ederek, bunu bir maske olarak kullanırlar. 

Bu maske mutlu ve egemen kabalacı Yahudi azınlığın tekel ve egemenliğini ayakta tutabilmek için kullanılır; materyalist ve şövenist köleler haline getirdikleri bireyleri, “milletin gücü ve bağımsızlığı sloganı ve maskesi ile milli, kişisel, ve ruhani değerlerini imha ederek zayıflattıkları insanları, kuvvete ve egemenliğe koşmaya ve aidiyet için can atmaya sevk eder. Bu koşuş soykırımı kolaylaştıran ve meşrulaştıran operasyondur. 

Irk temelinde bir devlet kurmak ve anayasa yapmak ırkçılıkdır. İnsanlık suçudur. 

Cumhuriyetin kurucularından ezoterik Türk milliyetçisi Mahmut Esat Bozkurt tapınakçı hukuku nasıl yerleştireceğini şöyle anlatıyor; 

“Türk ihtilalinin kararı, batı uygarlığını kayıtsız şartsız kendisine mal etmek, benimsemektir. Bu karar, o kadar kesin 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bir azme dayanmaktadır ki, önüne çıkacaklar, demirle, ateşle yok edilmeye mahkumdurlar. Bu prensip bakımından yasalarımızı olduğu gibi batıdan almak zorundayız (*)“ 

Fransız ihtilalinden sonra tüm dünyaya egemen olmaya başlayan mason Yahudi tarikatı üyeleri milliyetçiliğin mimarı olmuşlardır. 

Alman milliyetçisi HİTLER 9 milyon almanı katlederek soykırım yapmıştır. Kendisi mason ve yahudidir. Ezoterik Türk milliyetçisi ENVER PAŞA milyonlarca müslümanı savaş bahanesi ile katletmiştir. Mason ve yahudidir. Ancak o denizin altındaki buz dağının görünen zerresidir. 

Ezoterik Ermeni milliyetçi TAŞNAK partisi Yahudi Talat paşa ile beraber, ermeni ırkına soykırım uygulamıştır üyeleri yahudidir. Talat paşa Edirne alliance universal İsrail okulu hocası Yahudi masondur. Taşnak partisini SER MASON locası kurmuştur. 

Türkiye'de milliyetçiliğin ilk teorisyeni ARMANİUS VAMBERİ (REŞİT PAŞA) Macar kökenli yahudidir. 

“Türk ruhu” “Türkçülük” “Kemalizm” kitabının yazarı ezoterik Türk milliyetçiliğinin beyni MUNİS TEKİNALP (Moiz kohen) yahudidir. 

Serez haham okulu mezunudur. Türk milliyetçiliği hakkında ilk defa kitap çıkaran NAZIM HİKMETİN dedesi KONSTANTY BORZEÇKİ (Mustafa Celalettin paşa) Polonya asıllı yahudidir. 

”Oysa Türkler adına konuşan ve onlar adına iş yapanlaтіп ne gerçek Türklerle ne de İslâm'la bir ilgisi vardır. Bilakis onlar hile ve cebirle yönetimi ele geçirmiş, Türk halkının canına, malına ve dinine musallat olmuş “dönmelerden” başka bir şey değildir. Onların sayesinde bugün Türk halkı fakir, zayıf ve geri kalmıştır. Bazı Arap kardeşlerimizin Türk halkına 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zorla musallat olan bu dönmelerin yaptıklarını Türk halkına malettiklerini ve Türk milletine düşman olmaya çağırıldıklarını görüyoruz.” Müslüman kardeşlerimizin bu hususa dikkat etmeleri, İslâm için can veren Türk milleti ile onlar üzerine musallat olmuş azınlık grubu karıştırmamaları Gerekir.” http:// www.angelfire.com/wy/yaw/ 

Cumhuriyet döneminde türk çocukları küçük yaştan itibaren savaşçı askerler olarak yetiştirilir. Müzik, sanat ve edebiyat göstermelik ve ezber bilgiye dayanır. Derslerde mantıksızlık, duygusuzluk, ruhsuzluk ve ezber vardır. 

Kabalist sanat müzik ve edebiyat ezoterik çocuklarına verilir. bu elit kesim goyim çocuklarının milli kültürünü imha ederler; Yeşilçam sektöründe hocalar imamlar yaşlılar tecavüzcü sahtekar olarak gösterilir, islamın kutsal isimleri (şaban ramazan kamil gaffur) alay malzemesi olarak kullanılır. 

Tarihdeki kabalist pagan kültürler 1970 li yıllara kadar balladırarak anlatıldı. Süleyman tapınağın görkemli fotoğrafları lise ders kitaplarında yerini aldı. Pagan kabala yorumcuları hahamlar filozof diye göklere çıkarıldı. Yunan paganizmi yunan medeniyeti olarak tarih kitaplarında detaylı ezberletildi. 

20 yüzyılda bir çok kabala yorumcusunun üstadı Yahudi 
haham NİTHZE eşcinsel şizofren bir hahamdır. Kesile Mordahay'ın (karl Marks) hocasıdır. 

Bu adamlar milliyetçiliğin ve devletçiliğin temellerini attılar. Devletçilik ve milliyetçilik iç içe kavramlardır. Milliyetçi kabala uygulamasında devlet devleşir. Her şey devletten gelir devlete döner. Milletler ordulaşır. Dünyanın en tolaranslı ve hoşgörülü milleti Türkler hakkında çocuklarına OR-DU-MİLLET diye ezberlettiler. Kanla kazandık, bir Türk dünyaya bedel gibi ezberlerle kendi ifadelerine göre soğan kafaları beslediler. 
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Doksanlı yıllarda ise liderlik vasfı diye bir kavram uydurdular ve okullarda ezberletmeye başladılar. 

Nitche anti-“crhist (deccal)? ve “Böyle Buyurdu Zerdüşt” adlı kitaplarında paganizme olan özlem ve sevgisini, firavun dönemi kutsal kitabı kabalaya bağlılığını ifade etmişdi. 
Zerdüştlerin ateşe tapmalary, mason tarikatınn tanrısının güneş olması nitche'nin zerdüştlüğe ilgi duymasına neden oldu. Masonluğun ayini mytra myt-din+ ra-güneş tanriısının doğudan İran ve kürtlerde yaygın olmasına ilgi duydu. 

Pagan ilahların ilahi bestecisi wagner, піїсһепіп yakın dostu idi. İllimünati üyesi Hitlerin kırım ekibi SS”ler de yahudi kökenli ve kabalist idiler. (Hitlerin 200 bin Yahudi Askeri. 
Prof. Rigby. Yale üniversitesi.) 

1980'den önce birbirine düşman rolü oynayan Türkiye'de ezoterik milliyetçi ve sosyalistler, otuz yıl sonra 2000 li yıllarda birleştiler. Aynı neocan baron efendilerinden yönetildikleri ortaya çıktı. 

Nitce, kötülüğü, inananlarin en büyük gücü olarak tanımlar. Merhamet, tevazu ve sevginin terk edilmesi yerine savaşçılığın acımasızlığın kabul edilmesini vaaz eder. Bu vaaz gerçekte gizli kabala pagan kitabının vaadidir. 

Friedrich Nietzsche'nin anıtsal binası ve heykeli 1938 
de Hitler tarafından açıldı. 

Doktor P. J. Mobius, nietzsche'nin “hastalıklı bir beyne” sahip olduğunu belirtmiş ve insanları bu beynin fikirlerine karşı uyarmıştı. 

Nietzsche ve diğer kabalaci çağdaş laik dinciler hıristiyanlığın, musevilik ve islamiyetin getirdiği tüm hoşgörü merhamet, acıma yardım paylaşma tevazu gibi değerleri yıktı. 
Sonuç olarak çatışmacı, savaşçı, terörist ve soykırımcı sosyal yapıyı oluşturdular. Milliyetçiliği kabalaya adapte ettiler. 
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NİTCHE günümüz tüm cumhuriyetçi ve milliyetçi devlet adamlarının ruhani lideri ve ilham kaynağıdır. Tüm siyasileri yöneten ve direktif dağıtan baronların tanrı düzeyinde ilahi önderleridir. KABALİST MİLLİYETÇİLİĞİN YANİ FAŞİZ-MİN BABASI NİTCHE 1902 DE 44 YAŞINDA ŞİZOFREN-DEN BİR AKIL HASTANESİNDE ÇILDIRARAK ÖLDÜ. 

Nazi ideoloğu Alfred Rosenberg, Hıristiyanlığın, Hitler önderliğinde kurulacak yeni Alman Krallığı için gerekli olan “ruhsal enerjiyi” sağlayamadığını, bu nedenle Alman ırkının antik pagan dinine geri dönmesi gerektiğini savunuyordu. А1- man milliyeçiliği ve soykırımının öncüleri pagan kabalada geçen Gamalı haç ayetini amblem olarak seçtiler. 

1967 de Türkiyede ezoterik milliyetçi hareketin kurucusu ve denetleyicisi CİA Türkiye masası şefi çala yahudisi RUZİ NAZAR'dır. 

Almanyada illimünati (tlue tarikatı) üyesi Yahudi Adolf Hitler 1935 yılında hristiyan din eğitimini yasakladı. Hristiyan kutsal günler unutturuldu. Pagan günleri ihdas edildi. Tevratçı Musevilerin soykırım için milliyetçi oluşumu olgunlaştırdı. 

1930 da türk sanat müziği yasaklandı. 1962 de okullarda 
türk çocuklarının kafatası ölçüldü. Bu ve benzeri çalışmalarla Türkiye kan haritasının çıkarılmasında kullanıldı. 
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“Ey insanlar, gerçekten, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler (şeklinde) kıldık. Şüphesiz, Allah katında sizin en üstün (kerim) olanınız, (ırk ya da soyca değil) takvâca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah, bilendir, haber alandır.” (Hucurat Suresi, 13) 

Darwin'in kuzeni Francis Galton tarafından geliştirilen öjeni teorisine göre, bir toplumdaki sakatların ve hastaların ço-Şalması önlenmeli, sağlıklı bireyler ise bolca “çiftleştirilerek” sağlıklı nesiller oluşturulmalıydı. 

Darwinizm'in Almanya'daki en güçlü savunucusu Ernst Haeckel ise bu fikri daha da ileri götürdü ve özürlülerin zehirlenerek öldürülmeleri için bir komisyon kurulmasını savundu. 

Haeckel'in fikirleri Naziler tarafından uygulandı. Bu uygulamaların gerçekte uygulama alanları ve maksatları gizli idi. Gerçekte dünya savaşında öncelikli olarak milletlerin sağlıklı ve zeki olanları katledildi. Çanakkale ve diğer 9 cephede Türkler özellikle seçilerek soykırıma tabi tutuldular. İkinci dünya soykırımında ise sağlıklı Almanlar öncelikle cepheye sürerek katledildiler. 


“Allah, sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp-çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah, adalet yapanları sever. Allah, ancak din konusunda sizinle savaşanları, izi yurtlarınızdan sürüp-çıkaranları ve sürülüp-çıkarılmanız için arka çıkanları dost edinmenizden sakındırır. Kim onları dost edinirse, artık onlar zalimlerin ta kendileridir.” (Mümtehi- ne Suresi, 8-9) 
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“Ey iman edenler, adil şahidler olarak, Allah için, hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O, takvaya daha yakındır. Allah'tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızdan haberi olandır.” (Maide Suresi, 8). 


Kabala Karşıtı Geleneksel Türk Milliyetçileri 


Prof. ZEKİ VELİDİ TOGAN, müslüman Türklerin hissettiği tarzda gerçek bir milliyetçi. Rus çarlığı çökünce kısa bir süre Başkırdistan Türki cumhuriyetinin cumhurbaşkanlığını yaptı.. Orta asya türk kültür ve kütüphanesinin büyük ustası ve koruyucusudur. 1922 de Türkiye'ye geldi. yahudi mason milliyetçiler tarafından itilip kakıldı. Saf dışı bırakıldı. 1944 de sorgulandı hapsedildi. Orta asyada yahudi komunistlerin Türk kültürünü imhasından pek çok kitabı ve eseri Türkiyeye kaçırarark korunmasını sağladı. Bu kitaplar bir süre edebiyat fakültesi kütüphanesinin tozlu raflarında bekletildi. Akibeti belirsiz 

KAZIM KARABEKİR: Türklerin hamisi. Gerçek bir kahraman. Anadolu'da Türkleri topyekün imha projelerinin oyununa gelmiyerek tarihi bir misyon başardı. Yahudi kökenli ve galatalıdır. Alt düzey mason. Türklerin safına geçmesi Türkleşmesini az kalsın hayatıyla ödüyordu. İdamdan kıl payı kurtuldu. Tutuklandı ve kitaplarını yaktılar. 

VEHİP PAŞA: Yanyalı. 3. Ordu komutanı. Ermeni kırımına izin vermeyince ittihatçı masonlar habeşistana sürdü. 
Oğlu Süleyman askeri ırak cephesinde kurşuna dizdiler. Suikast süsü verdiler. 

MEHMET AKİF ERSOY: Merhamet ve dostluk abidesi. masonlar dışladılar. Hayatını mısırda sürgünde geçirdi. Bir ülkenin ulusal marşını yazan bir adamın sürgüne gönderilmesinin ne anlama geldiğini kimse sorgulamadı. 

DELİ HALİT PAŞA: masonlara muhalefet edince meclis binasında mason mebuslar tarafından sırtından bıçaklanılarak öldürüldü. İttihatçıların mondrosu imzalaması ve silahları bırakmalarına karşı çıkmıştır. 

ALİ ŞÜKRÜ: lozandaki haksızlıklara, Halifeliğin kaldırılmasına muhalefet etti. Mustafa kemalin muhafız alayı komutanı topal Osman ve sekiz arkadaşı tarafından evinde tuzağa düşürüldü. İple boğup öldürüldü. Topal Osmanın ceseti, cinayete olan tepkiyi dindirmek için mezardan çıkarılıp ayaklarından asıldı. Çünkü önceden başı kesilerek gömülmüştü. Millet görsün diye ayaklarından asmak zorunda kaldılar. Türk silahlı 
kuvvetlerinde kendisini Türk hisseden BEŞ BİN subay 1963 
İSRAİL DARBESİ İLE ORDUDAN ATILDI. 
ке сутт = ы : 


(Zİ 


GERÇEK MİLLİYETÇİLER. Bu çocuklar 1960 h yıllarda Kıbrıs'ta Türklere zulmeden katleden Rum EOKA çetelerine karşı gizli savaş veren Türk milliyetçileridirler. 
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Ezoterik milliyetçilerimiz 


Altemur Kılıç: Babasının asıl adı asaf. Babası istiklal mahkemesi hakimi Kılıç Ali. “Altemur Kılıç İngiltere Kraliçesi tarafından ““Commander of the Victorian Order‘ ve Alman Hükümeti tarafından “Grosse Verdient Kreuz? nişanıyla ödüllendirilmiştir. 

Behçet TÜRKMEN (1899 — 1972) General MİT müsteşarı. Yahudi. MİT (MAH) çalışanlarına ABD CİA dan aylık bağladı. Türk milliyetçisi. Oğlu İlter Türkmen 1980 darbesindene sonra dış işleri bakanı oldu. 

Turgut Sunalp; General, Yahudi asıllı. 1980 israil Yahudi darbesinden sonra MİLLİYETÇİ PARTİYİ kurdu. Yahudi general Ahmet Kenan Evren dostu ile ZİVER BEY KÖŞKÜN-DE Türk çocuklarına uygulanan işkence operasyonunu yönetп. 

Turgut Sunalp іѕуіс̧гепіп montro şehri Caux kayak merkezinde bir şatoda yaşayan dünya yahudi gladyo karar-gahı sorumlusu Yahudi Albay Otto Backman ve Mossad temsilcisi Ephrahim catalanla derin dostluk ve diyaloğu var. 

Cahit Uçuk . milliyetçi aileden geliyor. Cahit uçuk yazar. 1909 Selanik doğumlu, anne tarafı Selanikli. Mübadele sonucu ikibin dönüm arazi veriliyor. Halasının oğlu Turhan Feyzioğlu. Şişliye yerleşiyorlar. İki erkek kardeşi Şişli Terakki”de okula başlıyor. Amcasının iki oğlu da aynı okulda okuyor. Bu okul Selankte ki şemsi efendi (şimon zwy) okulunun İstanbul şubesidir. Zemin katı ezoterik sinegogdur. Bu iki kardeşten biri öldürülen Bahriye Ос̧ок^а evleniyor. Cahit Uçuk'un babası Osmanlı döneminde Siverek milletvekili, cumhuriyet gelince kaymakam oluyor. Diyarbakır'da çok büyük arazileri olan bir aile. 
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Anadolunun tüm il ilçe merkezleri ezoterik İsrail sevdalısı sözde Türk milliyetçileri ile zapt edilmiştir. 

NİHAL ATSIZ; VASİYETİ; “Oğlum Yağmur, Ruslar, Çinliler, Acemler, Yunanlar tarihi düşmanımızdır. Bulgarlar, Almanlar, İtalyanlar, İngilizler, Fransızlar, Araplar, Sırplar, Hırvatlar, İspanyollar, Portekizler, Romenler yeni düşmanımızdır. Japonlar, Afganlar ve Amerikalılar yarınki düşmanlarımızdır. Ermeniler, Kürtler, Çerkezler, Abazalar, Boşnaklar, Arnavutlar, Pomaklar, Lazlar, Lezgiler, Gürciler, Çeçenler içerideki düşmanlarımızdır. Bu kadar çok düşmanla çarpışmak için iyi hazırlanmalı. Nihal Atsız 4/Mayıs/194| (belge 10-1) 

MAHMUT ESAT BOZKURT: 1930 ların sonunda 
Kırkların başında Türk milliyetçilerinin öncülerindendir. Yahudi asıllıdır. Adalet bakanlığı yaptı. Ölene kadar 23 yıl milletvekilliği yaptı. 

Bakınız, Mahmut Esat Bozkurt ne diyor.:“Türk'ün en kötüsü, Türk olmayanın en iyisinden iyidir”.. (Atatürk İhtilali, sf.160) “Öz Türk olmayanların, Türk vatanında bir hakkı vardır; o da hizmetçi köle olmaktır”.. (Anadolu gazetesi, 18 Eylül 1930) Evet, şu yukarıdaki cümleleri sarfeden insan, İstanbul Barosu tarafından, adına “Hukuk Ödülü” düzenlenecek insan oluyor!. 

Mahmut esat Bozkurt'u milliyetçi ulusalcılardan dinliyelim; “Kuşadasına döndü ve Kuvayi МіШуеуі Kurdu. 
Ulu Başbuğ Atatürk önderliğinde başlatılan Türkçü Direniş Hareketi'ne büyük katkılar sağlayan Başbuğ Atatürk'ün emirleri doğrultusunda cephelerde azimle kararlılıkla korkusuzca savaşan Türkçü Mahmut Esat Bozkurt, kahraman bir Türk direnişçisi olduğunu tarih sayfalarına altın harflerle kazımıştır. Tüm yurtta başlatılan Türkçü Direniş Hareketini engellemeye yönelik girişimler başlatan ve isyanlar çıkaran gayr-i 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Türk unsurlar Türk düşmanı isyancılar, Başbuğ Atatürk'ün emirleri doğrultusunda yerle bir edilmiş, isyana girişen bütün düşmanlarımız imha edilmiştir. Bu zaman diliminde Türkçü Mahmut Esat Bozkurt'un Türkçülerin gurur ve onur kaynağı 
şu önemli sözleri tarih sayfalarında şerefli yerini bulmuştur, 19 
Eylül 1930 tarihinde Ağrı'daki kürt isyanı bastırıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanı sıfatıyla “Türk bu Ülkenin yegane efendisi, yegane sahibidir, saf Türk soyundan olmayanların bu memlekette bir tek hakları vardır Hizmetçi olma, köle olma hakkı. Dost, düşman ve hatta dağlar bu hakikati böyle bilsinler” söylevi her Türkçü'nün Vatan ve Türklük müdafaası noktasında rehber edinmesi gereken söylevdir. 
1934'de Soyadı Yasası kabul edildiğinde, Ulu Başbuğ Atatürk, Türkçü Mahmut Esat beğ'e “Bozkurt” soyadını verdi. 

Reha oğuz Türkan: Yahudi kökenli ezoterik Türk milliyetçisi. Askerlik çağı gelince milliyetçiliği unutmuş amerikaya göç etmiş. Orada Yahudi aşiretlerin katkısıyla iş adamı oldu ve bir daha Türkiye'ye dönmedi. 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında laikliğin tanımı; “Kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırmayacağız“ 

“Dinin, devlet kontrol ve denetim altında tutulmasıdır. 
Devlet laik cumhuriyeti korumak için ibadet sınırlaması getirebilir.” “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Kuralı olmuştur. Egemenliğin gökyüzünden alınıp halka verilmesi, laikliğin en önemli göstergesidir. Egemenlik “devlet kudreti” demektir ki bu devlet yönetiminde kural koyma yetkisinin millette olduğunu ifade etmektedir.”(1982 AYM/m.6.-anayasa mahkemesi kararı. Anayasa mahkemesi kararları anayasa maddesi gibi geçerli imiş) 

Anayasanın laiklik hakkında yukarıdaki maddelerinin dışında bir bilgi ve madde bulamadım. 

Laikliğe karşı gelmek, kalkmasını istemek, anayasal düzeni kökünden yok etmekle eş değermiş. Ağır cezada yargılanması gerektirirmiş. Bu denli cezai müeyyidesi olan bir konuda insanların niçin neden yargılandığını görüp anlamaları hak değil mi? Anayasada bu denli insan ömrünü elinden alacak bir konuda söylenecek bir çift sözün isnat edildiği ilke, yasa, tarif edilmesi gerekmez mi? Bu gerekliliğin yerine getirilmemesi kimin işine yarıyor? Ezoteriklerin mi goyimlerin mi. Koyunların işine mi yarıyor tilkilerin kunduzların işine mi yarıyor. 
Laikliğin tarifi sınırları belirlenmesi gerekmiyor mu? 

Laiklikten dolayı adamı ağır cezada müebbetten yargılayacaksınız, laikliğin tarifini yazmayacaksınız. Üstüne üstlük laiklik milletin egemenliğidir diye hayali bir yorum yapacaksınız. Milletin iradesini askıya alan darbeciler o zaman laikliği ayaklar altına almış olmuyorlar mı? Darbe yapan ve milletin 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iradesini ayaklar altına alanlar sürekli laikliği kurtarmak için darbe yaptıklarını söylemediler mi? O zaman tüm darbe yapanlar ve gizli yapılanmaları laikliğe düşmanlıktan yargılanmaları mahkum olmaları gerekmeyecek mi? 

Ezoterik gizli Yahudiler LAİKLİK kelime ve kavramını, diğer kavramlar gibi goyimlere toz pembe bir paket içinde sunarlar. Goyimler bu sunulan paketin arkasındaki tilkileri görecek beyin ve duygulardan zaten arıtılmıştır. 

Bu toz pempe laiklik paketi nedir; 

“Dinle devlet işleri birbirinden ayrıdır.” 

“Laiklik devletin tüm dinlere ve inananlara aynı mesafede olmasıdır.” 

“Laiklik dinin insanlar tarafından özgür iradesi ile yaşamasıdır.” 

Bir Müslüman için bundan daha doğru ve isabetli bir yasa olamaz. Din devletin işine karışmasın devlette dinin işine karışmasın. 

Müslüman dinini yaşanması için hiç kimseyi zorlamaya hakkı yoktur. Bu İslam dinini özünde vardır. “Dinde zorlama yoktur.” 

Dünyada gizli oligark ezoterik kabalist Yahudi dini zorla ve hile ile dayatlımakta ve yaşatılmaktadır. 

İslam dininin egemenlik iddiası da yoktur. Kuran'ın devlet olma devlet öğretisi hiç yoktur. İlahi iradenin milletleri kuvvetle organize etmek gibi bir saçmalığa ihtiyacı yoktur. Bu nedenle olsa gerek kuranda devlet ve devletçilik yoktur. 

Çünkü İslam dini egemenlikle, örgütler ve devletle yaşanmaz. Müslüman bir ülkede İslam öğreti ve sosyal yapısı varsa orda devlet sembol olmuştur, küçülmüştür. Bir yerde tüm İslami milli kurum ve kuruluşlar yasaklanmışsa devlet büyümüş ve devleşmiştir. 
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Cumhuriyet döneminde cemaatleşme yasaklandı. Din eğitimi yasaklandı, din kurumları yasaklandı kapatıldı. Yerine gelen ezoterik gizli mason mabetleri dini ve tarikatı, devleti devleştirdi. Zaten 1909 da devlet masonların eline geçince kılıç ve silah halini almış kıyımlara başlamıştı. 

Laiklik ilkesi yani dinle devletin ayrı tutulması bir Müslüman için çok önemli faydalı ve doğru olanıdır. 

Ancak din ile devlet işlerini ayırmanın bir çizgisi olmalıdır. Milletvekili olmuş bakan olmuş devlet başkanı olmuş bir adama “kardeş bak bu ülkede laiklik var, beyninde imanında kalbinde doğru olarak bildiğin KURAN'”ı yok say, sakın yaptığın yasaların buna uygun mu değimli bakma, aklına getirme düşünme” demek laiklik mi oluyor. Bu sözü söyleyene manyak yani söylediğinin ne anlama geldiğini bilmiyen denir. Yani dinle devlet işlerinin ayrılmasında bireyin iman ettiği kuralları yok sayması aklın disiplinlerine aykırıdır. 

Pekâla din ile devlet işleri ayrılsın derken, devletin, tekkeler zaviyeler manastırlar imaret ve vakıfları yasaklaması, dinin olmasa olmazı cemaatleşmeyi ve din eğitimi yasaklaması devletin dine müdahalesi olmuyor mu? 

İmamların parasını vermek niye? Vatandaşın zekat ve vergi payının bu kurumlara aktarılmamasının nedeni niye? 
İmamların okuduğu hutbeye merkezden bir ezoterik albayın sansür uygulaması niye? Paganizmin ilkelerini ezberleten din öğretmenlerine aylık vermek seçmek ve atamak niye? 

Dini kurumları, eğitim ve yaşam tarzını yasaklayan ezoterikler, bu boşalan yeri, kendi iman esasları ile doldurur. 
Dolduramadığı alanları istismar eder; gizli cemaatlerle beyin ve ruh kontrolü yapar, goyim sürüleri oluşturur. Müslümanlar beyninden yakalanmış saralı hasta gibi doğru işler yapmazlar. 
Sahipleri ezoterikler, beyinlerine ne kazımışlarsa onu tekrar 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ederler. Niçin Müslüman goyimler, sokaklara çıkıp pankartlar açıp “Türkiye laik değildir, laik olmalıdır, yaşasın laiklik” diye bağırmıyor. 

Niçin laikliğe en fazla ihtiyacı olan Müslümanlar meydanlara çıkıp laiklik istemiyor da, laikliği ayaklar altına alan ezoterik Yahudiler meydanlarda salonlarda laiklik diye yırtınıyorlar. 

Laiklik din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. 
Evet, devletimize tasallut olan din ve tarikat var mı? Bu zehirli tasallutu nasıl yasaklamamız lazım. 

“Türkiye laiktir laik kalacak” 

İşte Türkiye'de Goyim Müslümanların beynine kazınan prangalardan biri de budur. Hiçbir Müslüman bu prangayı çıkarmak için bir şey yapmıyor. 

Türkiye laik değildir, laik olmalıdır. Önce Türkiye laik değildir, niçin değildir, bunu ispatlayalım. 

Türkiye'de keyfi bir laiklik uygulaması vardır. Bu laiklik gizli kripto Yahudilerin istekleri doğrultusunda uygulanır. 
Bu nedenle Türkiye'de uygulanan laiklikten mutlu ve bahtiyar olan kriptolar “Türkiye laiktir, laik kalacaktır” lafını tekrar ederler. Bu şu demektir; Türkiye'de uygulanan laiklik, yazılan ve söylenen laikten farklıdır. 

Laikiğin, Türkiye'de anayasada yazdığı gibi doğru olarak uygulanması gizli Yahudi nüfusu için bir felakettir. 

Türkiyede Din işleri ile devlet işlerinin ayrılması ne gibi sonuçlar doğurur; 

Laiklik ilkesine göre ülkede yaşayan insanların eşit oranda mal mülk toprak sermaye sahibi olmak için tüm din mensuplarının eşit olmaları gerekir. Oysa laik cumhuriyet kurulduğunda pagan gizli mason Yahudilerin üzerine şehir merkezlerini tapusu ile beraber onbinlerce dönüm verimli arazinin 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tapusu verildi. Müslümanlar dağlara açlık sefillikle boğuşması sağlandı. Yahudilere tüm sahiller rant içeren yerler tapulanırken Müslümanların çaresizliğe mahkum edilmesi laikliğe aykırıdır. Devletin din mensuplarına mesafeli olduğu kadar ırklara da aynı mesafede olması gerekir. Bu nedenle ırkçı Yahudilere ırkından dolayı onbinlerce toprak tapulayıp Türkleri, Kürtleri dağlara sürmek laikliğin ruhuna aykırıdır. 

Pagan kabalist din, devletler ve örgütler ile yaşanır. 
Son iki yüz yılda dünya tarihinde tüm katliamlar dinle devlet işlerinin birbirinden ayrılması için yırtınan mason tarikatı ve yahova dincileri kabalistler tarafından icra edilmiştir. 

Ezoteriklerin egemen olduğu tüm devletler yani ide dininin egemen olduğu tüm ülkelerde mason tarikatının iman esasları devletlerin dini olarak dayatılır. Kapitalizm komunizm faşizm liberalizm gibi, sözde din dışı sistemler gerçekte katı kabalacı pagan dincidirler. 

Yakın çağda dünyanın en katı acımasız büyük devletleri kurulmuştur. Çünkü yakın çağın resmi dincileri kabalist Yahudi ideolojiler varlıklarını korumak için en fazla devlete muhtaçtırlar. Egemenlik toplumu kuvvetle organize etmek ve yönetmektir. Rahmani dinler, insanları ruhani ve ahlaki değerlerle organize eder ve yönetir. 

Özellikle İslam dini insanlara, gerek Kur'an'da gerekse peygamberin hadislerinde, siyasi istikbal vaad etmemiştir. Hz. 
Muhammed “ben ahlakı tamamlamak için geldim” demiştir. 
Kuranın hiçbir ayetinde devlet ve devletçilik öğretisine rastlayamayız. Dünyada sadece pagan Kabala kutsal kitabı laik-liği vaaz eder, öğretir. Bir din kitabının öğretisinde laiklik gerçekte “din ile devlet işlerinin ayrılması” anlamında mıdır? Kabalada laiklik farklı, goyimlere ezberletilen ve uygulananlar farklı mıdır? 
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İİ süLEYMAN MÜHRÜNÜN ARKASI SÜLEYMAN MÜHRÜNÜN ÖNÜ 
5 . 


PERGEL 


; ; İR Şİ ULABİLİR MİSİNİZ? 
| ARKA YÜZDE: MASON- ÖNDE İSE FARKLI BİR ŞİFRE VAR! BULABİLİR MİSİNİ 


| i KTE! | 
С | HER iKi YÜZDEN ELDE EDİLEN ANAGRAMLAR MASONİK MESAJ VERME! 


zoteriklerce, Süleyman Peygamberin mührü üzerine; latince “Yeni Laik Düzen” yazılmış. 

Şu an uygulandığı şekli ile dört çeşit laiklik vardır. Laikliğin değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez oldu-Şu, Türkiye anayasasına tabi Müslümanlar, bu dört tür laikliğin neresindeler? Bu dört laikliğin tanım ve tarifi yaptıktan sonra kararı Türkiyeli Müslümanlar versinler. 

Laiklik ibaresi yaklaşık üç veya beş bin yıl önce yaşadığı tahmin edilen Süleyman peygamberin mühründe mevcuttur. 
Kabalacı laik dinciler için tüm peygamberler firavun, tüm firavunlar peygamberdirler. 

Laiklik bir dindir. Çok tanrılı pagan dinidir. Tanrısı Yahova, Cozmoz ve Güneştir. Resmi ritüeli MYTRA dır. Tarikatı masonluk, onunda üstünde illimünati, doktriner ve yaşamsal ilkelerinin belirlendiği tarikatı tapınakçılıktır. Kutsal kitabı Kabaladır. 
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Kabala Yahudi tebası ve ümmetine, kendinden olmayanlara, yalan söylemeyi, komplo kurmayı ve soykırım yapmayı hak ve sevap olarak vaaz eder. Günümüzün tüm sorunlarının temelinde bu vaaz ve öğreti vardır. 
Dinin cemaati, manastırları, tekkesi, zaviyesi, imaret ve vakıfları olur. Devletin ise jandarması, polisi, ordusu, yasakları ve fermanı olur. “Hahama küstah davranan öldürülecek. Ona emrettiğin her şeyde senin emrine isyan eder, ve senin sözlerini dinlemezse öldürülecektir.” (Tensiye Bab: 17 Ayet:12 S. 194) laikliği savunan hahamlar, “dinle devletin ayrılmasını” niçin savunuyorlar. İslam ve Hıristiyanlık için mi, yoksa kendi dinleri ve kitapları kabala için mi? 

Laiklik Türkiye Cumhuriyetinin Anayasasında değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez bir maddesidir. Bu maddeyi koyan cumhuriyeti kuran mason kadroların din okullarından mezun olduklarını görürüz. Kemalizm ve Türkçülük adlı kitapların yazarı MOİZ KOHEN Selanik Serez Haham Okulu mezunudur. Cumhuriyet dönemi ilk 17 yıl Milli Eğitim Bakanlığı yapan Reşit Galip Rodos, Allience İsrail Okulu mezunudur. Cumhuriyeti kuran kadroların hepsinin mason Yahudi tarikatı üyesi olması ayrı bir garabettir. 

Devlet ile İslam dini birbirinden ayrıldı. İyi güzel de mason tarikatının ilkeleri ve hukuk kodlaması devletin resmi yasaları oldu. Türkiye'nin sosyal yapısını, Lozanda ezoterik devletlere garanti sözü veren delegenin 2. adamı Türkiye baş hahamı Haim Naumdur. 

Burada halifeliğin ve tüm devletten ayrı olan tekke zaviye imaret ve vakıfların yasaklanması, medrese mezunu din adamlarının “etkisizleştirilmesi”, İslami din eğitiminin yasaklanması sözü verildi. Pekala laiklik ilkesini niçin uluslar arası arenada teminat altına alan kişi, o ülkenin baş hahamı yani din 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adamı ? 

Niçin Müslüman ruhani liderin(halife) yasaklanması ve ülkeden sürülmesi bir haham Yahudi din adamı tarafından onaylandı, kabul edildi. Din ile devlet işleri ayrı ise ülkenin önde gelen din adamlarından sadece Yahudi olan hahambaşı söz sahibi oldu. Niçin devletin ve ülkenin sosyal yapısını bir Yahudi din adamı dizayn etti. Ülkeye mason tarikatının hazırladığı yasa ve anayasanın gelmesini teminat altına aldı. Bu uygulama sözde din ile devletin ayrılması ilkesine aykırı değil mi. Lozana niçin mason olmayan hiç kimse götürülmedi. 

Osmanlılarda İslam dininin diğer dinler üzerinde diktası yoktu. Hıristiyanların ve Musevilerin kendilerine özgü, örfi ve medeni mahkemeleri vardı. Osmanlı yönetiminde devletçilik dikta ve egemenlik yoktur. Hiçbir dönemde olmadığı kadar milletler ırksal, sosyal, geleneksel ve dini karakter ve değerlerinin zenginliğini yaşadılar. 

Laik Cumhuriyet döneminde, tüm insanların bir şahsın ilkelerini öğrenme ve itaat etme zorunluluğu vardır. Laik kabala dinini devlet eliyle öğrenme, yaşama zorunluluğu ve dayatması var. Bunun adına da kendi kendini yönetmek, Demokrasi, Cumhuriyet koydular. Osmanlı sarayının kabul ettiği İslam öğreti ve ilkelerini öğrenme, inanma, yaşama zorunluluğu yoktu. Bu durumda hangisi teokratik dikta olmaktadır? Osmanlı mı, Cumhuriyet mi? Yaradan, insanların en zor zamanlarında dahi en yakın dostudur. Bu yakın dostluk ve güven insanı manen besler. Hukuku dengeler. İnsanlar arası güven, sevgi gibi, Allah sevgisinin etki ve motivesi de zorlayıcı değil iradi, özgür ve dinamiktir. Bu karakterde olmayan öğreti ve ritüeller, fanatizm, egemenlik içeren kabalist etkilerdir. İnsanlar dini, egemenlik ve devletçilik ilkesiyle bağdaştırırsa dinin fanatik ve itici ima-jını geliştirirler. Devletçilik ve egemenlik rahmani 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dinlerle bağdaşmaz. Kabalanın öğretileridir. Bu nedenledir ki Türkiye'de Müslümanlar taassup ve fanatizmle terbiye edilmekte ve güdümlü hale getirilmektedir. Türkiye”de cemaat ve tarikatlar ezoterik Yahudi masonlar tarafından eğitilir ve yönlendirilir. 

Müslümanlar için din ile devlet işlerinin ayrılması gerekir ve haktır. Diğer bir ifade ile İslam dininin yasalar ve devlet eliyle dikte edilmesi veya diğer dinlerin yasaklanması Kuran'a aykırıdır. Bu nedenle Osmanlı Devletinde tüm dinler ve milletler özgürlüklerinin tadını çıkarmışlardır. 

Azledilen Müslüman padişah için Hristiyan Rum milletvekili, azlin haksız olduğunu söyleyerek mecliste hüngür hüngür ağlamıştır. Osmanlı devleti bize ezberletilen laiklik tanımıyla tam bir laik devlettir. 

Laiklik ve ilkeleri gizli Yahudiler için ilahi din ve kelamdır. Bu nedenle değiştirilmesi için teklif vermek dahi yasak ve suçtur. Kabalist laik dinciler, laikliğin Müslümanlara dayatılması konusunda çok ince bir çizgiyi ustalıkla, ihanetle, şeytanca uygularlar; laikliğin bilimsel analizinin yapılması adeta yasaklanmıştır. Laik dikte, propaganda veya formatta, Müslüman veya Hıristiyan eğer yasa yapacaksa veya yasa yapmakta müdahil olacaksa, mutlak doğru bildiği Kuran veya İncili referans alması ayıp ve yasaktır. Ezberlettikleri laiklik ilkesine aykırıdır. Oysa insanların mutlak olarak doğru olduğuna inandıkları, ilahi kelam olarak bildikleri bir kitabı zihinlerinde yok saymaları aklın disiplinlerine aykırıdır. Saçmalık ve Yahudi hokkabazlığıdır. 

Bir dini bütün olarak devlet veya yasa haline getirmek veya devleti bir dinin tekeline almak insan haklarına, İslam dinine aykırıdır. Devleti yöneten veya yasalarla uğraşanların doğru bildiklerini referans almaları doğal ve hak olanıdır. Kabala dininin veya bir başka dinin devlet eli ile milletlere dayatılması, yasalaşması insanlık suçudur. Türkiye?de suç oranları- nın hızla artması, toplumun cinnete sürüklenmesi beş milyon gizli laik Yahudi nüfusunun zevk ve heyecanını beslemektedir. 

Kabala dini tarikatının birinci hedefi, milletleri, ulusal, ruhsal ve geleneksel değerlerinden soyutlamak ve egemenlik altına almaktır. Ruhsal ve duygusal dinamiklerini kaybeden toplumlar egemenliğe teslim olurlar. Sonuçları soykırım ve cinnettir. 

Kabalist dinci Yahudi Stalin ve kadrosunun toplu halde katlettiği 30 milyon insan, Yahudi illüminati (Tlue) üyesi Hitler ve SS kırım çetelerinin Alman sivilleri ve rahmani Musevilere uyguladığı soykırım, bu tarikat ve dinin insanlık suçu 
olduğunun en büyük kanıtıdır. Biz goyim Müslümanlar % 90 
civarında nüfusa sahibiz. % 10 ezoterik Yahudi azınlığın din ve tarikatının %90 çoğunluğa yasalarla dayatılması laiklik olamaz. 

Halifelik kaldırıldığında, halife Müslümanların yüzde yüz güven duydukları sevdikleri bir kurum ve kişi iken mason tarikatçılar tarafından yasaklanması haksızlık, dayatma ve zulümdür. Pagan putperest laiklik dinini ikamesi için Müslüman din adamlarının hiçbir neden yokken idam edilmesi, halifenin ilgası, kurumların yasaklanması haksızlıktır. Kabala ayetlerinin, Türkiye Cumhuriyetinin meclisi, devlet mezarlığı, devlet bankaları, devlet okullarında, polis logosunda, anma etkinliklerinde yer alması ne anlama gelmektedir? Gizli Müslüman cemaatlerinde satanist kabalacılar ders vermekte ve yöneticilik yapmaktadırlar. Türkiye'de gelişen gizli cemaatlerin amacı Müslümanların taassupla güdümlü hale getirmek, akılsız, alakasız, tepkisiz ve tedbirsiz, iradesi imha edilmiş, aidiyet ve enaniyet hastası bir nesil yetiştirmektir. 
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BÖLÜM 9 


EZOTERİKER GOYİMLERİ NASIL 
TERBİYE EDERLER 


ANADOLUDA 
MÜSLÜMAN KIRIM HAZIRLIKLARI 


Birinci dünya savaşı denen soykırım operasyonunda, Osmanlı toprakları, (özellikle Anadolu) soykırımın merkezi oldu. Beş milyon Müslüman, iki milyon civarında Hristiyan, Ezoterik ittihatçılar yani Osmanlıyı ele geçiren Yahudiler tarafından imha edildi. 

1907 Berlin siyon kongresinde Anadolu'da Türk ve 
Müslüman ırkının topyekün imhası, yerine Batı Anadolu'da, çerkez maskeli bir İsrail kurulması kararlaştırılmıştı. Anadoludan Müslümanların sökülüp atılması veya topyekün katledilmesi, tüm cephelerde savaş aldatmacasının birinci hedefi idi. Ikinci kitabımızda bunu tüm belge veri ve dökümanları ile yazacağız. 

Müslümanları ve Hristiyanları cepheye sürüp arkadan hançerleyenlerin, cehpe gerisinde çocuklarını katledip karı ve kızlarını genelevlerine mahkum eden ezoteriklerin bu uygulamaları, goyimlerde bir karşılığı olacakmı? 

İttihat terakkinin kurmayları JABOTİNSKY, EMENU-EL KARASSU, ALEKSANDER HELPLAND, İBRAHİM 
TEMO, Dr. NAZIM, AŞHAVURA HÜSEYİN RAUF OR- 
BAY, ve tetikçileri ezoterik Yahudi kadro; Enver paşa, Cemal paşa, Sait Halim paşa ve Talat paşa gibi mason Yahudiler operasyonun beynelmilel siyonist kurmaylarıdırlar. 

Aşağıda Müslüman ve Türk ismi taşıyan gerçekte ezoterik kabalacı Yahudi çete olan ancak, doktor, subay, sanatçı ve siyasi kişilik gibi sahte unvan taşıyanların gerçek kimlikleri yayınlanacaktır. 

1909 da İstanbul'da kurulan İSRAİL mason devletinin dışardaki banileri Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve ABD'nin soykırıma dahli belgelenecektir 


Türkler Soykırım Yapmadılar. 

Türklere Ve Ermenilere, Soykırıma İman Eden Ezoterik Yahudiler Soykırım Yaptılar. 

İttihat Terakki Gizli Pagan Yahudi Partisidir. 

Türklere Soykırım Yapan Taşnak Partisi Ermeni Maskeli Pakrudin Ezoterik Yahudi Partisidir. Üyelerinin Hepside Mason Ser Locası Mabetleri Müritleridir. 

Taşnak Partisi Hem Türklere Hem De Ermenilere Soykırım Yapmış Soykırıma Zemin Hazırlamıştır. 

Ermenileri Katlinde Dahli Olan Talat Paşa, Ekibi Ve Alman Kurmay Heyeti Katıksız Siyonist Mason Yahudidirler. Türk Veya Müslüman Değildirler. Hrisitiyan da değiller. 

Soykırım Sadece Ezoterik Yahudilerin Kutsal Kitabı Kabalada Öğretilir, Vaaz Edilir. 

Kuran, Tahrif Edilmemiş Tevrat veya Tahrif Edilmemiş İncil Soykırıma Karşıdır. 

Aşağıdaki Uygulamaları bu bağlam ve bilgi ışığında okuyunuz. Konumuz; Ezoterik Kabalacı Yahudiler, Kul Saydıkları Goyimleri Boyunduruk Altına Almak İçin Nasıl Soykırım Uygularlar. (İkinci Kitaba Giriş). 

“Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlere, 150 bin askerimiz esir düştü. Bu askerlerden bir kısmı da Mısır'ın İskenderiye şehri yakınlarında bulunan Seydibeşir Usare Kampı'na hapsedildi.. 
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Bu kampta, 1918'de Filistin cephesinde esir düşen 16. 
Tümen Osmanlı askerleri tutuluyordu. 12Haziran 1920'ye kadar iki yıl boyunca her türlü işkence, eziyet, ağır hakaret ve aşağılamaya maruz kaldılar. 

Askerlerimiz, mikrop kırma bahanesiyle, süngü zoruyla dezenfekte havuzlarına sokuldu. Ancak suya normalin çok üzerinde krizol maddesi katılmıştı. 

Mehmetçik, daha ayağını soktuğunda, aşırı krizol maddesi nedeniyle haşlanıyorlardı. Ancak İngiliz askerleri dipçik darbeleri ile askerlerimizin havuzdan çıkmalarına izin vermiyorlardı. 

Mehmetçikler, bele kadar gelen suya başlarını sokmak istemedi. Ancak bu kez İngilizler havaya ateş etmeye başladı. 
Askerlerimiz, ölmemek için çömelerek başlarını suya soktular. 
Ancak başını sudan kaldıran artık göremiyordu. Çünkü gözler yanmıştı... Dışarı çıkanların halini gören sıradaki askerlerimizin direnişleri de fayda etmedi ve 15 bin askerimiz kör oldu. 

Bu vahşet, 25 Mayıs 1921 tarihinde TBMM'de görüşüldü. Milletvekilleri Faik ve Şeref Beyler bir önerge vererek, Mısır?da esirlerin krizol banyosuna sokularak 15 bin vatan evladının gözlerinin kör edildiğini, bunun faili olan İngiliz tabip, garnizon komutanı ve askerlerinin cezalandırılması için TBMM'nin teşebbüse geçmesini istediler. Tabii ki yeni kurulan devletin bin türlü sorunu vardı. Bu hesap sorma işi de unutuldu gitti.” (Cezmi Yurtsever, Kadirli). 
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BAKÜ – NARGİN ADASINDA TÜRK ESİRLER 


KGB tarafından propaganda amaçlı çekilen kayıtlarda, 10-15 kişilik gruplar halinde ortada bulunan bir tencereden yemeklerini yiyen, açlık ve ağır kış şartlarına dayanamadıkları için hafızalarını ve sağlıklarını kaybettiği anlaşılan ve sağa sola sallanarak yürüyen esirlerin görüntüleri var. 

Esir düşenlerin çoğunun şehit olduğu bilinen adada çekilen görüntüler arasında, çoğu anne ve babasız kalan bebek ve çocukların toplu halde denize girmeleri de kaydedilmiş. 
Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Nargin Adası'nın bir kısmının tamamen mezarlık oldugunu..... Ada'nın Türk şehitliği yapılması için çalışacaklarını da ifade etti. Bakü'deki Hümmet Parti Başkanı olan Dr. Neriman Nerimanov o tarihlerde şehir dumasına sunduğu raporda şunları söylüyordu: “Burada su çetinlikle ele düşen bir şeydir. 
Burası adeta arsa-i Kerbela'dır. Su olanda hörek yok, hörek tapılanda su yoktur. Bu yılanlar yuvasında yaşamaya değil, ölmeye mahküm olan zavallılar susuzluktan göğermiş, kurumuş dillerini ağızlarından çıkarıp dudaklarını kemiriyor, “su? diye ah vah ediyorlardı. Burada içmeye de su tapılmıyor. Buraya su karadan geliyor. Cezirenin özünün içmelik suyu yoktur. Bazen oluyor ki deryada şiddetli külek oluyor. O günlerde barkazlar cezireye yanaşmıyorlar. Barkaz gelmeyince su da yok. Sivil esirler içinde 80 yaşında bitmiş halde ihtiyar kişilerle, 2 yaşından 15 yaşına kadar körpe çocuklar vardı” 

Ruslar tarafından ağır suçluların konulduğu ada, Birinci Dünya Savaşı sırasında, Prens Oldenburg'un talimatıyla esir kampına dönüştürüldü. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün karşısında Hazar Denizi'nde bulunan Nargin Adası, yaklaşık 900 
dekarlık yüzölçümüyle bölgenin en büyük adası. 
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Su kaynağı ve bitki örtüsü bulunmayan, yılanlarıyla ünlenen ada, bu nedenle tarihte Yılan Adası olarak anıldı. Rusların uzun yıllar hapishane olarak kullandığı Nargin Adası, içinde bulundurduğu esirler ve zehirli yılanlarıyla “cehennem adası” olarak da adlandırılıyordu. (cehennem-adasi-nargin-10-000e-yakin-sehit-verdigimiz-yer-t12329. htm- 
12р=17208). Türk askerleri 25 yaşından 45 yaşına kadar cepheye sürüldü özellikle kültürlü olanlar Çanakkale, Galiçya, Makedonya'ya götürülüp imha edildi. 
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GALİÇYADA TÜRK ORDUSU 


İttihatçı kabalist subaylar sözde savaştıkları Fransız, İngiliz ve İtalyanları tehlike görmediler. Çünkü onlara bağlılardı. seferberlik ilan edip sürdükleri Türkleri, düşman dedikleri dostları karşı cehpenin kurmay ve siyasileri incitmeden emirlerindeki eratı imha etmeye çalıştılar. Osmanlı askerlerinin bir kısmı düşmanı görmeden ölüme mahkum oldular. Çanakkalede karşılıklı öldüler çünkü orda her iki tarafında ölmesi gerekiyordu; Sina çölünde, Arabistan çöllerinde, Zağros dağlarında, Galiçya'da ve Sarıkamış'da kurşun sıkmadan Müslümanları yüzbinler halinde katlettiler. 

Kabalist laik dindar Yahudilerin amaçları Türk kanını Anadolu'dan silmekti. Bu nedenle genç Türk erkeklerini binlerce kilometrelerce uzaklara gönderip buradaki dostlarına öldürtüler. 

İşte Alman ezoteriklerin yani Avusturyalıların tuzağı; bir rivayete göre 35 bin bir rivayete göre 120 bin civarında Türk piyadeleri Galiçya”da cepheye ulaşınca cephe kar kümeleri ile kaplı ve toprak ıslaktır. Cephede Osmanlı piyadeleri Avusturya birliklerinin tam arkasına piyade tüfekleri ile çadırlarını kurar yerleştirilirler. Yani Avusturyalı topçular Rus topçularına karşı siper almışlar Avusturya topçularını arkasında Türk piyadeleri vardı. 

Birkaç gün sonra, gece yarısı Avusturya birlikleri kenarlardan sessizce geri çekildiler. Türk piyadeleri ellerinde tüfeklerle kendilerini Rus topçusunu karşılarında buldular. Sabahın erken saatinde Rus top atışları ile Osmanlı piyade çadırları yerle bir edildiler. Böylece sözde savaşan iki gurup ve kurmay heyeti amacına ulaşmış savaş yalanı ile soykırım uygulamışlardı. Osmanlı eratı top mermileriyle paramparça edildiler. Bu 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katliamdan çok az erat kurtuldu. Kurtulanlardan İbrahim Arıkan adlı bir Türk zabiti anılarını yazma fırsatını bulabildi. 

Ne acıdır ki; Galiçya”da Soykırıma tabi tutulan Müslüman Osmanlı Askerleri için dikilen Anıtta, Firavun mezarındaki Kabbala ayeti “Kırık Sütun“ var. 


Ne acıdır ki; Galiçya'da Soykırıma tabi tutulan Müslüman Omane lı Askerleri için dikilen anıtta, Firavun mezarındaki Kabbala ayeti “Kırık Sütun “ var. 
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Galiçya nere vatan nere. Galiçyaya varmak için gideceğiniz güzergah; Bulgaristan'ı geçeceksiniz, Romanya'yı baştan sona geçeceksiniz. Ukrayna veya Macaristan'ı geçeceksiniz, Polonya'nın dağlık bir gölgesi. Burada Avusturya’ lıları Ruslar'a karşı koruyacaksınız. Avusturya hala katı ve azılı bir Ezoterik devlettir. 


Galiçya nere vatan nere. Galiçyaya varmak için gideceğiniz güzergah; Bulgaristan'ı geçeceksiniz, Romanya 'yı baştan sona geçeceksiniz. Ukrayna veya Macaristan'ı geçeceksiniz, Polonya'nın dağlık 

bir gölgesi. Burada Avusturya 'lıları Ruslar'a karşı koruyacaksınız. 
Avusturya hala Ezoterik devlettir. 
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Cumhuriyetin ilk yıllarında 20 bin Mehmetçiği burada vatan için şehit verdik dediler. Bu sayı iki binli yıllarda bazı kaynaklarda 120 bine çıktı. Aynı yalanı Sarıkamış”ta da uydurdular. 1970'li yıllarda lise ders kitabında Sarıkamış için 15.000 
mehmetçik tek mermi sıkmadan donarak öldü dediler. 2000 li yıllara gelindiğinde 95.000 çıktılar. Gerçek bir araştırma ile bu sayının artacağı tahmin ediliyor. Galiçya için de 22 bin dendi. Son zamanlarda bu sayının 120 olduğu söyleniyor. İbrahim Arıkan'ın Galiçya anıları; “mangadan yalnız Orhangazili Halil'in vücudu, Diğer neferlerden ise bir iki tanesinin kol ve kafaları meydanda kalmıştı. Vücutları toprağa gömülmüştü bunlara karşı hiçbir surette yardım yapılacak zaman değildi. 

Bu esnada bende sağ kolumdan yaralandım düşmanın top bombardımanı bütün şiddetiyle devam etmekte olduğundan Takım Zabiti Haydar Efendi irtibat tesis ettiğimiz Alman taburunun mevzilerine bakmak için beni gönderdi. Gittim ise de Almanların siperlerini terk edip geri çekilmiş olduklarını gördüm” 

“Takım zabiti Mülazım Haydar efendinin şuuruna hakim olmadığı, yanımızda olduğu halde cehennemi top ateşinin tesirinden ve askerimizin erimesinden düşünce ile mevcut askere emir ve kumanda vermemesinden, lakayt davranmasından ve bakışından da anlaşılıyordu. Kumandansız, hâmisiz yanımda bulunan ve bin müşkülatla toprakların içinden çıkıp kurtulabilen otuz kırk askerde istirham kar nazarlarıyla seri bir ölüm pahasına bile olsa bir imdat, bir mucize bekliyorlardı. 
Tahrip ve yerle bir ettikleri siperlerde yarı açık ve topraklar içerisinden kurtulmaya çalışan askerlere Rus topçusu cehennemi ateşler yağdırmaya devam ederken bu defa makineli bomba ve mitralyöz yağmuru da başladı.” (Harp Hatıralarım. S.104 
İbrahim Arıkan). 
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“Galiçya'dan Anavatana dönüşümüz gidiş yolculu- 
Şumuzdan son derece mahzun ve kederli idi. Çünkü 33 000 
mevcutlu bir orduyla Galiçya'ya ayak bastığımız halde 22 000 
şehidimizi Galiçya topraklarına gömerek anavatana dönüyorduk. Beyoğlu jandarma taburundan çıkan 96 mevcuttan 11 kişi kalmıştık.” (Harp hatıralarım İbrahim Arıkan.). 

Türkleri ermeni maskeli ezoterik pakraduni Yahudi taşnaklar ve Yahudi ittihatçılar katlettiler. 

Ezoterikler goyimleri nasıl terbiye ediyor; “Bayburt ve İspir kazalarında Türklere feci zulümler, vahşiyane cinayetler, işitilmemiş işkenceler yapan “pakrudin Ermeni Arşak Paşa” çetesi hakkında; Rus Hilal-i Ahmer hemşirelerinden ve Moskova Tıb Fakültesi müdavimininden Madam “Tatyana Karemeli”nin beyanat ve hatıratı... 

“Arşak'ın davetnamelerine saf ve masüm köylülerin icabet ve itaatini temin etmek üzere Bayburt müftüsüne baskı yaparak tezkireler de yazdırılmıştı. Gördüğüm bir tezkirede müftü, “şayet gelmezseniz hakkınızda pek vahim olacaktır? diyordu. Arşak'ın, daha doğrusu müftünün davetnamesine icabet eden saf ve zavallı Türk köylülerinden Bayburt'a girenler hemen tevkif olunarak büyük evlere, hanlara, mağaza ve mahzenlere dolduruldular. 

Bayburt'taki ahalinin ileri gelenleri daha evvel tevkif olunmuştu. Hariçteki köylüler, Bayburt'a girenlerin bir daha çıkmadıklarını görünce bir daha gelmediler. Dağlara çekildiler. 
Onlar da hayatlarını, ırzlarını müdafaa etmek üzere silah tedarikine başladılar. Fakat bulabildilerse de bu da bir müdafaaya kifâyet edemezdi. Sabahleyin Bayburt'u gezdim. Her tarafta sokaklarda birçok Türk çocuk, kadın ve erkek cesetleri gördüm. Cenazeleri mollalar kaldırıyorlardı. Tek-tük Ermenilerin leşleri de var idi. 
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“Bu gün Ermeni Eytamhanesini hemen Erzurum'a doğru yola çıkardılar. Ermeniler Bayburt'tan çekilirken 150 kadar Türk çocuğunu cebren toplayarak beraber götürmüşlerdir. Bu bedbaht masümlardan bir kısmının vahşiyane bir şekilde katledildikleri bilahere yollarda ötede beride bulunan cesetlerden anlaşılmıştır. Ermeniler (pakrudin yani Ermeni Yahudisi taşnak çeteleri) Bayburt'ta tevkif ettikleri Türkleri tamamen öldürmüş ve bazı evleri yakmışlardı. Yanık, kavrulmuş cesetler enkaz arasında gözüküyordu. Bu gece Ermeniler, hemen umümiyetle evlere de girmişler, buldukları erkek, kadın, çocuğu vahşi bir şekilde öldürmüşler, kuyu bulunan evlerde kuyulara atmışlardı. 

Genç kız ve kadınların namüsuna taarruz ettiklerini Türk ve Ermeni dostlarımdan haber aldım. Bayburt'un bugünkü manzarasını görmek cidden zor ve çok hüzün verici idi. 
Yalnız kargir (Taştan yapılmış) bir evde hapsedilmiş yetmiş kadar Türk genci kapının arkasına döşeme taşlarını çıkararak yığmışlar ve bu şekilde canlarını müdafaya kıyam etmişlerdi. 
Yakılması mümkün olmayan bu evdeki Türk gençlerini imha için Ermeniler pencerelerden bir çok bomba atmışlarsa da bu bombaların patlamasına meydan vermeden içindeki Türkler bombaları dışarıya fırlatmışlar ve Türk askerinin Bayburt'u işgali gecesine kadar hayatlarını korumaya muvaffak olmuşlardır. 

1917 Yılındaki Rus işgali sırasında Rusların himayesindeki Ermeni Çetelerinin; Erzincan, Bayburt ve İspir havalisinde yaptıkları katliamlar çeşitli vesilelerle dile getirilmiştir. 
Bu katliamları yaşamış canlı şahitlerin hatıratları birçok yerde yayınlanmış ve kayıt altına alınmıştır. 

Ermenilerin (pakrudin beyaz Ermeniler) Akdamar Adasında Türk kadınlarına yaptıkları katliamdır. 1915 yılında Van 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katliamında Müslüman kadınları Ermenilerin getirip katledip ve tecavüzlere uğrattığı bu adanın adı, yakın tarihte “iffet adası, tecavüz adası” diye geçmektedir. Bu adaya, tecavüz etmek için getirilmeye çalışılan, Müslüman 50 Мап”! kadını, tecavüze uğramamak için kendilerini, bindirildikleri tekneden Van Gölü'ne atıp boğulmayı göze almış, namuslarını kurtarmışlardır. Bu kadınların pek çoğunun isimleri hâlen hafızalarda yaşamaktadır. 

Mart 1918'de Erzurum'un Ilıca ilçesine bağlı Alaca Köyünde Ermenilerin Türklere yaptığı katliamdır. Alaca Köyü Katliamına ait toplu mezarlar 23.05. 1986 tarihinde ortaya çıkarılmış olup, 09.07.1986 günü Alaca şehitliğine nakledilmiştir. 
Kazım Karabekir Paşa Alaca Katliamı ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştır: Alaca köyünde cenazeler, insanın aklını oynatacak bir hâlde idi. Bütün çocuklar süngülenmiş, yaşlılar ve kadınlar samanlıklara doldurulup yakılmış, gençler baltalarla parçalanmıştı. Çivilere asılmış ciğer ve kalpler görülüyordu. Bütün bu acıklı görünüşler, Erzurum'a atılmaya ve oradaki zavallılara yardıma beni mahkum etmişti.( bkz: Kazım Karabekir)” (Rus hemşire Tatyana Karemeli). 

Ermenileri, ermeni maskeli pakraduni ezoterik taşnak Yahudileri ve Yahudi ittihaçılar katlettiler. 

Şimdi ağırlıklı olarak Amerikalı Profesör Vahan Dadrian'ın kitabından alınan alıntılar ışığında ezoterik kabalistlerin goyimleri nasıl itlaf ettikleri konusunda bir örnek sunulmuştur. 
Bu konunun detaylı bilgileri bilahare yayınlanacaktır. Bu konuda bizim muşahhas olarak tesbit ettiğimiz doğrularla birebir örtüşmektedir. 

Sadece katillerin isimleri kimlikleri farklıdır, 1909 dan sonra Osmanlı Türk veya Müslüman değil; günümüz İsrailin resmi dini pagan laik kabala imanı ile mücehhezdirler. Bu gizli yani ezoterik katiller avlarını nasıl itlaf ediyorlar; aşağıdaki, 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Ermenilere yapılan katliamın daha korkuncu dokuz diyar ve cephede Türklere karşı yapılmıştır. 

Ermeniler onbin kişilik kafileler halinde katledilirken ittihatçı ve taşnak mason ezoterik Yahudiler Türkleri yüzbinler halinde katlettiler. Ermeniler atalarının gerçek katileri ezoterik masonları ağızlarına alacak cesaretten yoksunlar. Türklerin ise atalarına yapılan soykırımdan heberleri yok. aksine atalarının katledildiği günü, zafer katledenleri milli kahraman olarak anmaktadırlar. 

“İlki, meclisi askıya aldılar; meclis soykırımın başlamasından hemen önce tatil edildi ve soykırım rotasına girdiğinde de yeniden açıldı. İkincisi, yürütme organının, yani İttihatçı iktidar sahiplerinin ayrıcalığı temelinde tasarlanan bir kanunu muvakkat sistemini oluşturdular. 

Üçüncüsü, bu yetkilerle donanmış olarak, Osmanlı imparatorluğunun her yerinde kitlesel tutuklamalara giriştiler. 

Hemen tüm cemaat liderleri, aydınlar, eğitmenler, din adamları ve siyasal eylemciler sürpriz gece baskınlarında aynı anda toplanıp, sınır dışı edildiler; Ardından büyük bölümü tasfiye edildi. Son olarak, kurban halkının erkeklerini azaltmak ve imha için kolay av haline getirmek amacıyla, tüm sağlıklı Ermeni erkekleri genel seferberlik adına üç aşamada askere alındılar. 

Yargısız infazlardan veya başka ölümcül önlemlerden yalnızca birkaçı kurtulabildi. Bu önlemlerin uygulanması, kuşatma ve sıkıyönetim halinin devamıyla kolaylaştırıldı.” (Vahan Dadrian.Türk kaynaklarında Ermeni Soykırımı. 293) 

“Boğma eylemlerine ilişkin en sert tanıklık, meslekten bir avukat olan ve vilayet mebusu Hafız Mehmet”ten gelmiştir. 
Savaştan sonra Osmanlı Meclisi Mebusanında yaptığı konuşmada (11 Aralık 1919), Trabzon'un Ordu sancağında Ermeni kadın ve çocuklarının mavnalara doldurulup, açık denizde boğulduklarını bizzat gördüğünü ifşa etmiştir. Ardından kent sakini müslümanların “Allah yaptıklarınızdan dolayı bizi cezalandıracak” diye yas tuttuklarını ifade etmişti. Trabzon davalarının 15'nci duruşmasında tanık olarak dinlenen Ordu lu tüccar Hüseyin, bu boğma eylemini doğrulamıştır. Mahkeme, “zükur ve inas çocukları”na yönelik olarak “cerayimi mükerrere”nin yardımıyla uygulanan kitlesel boğma eylemlerini kararında vurgulamıştır. ABD Trabzon konsolosu Oscar Heizer, Washington'a gönderdiği en uzun ve en ayrıntılı raporlarından birinde, benzer ifadeleri kullanmıştır: “Bir çok mavna, muhtelif vakitlerde insanlarla dolduruldu ve ziyadesiyle kadın ve çocuk cesedi İtalyan manastırının duvarlarının altında plaja yakın denize ilka edildi ve bir Rum kadını tarafından bulundukları yere gömüldü.” 

Bu tarz öldürme ve kırım dünyada sadece pagan kabalist Yahudi kutsal kitabı kabalada vardır. 

“Boğma eylemleri deniz veya ırmaklarla sınırlı değildi; bu iş için göller de kullanılmıştı. Harput'taki A.B.D. Konsolosu Leslie A. Davis tarafından düzenlenen rapor bu açıdan dikkat çekicidir. Yetki bölgesi Harput vilayetinde uygulanan soykırımın analizini yaparken, Ermeni çocukların ailelerinin tasfiyesinden sonra götürüldükleri yetimhanelerin boğularak imha edilmeden önce toplandıkları kamplar olarak nasıl hizmet verdiğini aktarmıştır. Rapor, Konsolos Davis'in Harput valisi Sabit'ten “muhtelif yerlerden gelen yüzlerce çocuk...” için bir yetimhane açma izni istemiş olduğuyla devam etmektedir. 
Vali, onların bakımını hükümetin üstleneceğini söyleyerek, izin vermemiş. Konsolos valilikten ayrıldıktan kısa süre sonra, bir emir çıkartılmıştır: Bütün çocuklar, arkada kalan kadınlarla birlikte, Salı günü, yani üç gün sonra ayrılmak zorundaydı. 
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“Daha sonra çocuklar kayboldu ve Harput”tan tahminen yirmi mil uzaktaki bir göle götürüldükleri ve boğuldukları rapor edildi.” 

“Ardından Konsolos Davis, harputdaki konutundan Tahminen beş saat uzakta” bulunan Gölcük Gölü civarındaki korkunç kıyım sahnesini tanımlamaktadır. “Nihayet bir Türk; kulağıma, Gölcük Gölü civarında binlerce naaş gördüğünü fısıldadı ve beni oraya götürmeyi teklif etti.” Konsolos, “yirmidört saatte, Gölcük Gölü civarında katledilmiş asgari on bin Ermeni'nin cesedini gördük. Bu, şüphesiz, tahmini bir rakam. 
Ama eminim ki, daha fazla idi...” diye tahmin yürütmüştür. 
Konsolos Davis, çıplak vücutların çoğunda, genellikle karın veya göğüslerinde, bazı da boğazlarında bulunan derin süngü. 
yaralarını tanımladıktan sonra, şunları söylemiştir: “1915 senesinin yazında güzelim Gölcük Gölünün civarında olup biten şeyler tasavvur edilemez. Binlerce ve binlerce Ermeni, ekserisi masum ve biçare kadın ve çocuklar, kıyıda kesildi ve vahşice sakat bırakıldı.” 

“Özellikle çocuklara yönelik boğma eylemleriyle kitlesel cinayetin bir diğer merkezi de, Erzurum vilayeti içindeki Erzincan'ın yaklaşık 50 km güneybatısında, Fırat Irmağındaki Kemah Boğazıydı. O vilayetin, özellikle Erzincan'ın Ermeni halkının büyük bir kısmı, yaklaşık 20-25,000°1, başı bozukların, yani Erzurum'da konuşlanan Osmanlı Üçüncü Ordusu Dokuzuncu Kolordu 29ncu Tümeninin 86ncı Süvari Alayında saklanan haydutların yardımıyla o dar boğazda katledilmiştir. 
Amerika'nın Türkiye sefiri Morgenthau, “bir konsolosluk raporu” temelinde, Kemah Boğazında “yüzlerce çocuk Türkler (gerçekte Türkler değil Türk maskeli Yahudilerdir.) tarafından süngülendi ve Yeprad'a (Fırat) atıldı...” diye belirtir.” 

Burada bahsedilen ordunun içine saklanan haydutlar 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rasgele hapisten çıkanlar değildir. Özellikle Balkanlarda eğitilip, ABD tüfekleri ile donatılmış Yahudi soykırım çeteleridir. 
Yaptıkları katliam Almanya ve ABD den gözetlenen ve kontrol edilen uygulamalardır. Burada Türk ve HAPİSTEN ÇIKAN HAYDUT yakıştırması tamamen kamuflajdır. 

Ermeni kırımı hakkındaki kayıtlara devam edeceğiz. 
Aşağıda Müslüman ve Türk ismi taşıyan şahıslar gerçekte Yahudi kabalist ittihatçılardır. 1909 da devletin tüm bürokrasisi müftüler ve Şeyhülislamlar dahi saf dışı edilmiş Yahudi pagan Müslüman ve Türk düşmanları yerlerine atanmıştır. 1909 dan sonra beş Yahudi mason İslam düşmanı şeyhülislam olmuştur. 

Aşağıda anlatılan tarzda bir katliam, Türk ve Müslümanların tarihinde kutsal kitabında ve geleneğinde yoktur. Ermeniler ve Rumlar Türklerin ve Osmanlının kadim dostu idi. 
Osmanlıda Ermeninin adı SADIKI MİLLET idi. Bu kadar dost bir kesimin Müslümanlarla düşman yapılması dünya Yahudili-Şinin en büyük kazanımı olmuştur. Bu kazanımı hala değerlendirmektedirler. Müslüman Türkler hala “Türkler, Ermenileri öldürdüler” yalanına ve hakaretine kendilerini muhatap almaktadırlar. Olay tam tersi; Türkler üzerine bu hakaret ve suçlamayı atan batılı kabalist devletleri ve içimizdeki ittihatçı mason Yahudiler, katliamın sorumlusu ve failidirler. Batılı ezoterik ülkelerin “Ermeni Soykırım Yasası”nı kabulleri, Müslüman Türklere karşı psikolojik baskı ve kontrolün bir parçasıdır. 

Dünya ezoterik Yahudi devletleri; ABD İngiltere Rusya Almanya, Fransa “Ermeni kırımını” kendilerinin ve Osman- 
"daki uzantıları olan ezoteriklerin yaptığını çok iyi biliyorlar. 
Türkiye'deki beyaz ezoteriklerin amaçları; Müslüman Türk halkının “vatan, millet ve Türklük! Aşkına!” destek vererek hedef şaşırtmak, “uyuyan Müslüman goyimler”in uyanmasını önlemektir. 
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“Trabzon'da olduğu gibi, Anadolu'nun pek çok yerinden İstanbul'a seks amacıyla çok sayıda genç kız gönderilmiştir. Adana yakınlarındaki Tarsus'ta oturan bir Avusturyalı olan Bayan Christie, günlüğüne kentin okullarından çok sayıda kızın toplandığını ve kasabanın askeri barakalarında subayların emrine verildiğini yazmıştı. “Yüzden ziyadesi otomobillerle Constantinople'a nakledildi.” Onlardan, yaklaşık onbeş yaşında olan biri, diğerleriyle aynı kaderi paylaşmaktan kurtulmayı başarmıştı.” 

Bu uygulamaları yapanların günümüzdeki çocukları ve torunları yani İttihatçı kökenli ülkenin sahipleri kokanalar sokaklara dökülüp “kadına karşı şiddet” “hayvan hakları” “eşcinsel hakları”diye yırtınırken Suriye'de gazla boğulan çocukları görmekten huzur ve mutluluk duyuyorlar. 

Mahmut Kamil paşa üçüncü ordu komutanı olarak Vehip paşanın yerine atanan ittihatçı Yahudi komutandır. Vehip Paşa da Yanyalı dönme kökenlidir ama Müslüman Osmanlı ruhuna uygun olarak kırımlara karşı gelmiş iki çete başını idam etmiştir. Azledildi ve Habeşistan'a sürüldü. Yerine atanan Mahmut Kamil paşa kırım operasyonunu kaldığı yerden devam ettirdi. 

Türk soykırımı seferberlik ve savaş komplosu ile uygulandı. Türk soykırımının sonucu Ermeni soykırımından farklı değildir; cumhuriyetle beraber tüm illerde ve bazı ilçelerde genelevleri açıldı. Kocasını kardeşi ve akrabalarını savaşta kaybetmiş dul, öksüz ve çaresiz Müslüman Türk Kürt Arap kadınları genelevlerine kapatıldı. Bu uygulamanın teorisini ise sosyolog diye kakalanan ittihatçı haham Abdullah Cevdet yaptı. Ülke genelinde fuhşa zorlanan kimsesiz Müslüman kadınlarına VESİKA adı verilen çalışma karnesi kimliği ve statüsü verdiler. Kendi aralarında bu mağdur ve çaresiz Müslüman kadınlara birde FOSFORLU CEVRİYE diye lakap taktılar. 
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“Ermeni Soykırımı kurbanlarının sayısının büyüklüğü, İttihatçı Jön Türk rejiminin başarısının tanığıdır. Fakat aynı zamanda o soykırımın sonucunu değiştirebilecek “adil” Türklerin azlığını da göstermektedir. Çok sıkı emirlerin ve çok ciddi tehditlerin olduğu doğrudur, fakat bu emirlerden kaçmanın yolunu bulmak da aynı şekilde önemlidir. Dinsel düşmanlık ve savaş döneminde Ermenilere yöneltilen tahrikler, önemli sayıda Türk'ün, imhası hedeflenen Ermenileri korumasına veya doğrudan yardım etmesine engel oluşturmuştur. Bunun yanı sıra, yardım etmeye çalışanlar çok küçük bir azınlık bile olsalar, bu insanların ayrı tutulması ve cesur davranışlarının vurgulanması gerekir. Aşağıda yer alan olaylar, aydınlatıcı örneklerdir. 

Çok yönlü ve ayrıntılı oldukları söylenemez. Bu örneklerden biri hem çarpıcı hem de dokunaklıdır. Mütareke sırasında İstanbul Ermeni Patrikliğinin verdiği bilgilere göre Bazı nazik Türk zabitleri, büyük bir riskin altına girip Harput, Halep ve Diyarbakır gibi uzak vilayetlerden pek çok yetim ve öksüzü yanlarında getirip, Patrikhaneye teslim etme zahmetine göğüs germişlerdir. Bir başka olayda, bir miralay bir seferde on bir kız çocuğunu İstanbul'a getirmeye ve onları Patrikhaneye teslim etmeye cesaret etmiştir. Arappınar”da, Almanca bilen bir Binbaşı, Baghdad Railway Co. “nin Alman personeline, kendisi ve kardeşinin Resül-Ayn’ın sokaklarında buldukları küçük bir Ermeni kız çocuğunu kurtardıklarını anlatmış ve “Kuran yasaklıyor” diyerek mezalimden dolayı otoriteleri şiddetle eleştirmiştir. (Turk kaynaklarında Ermeni kırımı S. 331) 

“I. Dünya savaşı Ermeni kıyımlarını soruşturan Türk Divanı Harbi Örfsince yürütülen Yozgat Davasının on birinci duruşmasında (5 Mart 1919) verdiği ifadede, Ankara vilayeti Yozgat mutasarrıfı Cemal Bey şunları söylemiştir: 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“...Ermenilerin imhasına dair gayri resmi, hafi emir, kendisine İttihadın Merkezi Umumisinin arzusu olduğunu söyleyen Ankara Katibi Mesulü Necati tarafından verildi; Necati emrin yazılı olduğunu söylediği kağıdı Cemal'e gösterdi, lakin okumasına izin vermedi. Cemal, bunun masum insanların katledildiğini söyleyerek, bu şerait altında emirlere riayeti reddettiğinden, iki hafta içinde görevden el çektirildi.” (Türk kaynakları 5.339) 

1909 da Osmanlı devletini ele geçiren Yahudi mason 
örgütü, Her ne kadar orduda ve bürokraside Müslümanları tasfiye etse de, yerine Türk ve Müslüman ismi taşıyan ittihaçı Yahudiler gelmiş olsa da, Tek tük tasfiye edilememiş Müslümanlar veya dönen Yahudiler, Ermenilere cüzi de olsa yardım etmişlerdir; 

1909'da Osmanlı devletini kanla ele geçiren ittihatçı ezoterikler 1918'e kadar devletin Müslüman ve Hristiyan tebasının oluk oluk kanını içerek sosyal yapısını çökerttiler. 
1918 de savaş maskesi ile yürütülen soykırım son bulduğunda 
goyimler zerre miktarda olsa nefes aldılar. Bu durum 1920 ye kadar sürdü. İttihaçılar güvenlikleri açısından ortakları İngiliz Fransız ve İtalyanları, anadoluda güvenlikleri için işgalini istediler. Özellikle ingiliz ezoteriklerin Istanbul ege karadeniz ankaradaki işgalleri halkın gözünde güven kaybeden İttihaçılara destek amaçlı idi. 1920 de tekrar toparlanıp Anadolu'da goyimlerin başına bela olmaya başladılar. 

1918?den 1920'ye kadar olan bu fetret döneminde Müslümanlara ve Hristiyanlara soykırım yapan ittihatçılar kısmi de olsa yargılandılar. Kolluk güçleri olmayan Müslüman yargının verdiği kararların hiçbiri uygulanmamıştır. Bu mahkemelerde yargılanan ittihaçıların çoğu idama mahkum olmuşlardır. İngiliz Fransız ABD İtalya Yunanistan'ın desteği ile devlet kurunca, ittihaçılar tüm idama mahkum katilleri bakan milletvekili vali yaptılar. İş adamı, çiftlik sahibi, kurtarıcı asilzade olmuşlardır. 

Buna bir örnek verelim; Türk ve Ermeni soykırımını yapan tüm Yahudiler cumhuriyetle beraber uyguladıkları soykırım karşılığı vaad edilen cennete kavuştular. Binlerce dönüm arazi, milyonlarca köle amele soykırım mirası olarak kaldı. 

Dünyanın en zengin toprakları Çukurova'da bir Yahudiye 170 bin dönüm verimli arazi. Diğerlerine 30 bin ile 40 
binlik parseller halinde paylaştırıldı. Hayatta kalan dul ve yetimler dağlara sürüldü. Bir kısmı genelevlere kapatıldı. Fransa İngiltere Rusya ve İtalya'nın koruması ve garantörlüğü altında Anadolu?da Yahudi egemenliği kuruldu. Bir örnek; İsmail Sefa Özler 1918 den 1920 fetret devrinde katliam yaptığı gerekçesi ile idam cezası aldı. Cezayı uygulayacak Müslüman kolluk kuvvetleri yoktu. Savunmasız ve silahsız Müslümanlar ittihatçılara öfkeli idi. İttihatçılar sokağa çıkmaya korkuyorlardı. 
İngiliz Fransız İtalyan güçleri İstanbul ve Anadolu'ya gelince kendilerine güven geldi korkuyu yendiler. 

İSMAİL SEFA ÖZLER bu dönemde kaybolur. Cumhuriyetin kurulması ile Anadolu”ya döner. Soykırım suçundan idama mahküm edilen bu adamı cumhuriyetçi masonlar milli eğitim bakanı yaparlar. Sefa Özler Abdioğlu köyünde Adana'da deniz sahilinde 20 bin dönüm araziyi kendi üzerine 20 
bin dönüm araziyi kardeşinin üzerine tapulanır. Şehir merkezindeki malikaneler arsalar hariç. 

İsmail Sefa Özler günümüzde Alman balerin Yahudi VERONİKA nın kızı AYŞE ARMAN”ın dedesidir. Bu dönemde ülkenin servet ve topraklarının % 90'1, % 10'luk gizli Yahudi azınlığın eline geçti. Adına da “cumhuriyet” dediler. Bu hikayeyi yüzbinleri bulan vakalardan örnek olarak sundum. 
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İttihatçı Yahudiler Türk milliyetçisi oldular, taşnakçı Yahudiler Ermeni milliyetçisi oldular. Her iki çete gurubunun baronları 1908 meclisinde varlardı. Gizli ittifak ve dayanışma içinde oldular. 

1909 da Osmanlı devleti tamamen Yahudilerin eline geçince; onlara destek veren İngiliz Yahudi devleti oldu. 1913 
de Osmanlı devletini yapay bir darbe ile Alman Yahudilerine teslim ettiler. Osmanlı devletinin ordusunun başına bir Müslüman düşmanı Alman general getirildi. Bronsart Shellendorf Osmanlı, gerçekte mason devletinin, ancak Müslüman tebanın genelkurmay başkanı oldu. İkinci merkezi komutan ise yıldırım orduları komutanı Alman Yahudisi Otto Liman Von Sanders dir. 

Enver paşa harbiye nazırı olunca babası, iki kardeşi, kendinden küçük amcası ve eniştesini paşa yaptı. Aylığa bağlandılar. Kendisi de üç günde yalan ve dolanla yüzbaşılıktan paşalığa yükseldi. Soykırımın sonunda tüm sır sahipleri infaz edildi. Bir kısmı sürgün edildi. 

Bu konunun tüm can alıcı bilgi sır ve belgeleri ikinci kitabımızda yayınlanacaktır. 

Vehip paşa; Yanyalı Paşadır millidir. Kardeşi Esat Paşa da milli paşalarımızdan biridir. Esat Paşa Yahudi masonların kırım ve katliamları ile barışık olmadı. Vehip paşa Habeşistana sürüldü. Esat paşa ayrıştırıldı. Vehip paşanın oğlu Süleyman askeri Irak cephesinde komutan idi. komutanı Süleyman Askeri Irakta Kutul-amara“da Türklerin ve Hindu Müslümanların savaş adı altında katledilmesi Basra ve Bağdatın ingiliz masonlara teslim edilmesine muhalefet etti. Bedelini ödedi. Kafasına sıkılarak öldürüldü. Intihar etti dediler. Kendisinden önceki Alman topçu general Gultz paşa da aynı kırıma karşı çıkınca boğularak öldürüldü onada kalp kırizi geçirdi dediler. 
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Nasıl bir garabettir ki; Britanya soykırımdan tutuklatıp Malta'ya sürdüğü, sözde hapsettiği tüm Yahudi ittihatçıları Mısır Ürdün Tunus ve Irak'a başbakan yaptı. 

“Şifrenin ilk parçasını oluşturan genel tehcir emrinin ikili etkisi vardır. Biri, “insanlığa karşı suç” cezai hükmüne göre uluslararası hukukun bakış açısıyla yükümlülük sorunuyla ilgilidir. Diğeri bu yükümlülükle ilgili sorumluluğu içine aldı. Türklerin önde gelen iki lideri, savaş zamanının bir Sadrazamı ve savaş sonrasında Türk Cumhuriyeti'nin bir Başbakanı, anılarında, Alman generallerinin Ermenilerin toplu tehcirinde hemen hemen “kesinlikle” ısrar etmelerini vurgulayarak belirtmiş ve bunlardan Sadrazam Talat, bu yönde alınan inisiyatifi özellikle General Bronsart'a yüklemişti” (kurumlar S.131) görelim bakalım Ermenileri Alman Yahudiler, ittihatçı kadoşları, karargahları ABD mi öldürdü yoksa zavallı dul ve yetim Türkler mi öldürdü? 

İttihat terakki ilk kez tıbbiyede kuruldu. Ve gelişti. Kurucusu İbrahim Temo Romanya asıllıdır. Romanya'da defnedildi. Cumhuriyet kurulunca Rodos alliance İsrail okulu mezunu Tevfik Rüştü Aras 17 yıl dış işleri bakanlığı yaptı. 

Bakanlığı süresince Anadolu'da Türkleri katleden dağa süren çetelerin ailelerini Balkanlardan Anadoluya getirerek servet sahibi yaptı. Anadoluya gelen Balkan göçmenler üzerine tapulama işlerini yine Alliance İsrail okulu mezunu ekonomi bakanı Mahmut Celal Bayar yaptı. 

Dış işleri bakanı Tevfik Rüştü aras Romanya'ya giderek ittihat terakkinin kurucu lideri İBRAHİM TEMO'nun heykelini yaptırdı. 
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(İKİNCİ KİTABA HAZIRLIK) 
AMERİKA'DA SOYKIRIM HAZIRLIĞI 


Amerika birleşik devletleri dünya firavun imparatorlu-Şunun merkezi ve beynidir. Fransız ihtilali dahil, son iki yüz yıldır, Dünyadaki tüm ihtillaler, savaşlar Amerika'da planlanır ve uygulanır. Amerikan tarihi de ezoterik devlet olmasından kaynaklı, “soykırımlarla” doludur. Amerikanın keşfi diye bir senaryo icat ettiler. Okullarda beyinlere kazıdılar. Amerikayı biz keşfettik derken sanki Amerikayı biz yarattık bize ait dercesine bir algı ve tezgah kurdular. Amerikaya Christof Colomb adlı tapınakçı ile sanki burada kimse yokmuş, burayı dünya insanlığına kazandırmış gibi bir zihniyeti yerleştirdiler. “Amerikanın keşfi” beyinlere kazındı. 

Oysa Amerikada milyonlarca yerli Kızılderili halk ve medeniyet vardı. Tapınakçılar milyonlarca yerliyi topyekün katlettiler. Uydurdukları yalanları film haline getirdiler. Soykırımı unutturdular. Amerikaya ilk gelen ezoterikler, orada yaşayan savaş nedir bilmeyen insanları, katlederek topraklarını zapt ettiler. Bu konu ikinci kitabımızın konusu. Şimdi kısa birkaç örnek verip noktalayacağız. Amerikanın 500 yıllık sosyal tarihinde soykırım kültürünü örneklerle okuyalım. “Küçük bir çocuk vardı muhtemelen üç yaşlarında kumda ancak yürüyebilecek yasta idi. Kızılderililer önde gidiyor bu küçük çocukta peşlerinde onları takip ediyordu. Küçük adam çırılçıplak kumda ilerliyordu. Bir adamın atından inerek 75 yarda kadar bir mesafeden tüfeğini çıkarıp ateş ettiğini gördüm çocuğa isabet ettirememişti. Başka biri çıka geldi ve şöyle dedi: Şu o..... 
çocuğuna birde ben deneyeyim dedi. Atından inerek dizleri- 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nin üzerine çöktü ve ateş etti ama oda isabet ettiremedi. 3. bir adam gelip benzer sözler söyleyerek ateş etti ve küçük çocuk yere düştü.” “İki yaşında 9 veya altı aylık çocukları turnikelere gönderiyorlardı hepsini öldürüyor ve yakıyorlardı”. “Öğleden sonra saat 1.00 civarında askerler küçük kilisede bulunan kadınlara ateş açtılar çoğunluk orada ölmedi. Bunlar çocuklarından ayrılarak gruplar halinde evlerine götürüldüler ve orada belli bir bıçaklarla öldürüldüler. Askerler daha sonra geri dönüp annesiz kendi başlarına haykırmaya terk edilmiş çocukları öldürdüler.” “Şehir halkı ölülerinin üzerinde yürümek zorunda kalıyorlar bazıları kanolarının bulunduğu o büyük gölün sularında yüzüyor veya boğuluyordu. Geçerken de acıları öyle büyüktü ki nasıl tahammül ettiklerini anlamamız mümkün degildi. 


Spykırımcı Amerikan birlikleri. 
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Karşımıza sayısız erkek kadın ve çocuk çıktı. Bunların çoğu kaçmaya çalışırken sulara gömülerek cesetler arasıda boğuldu. Sokaklarda o kadar büyük ceset yığınlarına rastladık ki üzerlerinden yürümeye mecbur kaldık”. “İspanyollar birinin kolunu, birinin bacağını veya kalçasını veya bazılarının kalçasını bir vuruşta başlarını sığır veya koyun etini doğrayan kasaplar gibi kesiyorlardı. Aralarında reislerinin de bulunduğu 
600 kişi bu şekilde vahşi hayvanlar gibi katledildi.” “Meksika 
nüfusu ilk 75 yıl içinde “o 95 oranında azaltılmıştı. 1519 da 25.000.000'u aşan nüfustan 1575'de geriye 1.300.000 insan kalmıştı”. “Esirleri acımadan vurduk, yaralı düşmanların işini bitirdik, can çekişenleri ölenlerle birlikte bir deliğe attık ve Pasifik’te sevgililerimize masa süsleri yapmak için düşman kafalarını kaynatarak kafataslarından etleriyle sıyırdık ya da kemiklerinden mektup açacakları oyduk.”(Amerika Soykırım Tarihi). 


à «5 раб 28222 
Amerikalı yerlileri kabalaya uygun olarak meydanda ve firinda yakılmalarını tasvir eden resim 
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ALMANYADA SOYKIRIM HAZIRLIĞI 


İkiyüzyıldır dünya siyasi gücünü elinde bulunduran illimünati Almanya'da, Adam Weishaaupt tarafından 1776 da kurulur. Almanyada bu örgüte din adamlarından büyük tepki ve düşmanlıkla karşıladılar. Bunda da haklılardı. İllimünatinin kurucuları beş yüz yıl önce sürgün edilen tapınak şovalyelerinin devamı idi ve şeytana tapıyorlardı. Tanrıyı inkar ediyor, her türlü sapkınlığı mubah görüyorlardı. Soykırımda Almanya uzun süre beyin görevini gördü. Komunist kongre ve konsey ilk defa Almanya'da oluştu. Karl Marks (Kesile Mordahay) denilen hahama komunizmi sistem haline getirecek bir kitap yazması teklif edildi. Ve Karl Marks kabalist talmutu uygulayabilecek bir siyasi yapıyı kaleminde şekillendirdi. Almanya'daki komunist kongre ve konseyin tüm üyeleri yahudi idi. 
Masonluk ve illimünatinin tüm doktriner çalışmaları Almanya'da mason mabetlerinde hızla yahudi gençlerin beyinlerine kazındı. Almanya, Fransa'da ki soykırımın akibetinden kurtulamadı.Din adamlarına saldırılar ve infazların ardı arkası kesilmedi. Kültükamfh adı verilen kabalist beyin yıkama timleri, dini yasakladılar. Almanya hızla faşist ve sosyalist yörüngeye giriyordu. Hitlerin yahudi soykırım SS çeteleri oluşturuldu. 

Almanya 1860'da siyasi birliğini sağladı. Ülkenin her yerine yayılan ѕіопіѕі-таѕоп mabetlerinin çalışmalarıyla Almanya'da 1873de tüm rahiplerin işine ve aylığına son verildi. Evlilik ve eğitimde kilisenin yetkileri yasaklandı. 1920 den sonra masonların hortlattığı Nazi (Sosyalist-Milliyetçi) baskısı Alman halkını dinden tamamen uzaklaştırdı. 1933 de iktidarı ele geçiren Naziler Kültürkamf faaliyetleriyle kiliseye savaş açtı. Kabalist haham Nithche; komunist, kapitalist ve faşist oluşumun beynidir. Engels, Marks ve Hitler gibi kabalistleri 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eğitti. 43 yaşında şizofreniden öldü. Tapınakçı bir eşcinseldi. 
“Evlilik ve eğitim konularında Kilisenin herhangi bir uygulamada bulunması yasaklandı ve Kiliselerdeki vaazlara sınırlandırmalar getirildi. Bazı başpiskoposlar tutuklandı, tam 1300 
kilise rahipsiz kaldı” Kısacası Alman masonlarının başlattığı “toplumu dinden uzaklaştırma” hareketi, tarihin en kanlı diktatörlüklerinden biri olan Nazi İmparatorluğu”nun yolunu açmış, dünya bu yüzden 55 milyon insanın hayatına mal olan П. Dünya Savaşı'na sürüklenmiştir. 


İNGİLTERE'DE SOYKIRIM HAZIRLIĞI 


Avam Kamarası'nda Baron Lionel, Nathaniel de Rothschild, Sir Arthur Montaigue, Lionel Cohen, Sir Julian Goldschmidt gibi büyük servet sahibi Yahudiler vardı. İngiltere başbakan BENJAMİN DİSRAEL (1804-1881) devletin adının İSRAİL olarak değiştirilmesini teklif edecek kadar Yahudilerin eline ve kontrolüne geçmişti. Sömürgelerde tüm soykırım ve zulmü hristiyan İngilizler değil onları aptallaştıran ve boyunduruk altına alan tapınakçılar yaptı. 


RUSYA'DA SOYKIRIM HAZIRLIĞI 


Komunist boyunduruk ve soykırım girişimlerini Rusya'da çaka Yahudileri yönettiler. Bolşevik komunist ihtilalinin tüm unsurları üyeleri pagan kabalacı Yahudi idi. 745 yılında Hazar devletinde Türk hükümdar “BULAN” Museviliği kabul etmişti. HAZAR DEVLETİNE Musevilerle beraber Yahudiler de kümelendiler. 9. Yüzyılda Yahudi din adamları bölgeye ikinci bir operasyon yaptılar ama sonuç alamadılar; “Miladi Onuncu asırda Moskof kralı VLADAMIR (kral demir) halkına 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yeni bir din arıyordu, bir çok dinlerin mümessilleri kendi dinlerini izah için gelmişlerdi. Bunların içinde Yahudiler de vardı. 
VLADAMIR bunların tebdili din maddesindeki kanaat verici delillerini dinledikten sonra vatanlarının neresi olduklarını sordu. Onlar da Kudüs”tür fakat azabı ilahi bizi bütün dünyaya dağıttı dediler. VLADAMIR öyleyse siz Allah'ın lanetine duçar olmuşsunuz demektir. Hal böyleyken başkalarına hak yolunu nasıl gösterebilirsiniz. Defolun buradan biz de sizin gibi vatansız olmak istemeyiz diye Yahudi heyeti tebşiriyesini nezdinden çıkardı. (İntişarı İslam tarihi, Sayfa 250). 
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RSA ir “goyim “ bayan. 


Tipik bir ezoterik bayan. 
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Sibirya'da Hasaka oblastı. Şor Türklerinin yaşadığı yer. Muhtemelen Türkan Şoray'ın köylüleri. 


ЁК 


©. мл, 
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Dünyayı bu fotoğraf yönetiyor. Bir tarafta ezoterik Yahudi diğer tarafta kul goyim. Boyunduruk altına aldıkları goyimleri istedikleri gibi gaz verip yönetiyorlar. İtip kakıyorlar. Öldürüp kullanıyorlar. Bu fotoğraf bir mason mabedinde asılı tablodur. 
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Bunlar bize taşnak ermeni çeteler diye yutturuldu. Bunlar gerçekte pakrudin ermeni yahudisi şeytanilerin soykırım çeteleri. Görevleri cephe gerisinde savunmasız çocuk kadın müslüman ve ermeni katletmek. Hepside yahudi. Stratejik beyin komuta üsleri yabancı okullar. 
Ellerinden MOSİN rus tüfekleri var. Günümüzdeki kaleşnikofların dedesi. Terör örgütlerini sürekli batılı dediğimiz devletler kurmuş kullanmış ve silahlarını vermişlerdir. NATO dünya tarihinin en büyük terör örgütüdür. Dağda ölen ve öldürenler goyimlerdir. Ovada sivilleri öldüren ve ödüllendirilenler ezoterik batılı yahudilerdir. Bunun son örneğini suriyede IŞİD ve PYD de gördük. 
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Bu resim Türkiye'nin doğru tarihini görmek için yeterlidir. Типсеli'nin dağlarında bu mezar taşının ne işi var demeyin. Doğu Anadoluya, Balkanlardan gelen ve Harput Amerikan kolejinde yetişen ezoterik Yahudiler Dersimde Ermenileri baltayla doğrarken, hasbelkader onlardan da ölen oldu. işte bu balkanlardan gelip katliam yapan Yahudilerden birisi için yapılan kutsal mezar taşı. Üstü tamamen kabala İsrail ayetleri ile dolu. 1- Davut yıldızı 2- boynuz helezon, tanrı cosmos. 3- Süleyman tapınağı duvar taşları 4- Tanrı güneş туїranın sembolü yuvarlak 5-Satanist tanrı bephometin sembolü keçi. 
6- kutsal üçgen. Ne mübarek bir adammış ki tamamen özenle pagan kabala ayetleri ile bezenmiş. 
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Türkiye'de yaşayan altı milyon gizli Yahudi nüfusu en az Nusayri Yahudi beşer ESED kadar Müslüman goyimlerin bu durumundan mutlu ve huzurludur. 
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“Çıplak ayakla gezen çoktu. Ülke veremden, sıtmadan, frengid- en kırılıyordu. Sosyal sigorta ve sosyal adalet yoktu. Memleket bit istilasına uğramıştı. Halkın yüzde seksenini oluşturan köylülerin çoğu yırtık pırtık elbiseler giyerdi. “Halkın hali nedir? ” diyeni içeri atarlar, komünistlikten mahkum ederlerdi. Eski Bayındırlık bakanlarından bir zat; bir generale özel bir mektup yazıyor, içinde “Paşam bu memleketin hali ne olacak” şeklinde bir cümle sarf ediyor. Mektup ele geçince, eski bakan tutuklanıp, 15 sene hapis yattı. Türkiye'de goyimler tam yüz yıl açlık hastalık çaresizlik ve cinnetle terbiye edilmiştir. 
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İşte Suriye уе müdahale eden savaşıyor gözüken, gerçekte İsrail ve dünya Yahudiliği için soykırım ve temizlik yapan Rus pilotları, Esed ABD şebbiha Yahudilerinin huzur ve gurur tablosu. Tanrı ezoterik 


Yahudilere kurban edilmiş goyim çocuklar. 
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Suudlar yahudidir. Arabistanda goyim Müslümanlara sürekli soykırım katliam uygularlar. İlk soykırım uygulamasını 1801 yılında dedeleri Abdullah ibni Suud yapmıştır. Kendisine biat etmediği için beş bin arabı öldürüp terör yaptı. Sultan Mahmut bu soykırımcıyı yakalatarak Beyazıt meydanında törenle idam etti. İnglizler bölgeyi itthaçılardan teslim alınca Suudları kral yaptılar. Kana kana Müslüman kanı içtiler. Bugün de kendileri için hak kabu ettkleri Müslümanları öldürüyorlar. Yemen'de her gün binlerce çocuk açlık ve bomabalarla ölüyor. Suudlar ve diğer Arap sandığınız Yahudi devletler BAE, MI-SIR, IRAK devlet ve oligarkları mutlu ve bahtiyar oluyorlar. 
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Sudan'a giren İngilizler bol bol Müslüman astılar. 
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Tapınakçı mason tarikatının doğuşunu anlatan iki tablo. Bu yedikleri anadoluya gelen Türklerin vücutları. Yer Galata. Şu an dünyaya 

egemenler. Yeni Zelandada katliam yapan, bu mason tapınakçıların güzide evladıdır. 


- SON - 
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EZOTERİKLER ve 
GOYİMLER 


"Beynin yarısı duygudur. Duygu ile beslenmeyen akıl çıplaktır, hoyrattır, acımasızdır. 
Sosyalleşmeyen toplumlar zekâ geriliğine, değerlerinden soyutlanmaya, oligarklara boyun eğmeye mahkümdurlar...” 
Yazen HOCA 


(Lİ TEPE (M.Ö. 120 


G öbekli Tepe; ezoteriklerin dünyaya dayattığı yalanların ortaya çıktığı, resmi tarihin kaynağı olan evrim teorisinin çöktüğü yerdir. Bu çöküşü “Göbekli Tepe'nin tanrıçaları, Sümer Радапігті“ ve benzeri şovlarla örtbas edemeyeceklerdir. 

Fransız ihtilali ile, pagan tapınakçı hahamlar “filozof” kılığına büründüler, Sözde filozofların yorumları, kitlelere “bilim” diye ezberletildi. Sürekli, Allah'a, dine ve kutsal kitaplara küfreden kabalist Voltaire, filozof ilan edildi heykelleri dikildi. 

En kötü ve acımasız olanı da, sülalesi ve kendisi Kabalist Haham olan Charles Darwin'in “evrim teorisi" oldu. Bu teoride, “insanlar maymunların evrim geçirmesi sonucu oluşmuştur; maymun ırkının, farklı diğer maymun ırkını topyekun imha etme istidadı var. Bu nedenle evrimini tamamlamış milletlerin (Yahudiler) evrimini tamamlamamış milletleri imha etme hakkı vardır“ дег. Burada Haham Charles Darwin; Kabala'nın Soykırım Öğretisi oluşunun, sözde bilimsel hukukunu ispatlamıştır. 
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